
Wie had dat ooit gedacht? 
Naamloos stond ze in 2013 nog 
op haar sokkel. Petra Morenzi 
had haar ontworpen omdat 
deze kunstenares Duivendrecht 
zo goed begreep.  
 
Duivendrecht betekent: met 
droge voeten door het veen en 
het water over. Op deze plek  
groeide een lintbebouwing van 
boerderijen, kroegjes waar melk 
of sterke wateren geschonken 
werden en een wagenmakerij. 
Waar ook een echte uitspan-
ning stond: de Katuil, nu eet-
cafe Lotgenoten. 


Chagrijn 
De Duivendrechters hadden een 
voortdurend probleem: er werd 
over hen beslist in Ouderkerk. Dat 
gaf van oudsher veel chagrijn: 
waarom konden zij niet meebeslis-
sen? Over hun huizen, winkeltjes 
en zelfs boerderijen die zo maar 
afgebroken werden, zodat vanuit  
Ouderkerk de grond heel goed 
verkocht kon worden. Het leek wel 
2023!


Duivendrechters werden vaak zo 
overrompeld dat ze nooit op tijd 
konden protesteren. Het Duiven-
drechtse geld ging naar Ouderk-
erk. Boze tongen beweerden zelfs 
dat Ouderkerk werd verfraaid met 
Duivendrechts geld.  
In ’t vroegere weidse boerenland 
kwamen industriegebieden en 
bloemkoolwijken. Duivendrecht 
werd wakker, vooral de nieuwe 
bewoners die Ouderkerk zelf had 
binnengehaald in Waddenland, 
Kruiden- en Molenbuurt, et cetera. 


Daar is Drechtje!  
De beeldhouwster maakte een 
vastberaden vrouw, haar haren 
recht overeind. Kordaat richting 
Ouderkerk stappend om aldaar 
luidkeels protest te laten horen. En 
daar stond ze dan. Naamloos. 
Daarin moest verandering komen. 
Drechtje werd geboren. 


Petra Morenzi was blij dat Duiven-
drechters het begrepen hadden 
en gaf toestemming voor de 
naam. 


Burgemeester Mieke Blankers was 
nog in staat tot dat brede spon-

tane gebaar dat een goed 
bestuurder kenmerkt. Het naam-
bordje werd besteld en geplaatst. 


De naamgeving werd gevierd 
met burgemeester, wethouders en 
vele raadsleden. De heer Wierds-
ma, grondlegger van onze dorpse 
supermarkt, hoopte op meer 
aandacht en begrip vanuit Ou-
derkerk.


Elke zaterdag was er spreekuur en 
konden Duivendrechters er hun 
gram kwijt. Dat is nu niet meer 
nodig. Iedereen weet Drechtje te 
vinden. We worden gebeld, 
gemaild en aangesproken op 
straat, zelfs vanuit Ouderkerk!


Drechtje wordt door velen gretig 
gelezen, ook op het gemeente-
huis en dat heeft gunstige ef-
fecten. 


Meer weten?   
Zie de volgende Drechtje en houd 
zaterdagmiddag 1 april vrij (geen 
grap!) en kom naar het beeld. 

Volgende Drechtje 25/26 mrt. '23


10 Jaar nu al!
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Geïnteresseerd en/of meer weten?     Bel met 06 - 1294 8566 of neem een kijkje op vriendenvanduivendrecht.nl

Steunt u ons nog steeds? Ons IBANnummer is NL51 RBRB 0706 6077 40 in Duivendrecht

Drechtje spreekt…  
TIP ONS 
Klik hier!

informerend, 
opiniërend, 
objectief en 
transparant

Sinds 1 april 2013 is 
Drechtje nooit meer 
stil 
Ondanks Ouderkerks 
overkill


BRON: Fotoarchief 
Drechtje

http://www.vriendenvanduivendrecht.nl/page/tipredactiedrechtje
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