
                                                            De zegeningen van een crisis 
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De apostel Paulus, die de ene wanhopige crisis na de andere had doorgemaakt, schreef als volgt: 

 

“Rom. 8:28: En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede, 

namelijk dengenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn. 

 

Hoeveel mensen hebben het leven jarenlang soepel zien verlopen, terwijl ze plotseling midden in een 

ernstige crisis terecht zijn gekomen! 

 

Misschien heeft de plotselinge dood van een geliefde het leven volledig veranderd en ernstige 

problemen opgeleverd die volledig onverwacht waren. Misschien was het het plotselinge verlies van 

rijkdom, zodat het leven volledig moest worden aangepast. Er zijn honderden onverwachte incidenten 

die plotseling oog in oog kunnen komen te staan met grimmige en strenge realiteiten die volledig 

onvoorzien zijn. 

 

Voor gelovigen in de Heer Jezus Christus kunnen zulke crises grote geestelijke zegeningen blijken te 

zijn. Ze hebben de neiging om ons dichter bij onze hemelse Vader te brengen, om ervoor te zorgen dat 

we meer bidden en meer op Hem steunen. Ze tonen ons de onzekerheid van alles wat tijdelijk is en 

geven ons een grotere waardering voor onze eeuwige zekerheid in Christus. Ze geven een diepere 

betekenis aan de Schrift die we bestuderen en zelfs aan de liederen die we zingen. Ze heiligen en 

verrijken onze gemeenschap. 

 

Voor degenen - en alleen voor degenen - die God echt lief hebben en: “die naar Zijn voornemen 

geroepen zijn" , werken alle dingen inderdaad samen "ten goede". 

 

Daarom is Gods Woord aan de Christen: 

 

“Fil. 4:6-7: 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met 

dankzegging bekend worden bij God; 

7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus 

Jezus. 

 

 


