
Het evangelie (contextualiseren) in een context plaatsen 

Geplaatst door Pastor Paul M. Sadler  

"Ik heb een vraag over iets dat volgens mij contextualisering van de evangelieboodschap wordt 

genoemd... Ik zou hier graag meer over willen begrijpen..." 

 

De contextualisering van het evangelie is een concept dat door de opkomende kerken in het westen is 

gepopulariseerd, wat op zichzelf een reden tot zorg is. Het is in wezen een poging om rekening te 

houden met sociale verandering, cultuur, traditie en religieuze opvattingen van andere zogenaamde 

religies bij het presenteren van het evangelie. Het Woord van God wordt dan, indien nodig, aangepast 

om zich op deze gebieden effectiever aan te passen om anderen te dienen. 

 

De Moslim heeft bijvoorbeeld een monotheïstische kijk op Allah. Dat wil zeggen, er is maar één ware 

God. Gecontextualiseerde theologie stelt de vraag of dit verenigbaar is met het Christendom, 

aangezien het ook vasthoudt aan een monotheïstische kijk op God. Met wat een overeenkomst lijkt te 

zijn hebben ze het gevoel dat ze een open deur hebben om het evangelie te verkondigen. Hoewel dit 

slechts één facet van contextualisering is, is het een praktijk die op zijn best twijfelachtig is, en in 

sommige gevallen ketters. 

 

Het Woord van God staat alleen als de uiteindelijke autoriteit in alle zaken van geloof en praktijk. Het 

heeft geen hulp nodig van concepten die alleen maar dienen om de Schrift te ondermijnen. Er is één 

ware en levende God wiens naam Jezus Christus is: 

“Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk” (Kol. 2:9).  

Alle andere goden of godsbeelden zijn vals! 

 

 


