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                                                   Een omgekeerde opname 

                                                               Door Kevin Sadler 

“Matth. 24: 37-41: 37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon 

des mensen. 38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende 

en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; 39 En bekenden het niet, 

totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des 

mensen. 40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de één zal aangenomen (= mee/weggenomen), en de 

ander zal verlaten worden. 41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de éne zal aangenomen (= 

mee/weggenomen), en de andere zal verlaten worden. 

King James Bible: 40 Then shall two be in the field; the one shall be taken, and the other left.  41Two 

women shall be grinding at the mill; the one shall be taken, and the other left.  

Opmerking van de vertaler: Degenen die verlaten worden gaan het Koninkrijk binnen. 

Deze verzen worden vaak ten onrechte toegepast op de Opname van de Kerk, het Lichaam van 

Christus, terwijl ze in werkelijkheid verwijzen naar de wederkomst van de Heer aan het einde van de 

zevenjarige verdrukkingsperiode, zie Matth. 24:29-30: 

“29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar 

schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen 

bewogen worden. 30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en 

dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de 

wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. 

De Heer leerde zijn discipelen over de hoofdbezigheid van mensen met het dagelijks leven - eten, 

drinken, trouwen - toen het oordeel hen plotseling overviel in de dagen van Noach. Ze hadden 

waarschuwingen ontvangen in de vorm van de prediking van Noach en de bouw van de grote ark zelf, 

die getuigden van het komende oordeel, zie Hebr. 11:7 en 2 Petr. 3:5-6: 

“Hebr. 11:7: Door het geloof heeft Noach, door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen, 

die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn 

huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der 

rechtvaardigheid, die naar het geloof is. 

“2 Petr. 3:5-6: 5 Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang 

geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 6 Door welke de wereld, die toen 

was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is.  

Maar ze waren onbekommerd, ongelovig en reageerden niet, dus werden ze weggevaagd toen de 

vloed kwam. 

De Heer leerde zijn discipelen dat het zo zal zijn aan het einde van de Verdrukking, wanneer twee 

mannen op het veld zullen werken zal de één worden meegenomen en de ander zal worden 

achtergelaten; twee vrouwen zullen aan het malen zijn in de molen, en de één zal worden 

meegenomen en de ander achtergelaten. 

Hoewel dit klinkt als de Opname, verwijzen deze verzen niet naar de komst van de Heer om gelovigen 

naar de hemel te brengen. Het is belangrijk op te merken dat de Heer Zijn wederkomst vergelijkt met 

het oordeel van de dagen van Noach, toen "de vloed kwam en hen allen meenam", zie boven Matth. 

24:39. 
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Wie waren degenen die in Noach ‘s tijd werden „weggenomen”? Degenen die zijn omgekomen in de 

vloed. Wie waren degenen die 'achterbleven'? Noach en zijn familie. Zij waren de enigen die 

overbleven na het oordeel. Het water van de overstroming nam de rest van de wereld mee. Degenen 

die in de dagen van Noach werden „weggenomen”, werden niet tot zegen gebracht, maar werden in 

het oordeel genomen en stierven. 

Net als degenen die in de tijd van Noach werden weggevoerd, worden degenen die bij de wederkomst 

werden "weggenomen" niet naar de hemel gebracht. Waar worden ze naartoe gebracht? Dat is wat 

de discipelen de Heer vroegen, zoals we leren uit Lukas' verslag van de toespraak op de Olijfberg. 

“Lukas 17:35-37: 35 Twee vrouwen zullen te zamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal 

verlaten worden. 36 Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten 

worden. 37 En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam 

is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden.  

Het antwoord van de Heer op de vraag waar deze mensen naartoe zullen worden gebracht, is een 

directe verwijzing naar de Slag van Armageddon, waar de adelaars en andere vogels zich zullen 

verzamelen om zich tegoed te doen aan dode karkassen. Bij die strijd, vertelt Johannes ons in 

Openbaring 19:17-18: 

“17 En ik zag een engel, staande in de zon; en hij riep met een grote stem, zeggende tot al de vogelen, 

die in het midden des hemels vlogen: Komt herwaarts, en vergadert u tot het avondmaal des groten 

Gods; 18 Opdat gij eet het vlees der koningen, en het vlees der oversten over duizend, en het vlees der 

sterken, en het vlees der paarden en dergenen, die daarop zitten; en het vlees van alle vrijen en 

dienstknechten, en kleinen en groten 

"Alle mensen, “vrijen en dienstknechten", verwijst naar de nederige arbeiders die zullen malen in de 

molen of op het veld zullen werken wanneer Christus terugkeert bij Zijn wederkomst. Op dat moment 

zullen ongelovigen naar Armageddon worden gebracht waar ze zullen omkomen en vogels hun vlees 

zullen eten, maar gelovigen zullen "achterblijven", zie boven Matth. 24:40-41. 

Bij de Opname wordt de gelovige van de aarde verwijderd en opgenomen in de hemel voorafgaand 

aan de Verdrukking, en de ongelovige wordt achtergelaten, zie 1 Thess. 4:13-5:3:  

“1 Thess. 4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, 

opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven, 

dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder 

brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven 

zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.  16 Want de 

Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den 

hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven 

zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en 

alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

1Thess. 5:3: Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf 

hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;   

Precies het tegenovergestelde vindt plaats bij de wederkomst: ongelovigen zullen in het oordeel 

worden verwijderd in de slag van Armageddon. Degene die bij de wederkomst wordt 'achtergelaten', 

is de gelovige, die de zegeningen van het aardse Koninkrijk van Christus zal binnengaan. En het is 

logisch dat gelovigen uit de Verdrukking op aarde achterblijven, want dat is hun hoop , zie Jeremia 

23:5-6: 
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“ 5 Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit zal verwekken; 

Die zal Koning zijnde regeren, en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen op de aarde. 6 In Zijn 

dagen zal Juda verlost worden, en Israel zeker wonen; en dit zal Zijn naam zijn, waarmede men Hem 

zal noemen: De Heere: ONZE GERECHTIGHEID. 

Gelovigen in de ware Messias die volharden tot het einde van de Verdrukking zullen regelrecht het 

Duizendjarige Koninkrijk binnengaan. 

De Opname maakt deel uit van de openbaring van de verborgenheid dat voor het eerst aan Paulus 

bekend werd gemaakt, zie 1 Korintiërs 15:51-53: 

“ 51 Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd 

worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en 

de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want dit 

verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.  

Oud Testamentische profetieën en de toespraak op de Olijfberg hebben niets te zeggen over gelovigen 

die naar de hemel worden opgenomen. In plaats daarvan onthullen ze hoe de Messias van Israël zal 

terugkeren naar de aarde, en ongelovigen zullen worden weggenomen in het oordeel, terwijl gelovigen 

zullen achterblijven om Zijn aardse koninkrijk binnen te gaan. In die zin is de Wederkomst een 

omgekeerde Opname! 

 

 

 


