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                                                          Krachtige prediking 

--Uitstekende toespraken hebben een sterk effect op de toehoorder. 

--Juiste woorden hebben een grotere impact als ze goed worden uitgesproken. 

--Iedereen luistert als iemand met kracht en wijsheid spreekt. 

--Het is gebruikelijk dat mensen een man volgen die goed spreekt. Zijn spreekvaardigheid laat mensen 

denken: "Hij moet weten waar hij het over heeft." Preekstoelen en politiek zijn gevuld met zulke 

mensen. Leiders worden vaak gemaakt door krachtige toespraken. 

Laten we nu eens kijken naar Paulus die het getuigenis van God verkondigt. 

“1 Kor. 2:1: ……………………..als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van 

woorden, of van wijsheid,………………….”. 

“1 Kor. 2:3-4: 3 En ik was bij ulieden in zwakheid, en in vreze, en in vele beving. 4 En mijn rede, en mijn 

prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en 

der kracht; 

Dit was met opzet. Paulus wist hoe gemakkelijk het voor mensen was om zich aan een leider vast te 

klampen en niet aan de Heer. Hij wilde niet dat hun geloof berustte op zijn eigen wijsheid, retorische 

vermogens of inzicht, maar op de kracht van God, zie 1 Kor 2:5: 

“Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. 

De prediking van Paulus was krachtig, niet vanwege zijn eigen wijsheid en uitstekende voorbereiding 

op preken. Zijn kracht kwam van de prediking van het kruis van Jezus Christus, zie 1 Korintiërs 1:18 en  

24: 

“18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die 

behouden worden, is het een kracht Gods;…………………………………..24 Maar hun, die geroepen zijn, 

beiden Joden en Grieken, prediken wij Christus, de kracht Gods, en de wijsheid Gods. 

De kracht van God in de prediking wordt niet bepaald door spreekvaardigheid of filosofisch inzicht, 

wat de waarheid gemakkelijk kan verdraaien, zie Rom. 16:18: 

“Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door 

schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen. 

De kracht van God in de prediking is het getuigen van de waarheid van Jezus Christus, en Die gekruisigd, 

wat de kracht van God is tot zaligheid, zie 1 Kor. 2:2 en Rom. 1:16: 

“1 Kor. 2:2: Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd. 

“Rom. 1:16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot 

zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 

Verwar de kracht van God niet met krachtig spreken. Dat iets goed klinkt, wil nog niet zeggen dat het 

leerstellig verantwoord is. De kracht van God is wat redt, niet de kracht van prestatie. Je hoeft geen 

uitstekende spreker te zijn om te prediken met de kracht van God. 
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Waarom zou God u accepteren? 

Ik sta op het punt iets te zeggen dat in eerste instantie extreem moeilijk zal klinken, maar uiteindelijk 

heel eenvoudig zal zijn. 

U kunt God, Jezus Christus als Heer en de Bijbel als het woord van God accepteren en niet gered zijn. 

Redding is niet een kwestie van het aanvaarden van het Christendom, Christus, God of de Bijbel. 

Redding wordt gegeven aan degenen die door God zijn aanvaard. Het verschil is enorm! 

 

Wie moet worden geaccepteerd 

Aanvaardt u Christus? Dus wat heeft dat te maken met dat u door Hem geaccepteerd bent? U kunt 

God accepteren, maar waarom zou Hij u accepteren? Hij probeert niet door u geaccepteerd te worden. 

Staat Christus in uw oordeelslijn, samen met al het andere dat u als waardig beschouwt en evalueert, 

terwijl hij zijn cv vasthoudt en hoopt dat hij door u wordt geaccepteerd? 

Natuurlijk niet! Wij zijn degenen die in de oordeelslijn van Christus staan. Het is precies omgekeerd om 

te denken dat we God moeten accepteren, terwijl we God juist nodig hebben om ons te accepteren! 

Het verschil betreft wie de rechter is. Ben jij de rechter van alle dingen, of is God dat? 

Onze door consumenten gedreven cultuur heeft God afgeschilderd als een goddelijke politicus die 

campagne voert voor uw stem. Politieke debatten moedigen ons aan om te beslissen wie we hoge 

posities waardig achten. Niet zo bij God. Waarheid is geen democratie. 

God kan niet worden beoordeeld. De Heer Jezus Christus is niet herkiesbaar. De Bijbel is niet bij 

meerderheid van stemmen bepaald om het woord van God te zijn. 

 

De Heer probeert niet geaccepteerd te worden 

De Heer probeert niet om door iemand geaccepteerd te worden. De Heiland vraagt niet: 'Is mijn 

redding aanvaardbaar voor u?' De rechter wendt zich niet tot de crimineel en vraagt: "Aanvaardt u 

mijn oordeel?" De waarheid roept niet de vraag op: "Accepteert u dat ik waarheid ben?" 

Jezus Christus is Heer en Verlosser en er is niemand anders dan Hij. Alle mensen zijn voorbestemd om 

te sterven, en we hebben Hem nodig om te leven. We moeten door God geaccepteerd worden. God 

vindt het niet waardig om door u geaccepteerd te worden. 

Nooit in de Bijbel smeekt God mensen om hem te accepteren, maar er zijn vele keren dat mensen God 

smeken om hen te accepteren. 

Ze wisten dat God de rechter van allen is, en hij moest hen waardig vinden als ze gerechtigheid, 

vergeving, leven en de vrede van redding wilden ontvangen. 

God is niet herkiesbaar, wij wel. God is niet de politicus; wij zijn de tollenaars die om genade smeken, 

zie Lukas 18:13:  

“En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar den hemel, maar sloeg 

op zijn borst, zeggende: O God! wees mij zondaar genadig!  

We hebben dit sterfelijke leven gekregen en onze termijn zal ten einde komen. 
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Zijn wij acceptabel voor God? 

Dus, op basis waarvan accepteert God ons? 

Als het is op basis van ons rechtschapen gedrag, verstandige keuzes of liefde jegens anderen, wie van 

ons zou dan waardig kunnen zijn? We mogen onder de mensen worden gewaardeerd, maar zouden 

we ons staande kunnen houden in de ogen van God, die al onze geheimen kent? Zeker niet. 

 

De Bijbel veroordeelt alle eigengerechtigheid. 

“Rom. 3:10: …………. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één;. 

“Rom. 3:20: ………….. uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem……….”. 

“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 

We moeten begrijpen dat we totaal onaanvaardbaar zijn voor God. We zijn allemaal zondaars en 

onwaardig om door een volmaakt rechtvaardige God te worden aanvaard. Ook als u Hem accepteert. 

Hij kan u niet accepteren. 

Hoe kan God ons accepteren? 

Waarom zou God barmhartig en genadig moeten zijn voor zondaars? Hoe kan hij barmhartig zijn voor 

zondaars? 

Het antwoord wordt geopenbaard in het evangelie van Jezus Christus, die zijn bloed vergoot voor onze 

zonden en opstond uit de dood, zodat zijn gerechtigheid kon worden toegerekend aan allen die 

geloven. 

Als we vertrouwen op het rechtvaardige leven, dood en de opstanding van Christus namens ons, dan 

accepteert God ons niet ter wille van onszelf, maar ter wille van Jezus Christus die voor ons stierf, zie  

Romeinen 5:8: 

“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars 

waren.  

Terwijl we in Gods oordeelslijn staan, laat Christus ons zijn cv, zijn werk en zijn gerechtigheid gebruiken 

als we erop vertrouwen dat Hij het allemaal voor ons heeft gedaan. 

“Rom. 3:26: Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij 

rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is. 

Christus is de Rechter. Christus is de Verlosser. Christus is aanvaardbaar voor God. Wij zijn dat niet. De 

redding moet in Christus zijn. 

Wanneer u de Heer onder ogen ziet, zal het niet de vraag zijn of u hem hebt geaccepteerd, maar of hij 

u heeft geaccepteerd. 

De Heer probeert niet door u geaccepteerd te worden, en zonder Christus kunt u op geen enkele 

manier door God geaccepteerd worden. 

Vertrouw op Christus en zijn voltooide werk van sterven en opstaan voor uw redding, en u zult worden 

aanvaard in degene die God liefheeft: zijn eniggeboren Zoon. 

“Ef. 1:6: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; 


