
 

1 
 

                                       Ben ik verplicht om naar de kerk te gaan? 

Ten eerste moeten we begrijpen dat, als we gered worden door te vertrouwen op het evangelie van de 

genade van God, we de kerk zijn, de tempel van de Heilige Geest, zie 1 Kor. 3:16 en 1 Kor. 6:19-20: 

“1 Kor. 3:16: Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont? 

“1 Kor. 6:19-20: 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u 

is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan 

God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.   

Waar wij zijn, is de kerk. Door dit begrip ben je altijd ‘in de kerk’ omdat je de kerk bent. Dit is echter 

niet altijd het gebruikelijke gebruik van het woord 'kerk'. Vaak wordt begrepen dat, wanneer een 

gemeente samenkomt, deze groep wordt erkend als de gezamenlijke kerk, het Lichaam van Christus. 

“1 Kor.12:27: En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. 

Het doel van de kerk is om de heiligen op te bouwen om hen toe te rusten om eropuit te gaan om het 

werk van de bediening te doen, zie Efeziërs 4:12: 

“Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 

Wij moeten worden opgebouwd uit de Schrift, zie 2 Tim 3:16-17: 

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot 

onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; 17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk 

volmaaktelijk toegerust. 

God vraagt in deze bedeling nooit van ons om samen te komen met andere heiligen. De Bijbel spoort 

ons aan om 'te studeren om te laten zien dat we beproefd zijn' en aandacht te besteden aan 'lezen, 

vermanen en leren', zie 2 Tim. 2:15 en 1 Tim. 4:13: 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd 

wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

“1 Tim. 4:13: Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kome.  

Als een kerk naar behoren functioneert, dan is er geen betere plek om 'geworteld en gevestigd' te 

worden in Gods woord dan binnen de gemeente van heiligen, de pilaar en vastigheid van de waarheid, 

zie Kol. 2:6-7 en  1 Tim. 3:15: 

“Kol. 2:6-7: 6 Gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere, hebt aangenomen, wandelt alzo in Hem; 7 

Geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig 

zijnde in hetzelve, met dankzegging. 

“1 Tim. 3:15: Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, 

hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. 

In die goed functionerende gemeenten moeten bestudeerde volwassen heiligen zijn die in de leer 

werken voor uw opbouw, zie 1 Tim. 5:17: 

“Dat de ouderlingen, die wel regeren, dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die arbeiden 

in het Woord en de leer. 
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Als u deelneemt aan een kerk die u niet helpt om ‘tot de kennis van de waarheid te komen’ en uw 

opbouw verwaarloost, dan functioneert die kerk vermoedelijk niet naar behoren. Het kan verstandig 

zijn om een andere vergadering van heiligen te zoeken die degelijk onderwijs uit de Schrift geeft. 

 

Gunst bij God 

Sommige kerken leren dat naar de kerk gaan je gunst bij God zal opleveren of je in de hemel kan 

brengen. Dit is gewoon onjuist. De enige manier om het eeuwige leven en de gunst van God te 

verwerven, is te weten dat u een zondaar bent die de dood verdient, maar dat Jezus in uw plaats stierf 

zodat u voor altijd zou kunnen leven, zie Romeinen 3:21-26: 

“21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis 

van de wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, 

tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, 

en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de 

verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof 

in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren 

geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen 

tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van 

Jezus is. 

Als je hierop vertrouwt, heb je eeuwige gunst in Gods ogen omdat je vertrouwde op Zijn Zoon en Zijn 

gave voor jou. Als je gered bent door Gods genade, dan heb je al alle geestelijke zegeningen gekregen, 

zie Ef 1:3: 

“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle 

geestelijke zegening in den hemel in Christus. 

U hebt ook een positie in de genade gekregen, omdat Christus voor u stierf toen u een zondaar was, 

zie Romeinen 5:2 en 8: 

“2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en 

roemen in de hoop der heerlijkheid Gods……………………………………………..8 Maar God bevestigt Zijn liefde 

jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 

Als Christus voor u stierf terwijl u een zondaar was, waarom zou Hij u dan verwaarlozen als u het 

'verprutst' hebt of niet naar de kerk gaat? 

De Bijbel leert dat we vrede met God hebben dankzij Christus, zie Romeinen 5:1: 

“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; 

Omdat we niets hebben gedaan om die vrede te verdienen, kunnen we ook niets doen om de vrede 

van God te ontlopen. 

We zijn met God verzoend door het bloed van Jezus Christus, zie 2 Korintiërs 5:20-21: 

“20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: 

laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons 

gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 
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Ondertussen betekent dit niet dat we in zonde moeten leven, of God ongehoorzaam moeten zijn, want 

als we eenmaal op Christus vertrouwen, is onze oude mens dood en krijgen we een nieuwe mens en 

een nieuw leven om te leven. We zouden naar het nieuwe leven moeten leven. 

 

Doen waarvoor God u geschapen heeft 

Als je gered bent en deel uitmaakt van het Lichaam van Christus, dan zou je ernaar moeten verlangen 

om God en Zijn instructies voor een rechtschapen leven te leren kennen. Dit is waarom we naar de kerk 

zouden moeten gaan. 

Ons vlees spoort ons aan om te  begeren naar wereldse dingen. Mensen zullen bijvoorbeeld zwijmeld 

en hun favoriete popzangers nalopen. Ze zullen dagen moeten werken om kaartjes te kunnen kopen 

om ze persoonlijk te horen. Ze verafgoden zulke mensen. 

De Bijbel noemt dit soort sterk verlangen naar dingen, of het nu gaat om popzangers, seks, geld of 

succes, afgoderij. Het is de Heer een gruwel, zie Exodus 20:3-4: 

“Ex. 20:3-4: 3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. 4 Gij zult u geen gesneden 

beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de 

aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. 

God wil dat zijn heiligen hun geest veranderen om de wil te doen van Hem die hen gemaakt heeft, zie  

Romeinen 12:1-2: 

“1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige 

en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet 

gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, 

welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. 

In plaats van ons leven te leiden met het verlangen naar wereldse dingen, zouden we moeten leven 

met het verlangen om God en Zijn wil te kennen, zie 1 Tim 2:4 en 2 Tim 2:15: 

“1 Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd 

wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 

Als je geen interesse hebt in de instructies van God, dan zal naar de kerk gaan je niet baten. Het 

onderwijs van de Schrift is echter nuttig: 

“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, 

tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;  

Als je Gods woord wilt bestuderen, is het nuttig om een goed functionerende vergadering bij te wonen, 

zie Efeziërs 4:12-16: 

“12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 

13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zoon Gods, tot een 

volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; 14 Opdat wij niet meer kinderen 

zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij 

der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; 15 Maar de waarheid betrachtende 

in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; 16 Uit Welken het 

gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der 
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toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot 

zijns zelfs opbouwing in de liefde. 

We kunnen profiteren van de kracht en ervaring van andere leden van het Lichaam van Christus. 


