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                                                                Fatalisme 

                                                           Door: Mike Schröder 

Fatalisme:  

1. de leer dat alle dingen onderhevig zijn aan het lot, of dat ze plaatsvinden door onvermijdelijke 

noodzaak.  

2. gebeurtenissen liggen van tevoren vast, zodat mensen niet bij machte zijn ze te veranderen. 

De theologische versie hiervan staat bekend als de leer van "predestinatie" of "voorbestemming", die 

in het kort beweert dat wat er in iemands leven gebeurt, niets te maken heeft met de keuzes die 

iemand maakt of niet maakt, integendeel, alle gebeurtenissen in iemands leven. , inclusief de datum 

van iemands overlijden, zijn voorbestemd door God, dus elk idee dat iemands gedrag er iets mee te 

maken heeft, is een illusie. 

Opmerking: Alle citaten zijn afkomstig uit de Staten vertaling van de Bijbel. 

 

Wat heeft de Schrift hierover te zeggen? 

“Pred. 8:8: Er is geen mens, die heerschappij heeft over den geest, om den geest in te houden; en hij 

heeft geen heerschappij over den dag des doods; ook geen geweer in dezen strijd; ook zal de 

goddeloosheid haar meesters niet verlossen. 

Dit is het beginvers van de fatalist/pre-destinationist. Er is echter een passage die eraan voorafgaat, 

die routinematig door hen wordt genegeerd, die duidelijk zegt dat ons gedrag inderdaad invloed kan 

hebben op wanneer die dag van overlijden plaatsvindt: 

“Pred. 7:15-17: 15 Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid; er is een rechtvaardige, die in zijn 

gerechtigheid omkomt; daarentegen is er een goddeloze, die in zijn boosheid zijn dagen verlengt. 

16 Wees niet al te rechtvaardig, noch houd uzelven al te wijs; waarom zoudt gij verwoesting over u 

brengen? 

17 Wees niet al te goddeloos, noch wees al te dwaas; waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd? 

Heb je dat gezien, mijn beste fatalist? Dat laatste vers zegt duidelijk dat JIJ de dag van je dood kunt 

bespoedigen door dwaas gedrag. 

Dit wordt soms tegengesproken door de overtuiging dat God je heeft omringd met een 

"beschermengel en haag van bescherming" die elk kwaad dat je overkomt zal omzeilen, dus het is niet 

nodig om enige voorzichtigheid of zorg te betrachten in de manier waarop je je gedraagt. 

In de huidige bedeling is er geen bewijs dat God enig lid van het lichaam van Christus omringt met een 

beschermengel, en zelfs als Hij dat deed, worden we door niemand minder dan de Zoon van God 

vermaand om God niet te "verleiden" door dwaas te handelen : 

“Lukas 4:1-2 en 9-12: 1 En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd 

door den Geest geleid in de woestijn; 

2 En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geëindigd 

waren, zo hongerde Hem ten laatste…………………………………… 
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“9 En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien 

Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts; 

10 Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen; 

11 En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot. 

12 En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. 

 

Het idee dat wij, als kinderen van God, kunnen doen wat we willen zonder bang te hoeven zijn voor de 

gevolgen, wordt verder verworpen in de volgende waarschuwing van de apostel Paulus: 

“Ef. 5:15-18: 15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 

16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 

17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 

18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 

 

“Voorzichtiglijk wandelen” is ons bewust zijn van de wereld om ons heen en ervoor zorgen dat we niet 

dwaas handelen (“zijt niet onverstandig”) omdat God NIET zal voorkomen dat we lijden onder de 

gevolgen van dwaas/stom gedrag. 

 

Concluderend:  

Het is waar dat we in het leven problemen zullen tegenkomen, hoe ijverig we ook zijn, zie Joh 16:33, 

maar dat betekent niet dat we ze in ons leven moeten uitnodigen door dwaas te handelen. 

“Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking 

hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 

 

Naschrift: 

Ben je gered? Jezus Christus - "die geen zonde kende" - en zijn offerdood aan het kruis, heeft de weg 

vrijgemaakt voor "ieder die gelooft... om met God verzoend te worden. De geschiedenis heeft 

aangetoond dat de vrede die de mens in de wereld heeft bereikt, slechts tijdelijk kan zijn. De Bijbel 

zegt dat individuele mannen en vrouwen zonder enige twijfel kunnen weten dat ze gered zijn en op 

weg zijn naar de hemel, en daarom absolute en blijvende vrede hebben, ongeacht wat er in de wereld 

gebeurt, door te vertrouwen op Jezus Christus en zijn dood aan het kruis voor hun eeuwige redding. “           

“ 1 Kor.15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat 

Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is 

opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;     

“Rom. 4:25: Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. 

“Hand. 16:31:…………Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis..  
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Heb je dit gedaan? Zo nee, waarom niet nu? 

Over de auteur 

Mike Schroeder is predikant en leraar van de Amazing Grace Bible Study Fellowship in Corpus Christi, 

Texas, waar hij samen met zijn vrouw Jean woont. 


