Satanische misleiding van gelovigen in de moderne tijd

Door: Richard Jordan

De voortdurende aanval van de Duivel als de sluwe aartsbedrieger zal op vrijwel het gehele
Christendom intenser worden naarmate we dichter bij het einde van dit tijdperk van de hedendaagse
"bedeling der genade Gods" (Ef. 3:2) komen. Satan werkt door zijn leger van bedrieglijke 'leugenachtige
geesten'... ze vallen de 'geest van alle mensen' aan, maar dan vooral gelovigen, zelfs “geestelijke”
gelovigen, en beinvloeden hen en hun religieuze organisaties met "valse leer". Deze “valse
leerstellingen” zijn “religieuze ideeén” die bedoeld zijn om gelovigen onbruikbaar te maken door ze te
beroven van wie ze zijn in Christus; en om de voortgang van “het evangelie der genade Gods” (Hand.
20:24) te frustreren.

Zoals ik al eens eerder heb gezegd zijn er drie soorten mensen.

1) De meerderheid van de mensheid zijn niet gelovige mensen wier geest verblind is door de Duivel.
Ze zijn al bedrogen, waardoor ze worden afgehouden van het aanbod van Gods liefde en de echte
vrijheid door redding in Christus.

2) Dan zijn er de geredde maar “vleselijke” Christenen die, hoewel ze volledig begiftigd zijn door het
kruiswerk van Christus, die verder niet geinteresseerd zijn, en nog steeds vleselijk en oppervlakkig zijn.
Ze worden gemakkelijk misleid door Gods schijnbare beloften van extern regeren over de naties met
de zegeningen van gezondheid en aardse rijkdom die eigenlijk ALLEEN voor Israél zijn. Dit zijn niet-
verder geinteresseerde gelovigen wat betreft de echte “geestelijke” eeuwige zegeningen die zij
hebben door hun vereniging met en in Christus, en onze hoge roeping tot “de hemelse gewesten” in
Christus. Ze zijn grotendeels het slachtoffer van “valse leraren” die zelf zijn verleid door
“leugengeesten”.

3) Dan zijn er de “geestelijke” gelovigen die de waarheid wel zien en geestelijk groeien, maar toch
kunnen ze misleid worden als ze nog niet de wegen en listen van de Duivel begrijpen die ervoor zorgen
dat ze misleid worden.

De vleselijke gelovigen die externe zegen zoeken (geld, genezing en dergelijke) zijn het meest
kwetsbaar omdat ze leven van uiterlijkheden, dat wil zeggen van wat ze kunnen zien, aanraken en
voelen. Omdat ze oppervlakkig zijn, hebben ze nooit de 'diepere geestelijke waarheden' die we uit de
brieven van Paulus leren, leren kennen, begrijpen en vertrouwen. Zo zegt Paulus;

“2 Kor. 4:18: Dewijl wij (de geestelijke gelovigen) niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen,
die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn
eeuwig.

We moeten ons huis "eeuwig in de hemelen" waarderen en zoeken, zie 2Kor. 5:1b, en daarnaar leven.
.............................. een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen..

Er zijn dus sommige gelovigen die, meer dan anderen, speciaal in de 'geest' zullen worden aangevallen
door de 'liegende boze geesten'. Deze gelovigen hebben het licht van de waarheid van God nodig om
Satans ‘bedrieglijke werkingen’ aan het licht te brengen. Dan komen ze veilig door de beproeving, van
deze ‘laatste dagen’ voor de Opname van “Zijn lichaam,” heen en in vrede en rust kunnen voortgaan.



We zijn dan in staat om God te dienen door die verloren zielen te bereiken die God "vooraf gekend"
heeft............ , zie Romeinen 9:29-30:

“29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had overgelaten, zo
waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest. 30 Wat zullen wij dan zeggen?
Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben, doch de
rechtvaardigheid, die uit het geloof is.

................ zodat ze kunnen ontsnappen aan het uur van de 'grote beproeving' die over de aarde komt
in de periode van de Verdrukking. Paulus schreef:

“2 Tim. 3:1: En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden.

Ik (de auteur van dit artikel) geloof dat we vandaag in die "laatste dagen" véér de periode van de
Verdrukking leven.

Tot degenen die worden aangevallen behoren degenen die zeggen en beweren bereid te zijn om 'de
Heer koste wat het kost' te volgen, en toch beseffen ze niet dat ze niet voorbereid zijn op de strijd met
de bedrieglijke Satanische geestelijke 'krachten' van de ongeziene wereld. Er zijn veel gelovigen die vol
zitten met vals-religieuze mentale filosofieén die in hun vroege jaren als Christenen in hen werden
gevormd toen ze valselijk werden onderwezen. Deze ideeén kunnen de Heilige Geest van God ervan
weerhouden hen voor te bereiden op alles wat ze tegenkomen van de vijand, terwijl de Heer wil dat
ze in gerechtigheid hun doel van de hemel bereiken. Deze verkeerde concepten beroven hen en
hinderen ook anderen wanneer zulke misleide gelovigen deze ideeén delen door gebruik te maken van
buiten hun context geplaatste, niet-dispensationele, Schriften alsof ze vandaag de dag van toepassing
zijn. Ze moeten de werking van God en de geestelijke wereld kennen en begrijpen tijdens de huidige
"bedeling der genade Gods" (Ef. 3:2).

Laten we nu eens kijken naar vier vals-religieuze ideeén die veel gelovigen in slaap sussen met een 'vals
gevoel van veiligheid', waardoor ze plaats geven aan de Bedrieger die ze vindt als een gemakkelijke
prooi. Vasthouden aan het vertrouwen van God voor vandaag, zoals gevonden in de brieven van Paulus
aan de leden van "het lichaam van Christus", is onze gids en bescherming.

Sommigen worden misleid door te vertrouwen op verkeerde opvattingen, zoals degenen die zeggen:
"eerlijke zielen kunnen niet worden misleid". Dit is een verkeerd idee dat veel gelovigen in hun geest
hebben ingebed, denkend dat ’eerlijke zoekers naar God niet zal worden toegestaan om bedrogen te
worden’. Ze gaan dus niet door met hun studie van de Schrift “recht gesneden” zoals ze zouden moeten
doen. Dit is één van de grote leugens van de Bedrieger. Helaas worden velen in slaap gesust door zich
meer op zulke valse ideeén te verlaten dan door zelf de Heilige Schrift te kennen en erop te
vertrouwen.

Het is door zulke verkeerde opvattingen dat Satan gelovigen lokt tot een ‘valse veiligheid’. Dit wordt
bewezen door de afgelopen tweeduizend jaar kerkgeschiedenis. Voor elke 'list of dwaling' gedurende
de hele periode hebben onschriftuurlijke ideeén vat gekregen op 'toegewijde gelovigen' die 'eerlijke
zielen' waren. Allen waren er zeker van dat ze, wetende dat anderen voor hen op een zijspoor stonden,
nooit door de ,,listen van de Duivel” zouden worden verleid.

Velen zijn en zullen nog worden misleid door de "leugengeesten" van de Duivel, terwijl hij de
werkingen van God vervalst. Denk maar eens aan de goedbedoelende maar misleide
Pinkstermensen/Charismatici van de afgelopen 100 jaar die de Schrift uit hun verband halen en
veronderstelde oppervlakkige "zegeningen" en hun "sensuele gevoelens" belangrijker vinden dan de
innerlijke werking van de Heer.



“2 Kor. 4:16: Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt
nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag.

Zulke mensen zijn Satanisch betoverd of verleid tot het zoeken naar zogenaamde 'manifestaties van
de geest' - ze vragen zich nooit af welke geest erbij betrokken is. Zonder het te weten zoeken en
luisteren ze naar 'liegende geesten' terwijl ze profetieén verzinnen, zogenaamde 'woorden van kennis'
en buitenbijbelse openbaringen, die hen misleiden... die ook de hoop en harten van andere
slachtoffergelovigen verpletterd. Zonder het te weten zoeken ze naar de werken die worden
uitgevoerd door 'boze geesten', die hen verleiden om uiterlijke fysieke zegeningen, fysieke genezing
en dergelijke te zoeken. Ze weigeren de woorden van Paulus te erkennen die ons vertellen dat deze
zogenaamde "gaven van de Geest", die ALLEEN legitiem waren tijdens de Handelingenperiode,
ZOUDEN OPHOUDEN, zodra de geschreven woorden van Paulus zijn 13 brieven, "het woord der
waarheid" voor vandaag, voltooid zouden zijnen. Paulus spreekt hier duidelijk over:

“1 Kor. 13:8-10: 8 De liefde vergaat nimmermeer; maar hetzij profetieén, zij zullen te niet gedaan
worden; hetzij talen, zij zullen ophouden; hetzij kennis, zij zal te niet gedaan worden. 9 Want wij kennen
ten dele, en wij profeteren ten dele; 10 Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen
ten dele is, te niet gedaan worden.

Helaas is de mystiek van het Pinkster Charismatisme doorgedrongen tot een groot deel van de
Christenheid, en heeft uiteindelijk de fundamentalistische Bijbelmensen vergiftigd die zich eens alleen
aan de BIJBEL-waarheid vastklampten. Maar nu omarmen de meesten van hen veel van de Satanisch
geinspireerde charismatische dogma's, tenminste gedeeltelijk. Daarmee hebben ze ook de gelovigen
verzwakt door hen uit te hongeren van de Paulinische “het woord der waarheid... recht gesneden” , zie
2Tim. 2:15:

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die
het Woord der waarheid recht snijdt.

Dan zijn er natuurlijk de altijd aanwezige ‘'wettische sekten’ van de Christenheid die de valse leerstelling
van ‘wetshandhaving’ onder Christenen in deze tijd propageren om bijvoorbeeld Gods zegeningen te
verwerven. Zo ontkennen ze de reeds verleende zegening van het bevrijd zijn van "de Wet" (Romeinen
6:14) en ontkennen alle zegeningen, die alleen door het geloof in het volbrachte kruiswerk van Christus
worden verkregen, zie Ef. 1:3:

“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Dan is er ook het leugenachtige idee dat 'trouw aan het licht voldoende is om te beschermen' tegen
de misleiding van de Duivel. We moeten weten dat ‘waarachtig in motief’ en’getrouw tot aan het licht’
op zichzelf geen voldoende bescherming is tegen Satans misleidingen. We kunnen ook niet vertrouwen
op 'eerlijkheid van doel' als garantie voor bescherming tegen de listen (trucs) van de vijand. We moeten
de waarschuwingen van "het woord der waarheid" ter harte nemen terwijl we waken met gebed. Feit
is dat Christenen die waarachtig, getrouw en eerlijk zijn door Satan en zijn misleidende 'leugengeesten’
kunnen worden misleid om de volgende redenen.

We weten dat, wanneer een mens gelooft gered te zijn, hij een kind van God wordt door de
regenererende kracht van “de Geest van God” die hem nieuw leven geeft terwijl hij vertrouwt op het
verzoenende werk van Christus. Toch ontvangt hij NIET tegelijkertijd ‘volheid van geestelijke kennis en
begrip’, noch van God, noch van hemzelf, noch van de Duivel en de werkingen van de Duivel.



De geest van de mens, die van nature verduisterd is (Efeziérs 4:18) en onder een sluier (verblind) zoals
gecreéerd door Satan, zie 2 Korinthiérs 4:4:

“In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet
bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.

Deze geest wordt alleen vernieuwd en de sluier van duisternis wordt vernietigd voor zover het licht
van de waarheid van "het woord van God" erin doordringt. En dit is alleen in overeenstemming met
de mate waarin de mens het kan bevatten. Daarom bid ik vaak om de Heer te vragen om mijn
vermogen om geestelijke waarheid te begrijpen te vergroten.

"Misleiding" heeft te maken met 'de geest' wanneer een 'verkeerde gedachte wordt toegelaten tot de
geest onder het bedrog dat het waarheid is'. We zien dit in Jakobus' beschrijving van verleiding tot
zonde, zie Jakobus 1:13-15:

“13 Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht
worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 14 Maar een iegelijk wordt verzocht, als hij van
zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. 15 Daarna de begeerlijkheid ontvangen
hebbende baart zonde; en de zonde voleindigd zijnde baart den dood.

Aangezien 'bedrog' gebaseerd is op onwetendheid, en niet op moreel karakter, staat een Christen die
waarachtig, eerlijk en trouw is voor zover hij beschikt over de kennis die hij heeft, nog steeds open
staat voor bedrog in de sfeer waarin hij onwetend is over de 'misleidende verleidingen' van de Duivel.

Paulus schreef aan en over gelovigen en zei:

“2 Kor. 2:10b-11: 10b .....ccueeeeeeeeeveeenns opdat de satan over ons geen voordeel krijge; 11 Want zijn
gedachten zijn ons niet onbekend.

We lopen het risico door de Duivel te worden misleid vanwege onze 'onwetendheid over zijn plannen
(wegen)' versus Gods wegen.

De gedachte dat God de gelovige zal beschermen tegen misleiding als hij waarachtig, getrouw en eerlijk
is, is op zichzelf 'bedrog'. Het zet een mens op het verkeerde been en negeert het feit dat er
voorwaarden van de kant van de gelovige zijn waaraan moet worden voldaan om Gods werk te kunnen
doen.

Ten eerste, na onze redding door het geloof in Christus doet God verder niets, alleen door de
intelligente samenwerking van de mens met Hem.

Evenmin neemt God het op zich om de onwetendheid van een mens goed te maken ... omdat God in
feite alle Bijbelse informatie heeft verstrekt die voor hem nodig is, zie 2 Tim. 3:16, en die misleiding zal
voorkomen.

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot
onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

Bedenk dat Christus Zijn discipelen niet zou hebben gewaarschuwd: "Ziet, dat gij niet verleid wordt",
als er niet zo'n gevaar van misleiding door de Duivel was geweest, of dat God automatisch op zich
neemt om hen (en ons) voor bedrog te behoeden, omdat er in het Woord der waarheid kennis
aanwezig is voor het dreigende gevaar.

De wetenschap dat het MOGELIJK is om misleid te worden, houdt de geest open voor de waarheid van
het geschreven "licht van God". Dit is één van de primaire voorwaarden voor ‘de bewarende kracht



van God’, terwijl een gesloten geest gesloten is voor het licht en de waarheid van God. Dit zou bedrog
door Satan bij zijn eerste gelegenheid garanderen.

Als we terugkijken op de kerkgeschiedenis en kijken naar de opkomst van verschillende ketterijen die
voortkwamen uit de "waanvoorstellingen" van de Duivel, zoals ze soms worden genoemd. We kunnen
de misleiding tot het begin herleiden met één of andere 'crisis'.

Vaak was het een crisis waarin het leven van een mens hem ertoe bracht zichzelf over te
geven aan de Heilige Geest, en door dit te doen stelt hij zich ook open voor 'andere’
bovennatuurlijke krachten van de onzichtbare wereld.

De reden voor het gevaar van zo'n crisis is dat de gelovige tot op dit moment waarschijnlijk zijn
redeneervermogen gebruikte om goed en fout te beoordelen, en gehoorzaamde aan wat volgens hem
de wil van God was vanuit Bijbelse principes. Maar nu, in zijn overgave aan de Heilige Geest, begint hij
een ongeziene (geestelijke) persoon te gehoorzamen, waarbij hij zijn vermogens en
redeneringsvermogen in 'blinde gehoorzaamheid' onderwerpt aan datgene waarvan hij gelooft dat het
'van God' is. De wil wordt dan overgegeven om koste wat het kost de 'veronderstelde wil van God' uit
te voeren, en het hele wezen wordt onderworpen aan de machten van de ongeziene wereld. De niet
hier in onderwezen gelovige denkt natuurlijk dat het afkomstig is van de macht van de Almachtige
God zal zijn, zelfs niet overwegende dat er andere geesten en machten in het geestelijke rijk zijn, en
dat niet alle bovennatuurlijke gebeurtenissen van de Almachtige God zijn. Ze realiseren zich niet het
feit dat, als iemand zijn hele wezen volledig overgeeft aan onzichtbare krachten, ze de tegengestelde
krachten van God en Satan niet kunnen onderscheiden. Dit is het grootste risico voor een onervaren,
niet een hier in onderwezen gelovige.

Dan is er de vraag of deze overgave om “de Geest te gehoorzamen” in overeenstemming is
met de Schrift. Dit moet worden onderzocht met het oog op de manier waarop zoveel
oprechte gelovigen zijn misleid. Bedenk eens hoe de oprechte grondleggers van het
mormonisme, adventisten, Jehova's getuigen en andere sektes allemaal werden 'bedrogen’
door Satanische leugengeesten. Merk ook op dat ideeén die 'schijnbaar schriftuurlijk’ zijn,
niet noodzakelijkerwijs 'dispensationele' zijn, en niet van toepassing zijn in elk
dispensationele tijdperk, zoals hier te zien is:

“Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar
onder de genade.

De Schrift wordt dus vaak gevaarlijk verkeerd toegepast, waardoor het leven van velen
volledig verwoest wordt.

Dus, is de uitdrukking ‘de Geest gehoorzamen’ Schriftuurlijk? Velen halen dat idee uit dit vers:

“Hand. 5:32: En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven
heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn.

Dit vers geeft ten onrechte aanleiding tot de uitdrukking "de Geest gehoorzamen". Zoals gewoonlijk
negeren velen de context en raken in de war. Het werd door Petrus gebruikt véér het concilie van
Handelingen 15 in Jeruzalem, terwijl Israél nog onder de wet stond. Nergens anders in de Schrift wordt
deze gedachte gegeven, zeker niet in de gevangenisbrieven van Paulus aan de Heidenen. In
Handelingen 5:29 verduidelijkt Petrus wie we moeten gehoorzamen. Hier drukt Petrus zijn gedachte
op een andere manier uit:



“Hand. 5:29: Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer gehoorzaam
zijn, dan den mensen.

Dus als we de Heilige Geest als voorwerp van onze gehoorzaamheid plaatsen in plaats van God de
Vader, ontstaat het gevaar dat de gelovige gaat vertrouwen op en gehoorzamen aan ‘een geest’ in of
om hem heen. Maar we behoren de geopenbaarde wil van God, zoals die in het geschreven Woord
der waarheid staat, toe te passen op ons leven van vandaag. De Heilige Geest is het middel waardoor
God en Zijn woord bekend wordt gemaakt, zoals staat geschreven. Het werk van de Heilige Geest is
het openbaren van “het Woord der waarheid” aan de gelovige.

“Joh. 16:13: Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven NIET spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben (van de
Vader), zal Hij spreken, en de toekomende dingen (van de Bijbel) zal Hij u verkondigen.

“1 Kor. 2:10: Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle
dingen, ook de diepten Gods.

De Heilige Geest mag nooit worden gezien als het voorwerp van de aanbidding van de
gelovige. Dat zou een plaats zijn waar de Heilige Geest niet naar verlangt en het is niet de
bedoeling van de Vader in de hemel dat de Heilige Geest die plaats zou innemen.

Vandaag de dag onderwijst en bevestigt de Heilige Geest de Bijbelse WAARHEID van de Schrift "recht
gesneden". De Heilige Geest onderricht ons alleen door licht op de Schriften te laten schijnen. Op deze
manier is het werk van de Heilige Geest om gelovigen te leiden of te begeleiden naar de “kennis van
hun vereniging met de Zoon” en de kennis van de Vader in de hemel... terwijl Hij als Heilige Geest op
de achtergrond blijft.

Helaas leren Pinkster-Charismatici vaak dat we "de geest moeten gehoorzamen", maar dit is gevaarlijk.
Als een gelovige, die in de Bijbelse verklaringen niet is onderwezen in het werk van de Drie-enige God,
kan hij "de geest gehoorzamen" tot zijn hoogste doel maken. Dan zal de Bedrieger ernaar streven hem
een 'vervalste leiding' te geven alsof het van de Heilige Geest komt en de gelovige verder op een
dwaalspoor brengen. We moeten alle dingen beoordelen met de woorden van de Schrift "recht
gesneden", zie 2Tim. 2:15:

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die
het Woord der waarheid recht snijdt.

“BENAARSTIGEN” betekent: “zich met ijver op iets toeleggen”.

“2 Tim. 2:15: Study (Studeren) to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be
ashamed, rightly dividing the word of truth. (uit de King James Bible).

“1 Kor. 2:15: Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand
onderscheiden.

De geestelijke gelovige moet tegenwoordig zijn verstand en oordeel gebruiken door zijn hernieuwde
vermogen van de geest van de ziel (1Kor. 2:15). Wij vandaag als Heidense genadegelovigen van "het
lichaam van Christus" in dit tijdperk van "de bedeling der genade Gods" zouden moeten weten wie
onze apostel is, en dat zijn brieven de plaats zijn waar we onze schriftelijke instructie krijgen. Wij

Heidenen hebben onze eigen "Apostel der heidenen", Paulus.

“Rom. 11:13: Want ik (Paulus) spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak
mijn bediening heerlijk;



Om ons te waarschuwen, schreef Paulus over Hymenaeus en Filetus (zie hieronder) die klaarblijkelijk
de door Paulus voorgeschreven manier om te "studeren" hadden geweigerd. Paulus wijst op het
gevaar dat gelovigen deze mannen, die dwaalden, volgen, en die ongetwijfeld 'bedrogen’ zijn
geworden om van de waarheid af te vallen door acht te slaan op 'leugenachtige geesten'. leder mens
is van nature, sinds Adam, "bedrogen".

“2 Tim. 2:15-18: 15 Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt. 16 Maar stel u tegen het ongoddelijk
ijdelroepen; want zij zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. 17 En hun woord zal voorteten, gelijk
de kanker; onder welke is Hymeneus en Filetus; 18 Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat
de opstanding alrede geschied is, en verkeren sommiger geloof.

Stel je eens voor, Hymenaeus en Filetus vertelden de heiligen dat ze de Opname hadden gemist en nu
in de periode van de Verdrukking leefden. Wat een duivelse ontmoedigende leugen. Dit bracht grote
verwarring onder de heiligen, in tegenspraak met Paulus' duidelijke leer van de Opname en de timing
ervan zoals te zien in 1e en 2e Thessalonicenzen, met betrekking tot de verschijning van de Antichrist.

“2 Thess. 2:1-4: 1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze
toevergadering tot Hem, 2 Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door
geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus
aanstaande ware. 3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de
afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs; 4 Die zich
tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geéerd wordt, alzo dat hij in den tempel
Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

Dit Paulinische Geschrift, correct gezien, is een geweldig bewijs van de Opname voor de Verdrukking
die "Hymenaeus en Filetus" uit het oog verloren hadden door de misleiding van de Duivel. Zij en vele
anderen verlieten Paulus en de door de Heilige Geest geinspireerde woorden die Paulus aan en voor
ons schreef.

“2 Tim. 1:13-15: 13 Houd het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof
en liefde, die in Christus Jezus is.

14 Bewaar het goede pand, dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.

15 Gij weet dit, dat allen, die in Azie zijn, zich van mij afgewend hebben; onder dewelke is
Fygellus en Hermogenes.



