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                                                     Is Christus uw Koning? 

                                                                    Ricky Kurth 

                               Zie als bijlage: Het koninkrijk van God. (Schema plus tekst). 

De meeste Christenen zouden deze vraag met een volmondig ja beantwoorden, maar de meeste 

genadegelovigen zouden met een nadrukkelijk nee antwoorden. Ze weten dat het volk Israël in een 

koninkrijk leefde………………..*, zie 1 Sam. 24:20: 

“En nu, zie, ik weet, dat gij voorzeker koning worden zult, en dat het koninkrijk van Israël in uw hand 

bestaan zal. 

*………….. en ze weten dat de Heer werd geboren als "Koning van de Joden"…….* zie Matth. 2:2: 

“Matth. 2:2: Zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het 

Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden. 

*………….en op een dag over hen zal regeren in het koninkrijk der hemelen op aarde. Ze redeneren 

terecht dat een koninkrijk wordt geregeerd door een koning, maar dat gelovigen tegenwoordig leden 

zijn van "het lichaam van Christus",……………..* zie 1 Korintiërs 12:27: 

“En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder. 

*………….en dat een lichaam wordt geregeerd door een hoofd. Aangezien Christus ons Hoofd is, zie 

Efeziërs 4:15, is het gemakkelijk te begrijpen waarom sommigen zeggen dat Hij NIET onze Koning is. 

“Ef. 4:15: Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd 

is, namelijk Christus;   

Maar dezelfde apostel die ons vertelt dat we leden zijn van het lichaam van Christus, vertelt ons ook 

dat "de Vader ... ons heeft opgenomen in het koninkrijk van zijn geliefde Zoon", zie Kol. 1:12-13: 

“Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in 

het licht; 13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk 

van den Zoon Zijner liefde; 

Paulus spreekt hier over Gods algehele koninkrijk van de geredden van alle tijden, maar elk koninkrijk 

wordt per definitie bestuurd door een koning. 

Er zijn natuurlijk enkele dispensationele verschillen. Een koninkrijk moet door een wet worden 

bestuurd, dus gaf God Israël een wet, een wet die zei dat als je buurman honger heeft, je hem te eten 

moet geven, zie Deut. 15:8: 

“Maar gij zult hem uw hand mildelijk opendoen, en zult hem rijkelijk lenen, genoeg voor zijn gebrek, 

dat hem ontbreekt.  

Maar lichamen worden niet geregeerd door een wet, ze worden geregeerd door liefde. Als je maag 

honger heeft, heeft je hoofd geen wet nodig om je te vertellen dat je hem moet voeden. Je voedt het 

omdat “nog nooit iemand zijn eigen vlees heeft gehaat; maar voedt en koestert het', zie Efeziërs 5:29:  

“Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs 

ook de Heere de Gemeente.  

In een koninkrijk moet je wetten hebben die dingen zeggen als "gij zult niet doden" en "gij zult niet 

stelen", dus gaf God het koninkrijk van Israël een wet die zulke dingen zei. Maar onze apostel Paulus 
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zegt dat wetten als "gij zult niet doden" en "gij zult niet stelen" hierin "in het kort worden begrepen...Gij 

zult uw naaste liefhebben als uzelf...", zie Rom. 13:9-10: 

“9 Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse 

getuigenis geven, gij zult niet begeren; en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een 

hoofdsom begrepen, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. 10 De liefde doet den 

naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet. 

Dus nadat hij de Galaten had verteld dat we niet onder de wet maar onder de genade zijn, zei Paulus 

tegen hen: "Dien elkander door de liefde", zie Gal. 5:13: 

“Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor 

het vlees; maar dient elkander door de liefde. 

Onder genade doden of stelen we niet van elkaar omdat we van elkaar houden! Maar wat zou er in het 

koninkrijk Chicago gebeuren als de burgemeester aankondigde dat hij alle wetten zou opschorten en 

dat iedereen voortaan gewoon van elkaar zou moeten houden? Het zou niet lang duren voordat 

mensen zouden beseffen dat liefde goed werkt als het gaat om het besturen van een lichaam, maar 

een koninkrijk heeft wetten nodig! 

Maar ondanks deze dispensationele verschillen is Christus nog steeds de koning van het algehele 

koninkrijk waarvan wij deel uitmaken. Op een dag zal Hij "zitten op de troon van Zijn heerlijkheid" in 

het koninkrijk der hemelen op aarde, zie Matth. 25:31: 

“En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan 

zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 

Waarom kiest u er niet voor om “de Koning” de “eer en glorie” te geven die Hij verdient……………….*, 

zie 1 Tim. 1:17: 

“Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en 

heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 

*…………..door ervoor te kiezen Hem te gehoorzamen. 
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Het koninkrijk van God   Schema.pdf

 

 

 

                                                                    HET KONINKRIJK VAN GOD   (tekst). 

 

                                                                  DOOR: PASTOR KEVIN SADLER 

                     

                                 Waarom verwijst Paulus in zijn brieven naar het "Koninkrijk van God"? 

                                                              

                              Er zijn TWEE aspecten aan het koninkrijk van God: één aards, één hemels 

                 

 

                                  

 

ISRAËL’S HOOP is het aardse koninkrijk 

 
 
“Lukas 9:1-2: 1 En Zijn twaalf discipelen 
samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en 
macht over al de duivelen, en om ziekten te 
genezen.  
2 En Hij zond hen heen, om te prediken het 
Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken. 
 
“Jer. 23:5: Ziet, de dagen komen, spreekt de 
Heere, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit 
zal verwekken; Die zal Koning zijnde regeren, en 
voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid doen 
op de aarde. 
 

 
HET LICHAAM VAN CHRISTUS' HOOP is het 
hemelse koninkrijk 
 

 
“Rom. 14:17: Want het Koninkrijk Gods is niet 
spijs en drank, maar rechtvaardigheid, en vrede, 
en blijdschap, door den Heiligen Geest. 
 
“2 Tim. 4:18: En de Heere zal mij verlossen van 
alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels 
Koninkrijk; Denwelken zij de heerlijkheid in alle 
eeuwigheid. Amen. 

 
 
 
 

 

  

 

 
 


