Moet ik met water gedoopt worden?

Justin Johnson
Alleen als je onwetend bent over de openbaring van de verborgenheid.

De kerk is verdeeld in honderd verschillende kampen over dit uiterst controversiéle onderwerp. Helaas
zijn ze allemaal onwetend over de openbaring van de verborgenheid dat aan Paulus is geopenbaard,
en zijn ze zich niet bewust van de oorzaak/bron van hun verwarring.

Als u Jezus Christus niet kunt begrijpen volgens de openbaring van de verborgenheid, dan zult u
natuurlijk concluderen dat we op de één of andere manier verwant zijn aan Israél en dat we de
prediking en het onderricht van Johannes de Doper en Jezus moeten volgen terwijl hij op aarde
rondliep.

Wat de meesten zich niet realiseren, is dat de waterdoop niet bij Johannes de Doper of bij Jezus is
ontstaan. Het volk Israél wist precies wat Johannes aan het doen was. De Farizeeén deden dat ook,
maar ze wisten niet waarom.

“Joh. 1:25: En zij vraagden hem en spraken tot hem: Waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt,
noch Elias, noch de profeet?

De Farizeeén wisten dat er voor het komende koninkrijk een boodschapper zou komen die het huis van
Israél zou reinigen, zodat ze het ‘heilige priesterschap’ konden binnengaan en hun rechtmatige positie
als de ‘Priesters van de Heer’ konden innemen.

“Jes. 61:6: Doch gijlieden zult priesters des Heeren heten, men zal u dienaren onzes Gods noemen; gij
zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen.

Oorspronkelijk koos God alleen de stam Levi uit om de tempel te onderhouden en slechts een select
aantal van Israél zou priester worden. Het was echter altijd Gods bedoeling om van de hele natie een
natie van priesters voor de hele wereld te maken!

“Exodes 19:5-6: 5 Nu dan, indien gij naarstiglijk Mijner stem zult gehoorzamen, en Mijn verbond
houden, zo zult gij Mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is Mijn; 6 En gij zult Mij een
priesterlijk koninkrijk, en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden, die gij tot de kinderen Israéls spreken
zult.

In de Levitische wet stond geschreven dat de priesters eerst met water gewassen moesten worden
voordat ze hun heilige positie innamen.

“Lev. 8:6: En Mozes deed Aaron en zijn zonen naderen, en wies hen met dat water.

“Exodes 40:12: Gij zult ook Aaron en zijn zonen doen naderen, tot de deur van de tent der samenkomst;
en gij zult hen met water wassen.

En toen kwam Johannes de Doper het koninkrijk van God (het koninkrijk waarin Israél priesters zouden
zijn) en de vergeving van zonden door waterwassing verkondigen.

“Markus 1:4: Johannes was dopende in de woestijn, en predikende den doop der bekering tot vergeving
der zonden.

Johannes predikte zijn waterdoop in de rivier de Jordaan tot vergeving van de zonden. Dit wassen met
water was echter niet de enige voorwaarde voor het priesterschap.



“Exodus 40:13: En gij zult Aaron de heilige klederen aantrekken; en gij zult hem zalven, en hem heiligen,
dat hij Mij het priesterambt bediene.

Onder de Levitische wet trokken de priesters heilige gewaden aan en werden ze gezalfd met olie na
hun waterdoop, maar Johannes de Doper beschrijft de ware zalving met de Heilige Geest:

“Matth. 3:11: Ik doop u wel met water tot bekering; maar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens
schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen.

Zowel de waterdoop als de zalving met de Heilige Geest waren noodzakelijke vereisten, zoals
beschreven in de Levitische wet, opdat Israél het koninkrijk zou kunnen binnengaan.

In Lukas 7:29-30 was onderwerping aan de waterdoop de manier waarop het gelovige Israél hun geloof
in het komende koninkrijk, zoals onderwezen door Jezus, rechtvaardigde.

“29 En al het volk, Hem horende, en de tollenaars, die met den doop van Johannes gedoopt waren,
rechtvaardigden God. 30 Maar de Farizeen en de wetgeleerden hebben den raad Gods tegen zichzelven
verworpen, van hem niet gedoopt zijnde.

Waterdoop vandaag de dag

Terwijl de doop door Jezus werd bevolen voor de vergeving van zonden, onderwees Jezus ook de hele
wet terwijl hij de beloften bevestigde die aan Israél waren gegeven.

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid
Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

Pas na Pinksteren stelde God de bedeling van genade in die hij, voor het eerst, aan Paulus gaf. Hij zou
dan het geheim onthullen van de betekenis achter zijn dood aan het kruis. (Het “waarom” van het kruis).

Deze boodschap van het kruis werd beschikbaar gesteld voor alle mensen zonder onderscheid,
verbondsstatus, besnijdenis of waterdoop.

In plaats van priesters te worden en te regeren in een aards koninkrijk, zal het tegenwoordige lichaam
van Christus een hemelse positie innemen met Christus als onze middelaar. Niemand kan tegenwoordig
de priesterlijke middelaar van Christus worden door de wassingen en zalvingen van de wet.

Integendeel, door zijn genade geeft God vrijelijk degenen die geloven een hoge roeping in Christus
Jezus! Als we eenmaal geloven dat Christus de broodnodige verzoening voor onze zonden was, dan zijn
we gedoopt in de Heer zelf!

7

“1 Kor. 12:13: Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopit,.................. .

We worden niet in water gedoopt om onze zonden te vergeven, we worden in Christus gedoopt! Deze
doop is niet alleen een reiniging, het is een uitroeiing. Onze doop in Christus kruisigt ons vlees en plaatst
ons in zijn dood. Evenzo zullen wij deelnemen aan zijn opstanding.

“Rom. 6:3-4: 3 Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt
zijn? 4 Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de
doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen
zouden.



Paulus' boodschap over de doop

Net zoals Johannes de Doper kwam dopen met water in gehoorzaamheid aan God, moeten ook wij de
instructies van God gehoorzamen voor deze onderscheiden en aparte bedeling. (Ef. 3:2).

Alleen in de geschriften van Paulus vinden we de instructies die de opgestane Heer Jezus ons vandaag
heeft gegeven, want vdér Paulus wist niemand van de bedeling van genade van God door middel van
de verborgenheid die vanaf de grondlegging van de wereld verborgen werd gehouden.

In tegenstelling tot de instructies voor de apostelen in andere bedelingen, werd Paulus niet gezonden
om te dopen.

“1 Kor. 1:17: Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te
verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.

Van de vertaler:
Als u het door mij onderstreepte gedeelte even weg denkt dan blijft over:
Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.

Conclusi€:......ccevereneee. ? (Mag u zelf invullen).

Zijn reden om niet met water te dopen is echter nog leerzamer dan zijn bekentenis dat hij niet is
gestuurd. De reden waarom Paulus niet was gestuurd om met water te dopen, was omdat het kruis
van Christus dan geen effect zou hebben.

Aan het kruis van Christus werden onze zonden genageld en ons vlees werd gekruisigd (Gal. 2:20). Onze
doop, door de Geest, in het lichaam van Christus verheerlijkt de waarheid van de werking van God,
door het kruis, om uit genade te worden ontvangen.

In plaats van een daad van genade te zijn, is de waterdoop iets dat moet worden uitgevoerd om te
voldoen aan de vereisten om het koninkrijk binnen te gaan. Het is dezelfde voorwaardelijke voorwaarde
die de wet Israél altijd oplegt.

In plaats van de genade van God te bewijzen in het kruis van Christus, bewijst de waterdoop de
gehoorzaamheid aan de wet. Daarom, als Paulus zijn volgelingen weer onder de wet zou plaatsen, zou
hij een heel slechte dienst bewijzen aan de boodschap waaraan hij was toegewijd — het evangelie van
de genade van God.

Zo is het vandaag dat degenen die zich onderwerpen aan de waterdoop, in de overtuiging dat het
noodzakelijk is om God tevreden te stellen, ook hun vertrouwen terugplaatsen onder een
voorwaardelijk systeem dat voortkomt uit de wet.

Paulus leert ons dat we verlost zijn van de vloek van de wet met haar talrijke vereisten. Vandaag hebben
we een heerlijker getuigenis van de genade van God, namelijk om te geloven in de ‘ene doop’ van
Efeziérs 4:5:

“Eén Heere, één geloof, één doop,

De waterdoop is voor degenen die het komende koninkrijk van Israél binnengaan, of voor degenen die
onwetend zijn van de grotere waarheden omtrent de verborgenheid die aan de apostel Paulus zijn
geopenbaard. Het is niet door de waterdoop, maar door de geestelijke doop van 1 Kor 12:13.



