Predikte Jezus het kruis om gered te worden?

Justin Johnson
Paulus legt de prediking van het kruis uit zoals die hem door Christus werd gegeven:

“1 Kor. 1:17-18: 17 Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te
verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.

18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden
worden, is het een kracht Gods;

Hoewel we nu weten dat het verlossende werk van Christus' dood en opstanding de kern vormt van
onze boodschap ter redding voor vandaag, moeten we oppassen dat we niet in Jezus' bediening lezen
wat er niet in staat.

We zouden tevergeefs zoeken naar een duidelijke weergave van de prediking van het kruis in de
bediening van Jezus en de discipelen in Matthels, Markus, Lukas of Johannes.

Het Evangelie van het koninkrijk

Jezus predikte zijn verlossingswerk aan het kruis NIET tijdens zijn bediening op aarde. In plaats daarvan
onderwees Jezus het evangelie van het komende koninkrijk, zie Markus 1:14-15:

“14 En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het
Koninkrijk Gods.

15 En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het
Evangelie.

Dit evangelie bestond uit bekering van zonde, het doen van de geboden en eerst het koninkrijk zoeken,
zie Matth. 5:19; Matth. 6:33:

“Matth. 5:19: Zo wie dan een van deze minste geboden zal ontbonden, en de mensen alzo zal geleerd
hebben, die zal de minste genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar zo wie dezelve zal
gedaan en geleerd hebben, die zal groot genaamd worden in het Koninkrijk der hemelen.

“Matth. 6:33: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u
toegeworpen worden.

Hoewel deze ideeén algemeen worden erkend als goede en Bijbelse ideeén, omvat geen van hen het
geloof in het verlossende werk van Christus aan het kruis.

Het was de specifieke boodschap van het evangelie van het koninkrijk dat Jezus zijn bediening
beperkte:

“Matth. 4:23: En Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het Evangelie
des Koninkrijks, en genezende alle ziekte en alle kwale onder het volk.

Jezus onderwees de discipelen zelfs hetzelfde evangelie van het koninkrijk en zei dat ze anderen
moesten vertellen dat ze zich moesten voorbereiden op de komst ervan. Als teken van de naderende
gebeurtenis gaf hij hen de kracht om zieken te genezen:



“Lukas 9:1-2: 1 En Zijn twaalf discipelen samengeroepen hebbende, gaf Hij hun kracht en macht over
al de duivelen, en om ziekten te genezen.

2 En Hij zond hen heen, om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken.

De eerste vermelding van het kruis

Toen Petrus Jezus als de Christus openbaarde, vertelde Jezus hoe hij hem de sleutels van het koninkrijk
zou geven. Na maanden besteed te hebben aan het onderwijzen en prediken van het evangelie van het
koninkrijk, zou Petrus één van de meest geschikte personen zijn voor deze leiderschapspositie.

Het was echter pas op die dag dat Jezus voor het eerst over zijn dood sprak, en het was een privé-
onderricht.

“Matth. 16:21: Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen, dat Hij moest heengaan naar
Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen, en overpriesteren, en Schriftgeleerden, en gedood worden,
en ten derden dage opgewekt worden.

Nog interessanter, dezelfde Petrus aan wie God openbaarde dat Jezus de Christus was, werd
weggehouden van de betekenis van het kruis. Jezus berispte Petrus voor zijn berisping met de
beroemde uitroep: 'Ga weg, achter mij, Satan', zie Matthels 16:23.

“Maar Hij, Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weq achter Mij, satanas! gij zijt Mij een aanstoot, want
gij verzint niet de dingen, die Gods zijn, maar die der mensen zijn.

Het is duidelijk dat als Christus pas meer dan halverwege zijn bediening voor het eerst melding maakte
van zijn dood en opstanding, en zelfs toen zijn belangrijkste discipelen er onwetend over waren, Jezus
NIET het verlossende werk van het kruis ter redding predikte. Zie ook:

“Lukas 18:31-34: 31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem,
en het zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.

32 Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk behandeld
worden, en bespogen worden.

33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden; en ten derden dage zal Hij wederopstaan.

34 En zij verstonden geen van deze dingen; en dit woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet,
hetgeen gezeqd werd.

En Joh. 20:9:

“Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan.

Eeuwig leven volgens Jezus

Men mag veronderstellen dat, hoewel Jezus veel over het koninkrijk sprak, hij nog steeds het geloof
leerde in zijn dood aan het kruis tot rechtvaardiging ten leven. Maar nogmaals, de Schrift laat ons iets
anders zien.

Toen Jezus werd gevraagd hoe het eeuwige leven te verkrijgen, antwoordde hij dat het onderhouden
van de geboden gerechtigheid zou verwerven die het eeuwige leven in het koninkrijk waardig is.



“Matth. 19:17: En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God.
Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

In een ander geval vermeldt Johannes Jezus’ woorden over het verkrijgen van gunst bij God:

“Joh. 14:21: Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft,
zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Tijdens zijn geciteerde Bergrede leerde Jezus een voorwaardelijke vergeving waardoor mensen Gods
vergeving konden ontvangen.

“Matth. 6:14-15: 14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook
u vergeven.

15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet
vergeven.

In plaats van vrije rechtvaardiging gebaseerd op het verlossende, vergoten bloed van Christus aan het
kruis, lijkt Jezus een andere boodschap te prediken dan wat aan Paulus werd geopenbaard.

Jezus’ exclusieve bediening

In plaats van te komen om het kruis van Christus te prediken, zoals Paulus was gezonden (1 Kor 1:17),
zei Paulus dat Jezus kwam met een specifiek doel — namelijk om de Oud Testamentische beloften te
bevestigen.

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid
Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

Jezus kwam naar een specifiek volk, om een specifieke boodschap te prediken en om een specifieke
dood te sterven. Wat niet in zijn exclusieve bediening te vinden is, is redding door de prediking van het

kruis. (Het zogenaamde “waarom” van het kruis).

Waar Jezus zijn discipelen heen zond om het koninkrijk te prediken en te dopen om toegelaten te
worden, werd Paulus NIET gestuurd om te dopen maar om het kruis te prediken, zie Johannes 4:1,
Matth. 28:19, 1 Kor. 1:17:

“Joh. 4:1: Als dan de Heere verstond, dat de Farizeen gehoord hadden, dat Jezus meer discipelen maakte
en doopte dan Johannes;

“Matth. 28:19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en
des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

“1 Kor. 1:17: Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te
verkondigen; niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde.

Waar Jezus naar een specifiek volk ging, de besnijdenis, omvatte de bediening van Paulus ieder mens,
ongeacht zijn nationaliteit of status bij God.

Hoewel we meer informatie hebben over het kruis van Christus en vrije rechtvaardiging door het bloed
van Jezus, moeten we oppassen dat we geen leer in Jezus' aardse bediening lezen die pas later duidelijk
werd geopenbaard aan Paulus.



Ook al presenteert Paulus het evangelie van Christus als de 'kracht van God tot zaligheid', we moeten
niet vergeten dat het evangelie dat Paulus predikte werd gegeven door openbaring van Jezus na de
dood en opstanding van Christus, zie Rom. 1:16 en Gal. 1:11-12:

“Rom. 1 16: Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot
zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.

“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is,
niet is naar den mens.

12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van
Jezus Christus.



