Is geloof zonder werken dood?

De Bijbel definieert geloof als de zekerheid van dingen waarop wordt gehoopt, het bewijs van dingen
die niet worden gezien (Hebreeén 11:1). Het valt niet te ontkennen dat geloof zonder inhoud helemaal
geen geloof is, maar slechts een valse hoop.

Degenen die de Schrift echter niet recht snijden worden vaak geplaagd door een verkeerd begrip van
de afzonderlijke “geloven” die in de bedelingen zijn aangeboden. Het is een misvatting te denken dat
de inhoud van het geloof hetzelfde blijft voor elke persoon en groep in de Bijbel.

De rechtvaardige zal leven door het geloof

De Schrift vermeldt dat de rechtvaardigen in elk tijdperk door geloof zullen leven, en toch verandert de
substantie of inhoud van dat geloof als het wordt geopenbaard.

“Rom. 1:17: Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk
geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

Het is een onveranderlijk principe van God dat de rechtvaardigen, in welke tijd dan ook, door geloof
moeten leven en moeten handelen in overeenstemming met dat geloof, zie Handelingen 6:7 en
Romeinen 1:5 en Hebr. 11:6:

“Hand. 6:7: En het woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer;
en een grote schare der priesteren werd den gelove gehoorzaam.

“Rom. 1:5: Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des
geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;

“Hebr. 11:6: Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet
geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.

We moeten echter de verandering van de bedelingen in de essentie van dat geloof erkennen, zoals het
door God is geopenbaard. Noach geloofde in een vloed en redding door een ark. Mozes had geloof in
God die hen uit Egypte zou verlossen, en redding uit vijandelijke slavernij.

De hoop van Israél

In het openingsvers van Jakobus staat duidelijk dat hij schrijft aan de 'twaalf stammen' en 'mijn
broeders', die Israélieten waren, verstrooid door de vervolging van het ongelovige Israél.

Opmerking van de vertaler: Voor de duidelijkheid: De gelovige Israélieten erkenden/geloofden dat
Christus, de Zoon van God, hun Messias was.

Jacobus schrijft aan de twaalf stammen over het geloof en de hoop van Israél tijdens de
Pinksterperiode. Het is gedurende deze tijd dat het evangelie van het koninkrijk werd gepredikt door
Petrus, die de 'laatste dagen' voor de wederkomst van Christus verkondigde, zie Handelingen 2:16-17
en 3:19-21:

“Hand. 2:16-17: 16 Maar dit is het, wat gesproken is door den profeet Joel: 17 En het zal zijn in de
laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters
zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.



“Hand. 3:19-21: 19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de
tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, 20 En Hij gezonden zal hebben
Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der
wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van
alle eeuw.

In plaats van hoop te hebben gebaseerd op de prediking van het kruis, was Israéls hoop gevestigd op
de redding aangeboden door de komende Heilige en het beloofde koninkrijk, zie Lukas 1:68-75:

“Lukas 1:68-75: 68 Geloofd zij de Heere, de God Israels, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg
gebracht Zijn volke; 69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;
70 Gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld
geweest zijn; 71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten;
72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; 73 En
aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven. 74 Dat wij, verlost zijnde
uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vreze. 75 In heiligheid en gerechtigheid voor
Hem, al de dagen onzes levens.

Het was deze informatie die Petrus ter aanvaarding, door het geloof, voorlegde.

“Hand. 2:36: Zo wete dan zekerlijk het ganse huis Israels, dat God Hem tot een Heere en Christus
gemaakt heeft, namelijk dezen Jezus, Dien gij gekruist hebt.

Samen met het geloof dat Jezus de Heilige is, riep Petrus Israél op om zich te bekeren en de werken te
verrichten die nodig zijn om hun berouw te tonen in overeenstemming met wat Jezus had geleerd.

“Matth. 5:20: Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overviloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der
Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

Een geloof dat werken voortbrengt

Om het koninkrijk binnen te gaan, leerde Jezus dat Israél rechtvaardig moet zijn. In feite moesten ze
volmaakt zijn:

“Matth. 5:48: Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

Als een gelovige geloof zou hebben in het komende koninkrijk met Jezus als zijn Messias, dan zou hij
noodzakelijkerwijs verplicht zijn om de werken van de wet te verrichten als gehoorzaamheid aan dat
geloof.

De kern van het geloof was het binnengaan van het komende koninkrijk met Jezus als Messias. De
gehoorzaamheid aan dat geloof zou natuurlijk het verrichten van werken zijn die nodig zijn om het
koninkrijk binnen te gaan en toegelaten te worden tot het koninkrijk van Jezus.

“Joh. 14:21: Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft,
zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelven aan hem openbaren.

Wanneer het geloof door deze Joodse gelovigen werd gehoorzaamd, zouden zij de werken
tentoonspreiden die door hun geloof vereist werden. De kern van hun geloof was gehoorzaamheid aan
de wet, zelfs aan het nieuwe verbond, zoals Jezus, de Heilige, zowel leerde als illustreerde, zie Matthels
5:20 en 8:4 en 23:2-3:



“Matth. 5:20: Want Ik zeg u: Tenzij uw gerechtigheid overviloediger zij, dan der Schriftgeleerden en der
Farizeen, dat gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins zult ingaan.

“Matth. 8:4: En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon uzelven den
priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

“Matth. 23:2-3: 2 Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes; 3
Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken;
want zij zeggen het, en doen het niet.

Een dood geloof

Als de kern van je geloof het komende koninkrijk was, waarvoor een rechtvaardige uitvoering van
werken vereist was om toegelaten te worden, dan zou je iemands geloof kunnen beoordelen aan de
hand van hun gehoorzaamheid om werken te verrichten.

“Jak. 2:20: Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is?

Het geloof van deze Joodse gelovigen op Pinksteren eiste de gehoorzaamheid der werken. Anders was
de kern van hun geloof niet levend — het was dood!

Alleen iemand die geen geloof had in een komend koninkrijk, of het komende koninkrijk niet wilde
binnengaan, zou noodzakelijke werken ontkennen.

Jakobus redeneert dat een mens rechtvaardiging bereikt, wat het bewijs is van verlossing, door de
noodzakelijke werken.

“Jak. 2:24: Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het
geloof?

Een andere hoop, een ander geloof

De rechtvaardige zal door het geloof leven. Tot de openbaring van de verborgenheid omvatte de
essentie van geloof altijd Gods betrokkenheid bij de natie Israél, het beloofde koninkrijk en de
bijbehorende verbonden.

Pas bij Paulus werd redding aangeboden uit genade, alleen door geloof, los van enige speciale natie,
koninkrijks-vereisten of verbondsbepalingen, zie Romeinen 4:5, Ef 2:8-9, Romeinen 11:6, Ef 2:12:

“Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt
zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;
9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

“Rom. 11:6: En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade
geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk
geen werk meer.

“Ef. 2:12: Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israels, en
vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.



Paulus bood een hoop die niet gebaseerd was op een beloofd aards koninkrijk van vrede en
rechtvaardige heerschappij, maar op een hoop op redding die te vinden was in de prediking van het
kruis, zie Efeziérs 2:7, Romeinen 5:2-4:

“Ef. 2:7: Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door
de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

“Rom. 5:2-4: 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de
verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; 4 En de lijdzaamheid bevinding, en de
bevinding hoop;

Het reddende geloof dat ons wordt geleerd omvat de dood, begrafenis en opstanding van Jezus
Christus, die werd overgeleverd voor onze overtredingen en weer opstond voor onze
rechtvaardigmaking, zie Romeinen 4:25:

“Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.

We krijgen gratis rechtvaardiging uit genade los van enig verdienstelijk werk van onszelf, zie Romeinen
3:24:

“En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

Deze verdere openbaring, die niet véoér Paulus aan Petrus, Jakobus of Johannes werd geopenbaard,
bevatte dat ons geloof niet in een verbondswet ligt, die uitvoering vereiste, maar in de dood van Jezus
Christus voor onze zonden.

“Rom. 3:21: Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende
getuigenis van de wet en de profeten:

De gehoorzaamheid van het geloof

De kern van ons geloof is het verzoenende werk van Christus aan het kruis in onze plaats, zie Galaten
2:16, Romeinen 3:21-26:

“Gal. 2:16: Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door
het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden
gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de
werken der wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

“Rom. 3:21-26: 21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet,
hebbende getuigenis van de wet en de profeten: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof
van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben
allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn
genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is; 25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening,
door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden,
die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; 26 Tot een betoning van Zijn
rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende
dengene, die uit het geloof van Jezus is.



Uniek aan deze bedeling van genade is dat de gehoorzaamheid aan dit geloof helemaal geen werken
vereist!

“Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt
zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

In plaats van ons geloof te evalueren op basis van prestaties, wordt ons geloof beoordeeld op basis van
de prestaties van Christus in onze plaats, wat voldoende was voor elk mens! Prijs God!

Het was toen we zwak waren en door God als vijanden werden opgegeven, dat Christus voor ons stierf:

“Rom. 5:6: Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Dood geloof in de bedeling van genade

Onder verwijzing naar Jakobus 2:14-26(*) proberen leraren een op prestaties gebaseerde evaluatie
van 'waar' geloof in de bedeling van genade vandaag de dag te rechtvaardigen.

(*)-Jak. 2:14-26: 14 Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt, dat hij het geloof heefft,
en hij heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zaligmaken? 15 Indien er nu een broeder of zuster
naakt zouden zijn, en gebrek zouden hebben aan dagelijks voedsel; 16 En iemand van u tot hen zou
zeggen: Gaat henen in vrede, wordt warm, en wordt verzadigd; en gijlieden zoudt hun niet geven de
nooddruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? 17 Alzo ook het geloof, indien het de werken niet
heeft, is bij zichzelven dood. 18 Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt het geloof, en ik heb de werken. Toon
mij uw geloof uit uw werken, en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. 19 Gij gelooft, dat God een
enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen. 20 Maar wilt gij weten, o ijdel
mens, dat het geloof zonder de werken dood is? 21 Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken
gerechtvaardigd, als hij Izak, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? 22 Ziet gij wel, dat het geloof mede
gewrocht heeft met zijn werken, en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? 23 En de Schrift is
vervuld geworden, die daar zegt: En Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid
gerekend, en hij is een vriend van God genaamd geweest. 24 Ziet gij dan nu, dat een mens uit de werken
gerechtvaardigd wordt, en niet alleenlijk uit het geloof? 25 En desgelijks ook Rachab, de hoer, is zij niet
uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezondenen heeft ontvangen, en door een anderen
weg uitgelaten? 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de
werken dood.

Maar onbewust beroven ze mensen van de voordelen van de gerechtigheid van God, die alleen vrij
komt door geloof in Christus, zie Romeinen 3:22-24, 5:2:

“Rom. 3:22-24: 22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en
over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de
heerlijkheid Gods; 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in
Christus Jezus is;

“Rom. 5:2: Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

Wil een geloof in deze bedeling dood zijn, dan moet de essentie van dat geloof inactief zijn. Dat wil
zeggen, als ons geloof in het werk van Jezus Christus aan het kruis is, dan zou een dood geloof zijn als
het prediken van een dode Jezus die niet kon doen wat hij beloofde, zie Romeinen 4:19-21:



“19 En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat alrede
verstorven was, alzo hij omtrent honderd jaren oud was, noch ook dat de moeder in Sara verstorven
was. 20 En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof; maar is gesterkt geweest in
het geloof, gevende God de eer; 21 En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook
machtig was te doen.

Omgekeerd heeft elk persoon die geloof heeft in het kruis van Christus de volledige zekerheid van
redding omdat God in staat is om datgene te doen wat wij niet konden: een passende verzoening van
onze zonden.

Ons geloof kan alleen teniet worden gedaan of dood zijn als het werk van Christus nietig is verklaard of
onvoldoende is. Onmogelijk!

Laat u niet beroven van de heerlijke genade van God door een gebrek aan het “recht snijden” van de
Schriften, zie 2 Tim. 2:15:

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die
het Woord der waarheid recht snijdt.

Het is de kostbare waarheid van het verzoenende bloed van Jezus dat de focus en climax van het
evangelie is!

Terwijl Jacobus een geloof onderwees dat werken vereiste om ‘volmaakt’ te zijn, krijgen wij een
volmaakte positie door ons geloof in Christus alleen! Amen en Amen. Zie 2 Kor 5:21, Fil 3:12:

“2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

“Fil. 3:12: Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het
ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.



