Heeft Satan Gods toestemming nodig>

Midden in de pandemie vroeg iemand me of Satan Gods toestemming moet krijgen voor elke
individuele daad van slechtheid, zoals hij deed met Job?

In Jobs tijd wist iedereen dat God goed gedrag beloonde met zaken als rijkdom en een goede
gezondheid, zie Job 1:1-3:

“1 Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, en vroom, en
godvrezende, en wijkende van het kwaad. 2 En hem werden zeven zonen en drie dochteren geboren. 3
Daartoe was zijn vee zeven duizend schapen, en drie duizend kemelen, en vijfhonderd juk ossen, en
vijfhonderd ezelinnen; ook was zijn dienstvolk zeer veel; zodat deze man groter was dan al die van het
oosten.

Daarom vertelden al Jobs drie vrienden hem, met zoveel woorden, dat hij gezondigd moet hebben om
het verlies van zijn gezondheid en rijkdom te hebben opgelopen. Zo handelde God onder de wet ook
met het volk Israél, lees de hoofdstukken Lev. 26 en Deut. 28.

In dergelijke gevallen zou God Satan en zijn gastheer gebruiken om de straf uit te voeren............... ziel
Koningen 22:22 en 1 Kronieken 21:1:

“1 Kon. 22:22: En de Heere zeide tot hem: Waarmede? En hij zeide: Ik zal uitgaan, en een leugengeest
zZijn in den mond van al zijn profeten. En Hij zeide: Gij zult overreden, en zult het ook vermogen; ga uit
en doe alzo.

“1 Kron. 21:1: Toen stond de satan op tegen Israél, en hij porde David aan, dat hij Israél telde.
................ evenals de natuurlijke slechtheid van mensen, zie Jes. 10:5-7:

“5 Wee den Assyrier, die de roede Mijns toorns is, en Mijn grimmigheid is een stok in hun hand! 6 Ik zal
hem zenden tegen een huichelachtig volk, en Ik zal hem bevel geven tegen het volk Mijner
verbolgenheid; opdat hij den roof rove, en plundere de plundering, en stelle het ter vertreding, gelijk
het slijk der straten. 7 Hoewel hij het zo niet meent, en zijn hart alzo niet denkt, maar hij zal in zijn hart
hebben te verdelgen, en uit te roeien niet weinige volken.

Maar wij zijn niet onder dat soort voorwaardelijke zegen omdat we niet onder de wet zijn, maar onder
de genade, zie Romeinen 6:14-15:

“14 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij
verre. 15 Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij
dienstknechten zijt desgenen, dien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid
tot gerechtigheid?

Vandaag zegent God ons, reeds nu, met "alle geestelijke zegening" in Christus............... zie Ef. 1:3:

“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in den hemel in Christus.

............... en smeekt ons vervolgens om waardig te wandelen, zie Ef. 4:1 en Kol. 1:10:



“Ef. 4:1: Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met
welke gij geroepen zijt;

“Kol. 1:10: Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in alle goede
werken vrucht dragende, en wassende in de kennis van God;

Dat betekent dat pandemieén en natuurrampen niet het werk van Satan zijn,
ze zijn slechts het resultaat van het leven in een schepping die vervloekt is door
zonde, zie Romeinen 8:22-23:

“22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu
toe. 23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven,
zeq ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes
lichaams.

Tegenwoordig opereert Satan als "een engel des lichts".......... zie 2 Kor. 11:14:
“En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.
................ en zijn duivels zijn als waren zij "dienaars der gerechtigheid", zie v. 15:

“Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der
gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

Opmerking van de vertaler:

Deze “werken” (vers 15) omvatten het inbrengen van valse leer, dat is “leer” die niet thuis hoort in de
bedeling der genade Gods, met andere woorden, “leer” buiten hetgeen onze Heer en Heiland Jezus
Christus heeft geopenbaard aan onze apostel Paulus, de apostel der Heidenen.

Uiteraard blijft 2 Tim. 3:16 altijd van toepassing omdat we kunnen leren van hetgeen Israél is
overkomen, ons ten voorbeeld:

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot
onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

En:

“1Kor. 10: 1-13: 1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk
waren, en allen door de zee doorgegaan zijn; 2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben; 4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken
hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus. 5 Maar
in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter
nedergeslagen. 6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad
zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben. 7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs
als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij
stonden op om te spelen. 8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en
er vielen op een dag drie en twintig duizend. 9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen
van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield. 10 En murmureert niet, gelijk ook
sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver. 11 En deze dingen
alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op



dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. 12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.
13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten
verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven,
opdat gij ze kunt verdragen.

Het is daarom nodig dat valse leer wordt opgemerkt. Hoe doet u dat? Volgens het principe van
Handelingen 17 vers 11:

En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle
toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de Schriften, of deze dingen alzo waren.

Het zal duidelijk zijn dat daarvoor kennis van de Bijbel, recht gesneden (2 Tim, 2:15 in de Statenvertaling) ,
vereist is.

Ziet u het verschil?

“1 Petrus 5:8: Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende
leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;

Ziet u het verschil met 2 Kor.11:14 en 15? In 1 Petrus 5:8 gaat het over de Verdrukking die over de hele
wereld komt. Een briesende leeuw zie je aankomen. Valse “leer” is als het ware een sluipmoordenaar!
De Verdrukking begint nadat de gemeente, het lichaam van Christus, is opgenomen in heerlijkheid, zie
1 Thess. 4:13-18 en 1 Kor. 15:51-53:

“1 Thess. 4:13-18: 13 Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn,
opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. 14 Want indien wij geloven,
dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, weder
brengen met Hem. 15 Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven
zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. 16 Want de Heere
Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel;
endie in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen
te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij

altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

“1 Kor.15:51-53: 51 Zijet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen
allen veranderd worden; 52 In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin
zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden. 53 Want
dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen.

Een engel des lichts doet zich voor als predikende de waarheid maar is niet de waarheid, maar pure
verleiding.

Einde opmerkingen

Ze, de dienaars der ongerechtigheid, zijn druk bezig met het onderwijzen van "leerstellingen van
duivelen"........zie 1 Tim. 4:1:

“1 Tim. 4:1: Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het
geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen,

................. NIET om grote schade aan te richten in de materiéle wereld, maar wel in de geestelijke!



Ik wens u, als gelovigen, inclusief mijzelf, een scherp onderscheidingsvermogen toe want we moeten
allen (als gelovigen) verschijnen voor de rechterstoel van Christus, 2 Kor.5:10, alwaar ons loon wordt
bepaald volgens 1 Kor. 3:9-15:

“2 Kor. 5:10: Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een
iegelijk wegdrage, hetgeen door het lichaam geschiedt, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij
kwaad.

“1 Kor.3:9-15: 9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 10 Naar de
genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander
bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander
fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12 En indien iemand op dit
fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13 Eens iegelijks werk zal
openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens
iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die
zal loon ontvangen. 15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij
behouden worden, doch alzo als door vuur.



