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Een jongeman was net afgestudeerd aan de Bijbelschool en wilde predikant worden.  Maar toen hem 

een tijdelijke baan als politieagent werd aangeboden, accepteerde hij die, omdat hij dacht dat het hem 

een goed inzicht in de menselijke natuur zou kunnen geven dat later in de bediening van pas zou 

komen.  Eén van de vragen op het examen van de politieacademie was: "Wat zou je doen om een 

weerbarstige menigte uiteen te drijven?"  De aspirant-predikant dacht even na en antwoordde toen: 

"Ik zou een collecte beginnen, dat zal elke menigte uiteendrijven!" 

 

Over weerbarstige mensen gesproken, het eiland Kreta waar Titus gestationeerd was………………….., zie 

Titus 1:5: 

“Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te recht 

brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb:  

………………….had zijn deel van hen.  We weten dit omdat, nadat Paulus hem had verteld ouderlingen 

aan te stellen in de kerken van het eiland,  hij hem de reden vertelde waarom hij hen moest wijden: 

“Titus 1:10: Want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidsprekers en verleiders van zinnen, 

inzonderheid die uit de besnijdenis zijn; 

 

Het woordenboek definieert het woord 'ongeregeld' als mensen die niet geregeerd willen worden.  Dat 

is waarschijnlijk de reden waarom de enige andere mensen in de Bijbel die "weerbarstig" worden 

genoemd, mensen zijn die niet geregeerd wilden worden door de heersers van hun plaatselijke kerk.  

Sprekend over die geestelijke leiders, zei Paulus tegen de Thessalonicenzen: 

“1 Thess.5:12-14: 12 En wij bidden u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw 

voorstanders zijn in den Heere, en u vermanen; 13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. 

Zijt vreedzaam onder elkander. 14 En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de 

kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen. 

 

Zie je het verband?  Nadat hij over heersers had gesproken, zei Paulus dat ze de weerbarstigen moesten 

waarschuwen.  In de context waren dit duidelijk mensen die niet geregeerd wilden worden door de 

voorganger en ouderlingen van de kerk. 

 

Maar hoe kon Paulus weten dat er weerbarstige mannen waren die niet geregeerd wilden worden door 

leiders op Kreta?  Hun kerken hadden nog geen heersers!  Bedenk dat Paulus Titus op Kreta had 

achtergelaten om oudsten aan te stellen (Tit. 1:5).  Dus hoe wist Paulus dat sommige Kretenzers 

onhandelbaar waren? 

 

Nou, het kwam door de manier waarop predikanten geacht worden te regeren.  Paulus legde uit hoe 

leiders moeten regeren in de bedeling van genade toen hij tegen de Korinthiërs zei: 



“2 Kor. 1:24: Niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer 

blijdschap; want gij staat door het geloof. 

 

Predikanten worden niet verondersteld te regeren door "heerschappij" over Gods volk te hebben, dat 

wil zeggen door hen te domineren.  Mensen staan door het geloof en het geloof komt door het Woord 

van God, zie Rom. 10:17:  

“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods, 

Dat betekent dat predikanten geacht worden te regeren door mensen het Woord te leren en vervolgens 

het Woord over hen te laten regeren.  Geliefden, de enige manier waarop je enige vreugde in het leven 

zult hebben, is als je Gods Woord je leven laat regeren! 

 

Maar zo wist Paulus dat er weerbarstige mannen op Kreta waren.  Toen hij daar onder hen was, had hij 

gezien dat er Kretenzers waren die niet geregeerd wilden worden door het Woord dat hij hen had 

geleerd.  Dus zei hij tegen Titus dat hij enkele ouderlingen moest aanstellen om die ongeregelde 

mannen meer van Gods Woord te leren. 

 

Misschien denk je: "Hoe zou dat helpen?  Als ze niet door Gods Woord geregeerd wilden worden, 

waarom zouden ze dan leiders aanstellen om hen meer van Zijn Woord te leren?" 

 

Het antwoord is dat God geen "Plan B" heeft als het gaat om het helpen van mensen met hun vreugde!  

Dat betekent dat wanneer mensen niet door het Woord geregeerd willen worden, een voorganger niet 

de Schriften moet weggooien en om zich heen moet kijken naar iets anders om hen te geven.  In plaats 

daarvan moet hij doorgaan met het onderwijzen van het Woord en ouderlingen opdragen om hetzelfde 

te doen.  Zie je, groeien in het Woord is de enige hoop van een gelovige om het vreugdevolle Christelijke 

leven te leiden waarvan God wil dat ieder van ons rijkelijk geniet. 

 


