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                                        Hoe kom je naar de hemel vanaf je huidige locatie 

                                                                   Paul M. Sadler 

MapQuest® is een ingenieuze website die velen waarschijnlijk wel eens hebben gebruikt. Typ gewoon 

in waar je woont en waar je naartoe wilt en, voila! Het geeft u stap-voor-stap aanwijzingen naar uw 

eindbestemming. Natuurlijk kan het je geen aanwijzingen geven over hoe je vanaf je huidige locatie 

naar de hemel kunt komen. Alleen het Woord van God kan ons deze instructies geven. 

 

Het jaar voorafgaand aan de bekering van George Whitefield, de beroemde Engelse evangelist, is een 

goed voorbeeld van hoe God niets te maken wil hebben met goede werken of daden van 

zelfverloochening voor de redding van een verloren ziel. Beiden zijn weerzinwekkend in Zijn ogen. Kort 

na het ingaan van zijn derde jaar in Oxford onderging de jonge Whitefield een geestelijke crisis. Er werd 

van hem gezegd: 

 

"Het leven van God in zijn eigen ziel was wat hij verlangde en moest hebben – maar hoe het te 

verkrijgen! De gedachte aan zijn zonden deed hem zweten en kreunen. Hij schuwde alle gezelschap, 

zwierf door de velden en bossen, diep in gebed – soms lag hij de hele nacht op de ijskoude grond. Hij 

droeg de meest armoedige kleding; Zijn enige kost [maaltijden], droog brood en thee. Na verloop van 

tijd leken zelfs zijn gebeden zondig te worden." (George Whitefield and the Great Evangelical 

Awakening door Anthony Beaurepaire, The Protestant Truth Society, Londen, Engeland, Pg. 13). 

 

Pas toen de heer Whitefield aan het einde van zichzelf kwam, begon hij na te denken over christelijke 

literatuur  die hij had gelezen, dat het was: 

“Hij (heeft) ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar 

naar Zijn barmhartigheid,…………………….” (Titus 3:5). 

Met de last van zijn zonde, groter dan hij kon dragen, wendde hij zich tot Christus, de grote 

zondedrager, en werd glorieus gered door de genade van God. In zijn eigen woorden gaf hij het 

volgende ontroerende verslag van zijn bekering: 

 

"Het behaagde God ten genoegen om de zware last te verwijderen, om mij in staat te stellen zijn lieve 

Zoon vast te houden door het levende geloof... O, met welke vreugde, onuitsprekelijke vreugde, ja 

vreugde die vol was van, en groot van heerlijkheid, en mijn ziel werd vervuld toen het gewicht van de 

zonde afging, en een blijvend gevoel van de vergevende liefde van God en een volledige zekerheid van 

geloof kwam over mijn troosteloze ziel!  

 

Misschien bent u net als meneer Whitefield vóór zijn bekering, en probeert u acceptatie te vinden bij 

God, los van Christus. Je verdediging kan zijn: "Ik ben niet zo slecht. Ik heb tenslotte nog nooit iemand 

vermoord", alsof God je zal accepteren omdat je nooit de daad van moord hebt gepleegd. Maar welke 

zonde is erger, moord of liegen? Volgens Spreuken 6:16-17 is liegen de grootste overtreding van de 

twee in de ogen van God…………… 
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“16 Deze zes haat de Heere; ja, zeven zijn Zijn ziel een gruwel: 17 Hoge ogen, een valse tong, en handen, 

die onschuldig bloed vergieten; 

……………..omdat liegen (een valse tong) tot moord leidt! We moeten goed onthouden dat alle zonde 

eeuwige gevolgen heeft voor degenen die Christus als hun Verlosser verwerpen. 

Misschien heeft uw streven naar God u op het pad van religieuze rituelen gebracht. Interessant is dat 

Satan op dit gebied zijn meest effectieve werk heeft gedaan om mensen blind te maken voor het licht 

van het glorieuze evangelie. Hij gebruikt religie! Als mensen denken dat hun religieuze dienst hen 

acceptatie bij God zal opleveren, heeft hij zijn doel bereikt om hen eeuwig verdoemd te houden. 

 

Hier is een korte lijst van religieuze praktijken, die mensen doen, in de hoop hun weg naar de hemel te 

verdienen: kerkbezoek, waterdoop, eerste communie, vormsel, het reciteren van het Onze Vader, 

reactieve lezingen, het kruisteken doen, belijden en vergeving van hun zonden ontvangen van een 

priester, enz. Vóór zijn bekering tot Christus bezocht Maarten Luther, de stichter van de Lutherse Kerk, 

Rome, waar hij op zijn knieën de trappen van Scala Santa beklom. De Scala Santa wordt verondersteld 

de trap te zijn die de Heer beklom om de Oordeelszaal van Pilatus te bereiken op de dag van Zijn 

kruisiging. De katholieke kerk zou het van Jeruzalem naar Rome hebben laten brengen. 

 

Als rooms-katholiek geloofde Luther in die tijd dat dergelijke daden van zelfopoffering zijn kansen om 

de hemel binnen te gaan zouden vergroten. Maar niet lang daarna, in een klooster in Wittenberg, zag 

hij de dingen in een heel nieuw licht. Toen Luther Romeinen 1:17 las, waar staat…………..:  

“Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelve geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven 

is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. 

…………….pauzeerde hij even en toen drong het plotseling tot hem door dat redding door geloof was. 

Tot dan toe had hij geprobeerd zijn redding te verdienen door religieuze vieringen, maar nooit vond hij 

dat hij genoeg had gedaan. Nu zag hij voor het eerst dat een verloren ziel door God eeuwig rechtvaardig 

wordt verklaard door geloof op basis van het volbrachte werk van Christus. Hij werd verlost uit de 

slavernij van zijn zonden en onbeschrijfelijke vreugde overspoelde zijn hart. De verandering in zijn leven 

was zo dramatisch dat Luther de vonk werd die de grote Reformatie ontstak. 

 

Als je vanaf je huidige locatie naar de hemel wilt gaan, geloof dan gewoon in de Heer Jezus Christus. 

Wij willen dat u weet dat God u liefheeft en dat Christus voor uw zonden is gestorven, zie Rom. 5:8: 

“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars 

waren. 

Ziet u, de dag dat Christus stierf op Golgotha, stierf Hij niet voor Zijn zonden. Hij kende geen zonde. In 

plaats daarvan stierf Hij voor de zonden van de wereld – mijn zonden en uw zonden. God heeft een 

voorziening getroffen voor allen, maar om het voordeel van deze voorziening te ontvangen, moet je 

geloven dat Christus persoonlijk voor je stierf en weer opstond, zie I Kor. 15:3-4; 2 Thess. 4:14: 

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat 

Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; 4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is 

opgewekt ten derden dage, naar de Schriften; 
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“1 Thess. 4:14: Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, 

die ontslapen zijn in Jezus, weder brengen met Hem. 

De zaligheid is in een mens, en die persoon is de Heere Jezus Christus! Hij alleen kan je van je zonden 

redden!  


