De gevolgen van Ef. 1:3

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Ef. 1:3 is bedoeld om ons denken en leven radicaal te veranderen, maar het zal dat alleen doen als we
het toelaten. Dit vers wordt vaak gebagatelliseerd doordat wordt gezegd: geestelijk betekent hier niet
echt GEESTELIJK en “hemel” betekent niet echt HEMEL.

Maar wanneer we God laten spreken, voorziet dit vers in drie wereldschokkende en hemelschokkende
uitvloeisels:

1. FEIT #1: Vandaag, in de Bedeling van Genade, geeft God ons, als leden van Zijn Lichaam, het Lichaam
van Christus, geestelijke/hemelse zegeningen in overeenstemming met Zijn programma betreffende de
Verborgenheid met betrekking tot het Lichaam van Christus, zodat Hij Zijn Glorie in de hemelse
gewesten, door ons, kan herstellen.

GEVOLG #1: Daarom geeft God vandaag GEEN fysieke/aardse zegeningen die in overeen komen zijn
met Zijn profetische programma voor de natie Israél voor het herstellen van Zijn Glorie op aarde. Waar
bid je voor? Wat verwacht je van God?

2. FEIT #2: Vandaag geeft God ons AL deze zegeningen op het moment dat we geloven - allemaal!

GEVOLG #2: Daarom is het ondankbaar en ongepast voor ons om te bidden, te bedelen en te
smeken bij God om ons meer zegeningen te geven. Hij heeft ons al alle zegeningen gegeven die Hij voor
ons heeft! Geloven we God niet? Gaan we Hem vertellen dat dit niet genoeg is — zegt u dat u meer
nodig heeft!

3. FEIT #3: Tegenwoordig worden al deze GEESTELIJKE/HEMELSE zegeningen IN CHRISTUS gegeven en
gelovigen ze ontvangen en er participeren als leden van Zijn Lichaam, het Lichaam van Christus.

GEVOLG #3: Daarom worden ze niet ontvangen door mensen buiten Christus. Als je wacht tot God
je voorziet van dingen die ongelovigen hebben — gezondheid, rijkdom, voorspoed — zul je gefrustreerd
en teleurgesteld zijn in God, want dat zijn NIET de zegeningen waar God en Paulus hier naar verwijzen.

CONCLUSIE: Omdat God ons vandaag ALLE GEESTELIJKE ZEGENINGEN IN DE HEMEL IN CHRISTUS geeft,
is het onze verantwoordelijkheid om vandaag de doos, met Zijn zegeningen voor ons, te openen en uit
te pakken volgens Zijn programma der Verborgenheid betreffende het Lichaam van Christus, de doos
met verborgen Paulinische genade waarheid. Alleen daar zullen we leren wat God vandaag werkelijk
aan het doen is in de Bedeling der Genade Gods. Alleen daar, en alleen daar, leren we hoe God ons op
wonderbaarlijke en verbazingwekkende wijze heeft gezegend en voorzien voor het uitvoeren van de
zaken van onze Vader. Wanneer we God hiervoor roemen en prijzen, dan reflecteren, tonen en stralen
we op dat moment de Glorie van God uit TOT LOF VAN ZIJN GLORIE, zie Efeziérs 1:6, 12, 14:

“Ef. 1:6: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den
Geliefde,.........uuuveueun.. 12 Opdat wij zouden zijn tot prijs Zijner heerlijkheid, wij, die eerst in Christus
gehoopt hebben...................cueuuu.... 14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene
verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.



