Vertrouw op de Heer

Pastor Kevin Sadler

De missie van de Berean Bible Society is om de Heer Jezus Christus te verheerlijken door de hele raad
van God te verkondigen volgens de openbaring van de verborgenheid, zie Rom. 16:25:

...................................................... , haar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen
verzwegen is geweest;

Spreuken 3:5-6 is een goed voorbeeld van wat we bedoelen met het verkondigen van de hele raad van
God volgens de openbaring van de Verborgenheid.

“2 Tim. 3:16: Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering,
tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;

We kunnen en moeten het hele Woord van God lezen, bestuderen en leren, en we moeten het
toepassen zodat het overeenkomt met en niet in tegenspraak is met de boodschap van genade die
Christus aan Paulus openbaarde voor de Kerk, het Lichaam van Christus.

In Gods Woord zijn er geboden, instructies en beloften voor Israél onder de wet die alleen van
toepassing zijn op Israél, en niet op ons, de Kerk onder genade. We wijzen vaak op deze tegenstellingen
en de dingen die niet van toepassing zijn op het Lichaam van Christus. Echter, in Spreuken 3:5-6, zoals
met veel dingen die in Spreuken worden geleerd, vinden we waarheid die niet in tegenspraak is met
maar in overeenstemming is met wat Paulus de Kerk onder genade leert. Spreuken 3:5 instrueert Israél
om "op de Heer te vertrouwen met uw ganse hart", en tijdens deze huidige bedeling van genade wordt
het lichaam van Christus eveneens geroepen om "te wandelen door geloof, niet door aanschouwen",
zie 2 Kor. 5: 7:

“Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.

Belangrijk advies

"Vertrouw op den Heere met uw ganse hart..." (Spreuken 3:5a).

"Vertrouw op den Heere" is niet zomaar een loze suggestie; het is een wijze raad en een sterke
smeekbede van God, geschreven door koning Salomo onder inspiratie van de Heilige Geest. Hoewel
oorspronkelijk aan Israél gegeven, is het een principe voor ons, het Lichaam van Christus, om te volgen
omdat het in overeenstemming is met Gods wil onder genade. Overigens is het Gods wil in al Zijn
bedelingen.

“Het woord 'vertrouwen' betekent in het Hebreeuws 'met het hele lichaam leunen', 'op liggen', 'het
volledige gewicht erop laten rusten'.... "Het heeft het idee om jezelf uit te strekken op een bed of te
rusten op een hard oppervlak." Vertrouwen wordt gedefinieerd als leunen in 2 Koningen 18:21:

“Zie nu, vertrouwt gij u op dien gebroken rietstaf, op Egypte, op denwelken zo iemand leunt, zo zal hij
in zijn hand gaan, en die doorboren; alzo is Farao, de koning van Egypte, al dengenen, die op hem
vertrouwen.



We leunen ergens op als we zelf niet sterk genoeg zijn om alleen te staan. En in het leven is niemand
van ons sterk genoeg om alleen te staan. We hebben de Heer nodig. Door op Hem te vertrouwen en
op Hem te leunen, vinden we ware en betrouwbare kracht in het leven.

Vertrouwen draagt ook het idee van vertrouwen en veiligheid met zich mee. Als we ergens op
vertrouwen, plaatsen we ons vertrouwen en onze veiligheid in die entiteit. Door ons vertrouwen op de
Heer te stellen, stellen we ons vertrouwen en onze veiligheid in het zekerste dat er bestaat. Zoals
Spreuken 29:25b zegt:

...................................... die op den Heere vertrouwt, zal in een hoog vertrek gesteld worden.

De titel "Heere" hier is het Hebreeuwse Tetragrammaton, soms vertaald als de naam "Jehovah". Deze
naam richt zich op Gods belofte-houdend karakter. Wanneer Spreuken 3:5 ons zegt "op de Heer te
vertrouwen", wordt ons verteld om de onveranderlijke, betrouwbare God te vertrouwen, op wie
volledig kan worden gerekend, en daarom kunnen we Hem met HEEL ons hart vertrouwen.

De Heer wil niet dat we halfslachtig zijn in ons vertrouwen in Hem, maar met heel ons hart. Opdat we
dit met vertrouwen kunnen uitvoeren, verzekert de Heer ons dat we veilig en vol vertrouwen op Hem
kunnen vertrouwen. We kunnen met HEEL ons hart op Hem vertrouwen, verzekerd zijn, afhankelijk zijn
en op Hem leunen, omdat Hij oneindig betrouwbaar is. Hij zal ons nooit in de steek laten.

De term 'hart' verwijst naar meer dan alleen de plaats waar gevoelens vandaan komen. In de Schrift
wordt het hart beschouwd als het centrum van iemands innerlijke natuur, waaronder onze
overtuigingen, de wil en zelfs het intellect vallen.

En met heel ons hart wil God dat we het volle gewicht van de zorgen van onze dagelijkse ervaringen
en toekomst op Hem werpen. We kunnen Hem vertrouwen zonder twijfel, angst, of ongerustheid.
We kunnen ons hele wezen toevertrouwen aan Gods soevereiniteit en wijsheid. We kunnen het
gewicht van alles wat we zijn en alles wat we nodig hebben toevertrouwen aan Zijn liefdevolle zorg.

In januari 2006 maakte ik een korte zendingsreis naar de Filipijnen met pastor Joe Watkins. Drie weken
lang reisden we door de Filipijnen en bezochten genadebijbelscholen. Op één van de scholen werd ik
benaderd door een student, die erg bezorgd was over hoe hij zijn boeken voor het komende semester
ging betalen. In de Filippijnen zag ik armoede zoals ik die nooit eerder had gezien, dus leefde ik mee
met de jongeman die bijna overweldigd werd door zijn bezorgdheid. Eén van de andere studenten
merkte de emotionele smeekbede op van deze jongeman terwijl hij tegen me aan het praten was en
kwam naar me toe om te luisteren. Toen hij deze jongeman zijn hart hoorde uitstorten over zijn
behoefte aan geld om boeken te betalen, onderbrak de andere student hem, legde zijn hand op de
schouder van de jongeman en zei eenvoudig: "Vertrouw gewoon op de Heer". Voor mezelf en mijn
huisgenoot voor de zendingsreis, werd dit ons motto voor de rest van onze tijd op de Filippijnen. Ik ben
het nooit vergeten. Het zou ons levensmotto moeten zijn: "Vertrouw gewoon op de Heer."

Leunen en niet leunen

..................................... en steun op uw verstand (= inzicht) niet" (Spreuken 3:5b).

In de eerste helft van Spreuken 3:5 krijgen we een positieve instructie: om de Heer met heel ons hart
te vertrouwen. Dan komen we tot het negatieve: vertrouw niet op je eigen verstand/inzicht. Het Woord
van God leert ons om in geloof op God te steunen, maar niet op ons eigen verstand/inzicht.



Om met HEEL ons hart op de Heer te vertrouwen, moet er wantrouwen aan onszelf zijn. Leunen op ons
eigen denken is leunen op iets heel zwaks. Als we steunen op ons eigen inzicht, mening en begrip en
ons denken de autoriteit maken, zullen we vallen, zie 1 Kor. 10:12:

“Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

Het boek Spreuken leert ons over wijsheid en waar we die kunnen vinden, en in hoofdstuk 3, vers 5
leren we dat we wijsheid vinden door op de Heer te vertrouwen. Om dit zo te laten zijn, moet
vertrouwen op ons eigen inzicht worden vervangen door vertrouwen op Hem en in Zijn wijsheid.

Tony Evans vertelt dit verhaal: “Toen mijn oudste zoon klein was, kocht ik hem een fiets voor Kerstmis.
Er zat een handleiding bij waarin stond hoe je hem in elkaar moest zetten. Ik was niet van plan om de
handleiding te gebruiken. |k was tenslotte bezig met het afronden van mijn doctoraat. Na 12 jaar
studeren na de middelbare school, beschouwde ik mezelf als (slim). De fiets die ik voor mijn zoon had
gekocht, bestond uit veel bouten en moeren en verschillende onderdelen, maar ik had besloten dat ik
deze handleiding niet nodig had. lk had te veel opleiding. Ik besloot te vertrouwen op mijn eigen
menselijke intelligentie.

"Acht uur later en met alleen het stuur erop, kwam mijn vrouw naar de deur en zei: 'Waarom lees je
de handleiding niet?' Zou het heel misschien kunnen dat de fietsenmaker meer wist over het repareren
van fietsen dan ik? Zou het kunnen dat “de Maker van het leven” meer weet over het leven dan jij?

De meesten denken dat ze het zelf wel kunnen oplossen. Maar om echt wijs te zijn en verstandige
beslissingen te nemen in het leven, moeten we vechten tegen die natuurlijke, interne neiging om te
geloven dat wat we denken altijd het beste is. We moeten “de Maker van het leven” vertrouwen en in
plaats daarvan (=van ons eigen inzicht) Zijn handleiding voor het leven vertrouwen.

Een commentator schreef: " 'Begrijpen’ verwijst naar de mentale processen waarmee je een probleem
analyseert, het opsplitst in kleinere delen en vervolgens een beslissing neemt over wat je gaat doen".
Als we proberen het leven te begrijpen door op ons eigen inzicht te steunen, en als we wat we denken
belangrijker vinden dan wat God denkt, en beslissingen nemen op basis van wat we denken, dan
stevenen we af op problemen. Spreuken 28:26 zegt:

“Die op zijn hart vertrouwt, die is een zot; maar die in wijsheid wandelt, die zal ontkomen.

We worden hier herhaaldelijk gewaarschuwd om niet alleen af te gaan op onze eigen wijsheid en
ervaring. Spreuken 3:7 waarschuwt ons:

7”7

“Zijt niet Wijs in UW 0gen;............cccevevvennae.. .
Evenzo instrueert onze apostel Paulus de kerk in Romeinen 12:16:
....................................................... Zijt niet wijs bij uzelven.

En het is dwaze, ongegronde verwaandheid als we onze gedachten boven Gods volmaakte wijsheid
stellen.

Wil er ware wijsheid in ons leven zijn, dan moet er een gezond wantrouwen zijn tegenover onszelf en
ons eigen denken, en een erkenning dat we niet alles weten wat er te weten valt. We moeten nederig
toegeven dat we niet volledig in staat zijn om onszelf te leiden naar wat het beste voor ons is in onze
eigen wijsheid. We hebben de Heer nodig.



Zoals Jeremia 10:23 leert:

“Ik weet, o Heere! dat bij den mens zijn weg niet is; het is niet bij een man, die wandelt, dat hij zijn gang
richte.

De weg weten en de beste beslissingen nemen is niet in ons.

Zelfvoorziening, zelfafhankelijkheid en trots zijn sinds de val van Adam de ondergang van de mensheid
geweest. De mensheid heeft voortdurend geprobeerd onafhankelijk van God te leven, in de
veronderstelling dat we wel beter weten. Maar we hebben de Heer nodig om onze stappen in het leven
te leiden. Hij doet dit door Zijn Woord. Daarom moeten we bidden zoals de psalmist tot God bad:

”

“Psalm 119:133: Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord,..........ccccoecevvevvcuvcrenne. .
We moeten Spreuken 3:5...............:
“Vertrouw op den Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet.

.............. ook toepassen als er een schokkende, pijnlijke levensgebeurtenis plaatsvindt en we niet
begrijpen wat er aan de hand is of waarom. Op deze momenten kunnen onze emoties of gedachten
ons beinvioeden om een slechte beslissing te nemen of iets verkeerds over God te geloven. Dit zijn
de tijJden om niet te steunen op ons eigen inzicht of onze eigen gedachten, die ons vaak voor de gek
houden; in plaats daarvan moeten we de Heer vertrouwen.

De wegen van de Heer zijn hoger dan onze wegen en Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten,
zie Jes. 55:9:

“Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen, en Mijn
gedachten dan ulieder gedachten.

We kunnen niet altijd begrijpen waarom Hij ziekte, problemen, dood of hartzeer toelaat, maar we
vertrouwen erop dat Hij een liefhebbende en genadige God is. Als we de Schrift niet vertrouwen die
ons dit vertelt, beschuldigen we God ervan onvriendelijk of zonder mededogen te zijn en zullen we
Hem en Zijn wil in twijfel trekken wanneer situaties niet aan onze verwachtingen voldoen. Daarom
wordt ons verteld dat we niet op ons eigen inzicht moeten steunen. We moeten niet vertrouwen op
ons eigen vermogen om te proberen het leven te begrijpen. We zullen nooit alles kunnen uitzoeken.
Als we niet begrijpen wat er in het leven gebeurt, hoeven we alleen maar met heel ons hart op de
Heer te vertrouwen.

Met heel uw hart ... in al uw wegen

“Spr. 3:6: Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.

De tweeledige houding van vertrouwen en wantrouwen, leunen en niet leunen in Spreuken vers 5 moet
leiden tot de erkenning van God in al onze wegen. Het Hebreeuwse woord voor "erkennen" verwijst
naar zien, kennis nemen van, herkennen en weten.

"In al uw wegen" betekent in alles wat we doen, in elk detail van ons leven. De Heer erkennen in al
onze wegen houdt in dat de Heer al aanwezig is in ons leven. We hebben geleerd om Hem te erkennen,
aandacht aan Hem te besteden, en Zijn aanwezigheid te herkennen en Hem meer te leren kennen in
onze relatie met Hem.



De Heer erkennen in al onze wegen betekent ons gedrag te ordenen in het bewustzijn van Zijn
voortdurende aanwezigheid, en dan met heel ons hart in vertrouwen en afhankelijkheid voor Hem te
leven. Het komt erop neer dat het erom gaat om God steeds in onze gedachten te houden. Vanaf het
moment dat we uit bed stappen, de hele dag door, totdat we weer naar bed gaan, kunnen we Hem bij
elk deel van ons leven betrekken. Het leven van geloof gaat over het Hem gedenken, zonder ophouden
bidden en erkennen dat Hij er is en zorg draagt voor u.

Deze twee verzen, Spr. 3:5 en 6, geven ons drie sleutels tot zegen:
--met heel ons hart op de Heer vertrouwen,

-- niet steunen op ons eigen inzicht

--en Hem erkennen op al onze wegen.

Als we dat doen, kan de Heer onze wegen leiden.

Het Hebreeuwse woord voor "recht maken" (Spr. 3:6b) verwijst naar het afsnijden van een weg of het
vrijmaken van een pad. God kan alle obstakels wegnemen en de weg voor ons vrijmaken om te gaan.
Zijn leiding voor ons leven zal nooit in strijd zijn met Zijn instructies in Zijn Woord. Hij leidt de paden
van ons leven door Zijn Woord, recht gesneden, zie 2 Tim. 2:15:

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die
het Woord der waarheid recht snijdt.

Zie ook Psalm 119:105:
“Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

Als we op de Heer vertrouwen en Hem bij alle aspecten van ons leven betrekken, belooft Hij ons niet
rijk, gezond, populair of comfortabel te maken. Hij biedt iets veel diepers: Hij zal onze paden leiden.
Hij zal duidelijk maken welke kant we op moeten in het leven. Hij zal ons leiden en onze Gids zijn. Hij
zal onze Wegbereider zijn en zal het pad openbaren dat Hij wil dat wij bewandelen.

Gods pad is er één dat we in geloof moeten bewandelen, elke stap in nederigheid en vertrouwen
moeten zetten, de hele weg naar huis leunend/steunend op de Heer. En Gods pad zal ons er altijd toe
leiden om meer op onze Heiland te gaan lijken en Hem beter te leren kennen, zie Filippenzen 3:10:

“Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood
gelijkvormig wordende;



