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"Het Christelijk leven leiden kan soms een uitdaging zijn. Hoe bepalen we wat aanvaardbaar is voor 

God als er geen direct gebod van Christus is?" 

 

Het Woord van God is altijd relevant; het overstijgt alle eeuwen! Als een bepaalde kwestie niet specifiek 

wordt behandeld in de geschriften van Paulus, moeten we ons houden aan een breder principe. U kunt 

uzelf bijvoorbeeld de vraag stellen: zal mijn actie of deelname aan iets God verheerlijken? Als u enig 

voorbehoud heeft, schaatst u waarschijnlijk op dun ijs.  

Paulus zegt: 

“1 Kor. 10:31:  Hetzij dan dat gijlieden eet, hetzij dat gij drinkt, hetzij dat gij iets anders doet, doet het 

al ter ere Gods.  

 

Een ander principe dat moet worden toegepast is: 

“1 Thess. 5:21-22: 21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 22 Onthoudt u van allen schijn des 

kwaads. 

Beproeven heeft de betekenis van dingen op de proef stellen. Als u een oud huis aan het verbouwen 

bent en de treden naar boven er onveilig uitzien, zorg er dan uiteraard voor dat de treden uw gewicht 

kunnen dragen voordat u de trap probeert op te gaan. We zouden er niet aan moeten denken om 

onszelf in gevaar te brengen; hetzelfde zou ook moeten gelden voor ons geestelijk leven. 

 

Test: Moeten we bezit nemen van iets dat niet rechtmatig van ons is?  

Ter illustratie: wat zou je doen als je een tas met geld zag die naast een bankje in het park stond? Vaak 

zal het onderzoeken van het gedrag van een dienstknecht van God in zulke zaken helpen bepalen of 

onze daden aanvaardbaar zijn voor de Heer. 

 

Toen de apostel Paulus Onesimus in Rome voor Christus won, had hij kunnen redeneren dat, aangezien 

de lei van deze weggelopen slaaf was schoongeveegd van overtredingen uit het verleden, hij hem als 

de zijne zou opeisen. Bedenk eens hoe nuttig Onesimus voor Paulus had kunnen zijn in het werk van 

de bediening. Maar Onesimus behoorde terecht aan Filemon toe, dus stuurde de bejaarde apostel hem 

terug, samen met een brief, zodat zijn collega in het geloof die beslissing kon nemen. Met andere 

woorden, hij ging er niet zomaar van uit dat zijn vriend het zou begrijpen, maar hij deed wat goed was. 

De Heer zal Paulus rijkelijk belonen voor zijn goede daad voor de rechterstoel van Christus. Wat zou u 

doen als u zich in een soortgelijke situatie bevond? 

 


