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                                                   Betreffende de kleding 

                                                              Justin Johnson 

Je wilt de kerk leiden. Wat moet je dragen? Onder de Israëlische wet waren er regels over wat men 

moest dragen, zie Deut. 22:11: 

“Gij zult geen kleed van gemengde stof aantrekken, wollen en linnen te gelijk. 

Helaas zweeg God over Hawaiiaanse overhemden en laaghangende broeken. Maar nu bent u niet 

onder de wet, maar onder de genade, zie Rom. 6:14-15: 

“14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. 

15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre. 

Onder genade begrijp je dat, net zoals een vereiste tiende iemand niet genereus maakt, een vereiste 

dresscode de persoon eronder niet verandert. 

 

Betekent dit dat het er niet toe doet hoe je jezelf presenteert? 

Genade verandert je. 

Verandert genade wat je draagt? Waarom niet? Het verandert jou! 

Mensen veranderen voortdurend wat ze dragen, en niemand zegt dat ze dat moeten doen. Ze hebben 

het allemaal zelf voor ogen. 

Kleding verandert wanneer mensen verwachten dat ze naar een wedstrijd gaan zitten kijken, respect 

tonen op een bruiloft of begrafenis, vies worden bij werk in de tuin, zichzelf professioneel presenteren 

voor sollicitatiegesprekken, of serieus genomen worden in hun beroep. 

Wat je draagt is persoonlijk. Kledingwissel hangt af van de taak die je uitvoert en hoe je jezelf wilt 

presenteren. Waarom zou u uw positie en taken als lid van het lichaam van Christus niet anders 

beschouwen?  

U moet zich kleden zoals u dat in uw hart, onder de genade, voornemens bent. Nu, wie heeft God u in 

Christus gemaakt? 

In Christus bent u een nieuw schepsel, een heilige van God, een lid van Zijn lichaam, een dienaar van 

gerechtigheid, om het werk van de bediening te doen.  

Genade leert ons de oude mens af te leggen en de nieuwe mens aan te doen, zie Ef. 4:22-24: 

“22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die verdorven 

wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 

23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.  

Genade leert ons een voorbeeld te zijn voor de gelovigen in zuiverheid………. zie 1 Tim. 4:12: 

“Niemand verachte uw jonkheid, maar zijt een voorbeeld der gelovigen in woord, in wandel, in liefde, 

in den geest, in geloof, in reinheid. 
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……………….en geen struikelblok te zijn……………zie Romeinen 14:13: 

“Laat ons dan elkander niet meer oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat gij den broeder geen 

aanstoot of ergernis geeft. 

…………………en dat er kleding is die de heilige versierd, zie 1 Tim. 2:9: 

“Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven 

versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding; 

Het zou verkeerd zijn om onze garderobe weer onder de wet te plaatsen, maar het zou net zo verkeerd 

zijn om te negeren wat opbouwend is ter wille van de persoonlijke vrijheid, zie 1 Kor. 6:15; Gal. 5:13: 

“1 Kor. 6:15: Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus 

nemen, en maken ze leden ener hoer? Dat zij verre. 

“Gal. 5:13: Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een 

oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.  

Dit zou een slechte dienst zijn aan wie God je heeft gemaakt.   

 

De positie die u bekleedt 

Het is altijd verkeerd om geestelijke betekenis te hechten aan fysieke dingen zoals kleding. Wat je 

draagt verandert niets aan je positie in Christus, maar het kleden vereist dat je weet welke positie je 

inneemt. 

Hoe moeten we ons kleden? Paulus droeg gewaden en werd naakt aangetroffen (geen wenselijke 

toestand), zie  2 Kor. 11:27 en 2 Kor. 5:3: 

“2 Kor. 11:27: In arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in 

koude en naaktheid. 

“2 Kor. 5:3: Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.  

Christus werd van zijn kleren ontdaan voordat hij aan het kruis werd gehangen. 

Niets wat we hier dragen zal te vergelijken zijn met de glorie die we in de hemelse gewesten zullen 

aandoen, zie 1 Kor. 15:53 en 2 Kor. 5:2: 

“1 Kor. 15:53: Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet 

onsterfelijkheid aandoen. 

“2 Kor. 5:2: Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, 

overkleed te worden. 

Tot die tijd, wanneer we vooropstellen dat de belangrijkste taak ons rest: het opbouwen van leden van 

het Lichaam, het leiden van de kerk, het prediken van Gods woorden, het kleden alsof je naar een 

begrafenis gaat, omdat je jezelf dood zou moeten achten. 

Kleed je alsof je naar een bruiloft gaat, omdat je respect wilt hebben voor de twee die één zijn 

geworden, zie Ef 5:32: 

“Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente. 
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Kleed je alsof je de Verenigde Naties (heidenen) toespreekt, omdat je een ambassadeur bent van de 

Heer Jezus Christus voor alle mensen. 

Kleed u alsof u uw werk serieus neemt en respect toont voor de leer, de mensen en het werk. 

Presenteer uzelf nooit alsof, wie u in Christus bent en wat u doet, er niet toe doet. 

 

Wat kleding niet kan doen 

Kleren kunnen je niet redden of in Christus plaatsen, maar ze kunnen je wel onderscheiden van de 

massa. 

Wat we dragen verandert niet wie we zijn, maar het kan wel zeggen wie we vertegenwoordigen. 

Kleding kan ons gedrag niet veranderen, maar wel het respect dat we geven en ontvangen. 

Kleding kan geen autoriteit uitstralen of vertrouwen geven, maar kan dit wel overbrengen. 

 

Je valt niet onder de wet over wat je moet dragen. Als Paulus spreekt over fysieke versiering, spreekt 

hij over het versieren van de leer, niet van de mens. 

Wat je draagt moet beginnen met het aandoen van Christus in je innerlijke mens. Neem nooit een 

standpunt in in de kerk zonder de hele wapenrusting van God aan te trekken, wat de waarheid is, zie 

Ef. 6:11-18: 

“11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des 

duivels. 

12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, 

tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de 

lucht. 

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en 

alles verricht hebbende, staande blijven. 

14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen 

der gerechtigheid; 

15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 

16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen 

zult kunnen uitblussen. 

17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 

18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle 

gedurigheid en smeking voor al de heiligen; 

Dan beslis je, met een hart dat door genade is voorbereid, met het doel om voor de waarheid te staan, 

en je positie kennende, hoe je je gaat kleden. 

Als je de juiste leer wilt verfraaien, neem je dan voor om in je hart de rol die je vervult te respecteren 

door je gepast te kleden, zie 1 Tim. 3:1-10: 
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“1 Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft, die begeert een treffelijk 

werk. 

2 Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne 

herbergende, bekwaam om te leren; 

3 Niet genegen tot den wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker; maar bescheiden, geen vechter, niet 

geldgierig. 

4 Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid; 

5 (Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de Gemeente Gods zorg dragen?) 

6 Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle. 

7 En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in 

smaadheid, en in den strik des duivels. 

8 De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijns begeven, geen 

vuil-gewinzoekers; 

9 Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten. 

10 En dat deze ook eerst beproefd worden, en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. 

11 De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles. 

 

Als je nog niet klaar bent om zo’n rol op je te nemen, weet dan dat genade je heeft veranderd. 

Verandert genade wat u aantrekt?, zie Kol 3:10-14: 

“10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld 

Desgenen, Die hem geschapen heeft; 

11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar 

Christus is alles en in allen. 

12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der 

barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 

13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht 

heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo. 

14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 
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