Gemaakt naar Gods beeld

Justin Johnson

Een algemene beschrijving van de mensheid is dat we allemaal Gods kinderen zijn. Er wordt gezegd:
we zijn allemaal gemaakt naar het beeld van God. Dit komt uit het vers in Genesis 1:27:

“En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep
Hij ze.

Is dit nog steeds waar? Een korte studie over het beeld van God vertelt het verhaal van de verlossing.

Een belangrijk verschil

In het begin was ieder mens gemaakt naar het beeld van God. Aan de andere kant waren er maar één
man en één vrouw, zie Genesis 1:26-27:

“26 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij
hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele
aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij ze.

Hier staat de Bijbel in contrast met valse religies die leren dat we God in ieder mens zien, of dat we
allemaal kleine fotolijstjes voor God zijn. Dit is fout. Adam werd naar het beeld van God gemaakt, maar
hij was niet het beeld van God.

Het verschil is cruciaal. De mens is gemaakt naar of volgens Gods beeld, maar de mens was God niet,
en wij worden ook geen goden.

Naar Adams beeld

Het beeld van de mens veranderde toen de zonde door die ene mens binnenkwam. Door de zonde
werd het beeld van God, waarin de mens gemaakt was, geruineerd. God was rechtvaardig, maar de
mens was zondig. God was leven, maar nu moet de mens sterven.

In Adam sterven allen, en ieder mens die in Adam geboren is, wordt nu gemaakt naar Adams zondige,
gevallen beeld.

“Gen. 5:3: En Adam leefde honderd en dertig jaren, en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn
evenbeeld, en noemde zijn naam Seth.

De tweede Adam

De Bijbel noemt Jezus Christus de tweede Adam, maar met een belangrijk verschil. In plaats van Jezus
te beschrijven als gemaakt ‘naar het beeld’ van God, zegt Paulus dat Jezus ‘het beeld’ van God is.

“Kol. 1:15: Dewelke het Beeld is des onzienlijken Gods, de Eerstgeborene aller kreaturen.



Jezus was lichamelijk de volheid van de Godheid, God gemanifesteerd in het vlees, en hij zei over
zichzelf:

“Joh. 14:9: Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus?
Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?

Alleen Jezus kon dit zeggen. Geen ander mens zou ooit kunnen zeggen dat ze het beeld van God zijn.

In Christus: Gods gelijkenis

Wij zijn geboren naar Adams beeld. We zijn voorbestemd om in dit beeld te sterven, tenzij we een
nieuwe gelijkenis krijgen. Alleen God kan deze transformatie uitvoeren.

God kan ons, door Christus, weer naar zijn beeld maken: het beeld van God. Deze transformatie vindt
plaats uit genade, door geloof in het evangelie, zie 1 Kor.15:1-4:

“1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook
aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;

2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd
heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.

3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is
voor onze zonden, naar de Schriften;

4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;

God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. De mens heeft zichzelf, door de zonde, naar zijn eigen
beeld gemaakt. Christus kwam om het beeld van God te manifesteren om ons van de zonde te redden.
Verlossing vindt plaats wanneer u erop vertrouwt dat God in Christus:

--betaald heeft voor uw zonden
--en dat Christus is opgestaan om een nieuw schepsel te maken.
Het is de kracht van de dood en opstanding van Christus die u naar Zijn beeld kan hervormen.

“Rom. 8:29: Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde Zijns
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Zoons gelijkvormig te zijn,..........c.cccoeevevvvvrvevennne.. .

U kunt naar het beeld van God gemaakt worden, maar alleen als u erop vertrouwt dat Christus, door
de dood, voor uw zonden heeft betaald, en u door de opstanding naar Zijn gelijkenis zal maken.

Je bent geboren in Adam. Zo moet je niet blijven. Geloof in de Heer Jezus Christus, het beeld van God,
en wees gered.

“Titus 3:5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden,
maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;
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