
 

1 
 

                                                          Groeien in Gods genade 

Gericht op de bediening                              

Bij bijna elke soort is de belangrijkste gedachte, in de geest van elke nieuwe moeder, de zorg voor haar 

nakomelingen. Van nature zal ze haar leven wijden aan het voeden, voorzien en beschermen, zelfs tot 

de dood toe, van degenen aan wie ze het leven heeft gegeven. Moeders realiseren zich instinctief dat 

het doel van hun bestaan is om hun kroost te dienen. In veel gevallen denkt een moeder aan weinig 

anders. Als gelovigen in de Heer Jezus Christus weten we van nature dat één van de belangrijkste 

redenen van ons bestaan is om de Heiland te dienen die voor ons stierf. In feite zouden we net zo 

toegewijd, doelbewust en waakzaam moeten zijn in het dienen van de Heer als een moeder in haar 

taak. 

 

Heiligen zijn gemaakt voor bediening 

God heeft altijd mannen en vrouwen gebruikt om Zijn doelen te bereiken. Hij zou engelen kunnen 

gebruiken, maar heeft ervoor gekozen om menselijke dienaren te gebruiken. In feite heeft God ons 

gered met het doel Hem te dienen. Paulus zei tegen de heiligen in Efeze: 

“Ef. 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 

voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 

Paarden zijn gemaakt om bereden te worden, auto's zijn gemaakt om in te rijden en gelovigen zijn 

gemaakt om hun Heiland te dienen. Als ik gered ben, IS dat mijn goddelijke reden om te leven en na 

mijn redding op aarde achter te blijven. Daarom worden we aangespoord om het gevoelen in u te laten 

zijn, die ook in Christus Jezus was. 

“Fil. 2:5-10: 5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 6 Die in de gestaltenis 

Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7 Maar heeft Zichzelven vernietigd, de 

gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8 En in 

gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den 

dood, ja, den dood des kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een 

Naam gegeven, welke boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie 

dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 

Elke gelovige moet de houding en praktijk ontwikkelen om een dienaar van de Heer te zijn. We moeten 

“gericht zijn op de bediening”. 

 

Heiligen kunnen allemaal een bediening hebben 

Het was nooit Gods bedoeling dat alleen voorgangers of zendelingen "in de bediening" zouden zijn. 

Alle gelovigen kunnen een zinvolle bediening hebben. Als leden van het Lichaam van Christus heeft 

God ons zo ontworpen dat we: 

Staten vertaling: “Ef. 4:16: Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen 

vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn 

maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. 
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NBG vertaling iets duidelijker: “En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en 

bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, 

deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde 

Net zoals we elk gewricht van ons lichaam nodig hebben om effectief te werken, anders lijden we, zo 

moet ieder van ons voor de Heer werken, anders lijdt de zaak van Christus. 

Het maakt niet uit of we het gevoel hebben dat we niet in staat zijn om te dienen. Een gevoel van onze 

eigen ontoereikendheid is eigenlijk de eerste kwalificatie voor bediening. We leren uit 1 Petrus 5:5 dat: 

“Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de 

ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade. 

Het erkennen van onze zwakheid stelt ons in staat om op Gods kracht te vertrouwen, aangezien Hij ons 

de kracht geeft die nodig is in de bediening. Bovendien gebruikt God liever gewone heiligen dan 

supersterren. Paulus zei tegen de Korinthiërs:  

“1 Kor. 1:26-31: 26 Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet 

vele machtigen, niet vele edelen. 27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de 

wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou 

beschamen; 28 En het onedele der wereld, en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, 

opdat Hij hetgeen iets is, te niet zou maken; 29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. 30 Maar uit 

Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en 

heiligmaking, en verlossing; 31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere. 

Paulus bleef dit principe in drie andere passages aan deze heiligen duidelijk maken. Zij die op de juiste 

manier de Heer dienen, realiseren zich: zie 2 Korinthiërs 3:5; 9:8; 12:9: 

“2 Kor. 3:5: Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 

bekwaamheid is uit God; 

“2 Kor. 9:8: En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, 

alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn. 

“2 Kor. 12:9: En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid 

volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. 

God heeft altijd onvolmaakte mensen gebruikt om Zijn doelen te bereiken. Het ontbrak Abraham aan 

moed, Mozes dacht dat hij onbekwaam was omdat hij traag was van spreken, Gideon miste geloof, 

Petrus was onstuimig, Paulus had een gewelddadig verleden en Timotheüs was vol angst en worstelde 

met fysieke zwakheid. Toch werden deze en nog veel meer op grote schaal door de Heer gebruikt, soms 

ondanks zichzelf. Het grootste vermogen tot bediening is beschikbaarheid verpakt in een constante 

afhankelijkheid van de Heer. Als je aan deze kwalificatie voldoet, zal God voortdurend 

bedieningsmogelijkheden op je pad brengen. Wees klaar en bereid. 

 

Heiligen zouden moeten verlangen naar bediening  

Geestelijk gezonde heiligen, die in Christus groeien, realiseren zich dat bediening Gods prioriteit is voor 

hun leven. We moeten niet alleen bedienen als we af en toe tijd over hebben; bediening moet centraal 

staan in ons leven. We moeten hartstochtelijk verlangen naar de bediening van de Heer. Het moet 

regelmatig, weloverwogen en gepland zijn. Paulus maakte dit punt aan Titus bekend toen hij schreef:  
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“Titus 2:14-15: 14 Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 

ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 15 Spreek dit, en 

vermaan, en bestraf met allen ernst. Dat niemand u verachte. 

Als Titus een trouwe dienaar zou zijn, dan zou hij: 

“Titus 3:8: Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, 

die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en 

nuttig zijn den mensen. 

Uw plaatselijke kerk en medegelovigen in uw kerk hebben uw bediening nodig. We kunnen de Heer 

bijvoorbeeld dienen door de kerk schoon te maken, de gangen te vegen, voor vervoer te zorgen, de 

predikant te vergezellen op een bezoek, een klas te onderwijzen, te assisteren bij het 

kinderprogramma, de keuken te bevoorraden, nieuwkomers te begroeten, deel te nemen aan muziek, 

het bulletin op te stellen, berichten opnemen, onze huizen openen, getuigen, follow-up doen, 

afwezigen bellen of briefjes sturen, werken in de crèche, aankondigingen doen, het gras rond de kerk 

maaien, degene zijn die alles doet wat nodig is, de geluidsinstallatie bedienen, mensen uitnodigen voor 

de kerk en nog veel meer. Ieder van ons moet beschikbaar zijn, anderen laten weten dat we willen 

dienen, en actief zoeken naar manieren om de Heer te dienen. God wil dat we "ijverig" of "in vuur en 

vlam" zijn om Hem te dienen. 

 

Heiligen zouden moeten groeien in de bediening 

Het lijkt in onze menselijke natuur te liggen om laks te zijn in het dienen van de Heer. Paulus zei tegen 

Timotheüs dat hij "de gave moest aanwakkeren" die God hem in zijn bediening had gegeven. Met 

andere woorden, hij zei tegen Timothy dat hij 'aan het werk moest gaan'. 

De schrijver van de Hebreeënbrief zei tegen de Joodse heiligen: 

“Hebr. 5:12: Want gij, daar gij leraars behoordet te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat 

men u lere, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, als die melk van 

node hebben, en niet vaste spijze. 

Net als wij hadden deze heiligen zich moeten verankeren in Gods Woord en zich vervolgens uit hun 

comfortzone moeten strekken om zelf leraren te worden. De meeste gelovigen kunnen en moeten 

uiteindelijk leraar worden, eerst gevestigd in de leer en vervolgens dienend in afhankelijkheid van God. 

Als heiligen echter niet groeien of dienen, gaan we op veel manieren achteruit. 

 

Heiligen verspillen het leven zonder bediening 

In 2 Korintiërs 6:1 smeekte Paulus de heiligen door te zeggen: 

“En wij, als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen 

hebben. 

Slechts een paar verzen eerder had Paulus uitgelegd betreffende de gelovigen: 

“2 Kor. 5:15: ………………………………opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar 

Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 
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Maar wanneer gelovigen ervoor kiezen om zonder bediening te leven, waardoor ze NIET Gods doel 

voor hun leven vervullen, is in zekere zin hun leven een verspilling van Gods genade. Het is absoluut 

verbluffend hoe vaak de apostel Paulus aan verschillende heiligen schreef, uit bezorgdheid, dat zijn 

bediening aan hen, en vervolgens hun leven, "vergeefs" of leeg zou worden geleefd, zie Galaten 4:11; 

Filippenzen 2:16; 1 Thessalonicenzen 3:5; Romeinen 13:11-12: 

“Gal. 4:11: Ik vrees voor u, dat ik niet enigszins tevergeefs aan u gearbeid heb. 

“Fil. 2:16: Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet 

tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid. 

“1 Thess. 3:5: Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden, om 

uw geloof te verstaan; of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben, en onze arbeid ijdel zou 

wezen. 

“Rom. 13:11-12: 11 En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, 

dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. 

12 De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der 

duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. 

Het praktische punt voor ons is om te zien dat een leven vol bediening zin, doel, vreugde en vervulling 

heeft.  

 

Heiligen worden beloond op basis van bediening 

In 1 Korintiërs 3:8-15 benadrukt de apostel Paulus keer op keer het belang van ons werken voor de 

Heer.  

“1 Kor. 3:8-15: 8 En die plant, en die nat maakt, zijn een; maar een iegelijk zal zijn loon ontvangen naar 

zijn arbeid. 9 Want wij zijn Gods medearbeiders; Gods akkerwerk, Gods gebouw zijt gij. 10 Naar de 

genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament gelegd; en een ander 

bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe. 11 Want niemand kan een ander 

fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. 12 En indien iemand op dit 

fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; 13 Eens iegelijks werk zal 

openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens 

iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 14 Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die 

zal loon ontvangen. 15 Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden; maar zelf zal hij 

behouden worden, doch alzo als door vuur. 

Er wordt ons verteld:  "Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. 

Als we voor de Rechterstoel van Christus komen, zal elk deel van ons leven dat alleen voor onszelf werd 

geleefd, worden ‘verbrand’. Wat we vaak zo belangrijk vinden in dit leven gaat in rook op. Het is nu de 

tijd voor elke heilige om het belang van het dienen van de Heer in te zien. Nu is het de tijd om de 

waarheid te omarmen dat God ons heeft gered om te dienen. Als we dat doen, zal God ons rijkelijk 

belonen in de eeuwigheid. Laten we bezig zijn voor de Heer, bezig blijven voor de Heer, en laten we 

deze week vol ijver beginnen. 
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EEN DIEPE OVERTUIGING ONTWIKKELEN BETREFFENDE DE WAARHEID 

We leven in tijden van veel te veel compromissen. Dit geldt vooral als het gaat om de waarheden in de 

Bijbel. De Heer wil een leger van Christelijke mannen en vrouwen die weten wat ze geloven uit Gods 

Woord, waar ze het in de Schrift kunnen documenteren, en niet bereid zijn om compromissen te 

sluiten aangaande deze overtuigingen. Wat de wereld moet zien, en in het algemeen zal respecteren, 

zijn mensen die overtuigingen hebben en bereid zijn om daaraan vast te houden. Mogen we Christenen 

worden met diepe overtuigingen over de waarheden van de Bijbel. 

 

Een gebrek aan overtuiging leidt tot een catastrofe 

Het is vaak gezegd: wie ergens niet voor staat, zal voor alles vallen. De geschiedenis van Israël in het 

Oude Testament bewijst dat dit principe waar is. Toen de Heer de Joodse natie Zijn instructies gaf, was 

het Zijn bedoeling dat zij zich getrouw aan deze waarheden zouden houden. Tragisch genoeg 'wilden 

ze niet naar hun richteren luisteren, maar gingen hoererend achter andere goden aan en bogen zich 

voor hen neer; ze gingen snel weg van de weg die hun vaders bewandelden, gehoorzamend aan de 

geboden van de Heer; maar zij deden het niet”, zie Richteren 2:17: 

“Doch zij hoorden ook niet naar hun richteren, maar hoereerden andere goden na, en bogen zich voor 

die; haast weken zij af van den weg, dien hun vaders gewandeld hadden, horende de geboden des 

Heeren; alzo deden zij niet.  

Het was Gods bedoeling dat Israël een positieve geestelijke invloed op de wereld zou hebben door vast 

te houden aan de Heer en alles wat Hij hun zei te doen. In plaats daarvan verdroegen ze herhaaldelijk 

de dwaling en omarmden die vervolgens. Uiteindelijk lieten ze toe dat valse leer hen volledig van de 

Heer afleidde tot onvoorstelbaar gedegenereerd gedrag. 

Het getuigenis van Jeremia is een levendig voorbeeld van wat er kan gebeuren als gelovigen geen sterke 

overtuiging hebben over geestelijke waarheden. De Heer vertelde het aan Jeremia: 

“Jer. 5:1: Gaat om door de wijken van Jeruzalem, en ziet nu toe, en verneemt, en zoekt op haar straten, 

of gij iemand vindt, of er één is, die recht doet, die waarheid zoekt, zo zal Ik haar genadig zijn. 

Het is ongelooflijk, maar het was moeilijk om zelfs maar één iemand te vinden met een ruggengraat 

die Gods waarheid vasthield. In plaats daarvan: 

“Jer. 5:31: De profeten profeteren valselijk, en de priesters heersen door hun handen; en Mijn volk heeft 

het gaarne alzo; maar wat zult gij ten einde van dien maken? 

“Jer. 6:10: Tot wie zal ik spreken en betuigen, dat zij het horen? Ziet, hun oor is onbesneden, dat zij niet 

kunnen toeluisteren; ziet, het woord des Heeren is hun tot een smaad, zij hebben geen lust daartoe. 

 

God vertelde Jeremia 

“Jer. 5:7 en 7:31: 7 Hoe zou Ik over zulks u vergeven? Uw kinderen verlaten Mij, en zweren bij hen, die 

geen God zijn; als Ik hen verzadigd heb, zo bedrijven zij overspel, en verzamelen bij hopen in het 

hoerenhuis. 

“Jer. 7:31: En zij hebben gebouwd de hoogten van Tofeth, dat in het dal des zoons van Hinnom is, om 

hun zonen en hun dochteren met vuur te verbranden; hetwelk Ik niet heb geboden, noch in Mijn hart is 

opgekomen. 
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Toen de overtuiging over Gods waarheid werd opgegeven, leidde dit tot het offeren door mensen van 

hun eigen kinderen aan valse goden. Ja, zij die niet voor Gods waarheid staan, zullen overal voor vallen. 

Dit was de reden waarom Jeremia zei: "O Heere, zien Uw ogen niet naar waarheid? (*)" Zo moet het 

ook voor ons zijn. 

(*)-“Jer. 5:3: O Heere! zien Uw ogen niet naar waarheid? Gij hebt hen geslagen, maar zij hebben geen 

pijn gevoeld; Gij hebt hen verteerd, maar zij hebben geweigerd de tucht aan te nemen; zij hebben hun 

aangezichten harder gemaakt dan een steenrots, zij hebben geweigerd zich te bekeren. 

 

God wil dat we sterke overtuigingen hebben 

Het is NIET vanzelfsprekend of gemakkelijk voor gelovigen om vast te houden aan overtuigingen die 

gebaseerd zijn op Gods Woord. Maar door de hele Schrift heen moedigt God ons aan genoegen te 

nemen met niets minder dan Zijn waarheid. Salomo schrijft: 

“Spreuken 23:23: Koop de waarheid, en verkoop ze niet, mitsgaders wijsheid, en tucht, en verstand. 

 Paulus spoort ons aan:  

“1 Thess. 5:21: Beproeft alle dingen; behoudt het goede. 

“2 Thess. 2:15: Zo dan, broeders, staat vast en houdt de inzettingen, die u geleerd zijn, hetzij door ons 

woord, hetzij door onzen zendbrief. 

Petrus waarschuwt: 

“2 Petrus 3:17: Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der 

gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid; 

Net zoals Israël deed in het Oude Testament in de tijd van Jeremia, vallen vandaag velen van Gods 

eigen volk af van de waarheden van de Schrift.  

Sommigen stellen vragen als: “Maakt het echt zoveel uit?” "Is het echt zo belangrijk?" “Is het het einde 

van de wereld als we geestelijke activiteiten beoefenen die in strijd zijn met de Schrift?” Het antwoord 

is JA, het maakt een verschil en het is een groot probleem als we de waarheid van God in gevaar 

brengen! De Heer verdient niets minder dan onze gehoorzaamheid aan zijn instructies en Hij verwacht 

van ons dat we er vast van overtuigd zijn dat wat Hij zegt waar is. Dit is precies waarom we herhaalde 

instructies hebben om "standvastig en onbewegelijk te zijn", zie 1 Korintiërs 15:58: 

“Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des 

Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere. 

Paulus drong er voortdurend bij de heiligen overal op aan om: 

“Fil. 4:1: Zo dan, mijn geliefde en zeer gewenste broeders, mijn blijdschap en kroon, staat alzo in den 

Heere, geliefden! 

“Fil. 1:27: Alleenlijk wandelt waardiglijk het Evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij 

ik afwezig ben, ik van uw zaken moge horen, dat gij staat in een geest, met een gemoed gezamenlijk 

strijdende door het geloof des Evangelies; 

Het is Gods wil dat iedereen, die de vergeving in Christus Jezus heeft aanvaard, de goddelijke roeping 

aanvaardt om de waarheden van Gods Woord vast te houden met zo'n diepe overtuiging dat we niet 
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bereid zijn om voor wie dan ook compromissen te sluiten met de essentie van het geloof, om welke 

reden dan ook, of te allen tijde. 

 

God heeft ons vele voorbeelden van overtuigingen nagelaten 

Sinds de terroristische aanslag van 9-11 in New York City en Washington D.C. praten politici en de media 

voortdurend over 'helden'. Zonder afbreuk te doen aan de inspanningen of de nagedachtenis aan 

degenen die op die dag stierven, zijn er nog belangrijkere helden die we moeten onthouden. 

Toen Hizkia op vijfentwintigjarige leeftijd de troon van Juda besteeg, "deed hij wat goed was in de ogen 

des Heren", zie 2 Koningen 18:3-4: 

“3 En hij deed dat recht was in de ogen des Heeren, naar alles, wat zijn vader David gedaan had. 4 Hij 

nam de hoogten weg, en brak de opgerichte beelden, en roeide de bossen uit; en hij verbrijzelde de 

koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe haar gerookt 

hadden; en hij noemde haar Nehustan. 

Zijn vader vóór hem had gedaan wat slecht was in de ogen van de Heer, maar Hizkia "verwijderde de 

hoogten (voor valse aanbidding) en brak de beelden en hakte de bossen om". Hij heropende het huis 

van de Heer en beval de priesters streng om zichzelf te heiligen en ijverig de weg van de Heer te 

onderwijzen. Hij was een held. Toen Sadrach, Mesach en Abednego als slaven naar een vreemd land 

werden weggevoerd en het bevel kregen valse goden te aanbidden, weigerden zij. Zelfs onder de 

dreiging van een zekere dood in een vurige oven, zeiden ze tegen hun ontvoerders: 

“Daniël 3:18: ……………….u zij bekend, o koning! dat wij uw goden niet zullen eren, noch het gouden 

beeld, dat gij hebt opgericht, zullen aanbidden. 

Ze zeiden dit in de context van het vertellen van de koning dat ze bereid waren, indien nodig, te sterven 

voor hun overtuigingen. Evenzo wilde Daniël zijn routine van dagelijks gebed tot de Heer niet 

onderbreken, ook al was het op straffe van de dood verboden. Hij "knielde op zijn knieën ... en bad ... 

zoals hij vroeger deed." Vasthouden aan zijn geestelijke overtuigingen werd zo'n getuigenis dat de 

koning tegen Daniël zei: 

“Daniël 6:16: Toen beval de koning, en zij brachten Daniel voor, en wierpen hem in den kuil der leeuwen; 

en de koning antwoordde en zeide tot Daniel: Uw God, Dien gij geduriglijk eert, Die verlosse u! 

Als ook wij zo'n sterke Bijbelse overtuiging tonen en kunnen bewijzen wat we in Gods Woord geloven, 

kan dat nog steeds een krachtige impact hebben. Deze mannen waren helden voor God. Van deze Oud 

Testamentische gelovigen werd gezegd:  

“Hebr. 11:16: Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is, naar het hemelse. Daarom schaamt Zich 

God hunner niet, om hun God genaamd te worden; want Hij had hun een stad bereid.  

 

De apostel Paulus was een man met overtuiging, vooral als het erom ging voor de waarheid van Gods 

Woord te staan. Toen valse leraren de Mozaïsche wet probeerden op te leggen aan zijn bekeerlingen, 

zei hij: 

“Gal. 2:5: Denwelken wij ook niet een uur hebben geweken met onderwerping, opdat de waarheid van 

het Evangelie bij u zou verblijven. 
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Bijbelse waarheid stond voorop voor Paulus. Zelfs toen Petrus naar Antiochië kwam en weigerde met 

de Heidenen te eten, zei Paulus:  

“Gal. 2:11: ……………………………wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. 

Het deed er niet toe wie het was, wat het de apostel Paulus ook kostte, hij bleef bij zijn overtuiging en 

zou absoluut geen compromissen sluiten met de waarheid van God. Dit is de reden waarom hij 

"vervolging moest ondergaan", drie keer "met roeden werd geslagen", "vijf keer veertig slagen kreeg 

op één na", zelfs werd gestenigd en voor dood werd achtergelaten, zie Galaten 5:11; 2 Korintiërs 11:24: 

“Gal. 5:11: Maar ik, broeders! Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Zo is 

dan de ergernis des kruises vernietigd. 

“2 Kor. 11:24: an de Joden heb ik veertig slagen min een, vijfmaal ontvangen. 

Paulus was een echte held, zoals iedereen vandaag de dag, die zich voorneemt om mannen en vrouwen 

tot overtuiging te laten komen. 

De apostel Paulus waarschuwde dat er een tijd zal komen dat zelfs Christenen 'de gezonde leer niet 

zullen verdragen; maar zal... zich afkeren van de waarheid en zich tot fabels keren', zie 2 Timotheüs 

4:2-4: 

“2 Predik het woord; houd aan tijdelijk, ontijdelijk; wederleg, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid 

en leer. 3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig 

zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen 

hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 

Maar zo hoeft het bij niemand van ons te zijn. Wees iemand die met onwrikbare overtuiging staat voor 

de waarheden van genade en wees iemand die staat voor een kerk die eveneens staat voor de essentie 

van het geloof. 
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