Laat christelijke legenden met rust

Pastor Johnson

Wees niet te snel om Christelijke legendes te geloven. Het feit dat ze eeuwenlang door kerkmensen zijn
naverteld of ergens in een oud apocrief document zijn gevonden, betekent niet dat ze historisch
accuraat zijn.

Religieuze mensen, die eeuwenlang in fantasieverhalen geloven, bevestigen het verhaal niet. Elke
wereldreligie zou zoiets kunnen doen.

Dit is waar de geinspireerde geschriften op gezaghebbende wijze superieur zijn aan de mondelinge
traditie en legende. Toch nemen Christenen vaak gebeurtenissen als historische feiten aan waarvan het
enige bewijs legenden en valse brieven zijn.

Heeft Petrus de kerk in Rome gesticht? De Bijbel zegt dat niet, maar de legende zegt van wel. Als hij dat
deed, dan heeft Paulus zowel in Romeinen 15:20 als in Galaten 2:9 ongelijk.

“Rom. 15:20: En alzo zeer begerig geweest ben om het Evangelie te verkondigen, niet waar Christus
genoemd was, opdat ik niet op eens anders fondament zou bouwen;

“Gal. 2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij
gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de
heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan;

Is Thomas naar India gegaan? De Bijbel zegt dat niet, maar de legende zegt van wel. Als dat waar is,
moeten we ook geloven dat hij op wonderbaarlijke wijze vanuit India naar Jeruzalem werd
teruggevoerd om getuige te zijn van de opstanding van Maria uit de dood en net op tijd om haar
gevallen gordel op te vangen toen ze naar de hemel opsteeg. Dat is tenminste wat dezelfde legende
zegt.

Werd Paulus onthoofd door Nero? De Bijbel zegt dat niet, maar als die legende waar is, werd er melk
(in plaats van bloed) op zijn beul gespoten en verscheen Paulus na zijn dood weer aan Nero, terwijl hij
hem vervloekte en beweerde dat hij nog niet dood was! Wonder op wonder! Wat een onzin ik dacht
dat het afwezig zijn van het lichaam voor Paulus betekende dat hij bij de Heer aanwezig zou zijn, zie 2
Kor. 5:8:

“Maar wij hebben goeden moed, en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen, en bij den
Heere in te wonen.

Legenden kunnen de Bijbel rechtstreeks tegenspreken, en de meeste zijn in strijd met de “recht
gesneden” Bijbel. Andere legenden zijn duidelijk afspiegelingen van Bijbelse gebeurtenissen (Jezus
brengt bijvoorbeeld mussen uit klei tot leven) of ontbreken historische geloofwaardigheid
(bijvoorbeeld Lukas die in zijn vrije tijd iconen schildert).

Bijbelse geschiedenis is geinspireerde geschiedenis. Alles buiten de Bijbel is minder zeker. Wees vooral
sceptisch tegenover kerklegendes.

Laat God waar zijn. Laat legendes zijn wat ze zijn: niet-geverifieerde verhalen die rond kampvuren
werden doorgegeven. Laat buitenbijbelse fabels u niet van de waarheid afleiden, zie Titus 1:14:

“En zich niet begeven tot Joodse fabelen, en geboden der mensen, die hen van de waarheid afkeren.



