Wat is de Verborgenheid die aan Paulus is geopenbaard?

Paulus werd op unieke wijze gered door God, niet door zijn moorddadige werken, noch door een
verbondsbelofte, maar vrijwillig door Gods genade, zie 1 Kor. 15:8 en Titus 3:5:

“l Kor. 15:8: En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien.

“Titus 3:5: Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden,
maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes;

Paulus was een unieke apostel. Hij was de voornaamste vervolger van de twaalf apostelen en noemt
zichzelf de voornaamste der zondaars, maar werd door God geroepen om een apostel van Gods genade
te zijn, zie Handelingen 8:1 en Rom. 1:1 en 15:15:

“Hand. 8:1: En Saulus had mede een welbehagen aan zijn dood. En er werd te dien dage een grote
vervolging tegen de Gemeente, die te Jeruzalem was; en zij werden allen verstrooid door de landen van
Judea en Samaria, behalve de apostelen.

“Rom. 1:1: Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonderd tot het
Evangelie van God,

“Rom. 15:15: Maar ik heb u eensdeels te stoutelijker geschreven, broeders, u als wederom dit indachtig
makende, om de genade, die mij van God gegeven is;

“1 Tim. 1:15-16: 15 Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de
wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben,
al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen, die in Hem geloven zullen ten
eeuwigen leven.

De Heer Jezus Christus verscheen aan Paulus op de weg naar Damascus en vele malen daarna om te
openbaren wat "van het begin der wereld... verborgen was in God", dat wil zeggen, de gemeenschap
van de verborgenheid.

“Ef. 3:8-9: 8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door
het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

9 En allen te verlichten, dat zijf mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van
alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Paulus noemt deze openbaring de "verborgenheid van Christus”, de "verborgenheid onder de
heidenen" en de "bedeling der genade Gods". Deze verborgenheid van Christus verschilt van datgene
waarover “bij monde van de profeten is gesproken sinds het begin van de wereld” over Christus, zie
Handelingen 3:21 - Rom 16:25 en Ef 3:1-3:

“Hand. 3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God
gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus
Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;



3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige
woorden te voren geschreven heb;

Wat werd er geopenbaard

Dus, wat is deze verborgenheid die aan Paulus is geopenbaard?

De verborgenheid die betreffende Christus werd geopenbaard, beinvioedde zowel de boodschap van
redding als heiliging (Het afscheiden door God van een volk voor zijn dienst).

De verborgenheid met betrekking tot redding is het evangelie van Christus: hoe iemand vrijelijk kan
worden gerechtvaardigd door Gods genade door geloof in Christus Jezus als onze verzoening, zie Rom.
3:20-26, 15:16 en Ef 6:19:

“Rom. 3:20-26: 20 Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem;
want door de wet is de kennis der zonde.

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis
van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die
geloven; want er is geen onderscheid.

23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods;
24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus is;

25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van
Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de
verdraagzaamheid Gods;

26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij,
en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

“Rom. 15:16: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God
bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.

“Ef. 6:19: En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met
vriimoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

De verborgenheid die aan Paulus werd geopenbaard, met betrekking tot heiliging, is de identiteit van
een nieuwe schepping, de kerk genaamd, het ene lichaam van Christus, zie Rom. 12:5 en Ef. 4:4:

“Rom. 12:5: Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden.

“Ef. 4:4: Eén lichaam is het, en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;

De kerk moet het evangelie van Christus, en al zijn zegeningen in Christus, om niet naar alle mensen
verkondigen en in praktijk brengen door het geloof, zie Rom. 5-8; Ef 1:3 en 3:3-9:



“Rom. 5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog
zondaars waren.

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in den hemel in Christus.

“Ef. 3:3-9: 3 Dat Hij mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met
weinige woorden te voren geschreven heb;

4 Waaraan gij, dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus),

5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard
aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest;

6 Namelijk dat de heidenen zijn medeérfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten
Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is, naar de
werking Zijner kracht.

8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het
Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van
alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Het “recht snijden” van Profetie en Verborgenheid.

Opmerking van de vertaler:

Statenvertaling

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u (= beijveren), om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Zie mijn website www.bedelingdergenade.nl , onder artikelen, waar een aantal artikelen staan met
betrekking tot het “recht snijden” van het Woord der waarheid.

De NBG vertaling zegt:

“2 Tim. 2:15: Maak er ernst mede u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider, die
zZich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid.

De King James Bible zegt:

“2 Tim. 2:15: Study (=studeren) to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be
ashamed, rightly dividing (= recht snijden) the word of truth.

Merk het verschil op tussen de diverse vertalingen.

Einde opmerking


http://www.bedelingdergenade.nl/

Het belangrijkste wat u moet leren om Gods wil in de Bijbel te onderscheiden, is de verborgenheid van
Christus op de juiste manier te identificeren en te scheiden van wat er tot de profeten, over Christus,
is gesproken.

Waar God over heeft gesproken bij monde van Zijn profeten sinds de wereld begon, is niet wat God
verborgen hield sinds de wereld begon, zie Handelingen 3:21 vs. Rom 16:25:

“Hand. 3:21: Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God
gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

“Rom. 16:25: Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, naar het bevel des eeuwigen
Gods, tot gehoorzaamheid des geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

Het vermengen van “verborgen waarheid” met de boodschap die aan Israél is geprofeteerd, heeft tot
veel leerstellige ketterijen en verwarring geleid.

Zonder de verborgenheid te begrijpen, die Christus aan Paulus heeft geopenbaard, kunnen
we geen getrouwe beheerders van die verborgenheden zijn, noch getrouwe dienaren van
Christus.

“1 Kor. 4:1-2: Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden
Gods.

2 En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde.

Wat nog belangrijker is, als we de verborgenheid van Christus, die aan Paulus is geopenbaard, niet
begrijpen kunnen we de grootste opdracht van de Heer niet gehoorzamen, namelijk “allen te verlichten,
dat zif mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij” met zijn onnaspeurlijke rijkdom,
zie Ef. 3:8-9:

“8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het
Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van
alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Vertaler: |.h.meyer@ziggo.nl

Voor meer artikelen zie: www.bedelingdergenade.nl
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