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                                                     Beperkt of onbeperkt losgeld 

                                                                        Justin Johnson 

In één deel van de Bijbel wordt verlossing aangeboden aan “velen”, maar nu wordt het vrijelijk 

aangeboden aan “allen”. 

In de Profetie werd verlossing beloofd aan één natie, een uitverkorene, die slechts een paar mensen 

op aarde vertegenwoordigde. Christus kwam alleen tot hen, zie Matth. 15:24 en Johannes 1:11: 

“Matth.15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van 

het huis Israëls. 

“Joh. 1:11: Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. 

Zie ook: 

“Matth. 20:28: Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, 

en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. 

Jezus’ bediening aan de besnijdenis was het bevestigen van profetie en beloften aan Israël, zie 

Romeinen 15:8 en Johannes 4:22: 

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid 

Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen; 

“Joh. 4:22: Gijlieden aanbidt, wat gij niet weet; wij aanbidden, wat wij weten; want de zaligheid is uit 

de Joden. 

Toen Jezus later de verborgenheid van het evangelie aan Paulus openbaarde, legde hij uit hoe genade 

nu aan allen, zonder Israël, aangeboden kon worden, zie Romeinen 11:32: 

“Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig 

zijn. 

Wat ooit beperkt was, werd nu zonder uitsluiting aangeboden.  

“1 Tim. 2:6: Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; 

Wat ooit beperkt was tot velen, wordt nu naar allen gezonden. Dit is één verschil tussen profetie en 

verborgenheid. Het helpt de controverse met het Calvinisme op te lossen. 

Het kan ook helpen bij Hebreeën. Hebreeën spreekt over de losprijs voor velen (Israël), terwijl Paulus 

over de losprijs voor allen spreekt. 

De verwarrende confrontatie tussen Calvinisten en Arminianen gaat door, maar de kwestie kan worden 

vereenvoudigd en opgelost door de profetie recht te snijden van de verborgenheid. 

Eén Calvinistische leer leert dat het werk van Christus beperkt is tot sommige mensen. De “L” in hun 

TULIP-acroniem staat voor beperkte verzoening. 

Van de vertaler: Hier volgt, ter info, de vertaling van de betekenis van “TULIP”: 

Uit de Dordtse leerregels. 

--Total depravity;  vertaald geeft dat:   totale verdorvenheid 
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--Unconditional election; vertaald geeft dat:  onvoorwaardelijke verkiezing 

--Limited atonement; vertaald geeft dat:   beperkte verzoening 

--Irresistible grace; vertaald geeft dat:   onweerstaanbare genade 

--Perseverance of the saints; vertaald geeft dat:   volharding van de gelovigen 

                                                                Einde info 

 

Calvinisten zijn geen dispensationalisten, en dus is het gemakkelijk om hun conclusie te begrijpen als 

Profetie en Verborgenheid verward worden. 

In één deel van de Bijbel wordt verlossing aangeboden aan “velen”, maar nu 

wordt het vrijelijk aangeboden aan “allen”. 

 

 

 


