Het geheim van het liefhebben van de Heer

Justin Johnson
De teksten komen allen uit de Statenvertaling van 1991.

Mensen zeggen dat ze van de Heer houden en dat ze van zijn woorden houden. Toch zijn uitdrukkingen
als ‘bedeling der genade’ (Ef. 3:2), ‘openbaring der verborgenheid’ (Rom. 16:25), ‘dienaar van de
besnijdenis’ (Rom. 15:8) of “het recht snijden van het Woord der waarheid” (2 Tim. 2:15) hen vreemd.

Deze ideeén zijn nauw verbonden met het karakter en het doel van de Heer. ledereen die beweert de
Heer lief te hebben en toch niet op de hoogte is van deze uitdrukkingen/leerstellingen, is als een vrouw
die zegt dat ze van haar man houdt, maar niet weet waar hij werkt, wanneer hij naar bed gaat of wat
hij 's avonds eet.

Een volwassen en inhoudelijke liefde voor de Heer zou ons moeten aanmoedigen om te begrijpen wat
Hij doet. Dit vereist het lezen, bestuderen, prediken en leren van de Bijbel, en dat met respect voor de
Bijbelse bedelingen.

“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods”. — Romeinen 10:17.

Wij hoorden Jezus

Liefde voor de Heer begint niet op dezelfde plek als je verliefdheid op de middelbare school. Als mensen
deze fout maken, verwarren ze hun relatie met de Heer als een relatie die lijkt op die van hun vriendin.

Ze willen zich van binnen bruisend voelen als ze zijn naam zingen. Ze willen zeggen dat hij mooi, slim,
lief, opwindend en leuk is om mee om te gaan.

Ze willen zijn hand vasthouden terwijl ze over het strand lopen, of, zoals het beroemde gedicht luidt,
zich door Hem over het strand laten dragen.

Deze vrolijke kijk op onze relatie met de Heer der heerlijkheid is niet alleen een beetje weerzinwekkend,
maar ook onbijbels. Het resultaat is een onvolwassen kerk die meer sensueel dan geestelijk is.

God probeert vandaag niet iedereen op aarde een dikke knuffel te geven, hij biedt verlossing aan door
Christus.

Liefde met begrip

God werkt al duizenden jaren met de mensheid. God heeft zijn liefde jegens ons verordend in termen
als de “bedeling der genade Gods” (Ef. 3:2).

Het was door het kruis dat de Heer in gerechtigheid kon voorzien, zonder de wet, aan goddeloze
mensen, zie Romeinen 3:22 en 4:5:

“Rom. 3:22: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over
allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

“Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt
Zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.



Hij deed het werk dat jij niet kon doen om voor jezelf te verkrijgen wat jij niet verdiende. Je hebt het
eeuwige leven als een gratis geschenk van God door Christus, zie Romeinen 6:23:

“Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus
Christus, onzen Heere.

Dit is de leer van Jezus Christus “naar de openbaring der verborgenheid”, zie Romeinen 16:25:

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar
de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

Verlossing wordt niet aangeboden door een hartstochtelijk nastreven van het eerste gebod om de Heer
God lief te hebben met heel ons hart, verstand en ziel, in de hoop op een diner bij kaarslicht met
chocolaatjes en rozen op een dag in de hemel.

De Heer liefhebben betekent dat we geinteresseerd zijn in wat Hij doet, niet in wat wij willen dat Hij
doet.

Toen Jezus Israél de wet leerde, vervulde hij zijn functie als “dienaar der besnijdenis”, zie Romeinen
15:8:

“En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid Gods,
opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

Maar nu bedient Jezus de “onbesnedenen”, zodat hetgeen tegen ons was, uit de weg werd geruimd,
zie Rom. 15:16 en Kol. 2:14:

“Rom. 15:16: Opdat ik een dienaar van Jezus Christus zij onder de heidenen, het Evangelie van God
bedienende, opdat de offerande der heidenen aangenaam worde, geheiligd door den Heiligen Geest.

“Kol. 2:14: Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk,
zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis
genageld hebbende;

Nu kennen we Christus niet naar het vlees, maar naar zijn opgestane positie in de hemelse gewesten
als Hoofd over alle dingen, zie 2 Kor. 5:16:

“Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend
hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.

Als we Christus niet naar het vlees kennen, moeten we stoppen met proberen zijn hand vast te houden
en begrijpen dat wij zijn hand zijn.

“Alzo zijn wij velen een lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden”. — Romeinen 12:5



The Secret to Loving the Lord
Justin Johnson

People say they love the Lord and they love his words. Yet, phrases such as “dispensation of grace”,
“revelation of the mystery”, or “minister of the circumcision” are foreign to them.

These ideas are intimately connected with the character and purpose of the Lord. Anyone who claims
to love the Lord and yet is unaware of these doctrines is like a wife who says she loves her husband but
does not know where he works, when he goes to bed, or what he eats for dinner.

A mature and substantive love for the Lord should encourage us to understand what he is doing. This
requires reading, study, preaching, and learning the Bible, and that, respecting the Bible’s
dispensations.

“So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God.” — Romans 10:17
We Heart Jesus

Love for the Lord does not begin from the same place as your high school crush. When people make
this mistake they confuse their relationship with the Lord as one similar to their girlfriend.



They want to feel bubbly inside when they sing his name. They want to say he is beautiful, smart, sweet,
exciting, and fun to be with.

They want to hold his hands as they walk on the beach, or, as the famous poem goes, have him carry
them on the beach.

This sappy view of our relationship to the Lord of glory is not only a little disgusting, it is unbiblical. The
result is an immature church that is more sensual than spiritual.

God today is not trying to give a big hug to everyone on earth, he is offering salvation through Christ.
Love with Understanding

God has been operating with humanity for thousands of years. God has commended his love toward
us in such phrases as the “dispensation of the grace of God” (Eph 3:2).

It was by the cross that the Lord was able to provide righteousness without the law to ungodly people
(Rom 3:22, 4:5). He did the work that you couldn’t do to obtain for you what you did not deserve. You
have eternal life as a free gift of God through Christ (Rom 6:23). This is the teaching of Jesus Christ
“according to the revelation of the mystery” (Romans 16:25).

Salvation is not offered through a passionate pursuit of the first commandment to love the Lord God
with all our heart, mind, soul, hoping for a candlelight dinner with chocolates and roses someday in
heaven.

Loving the Lord means to be interested in what he is doing, not what we want him to do.

When Jesus taught the law to Israel he was performing his function as a “minister of the circumcision”
(Romans 15:8).

But now Jesus is ministering to the uncircumcision that what was against us is taken out of the way
(Rom 15:16, Col 2:14).

Now we do not know Christ after the flesh, but after his resurrected position in heavenly places as the
Head over all things (2 Cor 5:16).

If we do not know Christ after the flesh, then we should stop trying to hold his hand and understand
that we are his hand.

“So we, being many, are one body in Christ, and every one members one of another.” — Romans 12:5



