
                                       Paulus is niet één van de twaalf apostelen 

                                                              Cornelius R. Stam 

Af en toe worden de apostelen van de Heer ervan beschuldigd willekeurig te hebben gehandeld bij het 

kiezen van Matthias om de plaats van Judas in te nemen. Er wordt gezegd dat ze eerst twee kandidaten 

kozen en vervolgens aan God vroegen welke van deze twee de vacante positie zou moeten innemen. 

Volgens sommigen was Paulus feitelijk Gods keuze voor de plaats van Judas. Maar deze beschuldiging 

is niet gebaseerd op het verslag van de Schrift. 

De apostelen, met Petrus als hun leider, hadden de autoriteit gekregen om officieel te handelen in de 

afwezigheid van Christus, zie Matth. 16:19 en 18: 18-19: 

“Matth. 16:19: En Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden 

op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen 

ontbonden zijn. 

“Matth. 18:18-19: 18 Voorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden 

wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen. 19 Wederom zeg 

Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, 

dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 

Zij handelden naar aanleiding van de schriftuurlijke verklaring dat er een andere apostel gekozen moest 

worden om de plaats van Judas in te vullen, Ps. 109:8; vgl. Handelingen 1:20: 

“Psalm 109:8: Dat zijn dagen weinig zijn; een ander neme zijn ambt; 

Zie ook: 

“Hand. 1:20: Want er staat geschreven in het boek der Psalmen; Zijn woonstede worde woest, en er zij 

niemand die in dezelve wone. En: Een ander neme zijn opzienersambt. 

 

Hun actie omving vele dagen van verenigd gebed……………, zie Lukas 24:49; vgl. Handelingen 1:12-15: 

“Lukas 24:49: En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat 

gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. 

Zie ook: 

“Hand. 1:12-15: 12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de 

Olijf berg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize. 13 En als zij ingekomen waren, 

gingen zij op in de opperzaal, waar zij bleven, namelijk Petrus en Jakobus, en Johannes en Andreas, 

Filippus en Thomas, Bartholomeus en Mattheus, Jakobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes, en 

Judas, de broeder van Jakobus. 14 Deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en 

smeken, met de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen. 15 En in dezelve dagen 

stond Petrus op in het midden der discipelen, en sprak (er was nu een schare bijeen van omtrent 

honderd en twintig personen): 

……………….en toen er twee kandidaten waren gevonden, baden ze opnieuw en lieten de uiteindelijke 

keuze in de handen van God, zie Handelingen 1:24-26: 

“24 En zij baden en zeiden: Gij Heere! Gij Kenner der harten van allen, wijs van deze twee een aan, dien 

Gij uitverkoren hebt; 25 Om te ontvangen het lot dezer bediening en des apostelschaps, waarvan Judas 



afgeweken is, dat hij heenging in zijn eigen plaats. 26 En zij wierpen hun loten; en het lot viel op 

Matthias, en hij werd met gemene toestemming tot de elf apostelen gekozen. 

Waarschijnlijk kwamen er slechts twee (Matthias en Josef Barsabas) in aanmerking, want alleen 

degenen die Christus voortdurend hadden gevolgd, vanaf de dag van Zijn doop door Johannes tot aan 

Zijn hemelvaart, konden in aanmerking komen, zie Handelingen 1:21-22; vgl. Matth.19:28: 

“Hand. 1 21-22: 21 Het is dan nodig, dat van de mannen, die met ons omgegaan hebben al den tijd, in 

welken de Heere Jezus onder ons in gegaan en uitgegaan is, 22  Beginnende van den doop van Johannes, 

tot den dag toe, in welken Hij van ons opgenomen is, een derzelven met ons getuige worde van Zijn 

opstanding. 

Zie ook: 

“Matth. 19:28: En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de 

wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij 

ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. 

Paulus zou niet in aanmerking komen, want hij had Christus niet eens gezien tijdens Zijn aardse 

bediening, zie 1 Kor. 15:8: 

“En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. 

 

Het sluitende bewijs dat de elf in deze kwestie naar de wil van God handelden, wordt gevonden in het 

feit dat de Schrift duidelijk stelt dat Matthias:  “met gemene toestemming tot de elf apostelen gekozen” 

werd. (Handelingen 1:26 ) en: “zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest” (Handelingen 2:4). 

Mensen die buiten de wil van God zijn, worden niet vervuld met de Heilige Geest. 

 

Zo staat Paulus apart en onderscheiden van de twaalf als de apostel van de huidige bedeling van 

genade: 

“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt. 

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u; 3 Dat Hij 

mij door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te 

voren geschreven heb; 

 

Paulus zegt in Rom. 11:13: 

“Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak 

mijn bediening heerlijk; 
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