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                                                                    Wat verwacht u 

Wat verwacht u van het leven? Wat verwacht u hoe de wereld eruit zou moeten zien? 

Bent u voortdurend gefrustreerd en geïrriteerd door wat u om u heen ziet gebeuren? 

Als de wereld niet aan onze verwachtingen voldoet, wat is dan het probleem? Is het probleem de 

wereld en anderen? Of is het probleem dat onze verwachtingen verkeerd zijn? 

De eerste vraag die we onszelf moeten stellen is of onze verwachtingen gebaseerd zijn op Gods Woord 

of op onze corrupte cultuur. De wereld zegt te verwachten dat de mensen goed zijn en dat het leven 

probleemloos is, zie het tegendeel in Rom. 3:10-12: 

“10 Gelijk geschreven is: Er is niemand rechtvaardig, ook niet één; 

11 Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. 

12 Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook 

niet tot één toe. 

En veel kerken, die op ongepaste wijze proberen de beloften behorend tot het koninkrijk van Israël 

vandaag de dag op ons toe te passen, zeggen dat als we maar genoeg geloof hadden, ons leven 

gekenmerkt zou worden door voorspoed en gezondheid. 

Maar onze ervaring, en nog belangrijker, een goed begrip van de Schrift, zegt iets anders. In plaats van 

te leven in een wereld die goed is en beter wordt, vertelt de apostel Paulus ons dat deze slecht is en 

dat het steeds erger wordt, zie Gal. 1:4 - Ef. 5:16 en 2 Tim. 3:1-5 en 13: 

“Gal. 1:4: Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze 

tegenwoordige boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 

“Ef. 5:16: Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 

“2 Tim. 3:1-5: 1 En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. 

2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, 

den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. 

3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, 

4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; 

5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. Heb ook 

een afkeer van deze. 

“2 Tim. 3:13: Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende 

verleid. 

In plaats van alleen maar zonneschijn en rozen te verwachten, wordt ons verteld dat we in dit leven 

lijden moeten verwachten, zie Job 5:7 - Rom. 8:17-18 en Fil. 1:29: 

“Job 5:7: Maar de mens wordt tot moeite geboren; gelijk de spranken der vurige kolen zich verheffen 

tot vliegen. 

“Rom. 8:17-18: 17 En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en 

medeërfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt 

worden. 
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18 Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de 

heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden. 

“Fil. 1:29: Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar 

ook voor Hem te lijden; 

Als we verkeerde verwachtingen hebben, kunnen we boos of depressief worden als ze niet worden 

waargemaakt. Maar als we de juiste Bijbelse verwachtingen hebben, zullen we het juiste perspectief 

hebben als het gaat om het leven in deze “tegenwoordige boze wereld”, zie Gal. 1:4: 

“Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige 

boze wereld, naar den wil van onzen God en Vader; 

Als we zien dat mensen zich slecht gedragen en dat de wereld snel bergafwaarts gaat, wanhopen we 

niet, omdat dit is wat de Bijbel ons zegt te verwachten. 

We weten dat deze wereld wordt geregeerd………: zie Ef. 2:2: 

“…….………………naar den overste van de macht der lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der 

ongehoorzaamheid; 

Als we een corrupte en incompetente regering zien, wanhopen we niet omdat we weten dat deze 

wereld niet ons thuis is en dat ons ware burgerschap in de hemel is, zie Fil. 3:20: 

“Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere 

Jezus Christus; 

We hebben gemoedsrust omdat we weten dat onze hoop in de hemel is, zie Kol. 1:5: 

“Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het Woord 

der waarheid, namelijk des Evangelies; 

We hebben vertrouwen en zekerheid omdat God heeft beloofd ons van deze boze wereld te verlossen 

naar zijn hemelse koninkrijk, zie 2 Tim. 4:18 en Titus 2:13: 

“2 Tim. 4:18: En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk, en bewaren tot Zijn hemels Koninkrijk; 

Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. 

“Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen 

Zaligmaker Jezus Christus; 

Alleen door een goed begrip van Gods plan voor de eeuwen en onze huidige positie in de bedeling van 

genade zullen onze verwachtingen voor het leven consistent zijn en in overeenstemming met de 

werkelijkheid. 

Pastor David Havard 
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