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                                                          Waarom geen muur? 

                                                            Pastor Ricky Kurth 

“Ezra 3:3: En zij vestigden het altaar op zijn stelling, maar met verschrikking, die over hen was, vanwege 

de volken der landen;………………………..”. 

Op het eerste gezicht lijkt dit vers niet zo logisch. In de tijd van Ezra vormden de stadsmuren de 

belangrijkste verdedigingslinie. De burgers van Jericho voelden zich zeer veilig binnen de grenzen van 

de massieve muur die hen omringde. Dus als er angst op de Joden was gevallen vanwege de vijanden 

die hen omringden, waarom zouden ze dan een altaar bouwen en geen muur?  

Zoals u wellicht weet, had Jeruzalem ooit een muur, maar toen Nebukadnezar Israël veroverde, braken 

zijn legers de muur van Jeruzalem af, zie 2 Kronieken 36:19 en Deut. 28:15; 50 en 52. En het volk Israël 

wist waarom. Hij had hen gewaarschuwd: 

“2 Kron. 36:19: En zij verbrandden het huis Gods, en zij braken den muur van Jeruzalem af, en al de 

paleizen daarvan verbrandden zij met vuur, verdervende ook alle kostelijke vaten derzelve.   

“Deut. 28:15; 50 en 52: 15 Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem des HEEREN, uws Gods, 

niet zult gehoorzaam zijn, om waar te nemen, dat gij doet al Zijn geboden en Zijn inzettingen, die ik u 

heden gebiede; zo zullen al deze vloeken over u komen, en u treffen………………………..50 Een volk, stijf 

van aangezicht, dat het aangezicht des ouden niet zal aannemen, noch den jonge genadig 

zijn……………………….52 En het zal u beangstigen in al uw poorten, totdat uw hoge en vaste muren 

nedervallen, op welke gij vertrouwdet in uw ganse land; ja, het zal u beangstigen in al uw poorten, in 

uw ganse land, dat u de HEERE, uw God, gegeven heeft. 

Dus Gods volk wist dat, als ze in zonde bleven voortgaan, de sterkste muur hen niet zou kunnen 

beschermen. Maar ze wisten ook dat Hij hen zou beschermen als ze naar de stem van de Heer 

luisterden. En nu God hen had toegestaan terug te keren naar het land, na hun ballingschap in Babylon, 

omvatte het luisteren naar de stem van de Heer ook het bouwen van dit altaar, zodat ze de Wet konden 

houden door het Loofhuttenfeest te vieren met een brandoffer, zie Ezra 3: 4 vgl. Lev. 23:34-36: 

“Ezra 3:4: En zij hielden het feest der loofhutten, gelijk geschreven is; en zij offerden brandofferen dag 

bij dag in getal, naar het recht, van elk dagelijks op zijn dag. 

Vergelijken met: 

“34 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Op den vijftienden dag van deze zevende maand zal het 

feest der loofhutten zeven dagen den HEERE zijn. 35 Op den eersten dag zal een heilige samenroeping 

zijn; geen dienstwerk zult gij doen. 36 Zeven dagen zult gij den HEERE vuurofferen offeren; op den 

achtsten dag zult gij een heilige samenroeping hebben, en zult den HEERE vuuroffer offeren; het is een 

verbodsdag; gij zult geen dienstwerk doen. 

In het komende hemelse koninkrijk op aarde, wanneer Gods volk vervuld zal zijn met de Geest en naar 

Zijn stem zal luisteren (Ezech. 36:27*), heeft God hen beloofd dat Hij “een muur van vuur rondom” hen 

zal zijn. (Zach. 2:5**). Op die dag: “God stelt heil tot muren en voorschansen” (Jes. 26:1 ***). Dat maakt 

deel uit van wat het de hemel op aarde zal maken! 

(*)--“Ez. 36:27: En Ik zal Mijn Geest geven in het binnenste van u; en Ik zal maken, dat gij in Mijn 

inzettingen zult wandelen, en Mijn rechten zult bewaren en doen. 

(**)--“Zach. 2:5: En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige muur rondom; en Ik zal tot 

heerlijkheid wezen in het midden van haar. 
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(***)--Jes. 26:1: Te dien dage zal dit lied gezongen worden in het land van Juda; Wij hebben een sterke 

stad, God stelt heil tot muren en voorschansen. 

Maar hier hebben we te maken met een dispensationeel verschil. Jouw verlossing is geen verdediging 

tegen aardse vijanden. Je bent niet in het hemelse koninkrijk op aarde, en je staat niet onder de Wet 

die Israël beloofde dat God hen zou beschermen als ze goed waren. Als verantwoordelijk lid van het 

Lichaam van Christus moet u alle voorzorgsmaatregelen nemen die nodig zijn om uzelf tegen slechte 

mensen te beschermen. 

We kenden ooit een tienermeisje dat ‘s avonds ging joggen en haar moeder verzekerde dat ‘de Heer 

mij zal beschermen’. Ze had duidelijk geluisterd naar predikers die de beloften van de Wet of de 

beloften van het koninkrijk op ons hadden toegepast. Hoewel wat ze zei heel geestelijk klinkt, volg haar 

voorbeeld alsjeblieft niet! Dit is een gebied waarin het onvermogen, om het Woord der waarheid op 

de juiste manier recht te snijden, u het leven kan kosten. 

 

 

 


