Hoe de liefde van God, in Christus, te prediken
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Jezus beschreef de grootste liefde die een mens kan hebben.
“Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. (Joh. 15:13).
Een leven is het laatste wat een mens kan geven. Als hij zijn leven geeft, kan hij niets meer geven.

Dit soort liefde is schaars, zie Romeinen 5:7, maar als het gebeurt, wordt het door iedereen erkend als
de grootste liefde die een mens kan geven.

“Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal mogelijk iemand
ook bestaan te sterven. (Rom. 5:7).

Jezus was geen gewone man. Hij was God geopenbaard in het vlees, de Messias, de Zoon van God. In
zijn bediening voor Israél onderwees hij de liefde die onder de wet werd onderwezen.

“Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede. (Joh. 15:14).

Jezus beschouwde de discipelen als zijn vrienden omdat zij in Hem geloofden en gehoorzaamden.
Degenen die niet volgden, gehoorzaamden of deden wat Jezus zei, waren niet zijn vrienden, zie Matth.
10:32-33; Matth. 19:22-23:

“32 Een iegelijk dan, die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die
in de hemelen is.33 Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook
verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.

“22 Als nu de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg,; want hij had vele goederen.23 En Jezus
zeide tot Zijn discipelen: Voorwaar, Ik zeg u, dat een rijke bezwaarlijk in het Koninkrijk der hemelen zal
ingaan.

Jezus had de afgelopen jaren van zijn leven goed gedaan, wonderen verricht en geleerd om God en de
naaste lief te hebben, maar zijn grootste daad van liefde, als mens ,moest nog komen.

Jezus zou sterven voor zijn vrienden. Zijn lichaam zou gebroken worden voor degenen die hij als
vrienden beschouwde. Hij zou hen van hun vijanden bevrijden, zie Lukas 1:71:

“Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten;
Er is niets groters, dat hij zou kunnen geven, als een man die volmaakt onder de wet leeft.

Gods grotere liefde

Hoewel niemand een grotere liefde heeft dan te sterven voor zijn vrienden, is Gods liefde groter.

Christus stierf en stond op uit de dood. Hij had de grootste liefde getoond die de mens aan zijn vrienden
kon geven, maar hij had nog niet de grootste liefde van God geopenbaard.

Pas toen Christus de verborgenheid van zijn dood en opstanding aan Paulus openbaarde, werd Gods
liefde aan allen zo groots aanbevolen, zie Titus 3:4-6:

“4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen
verschenen is,5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan



hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen
Geestes;6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;

De dood van Christus was niet alleen de grootste liefde die een mens kon hebben, maar wordt nu
gepredikt als een bevestiging van de liefde van God.

“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars
waren. (Rom. 5:8).

De grootste liefde van de mens is sterven voor zijn vrienden. Gods liefde wordt bevestigd door te
sterven voor zijn vijanden. Dit heet genade.

Vrienden verdienen liefde, en voor hen sterven wordt gezien als de grootste uiting van die liefde tussen
mensen.

Vijanden verdienen geen liefde, en voor hen sterven wordt niet alleen als liefde gezien, maar ook als
genade. De enige die dit soort liefde en genade kan geven, en zijn gerechtigheid kan handhaven is God,
door Christus.

De liefde van God

Het prediken van de dood van Christus voor degenen die Hem liefhebben is het prediken van de
grootste liefde die de mens kan hebben, maar het is niet het prediken van de grotere liefde van God
vandaag de dag.

De liefde van de mens wordt bevestigd door te sterven voor familie, vrienden en vaderland.
De liefde van God in de dood van Christus gaat het menselijke verstand te boven.

De liefde van God in de dood van Christus overtreft de menselijke relatie.

De liefde van God in de dood van Christus overtreft de menselijke verdienste.

De liefde van God in de dood van Christus overtreft de menselijke zonde.

De liefde van God in de dood van Christus overtreft zijn toorn.

Er wordt niet gezegd dat de liefde van God wordt bevestigd in de geboorte van Jezus, of het leven van
Jezus, of zelfs de dood van Jezus als mens voor zijn vrienden, hetgeen allemaal onder de wet gebeurde
met zijn familie, vrienden en land.

De liefde van God wordt bevestigd in de dood van Christus voor ons die het voornoemde niet zijn.
De liefde van God wordt bevestigd in de dood van Christus voor zondaars en vijanden.

Het prediken van de liefde van God in Christus vereist het prediken van de dood, begrafenis en
opstanding van Christus overeenkomstig de bedeling der genade Gods.

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat
Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt
ten derden dage, naar de Schriften;

“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;



