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                                                        Tijd om wakker te worden 

                                                                       Cornelius R. Stam 

“Rom. 13:11-12: 11 En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, 

dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. 

12 De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der 

duisternis, en aandoen de wapenen des lichts. 

 

DAG EN NACHT IN DE SCHRIFT 

Sommige bekwame Bijbeluitleggers hebben geleerd dat de ‘dag’ en de ‘nacht’ in de bovenstaande 

passage in het licht van een dispensationeel (= volgens de bedelingen) perspectief moeten worden gezien. De 

nacht van de wereld, zo hebben zij gesuggereerd, kwam met de val van de mens. Toen onze Heer 

vervolgens op aarde verscheen, brak de dag aan, want Hij was “het licht van de wereld” (Johannes 

8:12). Maar de wereld, inclusief ‘de Zijnen’, verwierp Hem en de nacht viel opnieuw toen Hij haar verliet 

en naar de hemel opsteeg. Ook zal de wereld het daglicht niet meer kennen totdat Hij terugkeert om 

te regeren. 

Op het eerste gezicht lijkt deze interpretatie betrouwbaar genoeg, maar doorstaat de Berea-test niet. 
(bedoeld wordt het principe volgens Hand. 17:11). 

Als we de Schrift onderzoeken, zien we inderdaad dat onze Heer tegen de mensen zegt: “Ik ben het 

licht van de wereld”, maar Hij voegt eraan toe: “die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar 

zal het licht des levens hebben.” (Johannes 8:12). Het waren dus alleen Zijn ware volgelingen die niet in 

duisternis wandelden, en zij hadden ‘het licht des levens’. Dit komt overeen met het geïnspireerde 

getuigenis van de apostel Johannes:  

“Joh. 1:4: In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. 

Wat de wereld betreft, die niet aan dit leven deelneemt, beschrijft Johannes verder hoe diep de 

duisternis van zijn nacht was: 

“Joh. 1:5: En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen. 

Het licht scheen maar drong niet door de dichte duisternis; de duisternis werd er niet door veranderd. 

De nacht, toen onze Heer op aarde was, was inderdaad zo diep dat God Johannes de Doper stuurde 

om de mensen op Christus, het Licht, te wijzen. 

“Joh. 1:6-7: 6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. 7 Deze kwam tot een 

getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. 

Het is daarom duidelijk dat onze Heer de duisternis van de wereld niet heeft verdreven bij Zijn eerste 

komst en dat het, dispensationeel gezien, geen “dag” was toen Hij op aarde was. Wij geloven veeleer 

dat de nacht van de wereld begon met de val van de mens en dat de duisternis niet zal verdwijnen tot 

de wederkomst van Christus om te oordelen en te regeren. Dan zullen de goddelozen worden 

geoordeeld en verbrand als “stoppels”……………., zie Maleachi 4:1: 

“Mal. 4:1: Want ziet, die dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie 

goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE der 

heirscharen, Die hun noch wortel, noch tak laten zal.  
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…………………..maar voor degenen die Zijn naam vrezen zal: 

“Mal. 4:2:………de Zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen;……”. 

Dit is de reden waarom Hij “de Morgenster” wordt genoemd in die Schriftgedeelten die voornamelijk 

van toepassing zijn op de grote verdrukking, zie Openb. 22:16: 

“Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om ulieden deze dingen te getuigen in de Gemeenten. Ik ben de 

Wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster. 

Vergelijk dit met 2 Petr. 1:19: 

“En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op 

een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte, en de morgenster opga in uw 

harten. 

Maar wat bedoelt de apostel Paulus dan in Romeinen 13:12, waar hij zegt dat ‘de nacht al voorbij is’ en 

‘de dag nabij is’? 

“Rom. 13:12: De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken 

der duisternis, en aandoen de wapenen des lichts.  (Statenvertaling) 

 

Opmerking van de vertaler: Voorgaande tekst, Rom. 13:12 in de Statenvertaling, is aan het begin niet 

juist. Als de nacht al is voorbijgegaan dan is de dag reeds begonnen en niet meer “nabij”. De vertaling 

van de King James Bible en de NBG Bijbel zijn wel goed vertaald! Zie hieronder:  

The night is far spent (ver gevorderd) , the day is at hand: let us therefore cast off the works of darkness, 

and let us put on the armour of light.  (King James Bible). 

“De nacht is ver gevorderd, de dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen 

de wapenen des lichts!  (NBG vertaling). 

                                                              ====================== 

ONZE NACHT EN DAG 

Wij geloven dat het antwoord op deze vraag is dat de apostel in Romeinen 13:11-12 niet 

dispensationeel spreekt. Als de ‘nacht’ van deze huidige bedeling volgde op de veronderstelde ‘dag’ 

van de aardse bediening van onze Heer, had Paulus zeker niet kunnen schrijven dat de nacht ‘ver 

gevorderd’ was. Toen hij schreef, was het nog maar nauwelijks begonnen. 

In plaats daarvan zou Romeinen 13:11-12 vergeleken moeten worden met passages als 2 Korinthiërs 

4:6: 

“Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten 

geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus 

Christus. 

Godzijdank is de dag aangebroken voor de gelovige in Christus, ook al is de nacht donker om hem heen! 

En omdat de dag is aangebroken 

“Rom. 13:11: ..zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit 

den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben.  
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Onze verlossing als gelovigen in Christus is zeker, maar nog niet voltooid. Het maakt niet uit hoe we ons 

in Christus verheugen, of hoe we ervan houden om van Zijn genade te getuigen, of hoe we genieten 

van de studie van het Woord, er zal nog meer, veel meer volgen. Het aanbreken van het licht dat ons 

zoveel zegen en vreugde heeft gebracht, zal plotseling uitbarsten in een volle dag wanneer onze 

Geliefde ons komt halen, we………….. zie 1 Thess. 4:17-18: 

“17 ………………………….zullen te zamen met hen (= degenen die in Christus gestorven waren en weer zijn opgewekt) 

opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den 

Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 

 

LAAT ONS NIET SLAPEN 

Bedenk goed dat het niet de dageraad is waar we op wachten. Voor ons is de dag aangebroken en staat 

de volledige (dus niet de nabije) dag voor de deur. Zou er een beter argument kunnen zijn waarom we ‘uit 

de slaap moeten ontwaken’? 

We vinden dezelfde uitdaging krachtig gepresenteerd in 1 Thessalonicenzen 5. Nadat hij in 1 

Thessalonicenzen 4:16-18 heeft uitgelegd hoe “wij” zullen worden weggenomen om de Heer te 

ontmoeten en voor altijd bij Hem te zijn, gaat de apostel in hoofdstuk 5 verder met te zeggen dat “de 

dag des Heren” over deze wereld zal komen als “een dief in de nacht”: 

“1 Thess. 5:3: Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig 

verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins 

ontvlieden; 

 

Maar de apostel vervolgt: 

“1 Thess. 5:4-5: 4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. 

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. 

En dit is het enige argument waarop hij zijn oproep baseert om wakker en alert te zijn. Hij spoort ons 

niet aan om wakker te zijn en ons tegen de dief te verdedigen, want voordat onze Heer als dief komt, 

zullen we weggevoerd zijn. Hij zegt: de dief zal in de nacht komen, maar “Jullie zijn allemaal kinderen 

van…de dag: wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis.” 

“1 Thess. 5:6: Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren 

zijn. 

 

DE HOOGSTE TIJD OM WAKKER TE WORDEN 

We moeten niet nalaten de urgentie van de geïnspireerde oproep van de apostel in Romeinen 13:11-

12 in acht te nemen. 

“Het is de hoogste tijd om wakker te worden….De nacht is ver gevorderd [zo goed als verdwenen]; de 

[volledige] dag is nabij.” 

Wat een schande om zo laat te slapen, vooral als er veldslagen moeten worden gestreden en 

overwinningen moeten worden behaald! Aldus de kracht van zijn oproep om de nachtkleding van 

luiheid af te werpen en de wapenrusting van het licht aan te trekken. Zie Efeziërs 6: 11-18: 
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“ 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des 

duivels. 12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de 

machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke 

boosheden in de lucht. 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan 

in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. 14 Staat dan, uw lenden omgord 

hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;  15 En de 

voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes; 16 Bovenal aangenomen 

hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. 

17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord. 18 Met alle 

bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid 

en smeking voor al de heiligen; 

Deze wapenrusting van licht is niets minder dan Christus Zelf, zoals aangegeven in Rom. 13:14: 

“Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. 

Gelovigen zijn positioneel al ‘in Christus’, maar we moeten Hem ervaringsgericht ‘aandoen’, zie Kol. 3:8-

14: 

“8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken 

uit uwen mond. 9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken, 

10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld 

Desgenen, Die hem geschapen heeft; 11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar 

en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen. 12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen 

Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, 

ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid; 13 Verdragende elkander, en vergevende de een 

den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, 

doet ook gij alzo. 14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid. 

In Efeziërs 5:8 zegt de apostel: 

“Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts. 

En als we aldus ‘de Heer Jezus Christus aandoen’ en ‘in het licht wandelen’, ontdekken we dat het licht 

een wapenrusting is om ons tegen zonde te beschermen en ons te verdedigen tegen Satan, die ons 

anders zou overwinnen en ons zou laten vluchten. 

 

WORDT WAKKER EN STA OP 

Tenslotte, terwijl Romeinen 13:11 ons gebiedt “uit de slaap te ontwaken”…………..: 

En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den 

slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. “  

……………….gebiedt Efeziërs 5:14 ons “wakker te worden… en op te staan uit [onder] de doden”: 

“Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.   

Zijn gelovigen uit genade al met Christus uit de dood opgewekt, Ef. 2:4-6: 

“4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, 5 

Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt 
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gij zalig geworden) , 6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus 

Jezus; 

Maar al te vaak slapen ze diep – in slaap voor hun verantwoordelijkheden en kansen, in slaap voor de 

behoeften en de uitdaging van het moment. Zijn zulke Christenen van groter nut voor God of voor de 

mensen dan degenen die nog steeds ‘dood zijn door overtredingen en zonden’? 

Maar al te vaak slapen ze diep – in slaap voor hun verantwoordelijkheden en kansen, in slaap voor de 

behoeften en de uitdaging van het moment. Zijn zulke Christenen van groter nut voor God of voor de 

mensen dan degenen die nog steeds ‘dood zijn door de misdaden en de zonden’? Zie Ef. 2:1: 

“ En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 

 

Zo spoort de apostel ons aan: 

“Ef. 5:14-17:  

14 Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.  

15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.  

16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.  

17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 

 

 

 

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl  website: www.bedelingdergenade.nl 

 

 

mailto:l.h.meyer@ziggo.nl
http://www.bedelingdergenade.nl/

