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                                                         De bruid van Christus 

                                                                 Pastor Paul M. Sadler 

Terwijl we hier bij de Berean Bible Society ons door bergen correspondentie ploegen, is er vaak één 

terugkerend thema. De laatste tijd hebben velen zich afgevraagd of het Lichaam van Christus wel of 

niet de Bruid van Christus is. We hebben dit altijd als de leiding van de Heilige Geest beschouwd, 

aangezien deze brieven uit verschillende delen van het land komen, en zelfs uit de hele wereld. Als de 

bediening ons één ding heeft geleerd, is het dit: Vogels met dezelfde veren komen samen! Met andere 

woorden: als iemand een dergelijke vraag heeft, staan anderen normaal gesproken in de schaduw en 

denken over hetzelfde na. 

Hoewel de Bruid van Christus onder de classificatie van een “secundaire kwestie” valt, heeft de aard 

van het onderwerp een diepgaande invloed op de manier waarop bepaalde passages worden 

geïnterpreteerd. Door de jaren heen zijn pastor C. R. Stam en ik het voor ongeveer 85 procent met 

elkaar eens geweest als het gaat om het “recht snijden” van het Woord der waarheid. Er is echter één 

gebied waar we het nog nooit met elkaar over eens zijn geweest: de kwestie die we hier bespreken. 

Broeder Stam gelooft dat het Lichaam van Christus wordt gerekend tot het gezelschap van gelovigen 

dat algemeen bekend staat als de Bruid van Christus. We hebben een aantal pittige discussies over deze 

kwestie gehad, die allemaal eindigden in een patstelling. Er waren momenten dat we samen de kamer 

verlieten, hij grinnikte en uitriep: "Paul, op een dag zul je het licht zien!" 

Indachtig met wie ik deze eeuwige kwesties besprak, heb ik het bewijsmateriaal zeer zorgvuldig 

afgewogen onder de microscoop van het evangelie van Paulus. Nadat ik alles onder de aandacht heb 

gebracht ben ik er meer dan ooit van overtuigd dat het Lichaam van Christus niet de bruid is, de vrouw 

van het Lam. Voor mij lijkt het vreselijk inconsistent om onderscheid na onderscheid te maken tussen 

Israël en de Kerk en dat dan om te draaien en te zeggen dat zij één en dezelfde zijn, dat wil zeggen: de 

Bruid van Christus. Natuurlijk leren sommigen dat het “Lichaam” de Bruid is, en niet Israël, maar dit 

wordt simpelweg niet ondersteund door de feiten. Eén ding is duidelijk in deze discussie: de meningen 

van mensen zijn onbelangrijk in het licht van de eeuwige vraag: “Wat zegt de Schrift?”  

 

WOORDEN EN ZINNEN 

In onze zoektocht om het Woord der waarheid recht te snijden, worden bepaalde ‘woorden’ en 

‘uitdrukkingen’ geïdentificeerd met het Profetische programma, terwijl andere geassocieerd worden 

met de Verborgenheid. Interessant genoeg is de uitdrukking de ‘Bruid van Christus’ een onbijbelse 

zinsnede die vreemd is aan beide programma’s van God. 

Het is slechts een theologische uitdrukking die zijn oorsprong vindt in het ijdele verstand van de mens 

om degenen te beschrijven die aanwezig zullen zijn bij de bruiloft van het Lam die aan het koninkrijk 

voorafgaat, zie Openb. 19:7-9: 

“7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams 

is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein 

en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.9 En hij zeide 

tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide 

tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. 

De exacte uitdrukking die in de profetie wordt gebruikt, wordt alleen gevonden in de Apocalyps, waar 

één van de zeven engelen tegen Johannes zei:  
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“………………..Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams”. (Op.21:9) 

De termen ‘bruid’, ‘Lam’ en ‘vrouw’ (in relatie tot de bruiloft van het Lam) zijn  in de pagina’s van de 

profetie verweven. Bijvoorbeeld:  

“Joh. 3:29: Die de bruid heeft, is de bruidegom,……………………………………”. 

Vergelijk met: 

“Jer. 2:32: Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar bindselen?.....................”. 

“Joh. 1:29: Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Zie het Lam Gods, Dat de 

zonde der wereld wegneemt! 

Vergelijk met: 

“Jes. 53:7: ……………..als een lam werd Hij ter slachting geleid, ………………………………….”. 

“Op. 19:7: Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des 

Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. 

Vergelijk met: 

“Jes. 54:4-7: 4 Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want gij zult 

niet te schande worden; maar gij zult de schaamte uwer jonkheid vergeten, en den smaad uws 

weduwschaps zult gij niet meer gedenken.5 Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn 

Naam; en de Heilige Israëls is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden.6 

Want de HEERE heeft u geroepen, als een verlaten vrouw en bedroefde van geest; nochtans zijt gij de 

huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God.7 Voor een klein ogenblik heb Ik u 

verlaten; maar met grote ontfermingen zal Ik u vergaderen. 

Men zal tevergeefs zoeken naar deze terminologie in de brieven van Paulus. In feite verwijst Paulus 

vaak naar Christus als Verlosser, Heer en Hoofd, maar hij spreekt nooit over Hem als het Lam van God, 

en met goede reden. In de profetie had God genadig het offersysteem ingesteld dat een 

voorafschaduwing was van het offer dat voor eens en voor altijd zou plaatsvinden. 

Christus was dus het zondeloze, vlekkeloze Lam van God dat aan de rechtvaardige eisen van de wet 

voldeed. Hij werd consequent afgeschilderd als het onschuldige slachtoffer – een lam dat naar de 

slachtbank werd geleid, zie Lev. 4:32-35 en Jes. 53:3-8: 

“Lev. 4:32-35: 32 Maar zo hij een lam voor zijn offerande ten zondoffer brengt, het zal een volkomen 

wijfje zijn, dat hij brengt.33 En hij zal zijn hand op het hoofd des zondoffers leggen, en hij zal dat slachten 

tot een zondoffer, in de plaats, waar men het brandoffer slacht.34 Daarna zal de priester van het bloed 

des zondoffers met zijn vinger nemen, en zal het doen op de hoornen van het altaar des brandoffers; 

dan zal hij al het bloed daarvan aan den bodem van dat altaar uitgieten.35 En al het vet daarvan zal hij 

afnemen, gelijk als het vet van het lam des dankoffers afgenomen wordt, en de priester zal die 

aansteken op het altaar, op de vuurofferen des HEEREN; en de priester zal voor hem verzoening doen 

over zijn zonde, die hij gezondigd heeft, en het zal hem vergeven worden. 

“Jes. 53:3-8: 3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en verzocht 

in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij 

hebben Hem niet geacht.4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft 

Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.5 Maar Hij is 

om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den 
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vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.6 Wij dwaalden allen 

als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg; doch de HEERE heeft onzer aller ongerechtigheid 

op Hem doen aanlopen.7 Als dezelve geëist werd, toen werd Hij verdrukt; doch Hij deed Zijn mond niet 

open; als een lam werd Hij ter slachting geleid, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner 

scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en 

wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding 

Mijns volks is de plage op Hem geweest. 

Met de introductie van een nieuwe bedeling wordt Christus door de apostel Paulus in een heel ander 

licht afgebeeld. Tegenwoordig is Hij de Heer der heerlijkheid, de machtige overwinnaar die de zonde 

heeft overwonnen door Zijn dood en opstanding, zie: 1 Kor. 2:8 en 1 Kor. 15:20-23: 

“1 Kor. 2:8: Welke niemand van de oversten dezer wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend 

hadden, zo zouden zij den Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben. 

“1 Kor. 15:20-23: 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, 

die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door 

een Mens.22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt 

worden.23 Maar een iegelijk in zijn orde: de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in Zijn 

toekomst. 

 

DE BRUID IN PROFETIE 

Wie is de bruid van het Lam? Gelukkig hoeven we voor een antwoord op deze verbijsterende vraag niet 

op onze eigen menselijke redenering te vertrouwen. De Schrift is er expliciet duidelijk over dat de 

“bruid” Israël is. Toen Johannes de Doper werd gevraagd waarom alle mensen de Meester zochten en 

zijn bediening in heerlijkheid aan het vervagen was, antwoordde hij: 

“Joh. 3:29-30: 29 Die de bruid heeft, is de bruidegom, maar de vriend des bruidegoms, die staat en hem 

hoort, verblijdt zich met blijdschap om de stem des bruidegoms. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld 

geworden.30 Hij moet wassen, maar ik minder worden. 

In omgekeerde volgorde is het duidelijk dat de “vriend des bruidegoms” Johannes de Doper is. 

Johannes zegt dat het reden tot blijdschap was toen hij de stem van de bruidegom hoorde “Zo is dan 

deze mijn blijdschap vervuld geworden”.  De “bruidegom” is niemand minder dan Christus Zelf. In het 

vorige vers verklaarde Johannes dat hij zei: “Ik ben de Christus niet; maar dat ik voor Hem heen 

uitgezonden ben”, Joh. 3:28. Vervolgens bevestigt hij dit door de illustratie van de bruidegom toe te 

passen. Johannes was slechts de voorloper die de weg voor de Messias bereidde. Daarom moet “Hij 

[Christus] wassen, maar ik [Johannes] moet minder worden”. (Joh. 3:30). 

Als we in gedachten houden dat het evangelie volgens Johannes een verslag is van de aardse bediening 

van Christus, is de ‘bruid’ duidelijk Israël. Johannes de Doper verklaart in dit verslag duidelijk: 

“En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan ISRAËL zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, 

dopende met het water.  (Joh. 1:31). 

Heeft onze Heer Zijn discipelen dat niet opgedragen? 

“Matth. 10:5-6: 5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet 

heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.6 Maar gaat 

veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. 
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Zei onze Heer destijds niet over Zichzelf: 

“Matth. 15:24: ………….Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis ISRAËLS.  

Als we verder gaan in het evangelie volgens Mattheüs, zien we de gelijkenis van de tien maagden, 

Matth. 25:1-13: 

“1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en 

gingen uit, den bruidegom tegemoet.2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwazen.3 Die dwaas 

waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich.4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, 

met haar lampen.5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap.6 En 

ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet!7 Toen 

stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen.8 En de dwazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons 

van uw olie; want onze lampen gaan uit.9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat 

er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor 

uzelven.10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met 

hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. 11 Daarna kwamen ook de andere maagden, 

zeggende: Heer, heer, doe ons open!12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet.13 

Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal. 

Hier leren we dat alleen het gelovige Israël zal deelnemen aan de daadwerkelijke bruiloft van het Lam. 

U heeft gelezen dat er vijf wijze maagden en vijf dwaze maagden waren. Toen de bruidegom zijn komst 

uitstelde, raakten de lampen van de dwaze maagden zonder olie terwijl ze sliepen. 

Daarom waren de vijf dwaze maagden vertegenwoordigers van de niet geredden, onvoorbereid toen 

de middernachtelijke roep klonk: “Ziet, de bruidegom komt!” (vers 6). Terwijl ze olie gingen kopen, 

kwam de Bruidegom “……….en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, (vers 10). 

Bovendien leert dit gedeelte ons dat het huwelijk zal plaatsvinden wanneer onze Heer terugkeert in 

Zijn heerlijkheid aan het einde van de Grote Verdrukking (vers. 13). 

Het bovenstaande wordt bevestigd door de apostel Johannes in het boek Openbaring. 

“Op. 19:7-8: 7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft 

des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid.8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde 

met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. 

Hier, in de context van de wederkomst van Christus, wordt van het gelovige Israël gezegd dat het 

zichzelf bereid heeft. Dit is in overeenstemming met het profetische programma voor zover de heiligen 

van het koninkrijk niet de zekerheid van hun verlossing hadden. Bijgevolg kregen ze de opdracht om te 

overwinnen, te zoeken en gij zult vinden, tot het einde toe te volharden, enz. zie Matth. 6:33; 24:13; 1 

Johannes 4-5: 

“Matth. 6:33: Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u 

toegeworpen worden. 

“Matth.24:13: Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. 

“1 Joh. 5:4: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld 

overwint, namelijk ons geloof. 

Dit kan zeker niet gezegd worden van de Kerk, het Lichaam van Christus. We zijn niet alleen eeuwig 

veilig, we hebben er ook de zekerheid van. Als leden van Zijn Lichaam worden wij begenadigd in de 

Geliefde en daarom volmaakt in Hem, zie Ef. 1:6 en Kol. 2:10: 
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“Ef. 1:6: Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde; 

“Kol. 2 !0: En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; 

Er moet ook worden opgemerkt dat Johannes naar Israël verwijst als de “vrouw” van het Lam. Uiteraard 

sluit dit het Lichaam van Christus uit als deelnemers aan deze ceremonie, aangezien Paulus ons altijd 

in het mannelijke geslacht aanspreekt. Christus is ons Hoofd, niet onze bruidegom. Maar in welke zin 

is Israël de ‘vrouw’ van het Lam als zij verenigd wil worden met de Messias in de heilige banden van 

het huwelijk? Het antwoord ligt in de wet van de verloving, zie Deut. 22:23-25: 

“23 Wanneer er een jonge dochter zal zijn, die een maagd is, ondertrouwd aan een man, en een man 

haar in de stad zal gevonden, en bij haar gelegen hebben;24 Zo zult gij ze beiden uitbrengen tot de 

poort derzelver stad, en gij zult hen met stenen stenigen, dat zij sterven; de jonge dochter, ter oorzake, 

dat zij niet geroepen heeft in de stad, en den man, ter oorzake dat hij zijns naasten vrouw vernederd 

heeft; zo zult gij het boze uit het midden van u wegdoen.25 En indien een man een ondertrouwde jonge 

dochter in het veld gevonden, en de man haar verkracht en bij haar gelegen zal hebben, zo zal de man, 

die bij haar gelegen heeft, alleen sterven; 

Vroeger, als een man en een vrouw samenkwamen voor een rabbijn, waren ze met elkaar verloofd. Net 

als bij onze huidige verloving was de verloving een bindende overeenkomst waarin de partijen feitelijk 

als man en vrouw werden geclassificeerd. Na voltooiing van de ceremonie keerde het echtpaar voor 

één jaar terug naar hun respectievelijke huizen. Deze periode was bedoeld om de man de gelegenheid 

te geven een huis voor zijn aanstaande bruid klaar te maken. Het was ook om ervoor te zorgen dat de 

vrouw trouw was geweest en niet zwanger was. Natuurlijk was het gedurende deze tijd dat Maria 

zwanger werd gevonden voordat zij en Jozef samen waren gekomen in de intimiteit van de 

huwelijksrelatie, zie Matth. 1:18-25: 

“18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus; want als Maria, zijn moeder, met Jozef ondertrouwd 

was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest.19 Jozef nu, haar 

man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar 

heimelijk te verlaten.20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem 

in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; 

want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; 21 En zij zal een Zoon baren, en gij 

zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.22 En dit alles is geschied, 

opdat vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:23 Ziet, 

de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, 

overgezet zijnde, God met ons.24 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed, gelijk de engel des 

Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen;25 En bekende haar niet, totdat zij dezen 

haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en heette Zijn naam JEZUS. 

In dit opzicht is Christus naar de hemel teruggekeerd om een plaats voor Zijn bruid, in het koninkrijk, 

te bereiden. Aangezien dit aspect van het koninkrijk der hemelen naar de aarde wordt gebracht, zal 

het lijken op de hemel op aarde. Terwijl de periode van Verdrukking zijn verloop kent, zal Israël worden 

geobserveerd om te bepalen wie van hen trouw is geweest aan de geboden van Christus, vervat in het 

evangelie van het koninkrijk, zie Johannes 14:1-3 vergelijken met Lukas 19:11-27: 

“Joh. 14:1-3: 1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.2 In het huis 

Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te 

bereiden.3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en 

zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben. 
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“Lukas 19:11-27: 11 En als zij dat hoorden, voegde Hij daarbij, en zeide een gelijkenis; omdat Hij nabij 

Jeruzalem was, en omdat zij meenden, dat het Koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden.12 Hij 

zeide dan: Een zeker welgeboren man reisde in een ver gelegen land, om voor zichzelven een koninkrijk 

te ontvangen, en dan weder te keren.13 En geroepen hebbende zijn tien dienstknechten, gaf hij hun 

tien ponden, en zeide tot hen: Doet handeling, totdat ik kome.14 En zijn burgers haatten hem, en zonden 

hem gezanten na, zeggende: Wij willen niet, dat deze over ons koning zij.1 5En het geschiedde, toen hij 

wederkwam, als hij het koninkrijk ontvangen had, dat hij zeide, dat die dienstknechten tot hem zouden 

geroepen worden, wien hij het geld gegeven had; opdat hij weten mocht, wat een iegelijk met handelen 

gewonnen had.16 En de eerste kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft tien ponden daartoe gewonnen.17 

En hij zeide tot hem: Wel, gij goede dienstknecht, dewijl gij in het minste getrouw zijt geweest, zo heb 

macht over tien steden.18 En de tweede kwam, en zeide: Heer, uw pond heeft vijf ponden gewonnen.19 

En hij zeide ook tot dezen: En gij, wees over vijf steden.20 En een ander kwam, zeggende: Heer, zie hier 

uw pond, hetwelk ik in een zweetdoek weggelegd had; 21 Want ik vreesde u, omdat gij een straf mens 

zijt; gij neemt weg, wat gij niet gelegd hebt, en gij maait, wat gij niet gezaaid hebt.22 Maar hij zeide 

tot hem: Uit uw mond zal ik u oordelen, gij boze dienstknecht! Gij wist, dat ik een straf mens ben, 

nemende weg, wat ik niet gelegd heb, en maaiende, wat ik niet gezaaid heb.23 Waarom hebt gij dan 

mijn geld niet in de bank gegeven, en ik, komende, had hetzelve met woeker mogen eisen?2 4En hij 

zeide tot degenen, die bij hem stonden: Neemt dat pond van hem weg, en geeft het dien, die de tien 

ponden heeft.25 En zij zeiden tot hem: Heer, hij heeft tien ponden.26 Want ik zeg u, dat een iegelijk, die 

heeft, zal gegeven worden; maar van degene, die niet heeft, van dien zal genomen worden ook wat hij 

heeft.27 Doch deze mijn vijanden, die niet hebben gewild, dat ik over hen koning zoude zijn, brengt ze 

hier, en slaat ze hier voor mij dood. 

Het is absoluut noodzakelijk dat we uit al deze belangrijke passages kunnen opmaken dat de bruiloft 

van het Lam op aarde zal plaatsvinden wanneer Christus terugkeert om Zijn koninkrijk op te richten. Na 

de bruiloft kreeg de apostel Johannes de opdracht te schrijven: 

“En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. 

En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.  (Op. 19:9). 

Deze gasten zijn ongetwijfeld de Heidenen uit het koninkrijk die zullen worden uitgenodigd om te 

genieten van de zegeningen van de komende Gouden Eeuw, zie Matth. 25:31-46 en Lukas 14:15-24: 

“Matth. 25:31-46: 31 En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige 

engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid.32 En voor Hem zullen al de volken 

vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken 

scheidt.33 En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand.34 

Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns 

Vaders! beerft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.35 Want Ik ben 

hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken 

gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; 

Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.37 

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig 

gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?38 En wanneer hebben wij U een vreemdeling 

gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?39 En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de 

gevangenis, en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg 

Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan. 41 

Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het 

eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is.42 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt 

Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;43 Ik was een 
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vreemdeling; en gij hebt Mij niet geherbergd; naakt, en gij hebt Mij niet gekleed; krank, en in de 

gevangenis, en gij hebt Mij niet bezocht.44 Dan zullen ook dezen Hem antwoorden, zeggende: Heere, 

wanneer hebben wij U hongerig gezien, of dorstig, of een vreemdeling, of naakt, of krank, of in de 

gevangenis, en hebben U niet gediend?45 Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: 

Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.46 En 

dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. 

“Lukas.14:15-24: 15 En als een van degenen, die mede aanzaten, deze dingen hoorde, zeide hij tot Hem: 

Zalig is hij, die brood eet in het Koninkrijk Gods.16 Maar Hij zeide tot hem: Een zeker mens bereidde een 

groot avondmaal, en hij noodde er velen.17 En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals, 

om den genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed.18 En zij begonnen allen zich 

eendrachtelijk te ontschuldigen. De eerste zeide tot hem: Ik heb een akker gekocht, en het is nodig, dat 

ik uitga, en hem bezie; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd.19 En een ander zeide: Ik heb vijf juk 

ossen gekocht, en ik ga heen, om die te beproeven; ik bid u, houd mij voor verontschuldigd.20 En een 

ander zeide: Ik heb een vrouw getrouwd, en daarom kan ik niet komen. 21 En dezelve dienstknecht 

weder gekomen zijnde, boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de heer des huizes toornig, en 

zeide tot zijn dienstknecht: Ga haastelijk uit in de straten en wijken der stad, en breng de armen, en 

verminkten, en kreupelen, en blinden hier in.22 En de dienstknecht zeide: Heere, het is geschied, gelijk 

gij bevolen hebt, en nog is er plaats.23 En de heer zeide tot den dienstknecht: Ga uit in de wegen en 

heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde;24 Want ik zeg ulieden, dat niemand van 

die mannen, die genood waren, mijn avondmaal smaken zal. 

 

DE BRUID EN DE BRIEVEN VAN PAULUS 

Het is essentieel dat de lezer in gedachten houdt dat de Kerk, het Lichaam van Christus, eeuwenlang 

en generaties lang, vanaf de grondlegging der wereld, in God verborgen was. Met de komst van de 

bedeling der genade Gods worden dus een aantal nieuwe metaforen op de Kerk toegepast, zoals: 

Lichaam, rentmeesters, gezanten, enz. Sommigen schijnen te denken dat Paulus in Efeziërs 5 inderdaad 

over ons spreekt als de bruid van Christus. Maar zij zijn er niet in geslaagd onderscheid te maken tussen 

Paulus' gebruik van een metafoor en een vergelijking. Een gerespecteerd theoloog uit de eeuwwisseling 

schrijft: 

“De verwarring van de Kerk als de Bruid in Efeziërs 5 is het gevolg van het niet zien dat de beeldspraak, 

die in de hele passage wordt gebruikt, die van de Vergelijking is, en niet die van de Metafoor: 'Metafoor' 

plaatst het ene voor het andere. Het is representatie. 'Vergelijking' is niets anders dan gelijkenis. We 

moeten daarom bij het vergelijken van het ene met het andere niet zeggen dat het ene het andere is. 

Let op de voortdurende vergelijking tussen Christus en de Kerk die Zijn Lichaam is, en het gedrag van 

echtgenotes en echtgenoten. Let op de aanwezigheid van gelijkenis in elk geval, en de afwezigheid van 

metafoor”. 

“Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere;  (Ef. 5:22). 

“Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der Gemeente is;  (Ef. 5:23). 

“Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en 

Zichzelven voor haar heeft overgegeven;  (Ef. 5:25). 

“Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs 

ook de Heere de Gemeente.  (Ef. 5:29). 
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Dus door een vergelijking te gebruiken in plaats van een metafoor, wil de apostel de gelijkenis tonen 

tussen de huwelijksrelatie en Christus en Zijn Kerk. Paulus wijst op de liefdesrelatie om aan te tonen 

dat “zoals Christus de Kerk liefhad”, mannen hun vrouw moeten liefhebben. Op dezelfde manier 

moeten vrouwen de Kerk navolgen door zich aan hun eigen man te onderwerpen. Nergens in het 

beschouwde gedeelte gebruikt de apostel de metafoor van een bruid. In feite is precies het 

tegenovergestelde waar: “Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en 

onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente, Ef. 5:29.  

“Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen” (Ef. 5:30). 

“Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd 

aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.  (2 Kor. 11:2). 

Voor zover de Korinthiërs de neiging hadden om zorgeloos te leven, gebruikt de apostel opnieuw de 

huwelijksrelatie om het belang van een godvruchtig leven in Christus Jezus te laten zien. Huwelijken 

zijn gebouwd op vertrouwen, trouw, zuiverheid van hart en leven. Paulus daagde de Korinthiërs uit om 

trouw te zijn aan degene die hen in Zijn genade riep. We moeten hieraan toevoegen dat, aangezien de 

apostel in deze context het woord “ulieden” gebruikt, dit erop lijkt te wijzen dat hij zich slechts tot deze 

plaatselijke vergadering van gelovigen richtte, en niet tot het hele Lichaam van Christus. 

Paulus had deze gemeente gesticht en had, als hun geestelijke vader, uiteraard een goddelijke jaloezie 

over hen. Natuurlijk doen wij er goed aan acht te slaan op de waarschuwing van de apostel, zodat ook 

wij niet in de voetsporen van de Korinthiërs treden. 

Het is onze vaste overtuiging dat het Lichaam van Christus niet de bruid, de vrouw van het Lam, is. Wij 

geloven dat het anders leren het brengen van een waarheid van het koninkrijk in het Lichaam van 

Christus betekent, waar het niet alleen onnatuurlijk is, maar ook een gedwongen interpretatie. Moge 

God ons in Zijn genade een “Berea-geest”,  Hand. 17:10-11, geven om te bestuderen om te zien of deze 

dingen zo zijn.  

“10 En de broeders zonden terstond des nachts Paulus en Silas weg naar Berea; welke, daar gekomen 

zijnde, gingen heen naar de synagoge der Joden; 11 En dezen waren edeler, dan die te Thessalonica 

waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de 

Schriften, of deze dingen alzo waren. 

“Efeziërs 1:17: Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den 

Geest der wijsheid en der openbaring in Zijn kennis; 

 

AMEN! 
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