Hulp bij genezing

Grace Ambassadors
Alle teksten komen uit de Statenvertaling

ledereen zou een genezend wonder accepteren als het wordt aangeboden. Niet veel krijgen er één
aangeboden, als die er al zijn. Waarom is dat?

Toen Jezus in Israél diende, genas hij ze allemaal! Toen Petrus in Jeruzalem diende, “werden zij allen
genezen”, zie Lukas 6:17-19 en Handelingen 5:15-16:

“Lukas 6:17-19: 17 En met hen afgekomen zijnde, stond Hij op een viakke plaats, en met Hem de schare
Zijner discipelen, en een grote menigte des volks van geheel Judea en Jeruzalem, en van den zeekant
van Tyrus en Sidon;18 Die gekomen waren, om Hem te horen, en om van hun ziekten genezen te
worden, en die van onreine geesten gekweld waren; en zij werden genezen.19 En al de schare zocht
Hem aan te raken; want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.

“Hand. 5:15-16: 15 Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten, en legden op bedden en beddekens,
opdat, als Petrus kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht.16 En ook de
menigte uit de omliggende steden kwam gezamenlijk te Jeruzalem, brengende kranken, en die van
onreine geesten gekweld waren; welke allen genezen werden.

Wat is er vandaag aan de hand? Waarom worden zo weinig mensen genezen? Wat doet God? Wat leert
Gods recht gesneden Woord over wonderbaarlijke genezingen vandaag de dag in deze bedeling van
Gods genade? Zie Ef. 3:2 waar Paulus zegt:

“Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

Hier zijn een paar bronnen die door de jaren heen zijn gecreéerd en waarin de wil van God, met
betrekking tot genezing wordt uitgelegd. Zij kunnen u helpen de kracht van Gods, voldoende, genade
te leren kennen, elke dag dat u in verdrukking, pijn en lijden leeft, zie Romeinen 5:1-5 en Rom 8:18:

“Rom. 5:1-5: 1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere
Jezus Christus;2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke
wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in
de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;4 En de lijdzaamheid bevinding, en
de bevinding hoop;5 En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door
den Heiligen Geest, Die ons is gegeven.

“Rom. 8:18: Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen
tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

—1)-- Waar is uw wonder

—2)-- Een betere hoop dan genezing

—3)-- Grotere genezingen

—4--) Wanneer genade faalt in slechte tijden
—5)-- Genezing en zwakheden

Wij hebben een grotere hoop dan genezing. Onze hoop is gevestigd op de Heer, die woont, en krachtig
werkt, in ons die geloven.



Laat het ontbreken van een genezend wonder u er niet van weerhouden de kracht en liefde van God
jegens ons te kennen. Je geloof kan juist het sterkst zijn als er geen wonderen worden gezien als je
begrijpt wat God doet.

Zijn overvloedige genade is voldoende.

Ad. 1)-- Waar is uw wonder

Ik geloof in wonderen. De Bijbel staat er vol mee, maar ik houd mijn adem niet in voor één ervan.

Ik weet dat het werk van God in de huidige bedeling van genade niet wordt gedefinieerd door
wonderen en openbaringen.

De charismatische meerderheid ontkent deze beschrijving van Gods werk omdat zij beweren dat deze
een deistische, machteloze God beschrijft die afwezig is in ons leven. Maar is dit waar?

Betekent de aanwezigheid van wonderen dat God dichter bij ons is?
Betekent de afwezigheid van wonderen dat God niet betrokken, afstandelijk en koud is?

Dat denken niet alleen veel Christenen, maar dit beschrijft ook de natuurlijke mens zonder oog voor de
geestelijke werkelijkheid, zie 1 Kor. 2:14:

“Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn;, want zij zijn hem
dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Ze vereisen allemaal dat God tussenbeide komt met zichtbare wonderen en persoonlijke openbaringen
voordat ze aanspraak maken op Gods aanwezigheid (of bestaan).

Als wonderen en openbaringen Gods aanwezigheid en werk bepalen, waar is dan jouw wonder? Waar
is God als zij niet komen?

Gods werk onder genade

Dat God de wateren niet voor ons scheidt, betekent niet dat God er niet in slaagt te werken in deze
bedeling van zijn genade.

Genade wordt gedefinieerd als het werk dat God namens ons heeft gedaan.

Genade geeft ons toegang tot God, zelfs in verdrukking; het is niet wat ons van hem scheidt als het
wonder niet komt, zie Rom. 5:2-4 en 2 Kor. 12:7-10:

“Rom. 5:2-4: 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de
verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;4 En de lijdzaamheid bevinding, en de
bevinding hoop;

“2 Kor. 12:7-10: 7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen, zo is mij
gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des satans, dat hij mij met vuisten slaan
zou, opdat ik mij niet zou verheffen.8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij
zou wijken.9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij



wone.10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in
benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Genade geeft ons een volledige positie in Christus; het laat ons niet onvolledig achter; we hebben niet
altijd een wonder nodig. Zie Kol. 2:10:

“En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht;

Genade prijst de liefde van God jegens ons; het laat ons niet koud achter in afwachting van een nieuw
wonder. Zie Romeinen 5:8 en Gal 6:14:

“Rom. 5:8: Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog
zondaars waren.

“Gal. 6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus
Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

Genade geeft ons alle geestelijke zegeningen die veel waardevoller zijn dan alle fysieke bezittingen in
de wereld, zie Ef 1:3 - 1 Tim 6:6 en Rom 8:37:

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in den hemel in Christus.

“1 Tim. 6:6: Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoeging.
“Rom. 8:37: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.

Hoe krijgen we toegang tot deze rijkdommen van Gods volbrachte werk?

Wandel met God onder genade

Deze genadebedeling wordt gekenmerkt door de instructie om “door geloof te wandelen, niet door
aanschouwen”, zie 2 Kor. 5:7 en Rom. 5:2:

“2 Kor.5:7: (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)

“Rom. 5:2: Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

Dit principe houdt onze aandacht gericht op wat de Schrift zegt over Christus en zijn dood, begrafenis
en opstanding als het voorwerp van ons geloof, in plaats van blind te geloven in het volgende
onbekende wonder, zie 1 Kor. 2:2:

“Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

Genade leert ons om door de Geest te wandelen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de geestelijke
dingen (door de Schrift gedefinieerd als dingen die we niet met onze ogen kunnen zien) in plaats van
aan de fysieke dingen (door onze zintuigen gedefinieerd als dingen die we kunnen zien, proeven en
aanraken, zie Kol 2:21 - Gal 5:16 en Rom 8:5:

“Kol.2:21: Namelijk raak niet, en smaak niet, en roer niet aan.

“Gal. 5:16: En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vieses niet.



“Rom. 8:5: Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat des vleses is; maar die naar den Geest zijn,
bedenken, dat des Geestes is.

Wonderen zijn Gods tussenkomsten in fysieke, natuurlijke dingen.

Wonderen en nieuwe openbaringen in deze bedeling zouden het werk dat God al heeft gedaan
verminderen, zijn genade minder voldoende maken en ons afleiden van het wandelen door de Geest
door geloof, zie 2 Kor. 12:9:

“En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.
Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

Waar is God onder genade

Is God dichter bij ons als hij wonderen verricht? Is hij verder weg als de hemel stil is?
God is nooit ver verwijderd van degenen die de Geest hebben en door geloof wandelen.

ledereen in Christus is, vandaag de dag, de tempel van God die de Geest ontving toen hij voor het eerst
in het evangelie geloofde, zie Ef. 1:13:

“In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid gehoord
hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heiligen Geest der
belofte;

“1 Kor. 6:19: Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

Als de Geest in ons woont, hoeft hij niet elke week opnieuw op een wonderbaarlijke manier te worden
uitgezonden, zoals bij de doop van Christus in de Jordaan.

Weten dat de Geest dagelijks uit genade en door het geloof in je woont, is superieur aan het vaststellen
van Gods aanwezigheid door de aanwezigheid van wonderen.

Door wonderen komt God slechts zo dicht bij ons als het laatste wonder. Door genade woont God elk
moment en elke dag in u sinds u voor het eerst geloofde.

Of uw omstandigheden nu wel of niet veranderen, Christus is in u om u door genade te sterken, zie
Filippenzen 4:12-13:

“12 En ik (paulus) weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik
onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvioed te hebben en gebrek te
liiden.13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

Als je deze kennis nastreeft, wandel je door geloof en volg je de Geest.

Op zoek naar wonderen = Op zoek naar God

Op zoek naar wonderen gaat eigenlijk over mensen die op zoek zijn naar God. Ze willen dat hij in hun
leven werkt. De waarheid is dat God in de levens van iedere gelovige werkt uit genade, door het geloof,
en niet door wonderen.



De enige manier waarop iemand zou denken dat de afwezigheid van wonderen betekent dat God
afstandelijk en koud is, is als ze niet weten hoe God onder genade werkt, hoe ze naar de Geest moeten
wandelen, of waar God vandaag de dag woont.

Wees niet ver verwijderd van God. Vertrouw volledig op Gods genade en wacht niet langer op uw
wonder.

Ad. 2)-- Een betere hoop dan genezing

Christenen hebben hun krachtigste bron van troost en hoop voor zieken en stervenden opgegeven: de
hoop op de Heer.

Het populaire Christelijke antwoord op zieken en stervenden is steeds vaker het bidden om genezing.
Ze zeggen: “God heeft het al eerder gedaan, waarom nu niet?”

(Dit is een dispensationele vraag en kan alleen adequaat worden beantwoord door een
dispensationalist. Als iemand ziek is en op sterven ligt, is het misschien niet het juiste moment voor
een dispensationele Bijbelstudie. Ze hebben hoop nodig.)

Hoop op de Heer is vervangen door hoop op genezing.

Hoewel er beweringen zijn over genezingswonderen, die we voor de doeleinden van dit artikel niet
zullen betwisten, blijft de waarheid dat de meerderheid van de mensen die genezing nodig hebben er
niet in slaagt om genezing verkrijgen.

Wil goddelijke genezing een bron van redelijke troost en hoop zijn, dan moet deze meer dan zelden,
soms of zelfs de helft van de tijd werken; het moet altijd zeker zijn. Zonder dit soort zekerheid verandert
genezing in een goddelijke loterij waarbij u uw verzoek kunt indienen, maar de kans groot is dat het
niet wordt beantwoord.

Hoop op genezing vernietigt het geloof in God als het niet gebeurt. Ontgoocheling in God en de Bijbel
volgt snel als de hoop niet op de Heer gevestigd is.

Welke hoop is er op genezing?! Als onze hoop op Christus alleen voor dit leven geldt, dan...

“1 Kor. 15:19: Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle
mensen.

Een zekere hoop

Er is een betere hoop dan genezing.

Voor een ware en zekere door God gegeven hoop moeten Christenen zich tot de apostel van de hoop
wenden. Paulus spreekt meer over hoop dan welke andere schrijver in de Bijbel dan ook.

Hoop op genezing is misplaatst. De hoop waar Paulus over spreekt, is in de Heer Jezus Christus, die
door zijn genade een eeuwige hoop geeft.

Hoop op eeuwig leven, Titus 1:2:



“In de hoop des eeuwigen levens, welke God, Die niet liegen kan, beloofd heeft, voor de tijden der
eeuwen, maar geopenbaard heeft te Zijner tijd;

Hoop op opstanding, 1 Thess. 4:13:

“Doch, broeders, ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen, die ontslapen zijn, opdat gij niet
bedroefd zijt, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben.

Hoop op heerlijkheid, Romeinen 8:18:

“Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de
heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Hoop op een verlost lichaam, Romeinen 8:23-24:

“23 En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg
ik, zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes
lichaams.24 Want wij zijn in hope zalig geworden. De hoop nu, die gezien wordt, is geen hoop; want
hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het ook hopen?

Hoop op een korte en lichte verdrukking, 2 Kor. 4:17-18:

“17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend
eeuwig gewicht der heerlijkheid; 18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen,
die men niet ziet; want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn
eeuwig.

Hoop op verlossing, 1 Thess. 5:8:

“Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs
en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

Hoop op troost, 2 Kor. 1:7:

“En onze hoop van u is vast, als die weten, dat, gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook alzo
gemeenschap hebt aan de vertroosting.

Hoop op de terugkeer van de Heer, Titus 2:13:

“Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen Zaligmaker
Jezus Christus;

Elke hoop hier is zeker voor de gelovige die op het evangelie van Christus vertrouwt en hoop op de
Heer heeft. Het enige wat we moeten doen is erop wachten.

“Rom. 8:25: Maar indien wij hopen, hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid.
Onze zekere en geduldige hoop is in de hemel, niet in genezing, zie Kol 1:5 en Fil 3:20-21:

“Kol. 1:5: Om de hoop, die u weggelegd is in de hemelen, van welke gij te voren gehoord hebt, door het
Woord der waarheid, namelijk des Evangelies;

“Fil. 3:20-21: 20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten,
namelijk den Heere Jezus Christus; 21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve
gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven
kan onderwerpen.



Geef hoop aan wie pijn heeft

Mensen die voor genezing bidden, zoeken naar hoop. Hoop dat God hulp zal bieden. En Hij kan hulp
bieden. Het betreft geen tijdelijke genezing. Hij heeft voor iets veel beters gezorgd.

De volgende keer dat iemand oprecht om uw hulp vraagt om voor genezing te bidden, beveel dan een
goede dokter aan, bezoek hem en geef hem hoop op de Heer Jezus Christus.

God is trouw in het doen van wat hij zegt.

God zei dat Hij in genade heeft voorzien, en dat genade voldoende is voor kracht, troost en hoop. Wees
een genade-ambassadeur. Geef hoop aan de zieken en stervenden door de kracht van Gods genade.

“2 Thess. 2:16-17: 16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad,
en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade,17 Vertrooste uw harten, en
versterke u in alle goed woord en werk.

Ad. 3)--Grotere genezingen

Het was gebruikelijk in Jezus' bediening om iedereen (gelovig en ongelovig) te genezen die hij aanraakte.

Toen strekte een vrouw haar hand uit en raakte de zoom van zijn kleed aan en werd genezen, zie
Mattheis 9:20.

“(En ziet, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren,
raakte den zoom Zijns kleeds aan;

Dat was iets groters!

Daarna probeerde iedereen zijn kleed aan te raken, zie Matth. 14:36, zelfs degenen die niet geloofden
verdeelden zijn kleding, zelfs toen ze hem kruisigden, zie Matth. 27:35. ledereen wilde een stukje
hebben van hetgeen genas.

“Matth. 14:36: En baden Hem, dat zij alleenlijk den zoom Zijns kleeds zouden mogen aanraken; en
zovelen als Hem aanraakten, werden gezond.

“Matth. 27:35: Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat
vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld,
en hebben het lot over Mijn kleding geworpen.

Aan het einde van zijn aardse bediening zei Jezus dat er grotere werken gedaan zouden worden, zie
Johannes 14:12:

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal
meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader.

De twaalf apostelen kregen de macht om grotere werken te doen, in die zin dat de zieken genezing
zochten in de schaduw van Petrus, Handelingen 5:15! Dit waren duidelijk grotere werken.

“Alzo dat zij de kranken uitdroegen op de straten, en legden op bedden en beddekens, opdat, als Petrus
kwam, ook maar de schaduw iemand van hen beschaduwen mocht.

Dit weerhield hen er niet van Petrus in de gevangenis te zetten, niet vanwege zijn grotere werken, maar
omdat hij Jezus als de Christus predikte.



Grotere werken dan Petrus werden gedaan tijdens de bediening van Paulus toen de zieken werden
genezen door zijn zweetdoeken, of gordeldoeken, die aan hen werden overhandigd, zie Handelingen
19:11-12:

“11 En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus;12 Alzo dat ook van zijn lijf op de
kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken, en de
boze geesten van hen uitvoeren.

De bijzondere wonderen van Paulus hebben hem niet gered van vervolging en vele beproevingen
vanwege zijn boodschap.

Niemand werd ooit afgewezen vanwege genezende kracht; iedereen wil genezen worden. Ze werden
afgewezen en vermoord vanwege hun leerstellige boodschap.

Grotere werken waren tekenen die wezen op een voortreffelijker bediening. De boodschap was altijd
groter dan de wonderen.

Ja, Paulus verrichtte wonderen, tongentaal en genezingen, maar de boodschap van Paulus was
voortreffelijker dan al deze grote werken, zie Fil 1:10 - 1 Kor 13:13 en Ef 2:4-7:

“Fil. 1:10: Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht zijt, en zonder
aanstoot te geven, tot den dag van Christus;

“1 Kor. 13:13: En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.

“Ef. 2:4-7: 4 Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad
heeft,5 Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade
Zijt gij zalig geworden),6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus
Jezus;7 Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door
de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Als Christenen denken dat bijzondere wonderen, genezingen en krachten groter zijn dan het begrijpen
van leerstellingen, maken ze dezelfde fout als degenen die Jezus kruisigden, Petrus gevangen zetten en
Paulus vervolgden.

Tegenwoordig is er geen grotere boodschap dan wat de Heer als laatste aan de apostel Paulus
openbaarde. Wat was de boodschap van Paulus?

Het evangelie van de genade van God getuigt ervan dat Christus al het noodzakelijke voor u heeft
gedaan, inclusief u te zegenen met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Zie Ef. 1:3:

“Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in den hemel in Christus.

“2 Kor. 5:7: (Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen.)

Er is een grotere hoop dan hoop op genezing. Het wordt gevonden in wat Christus al voor u heeft
gedaan.

Vertrouwen op de grotere boodschap van genade zal je verlossen van de teleurstelling dat je geen
kleinere wonderen ontvangt.

Predik deze boodschap en u zult weerstand ondervinden van degenen die denken dat genezen het
grootste werk van God was. Genees iedereen in de stad en je zult een grote menigte ontvangen die je
zou kunnen kruisigen als je te veel over de gezonde leer van Paulus spreekt.



Ad. 4)--Wanneer Genade faalt in slechte tijden

Als het leven goed gaat, alles gezond is en de zon schijnt, is het gemakkelijk om jezelf als een geestelijke
reus te zien.

Het is niet nodig om meer te bidden en te studeren dan waar je tijd voor hebt, aangezien God voor je
lijkt te werken. Wie heeft Gods genade nodig als alles goed gaat?

Je moet iets goed doen om zo'n gemakkelijk leven te leiden. De gedachte komt in je op: ‘God zal mij
wel zegenen’.

Je vrienden vragen: “Hoe is jouw leven in Christus?”
"Gezegend!" is uw antwoord, wetende dat het een soepele vaart is geweest.

Wat jij denkt dat kracht is vanwege de omstandigheden, is in werkelijkheid een teken van geestelijke
zwakte. Je geestelijke zwakte komt nooit aan het licht, omdat alles zo goed gaat.

Dan komt de storm, krijgt de auto pech en krijgen je broer en zus allebei de diagnose dodelijke kanker.
Plotseling blijkt wat je als kracht zag nu zwak te zijn als papier en twee keer zo drassig.

Je roept naar God: “Waarom?” en “Wat heb ik verkeerd gedaan?”, maar er komt geen antwoord. Je
hebt niets gedaan om de storm, de auto of de kanker uit te lokken. Er gebeuren slechte dingen, en
soms ook met nietsvermoedende, hardwerkende en oprechte mensen.

Het is in deze tijd van uw zwakheid dat de leerstellingen van Gods genade het nuttigst zijn, maar zijn ze
ook in u aanwezig?

Denk eens aan de woorden van de Heer tot Paulus:

“2 Kor. 12:9: En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

Dit was niet de eerste keer dat Paulus leed. Het was niet de eerste keer dat Paulus over Gods genade
hoorde.

Zonder de juiste versterking van de genadeleer tijdens goede tijden lijken deze woorden van de Heer
koud en onverzettelijk. Als je denkt dat je meer van Gods genade nodig hebt, zegt God dat de genade
die Hij je heeft gegeven voldoende is. Wrok begint te etteren.

“Betekent dit dat u mij niet gaat helpen, Heer?’
“Betekent dit dat u niet namens mij tussenbeide zult komen met een wonder?”
“Dat kunt u, waarom doet u het niet?”

Zonder Gods wil en de toereikendheid van Gods genade te begrijpen, ben je hulpeloos tegenover je
omstandigheden, en Gods genade lijkt machteloos en faalt.

In uw zwakheid overweldigen oprechte emoties, twijfels en angsten uw geloof. Je staat voor een keuze,
maar het is een keuze die je al veel eerder had moeten maken.

Je kunt je geloof (al is het maar tijdelijk) verwerpen als iets dat faalt onder het gewicht van de lasten
van het leven, een wens doen dat het leven veranderd door troost te vinden in een ander persoon of



plezier; of u kunt beginnen de waarheid te leren over Gods voldoende genade en daardoor kunt u door
Christus worden gesterkt, zie Filippenzen 4:13:

“lk vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft.

De juiste keuze is erg moeilijk te maken als het lijkt alsof God je negeert. De kracht van het geloof komt
voort uit het leren over Gods genade door middel van het recht snijden, zie 2 Tim. 2:15:

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die
het Woord der waarheid recht snijdt.

Wanneer moet je Gods genade leren kennen?

De beste tijd om een dienaar van Gods genade te zijn, is wanneer het leven bedorven is. De beste tijd
om over Gods genade te leren is wanneer dat niet het geval is.

Worstelen met slechte tijden is de moeilijke manier om Gods genade te leren kennen, maar het wordt
noodzakelijk om je geloof te laten overleven.

In slechte tijden zou je een dienaar van Gods genade moeten zijn, werkend door zwakte, maar vanwege
een zwak begrip word je een bedelaar die God om verlossing en meer hulp vraagt.

De kracht en sterkte van Gods genade heeft de kans om op ons te rusten als we het zwakst zijn, maar
alleen als je het al effectief in je hebt laten werken, zie 1 Thess. 2:13:

“Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons
ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als
Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.

De enige reden waarom Gods genade in slechte tijden faalt, is omdat je niet hebt geleerd hoe
toereikend de genade ervan is.

De reden waarom we Gods genade week na week bestuderen is om ons voor te bereiden op de
bediening, ten goede of ten kwade.

Ad. 5)--Genezing en zwakheden

In Matthets 8:17 vervult Jezus een profetie die zegt:
................. Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.
Dit werd vervuld door zijn genezing van de zieken in het vorige vers, zie Matthes 8:16:

“En als het laat geworden was, hebben zij velen, van den duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp
de boze geesten uit met den woorde, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;

Wonderen van genezing, tijdens de aardse bediening van Christus aan Israél, waren tekenen van de
komst van het aan henn beloofde koninkrijk. Jezus legde dit uit in Lukas 10:9:

“En geneest de kranken, die daarin zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen.
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Ziek en zwak onder genade

Terwijl Jezus werd gemaakt naar de gelijkenis van zondig vlees, Romeinen 8:3, werd aangeraakt door
het gevoel van onze zwakheden, Hebreeén 4:15, en stierf voor onze zonden, 1 Kor. 15:3, worden
Christenen vandaag de dag, onder de genade (*), niet gespaard voor ziekte of dood.

(*)—Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de
genade.

“Rom. 8:3: Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God,
Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondigen vleses, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het
vlees.

“Hebr. 4:15: Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden,
maar Die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde.

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat
Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

Onze apostel Paulus leed aan zwakheden ter wille van Christus, en de Heer nam ze niet weg. Dit was
opdat de kracht van Christus, door zijn genade, op hem zou kunnen rusten in zijn zwakheid, 2 Kor. 12:9-
10. Paulus reisde met een geliefde arts die hem hielp met zijn kwalen, Kol. 4:14. Timotheds leed vaak
aan zwakheden, net als andere metgezellen in de bediening van Paulus, Fil. 2:26 en 1 Tim. 5:23.

“2 Kor. 12:9-10: 9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg;, want Mijn kracht wordt in
zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus
in mij wone.10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in
vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

“Kol. 4:14: U groet Lukas, de medicijnmeester, de geliefde, en Demas.

“Fil. 2:26: Dewijl hij zeer begerig was naar u allen, en zeer beangst was, omdat gij gehoord hadt, dat
hij krank was.

“1 Tim. 5:23: Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw
menigvuldige zwakheden.

Gods boodschap vandaag de dag is niet dat de geredden immuun zijn voor ziekte, pijn, dood, of dat ze
hun vijanden fysiek zouden overwinnen. Dit is de boodschap van het koninkrijk van Israél.

De boodschap van God vandaag is dat zijn genade voldoende is om de zwakste zondaar in zijn zwakheid
te redden, Romeinen 5:8:

“Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars
waren.

Hoewel we nog steeds ziek en zwak worden in het vlees, geeft hij geestelijke kracht aan de innerlijke
mens uit zijn genade en door het geloof. Wanneer we het zwakst zijn in het vlees, sterven we, en het
is dan dat zijn genade het meest vergroot wordt, want dan worden we verheerlijkt met Christus.
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Het dragen van zwakheden

Waarom zou de Heer een stel zwakke en ziekelijke dienaren willen? Zou het niet de wonderbaarlijke
kracht van God vergroten om alle ziekten te verwijderen? Ja, dat zou zo zijn, en dat zal ook gebeuren
wanneer zijn toekomstige koninkrijk de vloek van de aarde wegneemt.

Maar wij leven niet in het koninkrijk waar God volmaakte genezing zal geven en waar geen ziekte, dood
of pijn meer zal zijn. We leven in een gebroken en momenteel slechte wereld, zie Gal. 1:4:

“Die Zichzelven gegeven heeft voor onze zonden, opdat Hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze
wereld, naar den wil van onzen God en Vader;

In plaats van zwakheden uit te bannen, wil God dat wij het dragen van zwakheden in onze zwakte
verdragen door Zijn kracht

“Rom. 15:1: Maar wij, die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen, en niet
onszelven te behagen.

“Gal. 6:2: Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

Als Gods dienaren allemaal gespaard zouden blijven van ziekte, dan zou ons lichaam nooit wijzen op
de kracht van Christus in ons, maar alleen op de kracht van God om ziekten te genezen. Er is meer
kracht nodig om ontberingen te doorstaan dan om ervoor gespaard te blijven. Dit is de kracht van Gods
genade, zie 2 Kor. 4:7-8:

“7 Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en
niet uit ons;8 Als die in alles verdrukt worden, doch niet benauwd, twijfelmoedig, doch niet mismoedig;

Hoe we hulp kunnen krijgen

Zoals we al vaak hebben geleerd, hebben we een grotere hoop dan genezing, omdat Zijn genade
voldoende sterk is in onze ziekte.

Hoe kunnen we hulp krijgen in onze zwakheid?

Erken, fysiek gezien, dat we allemaal zwak zijn en uiteindelijk zullen sterven. Bedenk tot die dag dat
ons lichaam van de Heer is, 1 Kor. 6:19-20. Ga naar een dokter, eet goed, rust uit en beweeg. Zorg voor
jezelf. Wij leven tenslotte omwille van Christus.

“1 Kor. 6:19-20: 19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u
is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?220 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan
God in uw lichaam en in uw geest, welke Godes zijn.

Positioneel gezien zijn we al gestorven en wachtende voor de hoop op glorie. Tot die dag heeft uw
innerlijke mens versterking nodig om zwakheden te kunnen verdragen, ter wille van Christus. Of u nu
leeft, dood of ziek bent, Christus kan groot gemaakt worden, omdat de hoop niet in uw vlees wordt
gevonden, maar in de Heer, Filippenzen 1:20. Zijn kracht wordt in zwakheid volmaakt gemaakt, zie 2
Kor. 12:9.

“Fil. 1:20: Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar
dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijd, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn
lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood.

12



“2 Kor. 12:9: En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

Bedenk dat het lijden van deze huidige tijd niet waard is om vergeleken te worden met de heerlijkheid
die geopenbaard zal worden in de heiligen, zie Romeinen 8:18:

“Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te waarderen tegen de
heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

Verheug u in de Heer, bid zonder ophouden, dank in alles, 1 Thess. 5:16-18. Ga door met het doen van
de wil van God voor vandaag, leef uit genade en wandel door het geloof, want in zijn genade vinden
we de kracht van Christus.

“1 Thess. 5:16-18: 16 Verblijdt u te allen tijd.17 Bidt zonder ophouden.18 Dankt God in alles; want dit
is de wil van God in Christus Jezus over u.

Vertaler: |.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl
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