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                                       Een ware Bijbelse genade Kerk 

                                                                  PASTOR JOHN FREDERICKSEN 

Truett Cathy is de oprichter van het restaurantimperium Chick-fil-A. Hij is een goed voorbeeld van het 

eren van God en van het vermogen van God om een werk te eren. De restaurants van de heer Cathy 

zijn sinds 1948 op zondag gesloten. Deze 93-jarige CEO van meer dan 2.768 restaurants vond het niet 

erg om miljoenen dollars te verliezen om de Heer te eren en zijn werknemers te eren door op zondag 

gesloten te zijn, zodat ze naar de kerk konden gaan. Chick-fil-A deelt GEEN Hollywood-actiefiguren uit 

aan de kinderen. Ze geven karakteropbouwende materialen zoals T-shirts met conservatieve slogans 

erop en een kinderboeken collectie. 

Volgens één van zijn werknemers die naar een leidinggevende positie is opgeklommen: “Is Mr. Cathy's 

favoriete vers  Jakobus 1:22:  

“zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders”. 

God heeft de heer Cathy rijkelijk gezegend, en wij geloven dat dit gedeeltelijk komt omdat hij ervoor 

kiest de Heer te eren en te leven naar wat hij in de Bijbel leest. 

Toen koning David zijn koninkrijk stichtte, maakte hij verschillende tragische fouten. Toen Israël eens in 

de strijd door de Filistijnen was verslagen, namen zij de Ark van het Verbond mee als trofee van hun 

overwinning, zie 1 Samuël 5:1: 

“De Filistijnen nu namen de ark Gods, en zij brachten ze van Eben-haezer tot Asdod. 

Twintig jaar lang bleef de ark weg van Israëls centrum van aanbidding, zie 1 Sam. 7:2: 

“En het geschiedde, van dien dag af, dat de ark des Heeren te Kirjath-jearim bleef, en de dagen werden 

twintig jaren; en het ganse huis van Israël klaagde den HEERE achterna. 

Nadat David koning was geworden over alle stammen van de Joden, besloot hij de Ark naar Jeruzalem 

te brengen. 

Daarom gaf hij met grote ijver opdracht de Ark op een nieuwe wagen, getrokken door ossen, te 

plaatsen. Toen Uza echter zijn hand op de Ark legde om hem stabiel te houden en te voorkomen dat 

hij viel, sloeg God hem onmiddellijk dood, zie 2 Sam. 6:1-9: 

“1 Daarna verzamelde David wederom alle uitgelezenen in Israël, dertig duizend.2 En David maakte 

zich op, en ging heen met al het volk, dat bij hem was, van Baalim-juda, om van daar op te brengen de 

ark Gods, bij dewelke de Naam wordt aangeroepen, de Naam van den HEERE der heirscharen, Die 

daarop woont tussen de cherubim.3 En zij voerden de ark Gods op een nieuwen wagen, en haalden ze 

uit het huis van Abinadab, dat op een heuvel is; en Uza en Ahio, zonen van Abinadab, leidden den 

nieuwen wagen.4 Toen zij hem nu uit het huis van Abinadab, dat op den heuvel is, met de ark Gods, 

wegvoerden, zo ging Ahio voor de ark henen.5 En David en het ganse huis Israëls speelden voor het 

aangezicht des HEEREN, met allerlei snarenspel van dennenhout, als met harpen, en met luiten, en met 

trommelen, ook met schellen, en met cimbalen. 6 Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo 

strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods, en hield ze, want de runderen struikelden.7 Toen ontstak de 

toorn des HEEREN tegen Uza, en God sloeg hem aldaar, om deze onbedachtzaamheid; en hij stierf 

aldaar bij de ark Gods.8 En David ontstak, omdat de HEERE een scheur gescheurd had aan Uza; en hij 

noemde dezelve plaats Perez-uza, tot op dezen dag.9 En David vreesde den HEERE ten zelven dage; en 

hij zeide: Hoe zal de ark des HEEREN tot mij komen? 
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God had heel duidelijke en specifieke instructies gegeven over hoe de Ark van het Verbond moest 

worden verplaatst. Het mocht alleen door de priesters van Israël worden gedragen terwijl zij stokken 

of zware houten handbomen door de gouden ringen, aan elk van de vier zijden, staken, zie Ex. 25:10-

15: 

“10 Zo zullen zij een ark van sittimhout maken; twee ellen en een halve zal haar lengte zijn, en 

anderhalve el haar breedte, en anderhalve el haar hoogte. 11 En gij zult ze met louter goud overtrekken, 

van binnen en van buiten zult gij ze overtrekken; en gij zult op dezelve een gouden krans maken rondom 

heen.12 En giet voor haar vier gouden ringen, en zet die aan haar vier hoeken, alzo dat twee ringen op 

de ene zijde derzelve zijn, en twee ringen op haar andere zijde.13 En maak handbomen van sittimhout, 

en overtrek ze met goud.14 En steek de handbomen in de ringen, die aan de zijde der ark zijn, dat men 

de ark daarmede drage.15 De draagbomen zullen in de ringen der ark zijn; zij zullen er niet uitgetogen 

worden. 

Gods volk mocht niet zijn eigen regels bedenken en eenvoudigweg Gods goddelijke ontwerp negeren. 

God had Israël zelfs gewaarschuwd voor wat er zou gebeuren als zij voor ongehoorzaamheid zouden 

kiezen bij het vervoeren van de ark.  De Heer zei: 

“Num. 4:15: Als nu Aaron en zijn zonen, het dekken van het heiligdom, en van alle gereedschap des 

heiligdoms, in het optrekken des legers, zullen voleind hebben, zo zullen daarna de zonen van Kohath 

komen om te dragen; maar zij zullen dat heilige niet aanroeren, dat zij niet sterven. Dit is de last der 

zonen van Kohath, in de tent der samenkomst. 

David, de priesters en het volk hadden moeten weten dat ze Gods sterke ongenoegen konden 

verwachten als ze Gods zaken anders zouden aanpakken dan op Gods manier.  

Lang voordat God Israël een koning schonk, gaf Hij ook duidelijke instructies over één van de hoogste 

prioriteiten voor hun koning: 

“Deut. 17:18-19: 18 Voorts zal het geschieden, als hij op den stoel zijns koninkrijks zal zitten, zo zal hij 

zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen voor het aangezicht der Levietische 

priesteren is;19 En het zal bij hem zijn, en hij zal daarin lezen al de dagen zijns levens; opdat hij den 

HEERE, zijn God, lere vrezen, om te bewaren al de woorden dezer wet en deze inzettingen, om die te 

doen; 

Wat de daden van David zo onvergeeflijk maakte, over het onjuist vervoeren van de Ark, was dat hij 

Gods Woord had, en dat hij zeven jaar de tijd had gehad om het te lezen, te leren en te volgen. Hij had 

beter moeten weten dan zijn eigen plan te bedenken en Gods richtlijnen niet te volgen. 

 

KWALIFICATIES VOOR BIJBELS OUDERSCHAP (oudsten) / LEIDERSCHAP IN LOKALE KERKEN 

De Bijbel zet vijf essentiële vereisten uiteen voor oudsten in elke plaatselijke kerk. We mogen niet 

dezelfde fouten maken die Israël maakte toen zij de Ark op een onjuiste manier vervoerde. We moeten 

Gods instructies niet negeren of onwetend blijven, of eenvoudigweg de Heer uitdagen door onze eigen 

normen te bedenken. De plaatselijke kerk is Gods werk, en Gods werk moet op Gods manier worden 

gedaan. Als een kerkelijke grondwet in strijd is met de normen van Gods Woord op dit gebied, zou 

iedereen beter af zijn als dat door mensen gemaakte document verbrand zou worden en de leiders van 

de gemeente opnieuw zouden beginnen met een nieuwe grondwet op te stellen die consistent is met 

Gods geïnspireerde instructies over oudsten. 

1 Tim. 3:1 zegt: 
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“Dit is een getrouw woord: zo iemand tot eens opzieners ambt lust heeft (een ouderling, of een medepastor 

voor de plaatselijke gelovigen), die begeert een treffelijk werk. 

Dit vers benadrukt het enige juiste motief om een positie van kerkleiderschap te 

bekleden. Het motief van iedere man moet dienstbetoon zijn, en geen macht 

over andere mensen. 

Zijn verlangen moet zijn om “het werk der bediening” te doen, zie Ef. 4:12: 

“Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus; 

Zijn houding moet NIET zijn: 

“2 Kor. 1:24:………….dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers uwer 

blijdschap; want gij staat door het geloof. 

 

Een nieuwe ouderling riep een predikant naar een lokaal, voordat hij de preekstoel moest betreden, 

en zei boos tegen hem: 'Ik wil dat je weet dat wanneer Tom (de voorzitter van het bestuur) er niet is, 

IK HIER DE BAAS BEN”. Deze man had niets te maken met een positie als kerkelijk leiderschap en had 

zichzelf zojuist gediskwalificeerd. Ouderling zijn betekent samen met andere dienende mannen dienen 

als een team van gelijken, en gezamenlijk de gemeente leiden met een voorbeeld van nederigheid, 

toewijding en betrouwbare dienstbaarheid in het onderwijzen van Gods Woord. 

Misschien wel de belangrijkste van alle kwalificaties voor een ouderling is dat hij moet zijn: “bekwaam 

om te leren”, zie 1 Tim. 3:2: 

“Een opziener dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, matig, eerbaar, gaarne 

herbergende, bekwaam om te leren; 

Dit is geen optionele norm die we kunnen negeren en verwachten dat God onze plaatselijke kerk 

zegent. Het maakt niet uit of een man veel geld aan de kerk geeft, populair is onder de mensen, of 

gewoon in het bestuur wil zitten. Als een man niet geschikt is, (bereid en in staat) om de Schriften te 

onderwijzen, mag hij nooit als ouderling in een kerkenraad worden geplaatst. Waarom beschouwt de 

Heer dit als een belangrijke, onveranderlijke kwalificatie waaraan ‘moet’ worden voldaan? 

Hebreeën 5:13-14 legt uit dat velen dat niet zijn: 

“13 Want een iegelijk, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want 

hij is een kind.14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend 

hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. 

De enige manier waarop een ouderling een goed onderscheidingsvermogen in de leer, het juiste gedrag 

en de beginselen van de bediening kan hebben, is door een bekwame student en leraar van Gods 

Woord te worden. Wij dringen er bij elke Christelijke man op aan om naar deze kwalificatie te streven 

en ernaar te werken. Met de overvloed aan beschikbare Bijbels en gedegen leerstellig materiaal als 

hulpmiddel kan bijna iedere geredde man, die kan lezen en de Heer wil dienen, in deze vaardigheid 

groeien. 

Een ouderling moet ook “onberispelijk” zijn wat zijn gedrag betreft (1 Tim. 3:2) en “een goede 

getuigenis hebben van degenen die buiten zijn” (1 Tim. 3:7).  
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“1 Tim. 3:2 en 7: 2 Een opziener (oudste of ouderling) dan moet onberispelijk zijn, ener vrouwe man, wakker, 

matig, eerbaar, gaarne herbergende, bekwaam om te leren;………………………………. 7 En hij moet ook een 

goede getuigenis hebben van degenen, die buiten zijn, opdat hij niet valle in smaadheid, en in den strik 

des duivels.. 

Dit betekent niet dat alleen een volmaakte man als ouderling kan dienen. Die bestaan niet. Het 

betekent dat een ouderling geen reden ‘mag’ hebben om terecht beschuldigd te worden van 

aanhoudend zondig, onwettig of onethisch gedrag. 

1 Timotheüs 3:4 gaat verder met te zeggen dat een ouderling het gezin dat onder zijn dak leeft ‘op 

orde’ moet hebben wat betreft hun geestelijke wandel, gedrag en trouw. 

“1 Tim. 3:4: Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle 

stemmigheid; 

Vervolgens specificeert vers 6 dat een ouderling ‘geen beginneling’ mag zijn. 

“1 Tim. 3:6: Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worde, en in het oordeel des duivels valle. 

Net als het laten groeien van een sterke, stevige boom, kost het tijd voordat een man uitgroeit tot een 

sterke, goddelijke leider die in staat is de gemeente te leiden door het onderwijzen van Gods Woord. 

Dit is de reden waarom de Heer ons met klem zegt: “Leg niemand haastelijk de handen op” (1 Tim. 

5:22) als het erom gaat hen in een leiderschapsposities te plaatsen of beschuldigingen tegen hen te 

aanvaarden. 

Deze normen voor kerkelijk leiderschap zijn niet populair en worden helaas lang niet zo wijdverbreid 

toegepast als zou moeten. Nadat hij deze kwalificaties met een open Bijbel had bestudeerd, schoof een 

man de Bijbel nijdig over de tafel en zei: “Het kan me niet schelen wat de Bijbel zegt”. Een andere man 

sloeg zijn armen over elkaar en zei: 'Je zult mij er nooit van overtuigen dat mijn manier niet beter is.' 

Toch zei een andere man die predikant van een kerk genoemd wilde worden: “Ik weet dat dit is wat de 

Bijbel zegt, maar dat is niet wat de mensen willen”. 

Anderen hebben deze Schriftplaatsen genegeerd en verwezen naar hun kerkelijke grondwet, die 

andere bepalingen bevatte. Ze eisten dat het gevolgd zou worden alsof het door de vinger van God 

geschreven was. God kan dergelijke kerken of mensen, die ten onrechte het leiderschap van de kerk op 

zich nemen, zeker niet ten volle zegenen. 

 

OUDERLINGEN/KERKLEIDERS MOETEN ALLEEN WORDEN AANGESTELD DOOR ANDERE 

GEKWALIFICEERDE OUDERLINGEN. 

Nergens in de Bijbel is er zelfs maar een aanwijzing dat ouderlingen in de plaatselijke kerk door een 

meerderheid van stemmen van de gemeente worden gekozen. In plaats daarvan stuurde de apostel 

Paulus Titus, die ook ouderling en bekwaam in het Woord van God was, naar Kreta met het expliciete 

doel om ‘van stad tot stad oudsten aan te stellen, gelijk ik u bevolen heb’ (Titus 1:5). . 

“Titus 1:5: Om die oorzaak heb ik u te Kreta gelaten, opdat gij, hetgeen nog ontbrak, voorts zoudt te 

recht brengen, en dat gij van stad tot stad zoudt ouderlingen stellen, gelijk ik u bevolen heb: 

Om er zeker van te zijn dat Titus alleen bijbels gekwalificeerde mannen koos, onder goddelijke inspiratie 

van God, herhaalt Paulus de criteria voor mannen die het ambt van ouderling zouden bekleden. 

Paulus vertelt hen dat een ouderling moet zijn: 
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“Titus 1:6-9: 6 Indien iemand onberispelijk is, ener vrouwe man, gelovige kinderen hebbende, die niet 

te beschuldigen zijn van overdadigheid, of ongehoorzaam zijn.7 Want een opziener moet onberispelijk 

zijn, als een huisverzorger Gods, niet eigenzinnig, niet genegen tot toornigheid, niet genegen tot den 

wijn, geen smijter, geen vuil-gewinzoeker;8 Maar die gaarne herbergt, die de goeden liefheeft, matig, 

rechtvaardig, heilig, kuis;9 Die vasthoudt aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig 

zij, beide om te vermanen door de gezonde leer, en om de tegensprekers te wederleggen. 

Titus kreeg niet de opdracht een gemeentevergadering te houden om op nieuwe leiders te stemmen. 

In plaats daarvan moest Titus als gekwalificeerde ouderling op zoek gaan naar bijbels gekwalificeerde 

mannen en alleen dit soort mannen als oudsten benoemen. 

Het concept van het kiezen van ouderlingen door middel van een stemming van de kerkelijke gemeente 

is NIET Bijbels en komt ten onrechte voort uit het feit dat wij stemmen bij nationale verkiezingen! Wij 

juichen het seculiere concept toe van het stemmen, op onze politici , op degenen die een leeftijd van 

volwassenheid hebben bereikt. Dit is echter niet Gods heilige bedoeling om mannen in 

leiderschapsrollen binnen de plaatselijke kerk te plaatsen. We moeten altijd bedenken dat de 

plaatselijke kerk Gods werk is, dat Gods zaak bevordert, en dat dit op Gods manier gedaan moet 

worden, zoals duidelijk uiteengezet in de Schrift. Als we vastbesloten zijn om de plaatselijke kerk in 

strijd met het Woord van God te laten functioneren, moeten we misschien gewoon de deuren sluiten 

of haar een soort sociale club noemen zonder spirituele connotatie. 

Stel je voor dat je plotseling wordt getroffen door een zware hartaanval. Terwijl u in een ambulance 

wordt vervoerd, wordt u gevraagd naar welk van de twee ziekenhuizen u wilt gaan, die tegenover elkaar 

liggen. Eén daarvan is ‘God ’s Grace Way Hospitaal’. Het heeft afgestudeerden van veelgeprezen 

medische scholen die zijn opgeleid, ervaren, erkend door de staat, gekwalificeerd door het bestuur en 

geselecteerd door vergelijkbaar gekwalificeerde mensen.  

De andere faciliteit heet 'Het ziekenhuis door de mensen gekozen'. Hier wordt het personeel uit alle 

lagen van de bevolking aangenomen, zonder enige formele medische opleiding of opleiding. Ze worden 

gekozen op een gemeentevergadering op basis van wie het meest geliefd, populair, assertief en 

genereus is in gemeenschapsprojecten en een sterke campagne heeft gevoerd om in aanmerking te 

komen. Nieuwe inwoners en mensen met jeugdige onervarenheid hebben allemaal een gelijke stem 

bij deze verkiezingen. Naar welk ziekenhuis wilt u gebracht worden voor een bypass-operatie? Als we 

niet willen dat een ongekwalificeerd persoon een operatie bij ons uitvoert, dan moeten we ook niet 

willen dat ongekwalificeerde mensen opereren op plaatsen met geestelijk leiderschap in onze 

plaatselijke kerk. 

Weet u nog hoe succesvol Chick-fil-A is geworden, misschien omdat de oprichter de Heer volledig wilde 

eren door een dader van het Woord te zijn en niet alleen maar een hoorder? Zou het kunnen dat onze 

kerken niet zo volledig gezegend zijn door de Heer als ze zouden kunnen zijn, omdat ze geen daders 

van het Woord zijn als het gaat om het soort kerkbestuur dat ze hebben besloten aan te nemen? 

 

WIJ MOETEN ONSZELF VERSCHILLENDE VRAGEN STELLEN 

Toen David de Ark van het Verbond op ongepaste wijze verplaatste met een wagen en ossen, had hij 

beter moeten weten, omdat hij het Woord van God had om hem te leiden in wat hij deed. Hij had ook 

jaren om de Schrift te bestuderen. Nu we het onderwerp van echt op de Bijbel gebaseerd kerkbestuur 

hebben bestudeerd, zijn we toegerust om het ontwerp te volgen dat God voor ons heeft achtergelaten 

in Zijn Woord over de plaatselijke kerk. Prijs de Heer dat de Schriften ons vandaag de dag zo vrijelijk 



 

6 
 

worden gegeven, niet alleen om ons te informeren over interessante feiten, maar om ons te 

transformeren naar een beter beeld van Christus door een dader van het Woord te zijn. Dat kan in ons 

leven en in onze kerken gebeuren als we onszelf enkele belangrijke vragen stellen en vervolgens in 

onderwerping aan de Heer reageren. 

--Heeft mijn kerk een Bijbelse vorm voor het aanstellen van oudsten/ouderlingen?  

--Voldoet mijn kerkelijke grondwet aan de Bijbelse normen voor het selecteren van kerkelijk 

leiderschap?  

--Doen wij Gods werk op Gods manier of op de manier van mensen?  

--Heb ik voldoende eerbied voor God om aan de Schrift te voldoen?  

--Kan God de bediening van mijn kerk, gebaseerd op gehoorzaamheid aan Zijn Woord, volledig 

zegenen?  

--Zal ik een verandering naar een meer Bijbelse vorm van kerkbestuur steunen?  

Het zou de Heer eren als ieder van ons nu een besluit zou nemen om Gods instructies voor ons 

plaatselijke kerkbestuur op te volgen, dat wil zeggen, bepalen wie als oudsten dienen en hoe zij worden 

gekozen, en het ondersteunen van eventuele veranderingen die moeten worden aangebracht. Gods 

weg is altijd de beste weg. 

Wanneer we het Woord der waarheid recht snijden (zie 2 Tim. 2:15), en een duidelijk evangelie van 

genade prediken en de Bijbelse normen betreffende het plaatselijke kerkbestuur naleven, dan zijn we 

een echte genadekerk. 

“2 Tim. 2:15: Benaarstig (=beijveren) u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet 

beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.  (Statenvertaling) 

 

 

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl  website: www.bedelingdergenade.nl 
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