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                                            Het doel van de eerste komst van Christus 

                                                                        Steve 

Als we het evangelie van Johannes terugbrengen tot weinig meer dan een handleiding voor 

evangelisatie in de bedeling van genade, wat het grootste deel van het historische Christendom heeft 

gedaan (en nog steeds doet), zullen we een belangrijke reden voor de aardse bediening van Christus 

missen. 

Volgens Luk. 4:16-21 (*), leest Jezus voor uit Jes. 61:1-2, verkondigend dat Hij bij Zijn eerste komst 

gezonden was om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen... gebrokenen van hart... en  

gevangenen... en het jaar van het welbehagen des HEEREN, Jes. 61: 1-2a, hetgeen werd uitgevoerd in 

Zijn aardse bediening en Hij zei:  heden is deze Schrift in uw oren vervuld, Luk. 4:21; Jes. 61:2a. 

(*)—“Lukas 4:16-21: 16 En Hij kwam te Nazareth, daar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, 

op den dag des sabbats in de synagoge; en stond op om te lezen.17 En Hem werd gegeven het boek van 

den profeet Jesaja; en als Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats, daar geschreven was:18 De 

Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het 

Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart;19 Om den gevangenen te prediken 

loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het 

aangename jaar des Heeren.20 En als Hij het boek toegedaan en den dienaar wedergegeven had, zat 

Hij neder; en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem geslagen. 21 En Hij begon tot hen te 

zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren vervuld. 

“Jes. 61:1-2a: 1 De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft, om een blijde 

boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van 

harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;2a Om 

uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN,………………………”. 

Dit schokte de toehoorders omdat Jezus halverwege de zin stopte, die verder gaat met de woorden: 

“en den dag der wraak onzes Gods” Jes. 61:2b. Jezus sneed de Schriften recht en maakte onderscheid 

tussen Zijn eerste komst, Jes. 61:1-2A, en Zijn tweede komst: Jes. 61:2B-11: 

“2 b en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten;3 Om den treurigen Sions te 

beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs 

voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des 

HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.4 En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige 

verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht 

tot geslacht.5 En uitlanders zullen staan, en uw kudden weiden; en vreemden zullen uw akkerlieden en 

uw wijngaardeniers zijn.6 Doch gijlieden zult priesters des HEEREN heten, men zal u dienaren onzes 

Gods noemen; gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen.7 Voor 

uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel; daarom zullen zij in hun land erfelijk 

het dubbele bezitten; zij zullen eeuwige vreugde hebben.8 Want Ik, de HEERE, heb het recht lief, Ik haat 

den roof in het brandoffer, en Ik zal geven, dat hun werk in der waarheid zal zijn; en Ik zal een eeuwig 

verbond met hen maken.9 En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in 

het midden der volken; allen, die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad, dat de HEERE 

gezegend heeft.10 Ik ben zeer vrolijk in den HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft 

mij bekleed met de klederen des heils, den mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan; gelijk een 

bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. 11 

Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof, hetgeen in hem gezaaid is, doet 

uitspruiten; alzo zal de Heere HEERE gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. 
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Volgens deze passage en vele soortgelijke passages zond God Zijn Zoon om de blijde boodschap te 

brengen om die te verkondigen aan de zachtmoedigen, de gebrokenen van hart en de gevangenen. 

Wie waren dat? Het gelovige overblijfsel van Israël, dat leed onder de heerschappij van het trotse 

“ijdele religieuze systeem” (YRS). De YRS had de natie Israël te gronde gericht, door Gods volk te 

vervolgen en gevangen te houden. Vanwege het YRS leed de natie Israël onder de vloeken van de wet 

tijdens de vijfde straf, zie Lev. 26:27-39, die zal culmineren in de grote en verschrikkelijke dag van de 

toorn van de HEER. Kortom, Jezus werd bij Zijn Eerste Komst gezonden om de blijde boodschap te 

brengen aan degenen die REEDS God toebehoorden, die REEDS in God en Zijn Woord geloofden, 

waarbij Hij hun geloof REEDS tot gerechtigheid had gerekend, Gen. 15:6. 

“Lev. 26:27-39: 27 Als gij ook hierom Mij niet horen zult, maar met Mij wandelen zult in tegenheid;28 

Zo zal Ik ook met u in heetgrimmige tegenheid wandelen, en Ik zal u ook zevenvoudig over uw zonden 

tuchtigen.29 Want gij zult het vlees uwer zonen eten, en het vlees uwer dochteren zult gij eten.30 En Ik 

zal uw hoogten verderven, en uw zonnebeelden uitroeien, en zal uw dode lichamen op de dode lichamen 

uwer drekgoden werpen; en Mijn ziel zal aan u walgen.31 En Ik zal uw steden een woestijn maken, en 

uw heiligdommen verwoesten; en Ik zal uw liefelijken reuk niet rieken.32 Ja, Ik zal dat land verwoesten; 

dat uw vijanden, die daarin zullen wonen, zich daarover ontzetten zullen.33 Daartoe zal Ik u onder de 

heidenen verstrooien; en een zwaard achter u uittrekken; en uw land zal woest, en uw steden zullen een 

woestijn zijn.34 Dan zal het land aan zijn sabbatten een welgevallen hebben, al de dagen der 

verwoesting, en gij zult in het land uwer vijanden zijn; dan zal het land rusten, en aan zijn sabbatten 

een welgevallen hebben.35 Al de dagen der verwoesting zal het rusten, overmits het niet rustte in uw 

sabbatten, als gij daarin woondet.36 En aangaande de overgeblevenen onder u, Ik zal in hun hart een 

wekigheid in de landen hunner vijanden laten komen; zodat het geruis van een gedreven blad hen jagen 

zal, en zij zullen vlieden, gelijk men vliedt voor een zwaard, en zullen vallen, waar niemand is, die 

jaagt.37 En zij zullen de een op den ander als voor het zwaard vallen, waar niemand is, die jaagt; en gij 

zult voor het aangezicht uwer vijanden niet kunnen bestaan.38 Maar gij zult omkomen onder de 

heidenen, en het land uwer vijanden zal u verteren.39 En de overgeblevenen onder u zullen om hun 

ongerechtigheid in de landen uwer vijanden uitteren; ja, ook om de ongerechtigheden hunner vaderen 

zullen zij met hen uitteren. 

“Gen. 15:6: En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid. 

Hij werd gezonden om het gelovige overblijfsel van Israël uit de ongelovige, afvallige natie Israël te 

roepen, om hen op te leiden en voor te bereiden, te behouden en te beschermen, om Zijn bediening 

voort te zetten nadat Hij was heengegaan, en vooral tijdens de periode van de Verdrukking en de grote 

en verschrikkelijke gebeurtenissen in de dag van de Toorn van de Heer (bijv. Bergrede, Joh. 2-4, enz.), 

waarna Hij hen het Koninkrijk zal binnenleiden en hen zal maken tot Zijn eigen ware Heilige Natie Israël, 

een Koninkrijk van Priesters, waardoor Hij de wereld zal “redden”, zie Matth. 21:43 en Joh. 3:17: 

“Matth. 21:43: Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een 

volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.  (de kleine kudde oftewel het gelovig overblijfsel). 

“Joh. 3:17: Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, 

maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. 

Volgens Gods Profetische Programma zou God de wereld niet kunnen redden zonder een 

gered Israël. En Hij kon Israël niet redden zonder een gered Jeruzalem. Wat Jeruzalem verwierp 

in het Oude Testament en in de aardse bediening van Christus en in de bediening van Petrus en de 12 

in het begin van Handelingen, zal zij ontvangen bij de wederkomst van Christus. Jeruzalem en heel 
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Israël zullen gered worden. De wereld zal “gered” worden met Israël en door haar VERHOGING, lees 

Jes. 60 en 61.  

Herhaaldelijk in de Evangelieverslagen, en vooral in Johannes, stelt Jezus dat degenen die tot Hem 

komen REEDS de Vader toebehoorden. In feite was het omdat zij REEDS de Vader toebehoorden 

doordat zij de Zoon herkenden, geloofden en ontvingen, want de Zoon sprak de woorden en deed de 

werken van de Vader, zie Johannes 12:49 en 14:10: 

“Joh. 12:49: Want Ik heb uit Mijzelven niet gesproken; maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft 

Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen zal, en wat Ik spreken zal. 

“Joh. 14:10: Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden 

spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken. 

Kortom, tijdens de aardse bediening van Christus, bij Zijn eerste komst, gaf de Vader Zijn eigen volk 

…….., degenen die REEDS Hem toebehoorden (denk aan Maria en Jozef, Elizabeth en Zacharias, Simeon 

en Anna, Johannes de Doper en zijn discipelen, d.w.z. het gelovige overblijfsel van Israël (Jes. 61:1-

2A),…….. ter bewaring over aan Zijn Zoon tot de volledige vervulling van Zijn Profetische Programma 

met Israël om Zijn Heerlijkheid op aarde te herstellen (dat wil zeggen: de wereld redden, zie boven Jes. 

61:2B-11. 

Johannes zegt niet dat zij door in Christus te geloven eeuwig leven ontvangen. Door in Christus te 

geloven, bij Zijn eerste komst, geven ze aan dat ze ALREEDS het eeuwige leven bezitten, omdat ze door 

geloof REEDS de Vader toebehoren, zie Joh. 3:16: 

“ Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 

iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. 

 

Laten we een paar voorbeelden bekijken: 

--“Johannes 3:21: Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, 

dat zij in God gedaan zijn. 

Degenen die naar het Licht komen (de Heer Jezus Christus – Joh. 1:4-9 *) zijn degenen die REEDS de 

waarheid doen. Zij horen en geloven al de waarheid van de Vader (zie Johannes 15:26; 17:17). Zij waren 

degenen wier daden aantoonden dat God AL in hen aan het werk was. 

*--"Joh. 1:4-9: 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.5 En het Licht schijnt 

in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.6 Er was een mens van God gezonden, 

wiens naam was Johannes.7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen 

door hem geloven zouden.8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen 

zou.9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. 

“Joh. 15:26: Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk 

de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. 

“Joh. 17:17: Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid. 

 

--“Joh. 5:24: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden 

heeft, die heeft het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in 

het leven. 
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Door het horen van Jezus zijn woorden en geloof in de Vader, die heeft het eeuwige leven. Ze zijn 

overgegaan van de dood en het oordeel, veroordeling en toorn, dat behoort tot ongelovig Israël, die 

zullen komen tot de volle intensiteit in de Grote en Verschrikkelijke Toorn van het Lam in de Periode 

van de Verdrukking, zie Op. 6:15-17: 

“15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, 

en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der 

bergen;16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het 

aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.17 Want de grote dag Zijns 

toorns is gekomen, en wie kan bestaan?  

 

Johannes definieert het eeuwige leven als volgt: Dat zij U kennen, de enige waarachtige God (in een 

juiste relatie met Hem—Individuele Persoonlijke Redding—rechtvaardiging voor God en Zijn Gericht, 

en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt (rechtvaardiging voor Christus in Zijn 2e Komst voor ingang 

in het Koninkrijk --  Israël ' s Nationale Redding). zie Joh. 17:3: 

“En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij 

gezonden hebt.  

   

--“Joh. 5:37-39: 37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch 

Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien.38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij 

gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het 

eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. 

Johannes gebruikt hier de voltooide tijd. De Vader had in het verleden getuigd van Christus geboorte, 

met als voortdurend resultaat dat degenen die de Zoon verwierpen dat deden omdat zij het getuigenis 

van de Vader verwierpen; en ze ontvingen het getuigenis van de Vader niet, omdat ze de Vader niet 

kenden  en Zijn Woord niet in zich hadden. 

Dit houdt uiteraard in dat degenen die het getuigenis van de Vader ontvingen, de Vader AL kenden en 

Zijn Woord AL in zich hadden. Met andere woorden: omdat zij de Vader in de Zoon herkenden, 

geloofden zij in Zijn gezondene, de Heer Jezus Christus, en ontvingen Hem, zie Johannes 5:24: 

“Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Die Mijn woord hoort, en gelooft Hem, Die Mij gezonden heeft, die heeft 

het eeuwige leven, en komt niet in de verdoemenis, maar is uit den dood overgegaan in het leven. 

 

--“Joh. 6:37 en 65: 37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins 

uitwerpen………………………………..65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen 

kan, tenzij dat het hem gegeven zij van Mijn Vader.. 

Degenen die naar de Zoon gaan, zijn degenen die de Vader aan Hem geeft. Dit is GEEN Calvinisme of 

zijn dwalende zusters. Dit is niet God die kiest wie Hij wel en niet zal ‘redden’. Tijdens de aardse 

bediening van Christus zond en gaf God Zijn Zoon zodat Hij degenen die REEDS de Vader toebehoorden, 

aan de Zoon kon overdragen. De logica vereist dat de Vader Jezus geen mensen kon geven die Hij niet 

alreeds had. Jezus zou niemand van hen uitwerpen of verliezen – Hij bewaarde hen veilig in de Ik Ben 

Jehovah Naam van de Vader – vooral omdat ze door de periode van Verdrukking zouden gaan, zie Joh. 

17:12: 
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“Toen Ik met hen in de wereld was, bewaarde Ik ze in Uw Naam. Die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik 

bewaard, en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon der verderfenis, opdat de Schrift vervuld 

worde.  

 

--“Joh. 6:44: Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en Ik 

zal hem opwekken ten uitersten dage. 

Niemand kan tot de Zoon komen, tenzij de Vader hem trekt. De Vader droeg degenen, die Hem REEDS 

toebehoorden, over aan Zijn Zoon. Nogmaals, dit is geen Calvinisme. Degenen die REEDS in God en Zijn 

Woord geloofden, kenden Hem. Daarom, toen ze de Zoon hoorden en zagen, geloofden ze in Hem 

omdat ze de Vader in de Zoon herkenden, en de Zoon zal Degene zijn die hen uit de dood zal opwekken. 

 

--“Joh. 6:45: Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen van God geleerd zijn. Een iegelijk dan, die 

het van den Vader gehoord en geleerd heeft, die komt tot Mij. 

Alleen degenen die REEDS door God zijn onderwezen – degenen die REEDS van de Vader hebben 

gehoord en geleerd – gaan naar de Zoon. Opnieuw draagt de Vader degenen die REEDS door geloof 

aan Hem toebehoren, over aan Zijn Zoon. 

 

--“Joh. 8:42 en 47: Jezus dan zeide tot hen: Indien God uw Vader ware, zo zoudt gij Mij liefhebben; want 

Ik ben van God uitgegaan; en kom van Hem. Want Ik ben ook van Mijzelven niet gekomen, maar Hij 

heeft Mij gezonden……………………………………..47 Die uit God is, hoort de woorden Gods; daarom hoort 

gijlieden niet, omdat gij uit God niet zijt.  

Degenen die God REEDS als hun Vader hebben, zullen de Zoon liefhebben omdat de Vader de Zoon 

heeft gezonden. Degenen die REEDS God toebehoren, horen Zijn Woorden door Jezus. 

 

--“Joh. 10:29: Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit 

de hand Mijns Vaders. 

“Joh. 17:11: En Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, en Ik kome tot U, Heilige 

Vader, bewaar ze in Uw Naam, die Gij Mij gegeven hebt, opdat zij een zijn, gelijk als Wij. 

“Joh. 17:24-25: 24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij 

Mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor de 

grondlegging der wereld.25 Rechtvaardige Vader, de wereld heeft U niet gekend; maar Ik heb U gekend, 

en dezen hebben bekend, dat Gij Mij gezonden hebt. 

Zoals in Joh. 6:37: 

“Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. 

de Vader gaf degenen die REEDS Hem toebehoorden en die REEDS in Zijn hand waren, aan de Zoon. 
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--“Joh. 18:37: Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dan een Koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik een 

Koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik der waarheid 

getuigenis geven zou. Een iegelijk, die uit de waarheid is, hoort Mijn stem.  

Nu keren we terug, na de volledige cyclus hebben doorlopen, naar Joh. 3:21: 

“Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God 

gedaan zijn. 

Zij die REEDS van de Waarheid waren, die REEDS geloofden en God toebehoorden, hoorden, geloofden 

en ontvingen de stem van Jezus, want het was de stem van de Vader, zie Johannes 12:49-50: 

“49 Want Ik heb uit Mijzelven niet gesproken; maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Mij een 

gebod gegeven, wat Ik zeggen zal, en wat Ik spreken zal.50 En Ik weet, dat Zijn gebod het eeuwige leven 

is. Hetgeen Ik dan spreek, dat spreek Ik alzo, gelijk Mij de Vader gezegd heeft. 

 

Concluderend: volgens Jezus Christus en de profeten was de belangrijkste reden voor Christus' aardse 

bediening, bij Zijn eerste komst, het “uitroepen” van degenen die REEDS door geloof aan de Vader 

toebehoorden en leden onder de het bewind van het ijdele religieuze systeem dat Israël regeerde. 

De Vader overhandigde de Zijnen aan de Zoon, zodat Hij hen kon trainen en voorbereiden, beschermen 

en behouden voor hun bediening nadat Hij heengegaan is, en vooral omdat zij “gered” zouden worden 

door en verlost zouden worden uit de grote toorn van God in de periode van de Verdrukking en ingaan 

in Israëls lang geprofeteerde aardse koninkrijk van vrede en gerechtigheid, zowel fysiek levend als 

zijnde gestorven, zie Johannes 6:37 en 44: 

“37 Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen; en die tot Mij komt, zal Ik geenszins 

uitwerpen………………………44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, 

hem trekke; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage.  

Toen Jezus Zijn boodschap publiekelijk verkondigde aan het gelovige overblijfsel van Israël, zullen de 

ongelovigen het natuurlijk ook gehoord hebben en uitgenodigd zijn om te geloven. 

Nieuwe bekeerlingen, ongelovigen die door de bediening van Christus in de Vader geloofden, werden 

net als Abraham, Gen. 15:6, onmiddellijk “gered” in de zin van rechtvaardiging voor God en Zijn Gericht 

en geplaatst in het gelovige overblijfsel van Israël, waar zij vervolgens werden uitgenodigd om deel te 

nemen aan Israëls Nationale Redding in de zin van rechtvaardiging voor Christus bij Zijn tweede komst 

om toegang te krijgen tot het Koninkrijk en daar een bevoorrechte plaats te verkrijgen. 

“Gen. 15:6: En hij geloofde in den HEERE; en Hij rekende het hem tot gerechtigheid.   

 

 

 

 


