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                                          Het evangelie van de verlossing/redding 

 

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij 

ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, 

……………………………dat Christus gestorven is voor onze zonden…………………;4 En dat Hij is begraven, en 

dat Hij is opgewekt ten derden dage…………………..”. 

De meest kritieke kwestie waar ieder mens ooit mee te maken krijgt betreft zijn 

relatie met God; God heeft het niet aan onszelf overgelaten om te bepalen waar 

we staan. 

 

Waarom moet ik gered worden:  

Hoe goed iemand ook over zichzelf denkt, het feit is dat we allemaal gezondigd hebben ………………., zie 

Romeinen 3:23; 5:12; Efeziërs 2:3: 

“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 

“Rom. 5:12: Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde de 

dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben. 

“Ef. 2:3: Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, 

doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook 

de anderen;  

…………………..en onze zonde maakt ons onrechtvaardig en scheidt ons van God. EEN RECHTVAARDIGE 

God MOET betaling voor de zonde eisen, anders zou Hij niet rechtvaardig zijn. Er MOET voor onze 

zonden betaald worden. 

 

Waarvan moet ik gered worden:  

De straf (loon) voor de zonde is de dood, Romeinen 6:23, en omdat de zonde (het kwaad) niet bij God 

kan wonen, Psalmen 5:4; 101:7, kan onze bestemming alleen maar de hel zijn, Psalmen 9:16-17; 

Filippenzen 3:18-19. Bijbelse verlossing verwijst naar het gered worden van de eeuwige gevolgen van 

onze zonden. 

“Rom. 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, 

door Jezus Christus, onzen Heere. 

Psalm 5:4:  Want Gij zijt geen God, Die lust heeft aan goddeloosheid; de boze zal bij U niet verkeren. 

“Psalm 101:7: Wie bedrog pleegt, zal binnen mijn huis niet blijven; die leugenen spreekt, zal voor mijn 

ogen niet bevestigd worden. 

“Psalm 9:16-17: 16 De HEERE is bekend geworden; Hij heeft recht gedaan; de goddeloze is verstrikt in 

het werk zijner handen!, 17 De goddelozen zullen terugkeren, naar de hel toe, alle godvergetende 

heidenen. 
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“Fil. 3:18-19: 18 Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook 

wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn;19 Welker einde is het verderf, welker God is 

de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken. 

 

Hoe kan ik gered worden:  

De ENIGE manier om gered te worden van de straf op de zonde is door het Evangelie van de Verlossing 

te geloven, Romeinen 1:16; 2:16; 1 Korintiërs 15:1-2. Het evangelie, of het goede nieuws, is Gods plan 

om God en de mens te verzoenen door rechtvaardig om te gaan met de zonde van de mens door de 

dood en opstanding van Jezus Christus. 

“Rom. 1:16: Want ik (Paulus) schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods 

tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. 

“Rom. 2:16: In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus 

Christus, naar mijn Evangelie. (evangelie van Paulus). 

“1 Kor. 15:1-2: 1 Voorts, broeders, ik  (Paulus) maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, 

hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien 

gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd 

hebt. 

 

Als u gelooft dat Christus stierf voor UW zonden (zonden van verleden heden en toekomstige!), werd begraven en 

weer opstond, dan vergeeft God uw zonden op basis van de offerdood van Christus in uw plaats en 

vervangt deze door Zijn gerechtigheid, Romeinen 3:22; 2 Korintiërs 5:21. Zo wordt u bevrijd van de straf 

op de zonde en wordt u vanaf dat moment en voor altijd een zoon van God en zijt gij ook een erfgenaam 

van God door Christus. Efeziërs 1:13-14; 4:30; Titus 3:7 en Gal. 4:7. 

“Rom. 3:23: Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 

“2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 

zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 

“Ef. 1:13-14: 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer 

zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den 

Heiligen Geest der belofte;14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot 

prijs Zijner heerlijkheid. 

“Ef. 4:30: En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 

verlossing.  

“Titus 3:7: Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de 

hope des eeuwigen levens. 

“Gal. 4:7: Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en indien gij een zoon zijt, zo zijt 

gij ook een erfgenaam van God door Christus. 

God vereist noch aanvaardt ENIG werk van UW kant voor verlossing, noch voor, noch na het geloven in 

het evangelie. Het is een gratis geschenk voor iedereen die gelooft, uitsluitend gebaseerd op het 

volbrachte werk van Christus en ons geloof in het evangelie, Romeinen 3:28; 4:4-5; 11:6; Efeziërs 2:8-

9. 
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“Rom. 3:28: Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken 

der wet. 

“Rom. 4:4-5: 4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar 

schuld.5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt 

zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. 

“Rom. 11:6: En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is de genade 

geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is het werk 

geen werk meer. 

“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9 

Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 

 

Het is Gods wil dat ALLEN gered worden, 1 Timotheüs 2:4: 

“Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 

 

Een persoonlijke vraag: 

Waar sta jij die dit artikel leest? Heb jij “het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus” gehoorzaamd, 2 

Thessalonicenzen 1:8: 

“Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het 

Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 

 

Als je op de persoonlijke vraag, vanuit het hart, JA zegt zie dan: 

“Rom. 5:1-2: 1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God, door onzen Heere 

Jezus Christus;2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke 

wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 

 

 

 

 

 

 

Vertaler: l.h.meyer@ziggo.nl  website: www.bedelingdergenade.nl 

 

mailto:l.h.meyer@ziggo.nl
http://www.bedelingdergenade.nl/

