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                                                        Reden tot vreugde 

                                                              Pastor Don Hosfeld 

“Als God wilde dat ik gelukkig was, zou ik gelukkig zijn. Maar Hij wil dat ik me ellendig, verdrietig, alleen 

en volkomen nutteloos voel. Dus dat ben ik! Mijn kamerplanten hebben meer nut dan ik. Zo wil God 

het, dus zo is het! Je kunt net zo goed een kopie van een ander sprookje afdrukken. Maar een bestaan 

waarin niets mis is, geen problemen, en alles perfect is, iedereen voor altijd van elkaar houdt, zoals 

Peter Pan of Harry Potter – sprookjesstof, manestralen, regenbogen, lollies en eenhoorns!  

“We zijn hier alleen zodat de machthebbers iets hebben om mee te spelen. Levende wezens aan 

touwtjes. Om opzij te gooien als ze er mee klaar zijn. Ik kan doorgaan, maar wat zou het nut daarvan 

zijn? Wij hebben geen keuze. We leven in een marionetten aan een touwtje tijdperk". 

                                                   ---------------------------------------------- 

Het bovenstaande komt uit een e-mail die ik, Pastor Don Hosfeld,  onlangs hier bij de Berean Bible 

Society ontving van iemand die op onze Twee Minuten, met de dagelijkse toewijding aan de Bijbel, 

reageerde. Helaas zijn veel mensen ervan overtuigd dat een leven zonder vreugde/blijdschap  hun lot 

is. Uit een recent onderzoek blijkt dat 57% van de tienermeisjes zich aanhoudend verdrietig of hopeloos 

voelt. Het lijkt erop dat naarmate de wereld vooruitgang boekt op gebieden als wetenschap en 

technologie, we steeds vaker horen over steeds meer mensen die zichzelf omschrijven als zijnde 

aanhoudend depressief, totaal hopeloos en vol frustratie en woede. 

We zouden deze reacties kunnen begrijpen van degenen die het bestaan van God en zijn Zoon, onze 

Verlosser, Jezus Christus, verwerpen. In het boek Prediker zien we dat Salomo, alsof hij zijn lezers wil 

waarschuwen, de zin van het leven in twijfel trekt en de volslagen nutteloosheid van een bestaan 

zonder God verklaart.  

Maar het gevoel dat het leven voorbestemd is om vol verdriet en frustratie te zijn, leeft niet alleen bij 

ongelovigen. Er zijn veel gelovigen die lijden onder het idee dat God weinig tot geen deel heeft aan of 

interesse heeft in de aangelegenheden van de mensheid, zelfs als het gaat om ons geluk of onze 

vreugde. Deze kwestie strekt zich uit tot ver buiten de theologische grenzen of denominaties. Deze 

Pastor, en ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben, heeft vele uren besteed aan het adviseren van 

mensen, met een gelijkgestemde leer, over de vraag: “Kan het God wat schelen dat ik ongelukkig ben?”  

Het idee dat God wil dat iemand zich ellendig of verdrietig voelt, is niet alleen vals, maar het is een 

leugen die helemaal teruggaat tot de Hof van Eden. Toen Satan aan Eva vroeg of God zei dat ze niet van 

elke boom mochten eten, wilde hij ongetwijfeld het idee introduceren dat het geluk van de mens iets 

was waar God zich niet druk over maakte. Die ‘oude slang’ is werkelijk de grondlegger van ‘verdeel en 

heers’. 

Er zijn maar weinig dingen die zo ver van de waarheid liggen als het idee dat God niet actief betrokken 

is bij het voortbrengen van vreugde/blijdschap in het leven van de gelovige. In dat grote hoofdstuk over 

de opstanding van Christus, 1 Korintiërs 15, erkent Paulus dat: “Indien wij alleenlijk in dit leven op 

Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen”, maar dan zegt hij onmiddellijk die 

twee heerlijke en kostbare woorden:  ‘Maar nu.’ 

“1 kor.15:20-22: 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden 

dergenen, die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der 

doden door een Mens.22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend 

gemaakt worden. 
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Een gelovige, of wie dan ook, zou reden hebben om zich  ‘ellendig’ te voelen  als het niet waar zou zijn 

dat Christus stierf en weer opstond. Maar omdat Christus is opgestaan, hoeven gelovigen zich niet 

ellendig te voelen. Dit is niet bedoeld om de legitimiteit van pijn en lijden, depressie, of de moeilijkheid 

van het leven in een door zonde vervloekte wereld waar kanker en andere ziekten niet alleen ouderen 

maar ook jongeren treffen, te vernederen of in twijfel te trekken. Maar als we echt (geestelijk) gezond 

willen zijn, moeten we de juiste remedie gebruiken. Als we vreugde willen hebben, moeten we 

begrijpen hoe we dat krijgen. We moeten weten waar vreugde vandaan komt. 

 

Neem geen genoegen met minder 

Toch is dit niet louter een kwestie van hoe je vreugde kunt hebben, maar ook van wat vreugde is.  

                                      “Vreugde/blijdschap is iets anders dan gelukkig zijn!”.  

De woorden geluk en vreugde zijn niet uitwisselbaar en hebben niet dezelfde betekenis. “Gelukkig” 

heeft te maken met de woorden ‘gebeurtenis’ en ‘toevalligheid’ en is wat je voelt als er iets goeds in je 

leven gebeurt. In hun zoektocht naar geluk zullen velen juist de dingen verzaken die nodig zijn voor 

vreugde. Velen zijn zo afgeleid in hun pogingen om gelukkig te zijn, dat ze nog moeten begrijpen dat 

het veel beter is om vreugde te hebben. 

“Op een zondag vertelde een predikant hoe hij, terwijl hij in zijn tuin zat, een rups in een geverfde stok, 

die ter decoratie diende, had zien klimmen. Nadat hij de top had bereikt, richtte de rups zich op, op 

zoek naar een sappig takje om zich mee te voeden of een manier om verder te komen. Toen hij niets 

vond, keerde hij langzaam terug naar de grond, kroop verder tot hij een andere geverfde stok bereikte 

en deed opnieuw hetzelfde. De predikant zei: 'Er zijn veel geschilderde stokken in de wereld, die van 

plezier, rijkdom en roem. Al deze mensen roepen de mens op en zeggen: “Beklim mij om het verlangen 

van je hart te vinden, het doel van je bestaan te vervullen, de vrucht van succes te proeven en 

bevrediging te vinden.  “Maar het zijn slechts beschilderde stokken”. 

Maak niet de fout om naar geluk te zoeken ten koste van het hebben van vreugde. Vreugde komt van 

het Griekse woord chara en heeft niets te maken met veranderende omstandigheden op het gebied 

van gezondheid of ziekte, of je nu een goed salaris verdient of dakloos bent, of je een relatie hebt of 

alleen bent. Vreugde huist diep in de ziel en blijft onveranderd door de winden van strijd, verdrukking 

en onrust. Het is het hebben van consistente en vastberaden tevredenheid. Chara heeft altijd 

betrekking op die vreugde die gebaseerd is op goddelijke realiteiten. 

Vreugde is wat Paulus en Silas in staat stelde lof voor God te zingen nadat ze met “vele slagen” waren 

geslagen en in de gevangenis waren geworpen, zie Handelingen 16:23 en 25.  

“23 En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden den 

stokbewaarder, dat hij hen zekerlijk bewaren zou……………………………….. 25 En omtrent den middernacht 

baden Paulus en Silas, en zongen Gode lofzangen en de gevangenen hoorden naar hen. 

Het is wat Christelijke martelaren uit het Rome van de eerste tot en met de vierde eeuw in staat stelde 

bijna onvoorstelbare situaties onder ogen te zien terwijl ze eveneens zongen, en wier getuigenis nog 

steeds spreekt. 

In de catacomben van de Via Appia, vlakbij Rome, liggen de inscripties die zijn achtergelaten door 

Christenen die medechristenen begroeven die om hun geloof waren vermoord en die, als ze werden 

betrapt, waarschijnlijk ook zouden worden gemarteld en vermoord. Opmerkelijk genoeg vermeldt het 
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merendeel van deze inscripties ‘In Pace’, wat ‘In vrede’ betekent. Ze zeiden in wezen: “Vrede omdat ik 

weet waar ik heen ga nadat ik sterf.” Een klinkend getuigenis van de waarheid van Nehemia 8:10: 

“de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte. 

 

De bron van blijdschap/vreugde. 

Vreugde is niet afhankelijk van onze omstandigheden, maar stijgt erboven uit; het komt voort uit ons 

onwrikbare geloof in Gods goedheid en Zijn trouw. Het stelt ons in staat ons zelfs in tijden van 

tegenspoed te verheugen, omdat we begrijpen dat Gods volmaakte plan uiteindelijk zal zegevieren. 

Vreugde is geen product van ons leven, maar wordt in ons leven voortgebracht door Degene die ons 

leven geeft. Het komt niet voort uit wat we hebben, maar uit wie we vandaan komen. Vreugde is een 

“vrucht van de Geest”, zie Gal. 5:22, en is dus iets dat in ons en door ons tot stand wordt gebracht, 

maar we moeten nooit denken dat het door ons tot stand komt. 

”Gal. 5:22: Maar de vrucht (enkelvoud) des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 

goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 

Wat is vrucht anders dan hetgeen wordt voortgebracht door de inherente energie van een levend 

organisme? Als vrucht van de Geest suggereert het dat degenen die de Geest bezitten, de kracht en 

middelen in zich hebben om vreugde uit te drukken en te hebben. 

‘Een zekere koning droeg zijn tuinman op om zes bomen te planten en er beelden onder te plaatsen 

die voorspoed, schoonheid, overwinning, kracht, plicht en vreugde vertegenwoordigen. Deze bomen 

moesten aan de wereld laten zien dat de koning had geprobeerd zijn regering vruchtbaar te maken. Ze 

moesten ook de beelden eronder typeren. De tuinman plantte zes palmbomen. Toen de koning naar 

buiten kwam om het werk te inspecteren en naar het vreugdebeeld keek, zei hij: 'Ik dacht zeker dat je 

vreugde zou typeren met een bloeiende boom zoals de tulp of de magnolia. Hoe kan de statige palm 

vreugde symboliseren?' 

'Die bloeiende bomen,' zei de tuinman, 'krijgen hun voeding uit open bronnen. Ze leven in aangename 

bossen of boomgaarden met talloze andere soortgelijke bomen. Maar ik vond deze palmboom in een 

zanderige woestenij. De wortels hadden een verborgen bron ontdekt die ver onder het brandende 

oppervlak voortkroop. Dan, dacht ik, heeft de hoogste vreugde een voor mensen ongeziene grondslag 

en een bron die zij niet kunnen bevatten'. Beseft u dat als het licht van Jezus Christus in uw hart is, dit 

de enige plaats kan zijn waar vreugde gevonden kan worden, en toch voldoende zal zijn? Je hebt het 

gezelschap van anderen niet nodig om de vreugde te ervaren die het licht van Christus brengt. Een 

palmboom heeft het gezelschap van andere bomen niet nodig om te bloeien en vrucht voort te 

brengen”. 

De vrucht van de Geest zijn de genadige gezindheden en gewoonten die de Geest voortbrengt in 

degenen in wie Hij woont: liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, zachtmoedigheid, goedheid, geloof, 

zachtmoedigheid en matigheid. Er worden er negen genoemd, maar ze worden niet de ‘vruchten’ van 

de Geest genoemd, maar de bijzondere vrucht. Negen delen van één vrucht, niet uitgedrukt door 

degenen die ernaar zoeken, maar door degenen die in de Geest wandelen. 
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Wat als ik geen vrucht heb? 

Wat als je die vreugde in je leven niet herkent? Wat als u niet lankmoedig, zachtaardig of zachtmoedig 

bent? Betekent dit dat je de Geest hebt verloren of nooit echt gered bent? De genoemde attributen 

zijn inderdaad een test; ze zijn echter niet, zoals sommigen beweren, een test voor iemands verlossing, 

maar voor zijn wandel. 

Oordeel niet te snel en neem niet aan dat er geen leven in jou of in een ander zit, omdat er geen vrucht 

is. Als het betrekking heeft op het Lichaam van Christus, onthult vrucht niet de positie van een persoon 

bij God. Het is niet de vreugde of welke andere eigenschap dan ook die de test voor verlossing is, maar 

geloof. De Schrift zegt niet dat we gerechtvaardigd worden door vrucht, maar door geloof, Gal. 3:24: 

“Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden 

gerechtvaardigd worden. 

De kracht van de verlossing berust niet in vrucht, maar in “het evangelie van Christus: 

“want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft,  (Rom. 1:16). 

Het zegt niet:  “iedereen die gelooft en vrucht heeft”. 

Toen mijn vrouw en ik naar Wisconsin verhuisden, was het eind januari en leek bijna elke boom, in de 

tuin van ons nieuwe huis, dood. Er waren geen bladeren; de walnotenboom had geen vruchten. Als ik 

de situatie zou beoordelen op basis van wat ik op dat moment zag, zou ik de realiteit volledig verkeerd 

hebben begrepen. Zelfs op dat moment, of iemand het nu kon zien of niet, bestond er leven in die 

bomen, klaar om uit te barsten als ze zich in de juiste omgeving bevonden. 

Net als bomen in de winter hebben Christenen altijd leven in zich; zelfs als er geen vrucht wordt 

geproduceerd, als je het in de juiste omgeving plaatst, is wat eruit komt een product van het leven dat 

erin zit. 

Wat kan de vrucht van de Geest tegenhouden? Toen ik jonger was, werd de term “spelbrekers er uit 

gooien” gebruikt tegen volwassenen die de vrijheden die we wilden uiten in de weg stonden. In het 

Christelijke leven zijn er veel spelbrekers. Veel dingen zullen de vreugde doden en je beroven van de 

vrucht die de Geest in en door jou wil laten zien. 

Zonde in ons leven kan de Geest uitdoven en is de snelste manier om vreugde te doden. Een schuldig 

geweten heeft de macht iemand van vreugde te beroven, en een zuiver geweten is een omgeving voor 

vreugde. Denk eens aan de woorden van Paulus in 2 Korintiërs 1:12: 

“Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en 

oprechtheid Gods, niet in vleselijke wijsheid, maar in de genade Gods, in de wereld verkeerd hebben, 

en allermeest bij ulieden. 

Het is dan ook geen wonder dat Paulus, wanneer hij de Galaten over de vrucht van de Geest onderwijst, 

eerst waarschuwt: 

“Gal. 5:13-16: 13 Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een 

oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.14 Want de gehele wet wordt in één woord 

vervuld, namelijk in dit: Gij zult uw naaste liefhebben, gelijk uzelven.15 Maar indien gij elkander bijt en 

vereet, ziet toe, dat gij van elkander niet verteerd wordt. 16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en 

volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet. 
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Wandelen in de Geest is iets dat ons wordt verteld om te doen, niet iets dat God van ons eist, en het is 

zeker niet het middel om iemands verlossing te bepalen. 

 

De reden voor blijdschap/vreugde 

“Rom. 15:13: De God nu der hoop vervulle ulieden met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat gij 

overvloedig moogt zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes. 

Niet iedere Christen kent vreugde, maar iedere Christen heeft er de middelen en de reden voor. De 

negen eigenschappen van de vrucht van de Geest zijn het natuurlijke product van de invloeden van de 

Geest op de geest van de mens. Er wordt ons verteld dat er een vernieuwing van onze geest moet 

gebeuren: “opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God 

zij” (Rom. 12:2). Maar waar moeten onze gedachten op gericht zijn? Christus!  

“Kol. 1:27: Aan wie God heeft willen bekend maken, welke zij de rijkdom der heerlijkheid dezer 

verborgenheid onder de heidenen, welke is Christus onder u, (*) de Hoop der heerlijkheid; 

 

(*)--Van de vertaler: De King James Bible zegt het duidelijker: 

“Kol. 1:27: To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the 

Gentiles; which is Christ in you, (Christus in u) the hope of glory: 

                                                     -------------------------------------- 

Onze reden voor vreugde vinden we niet in wat we hebben of in de mate waarin we door anderen 

gewaardeerd worden, maar in wat Christus voor ons heeft gedaan. We ervaren ware vreugde als we 

Jezus Zijn rechtmatige plaats in ons hart en onze geest laten innemen. 

“Als je naar de wereld kijkt, zul je verdrietig zijn. 

Als je naar binnen kijkt, word je depressief. 

Als je naar God kijkt, zul je rust vinden.” 

– Corrie Ten Boom 

 

Als we vreugde willen ervaren, die God voor ons en in ons wil voortbrengen, moeten we de liefde voor 

deze wereld opzij zetten en ons verheugen in de wetenschap dat: 

“Rom. 5:8: ……….God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog 

zondaars waren. 

Maar Zijn dood was slechts het einde van het begin, het graf is leeg, Christus is opgestaan, en omdat 

Christus leeft, kunnen we morgen onder ogen zien. 

God heeft al overwonnen en de overwinning uitgeroepen voor Zichzelf en voor allen die in Christus 

zijn:  

“1 Kor. 15:55 en 57: 55 Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?........................... 57 

Maar Gode zij dank, Die ons de overwinning geeft door onzen Heere Jezus Christus. 
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“1 Kor. 1:18-19: 18 Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar 

ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;19 Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen 

doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken. 

Dit is de reden waarom Paulus vrijmoedig over heiligen kon spreken: 

“1 Kor. 1:8-9: 8 Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van 

onzen Heere Jezus Christus.9 God is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot de gemeenschap van 

Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. 

Terwijl het geluk verdwijnt in een wereld die voorbestemd is om door haar Schepper te worden 

veroordeeld, kunnen wij vreugde hebben omdat: 

“2 Kor. 5:7: Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. 

En hoewel we: 

“2 Kor.4:8-10: 8……………….in alles verdrukt worden, doch niet benauwd; twijfelmoedig, doch niet 

mismoedig;9 Vervolgd, doch niet daarin verlaten; nedergeworpen, doch niet verdorven;10 Altijd de 

doding van den Heere Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam 

zou geopenbaard worden. 

“Psalm 5:11: Maar laat verblijd zijn allen, die op U betrouwen, tot in eeuwigheid; laat hen juichen, 

omdat Gij hen overdekt; en laat in U van vreugde opspringen, die Uw Naam liefhebben. 

“Rom. 5:1-2: 1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere 

Jezus Christus;2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke 

wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 
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