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              Vergezellen de heiligen uit de hemel de Heiland bij Zijn tweede komst? 

                                                              Berean Bible Society 

“Matth. 25:31:  En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen 

met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 

Als de heiligen de Heer Jezus vergezellen terwijl Hij uit de hemel neerdaalt als de overwinnende Koning 

der Koningen, zouden ze uit minstens één van twee categorieën moeten komen. Ze zouden afkomstig 

zijn van Joodse heiligen, die  hoop op het aardse Koninkrijk hebben, of van leden van het Lichaam van 

Christus die een hemelse hoop hebben. De Schrift spreekt beide groepen aan over een dergelijk 

mogelijke deelname. 

*-- De Heer vertelde de Oud Testamentische heiligen dat ze de dood konden verwachten en Hij 

vertelde hen wat er na de dood met hen gebeurde. God zei tegen hen: 

 “Job. 34:15: Alle vlees zou tegelijk den geest geven, en de mens zou tot stof wederkeren. 

“Prediker 12:7: En dat het stof wederom tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God 

keert, Die hem gegeven heeft. 

“Job 14:10-13: 10 Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan? 

11 De wateren verlopen uit een meer, en een rivier droogt uit en verdort;12 Alzo ligt de mens neder, en 

staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt 

worden.13 Och, of Gij mij in het graf verstaakt, mij verborgt, totdat Uw toorn zich afkeerde; dat Gij mij 

een bepaling steldet, en mijner gedachtig waart! 

Uit deze teksten leren we dat de hele mensheid zal sterven, dat hun lichamen tot stof zullen terugkeren, 

dat de geest terugkeert naar God, maar dat de ziel pas zal herrijzen nadat God ’s toorn in de Verdrukking 

voorbij is. Deze specifieke beschrijvingen zijn in ieder geval van toepassing op de Koninkrijksheiligen 

van Israël. 

---Koninkrijksheiligen omvatten alle gelovigen in het Oude Testament (zowel vóór als na Abraham), de 

evangelieverslagen, de vroege Handelingen en degenen uit de komende verdrukking. 

---Wij verwijzen naar deze heiligen omdat ze hopen op het Koninkrijk, omdat zij geloofden in een 

opstanding tot eeuwig leven. Voor hen zal dit in het Duizendjarig Koninkrijk worden vervuld. Job zei vol 

vertrouwen: 

“Job 14:14: Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijns strijds hopen, totdat 

mijn verandering komen zou. 

“Job 19:25-27: 25 Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;26 En 

als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen;27 Denwelken 

ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde; mijn nieren verlangen zeer 

in mijn schoot. 

 

*--Hoewel het waar is, legt Prediker 3:21 uit dat bij de dood "de adem van de mens die omhoog 

gaat"……,  

“Prediker 3:21: Wie merkt, dat de adem van de kinderen der mensen opvaart naar boven, en de adem 

der beesten nederwaarts vaart in de aarde? 
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-------de werkelijke identiteit van deze heiligen op aarde bleef. Het onthouden van twee passages maakt 

dit duidelijk. Hoewel zijn geest naar God zou terugkeren, begreep Job feitelijk dat hij verborgen zou 

worden in het graf en pas zou worden opgewekt nadat de goddelijke toorn van de Verdrukking voorbij 

was en God de hemel had gezuiverd. Tot die tijd verwachtte hij dat hij Job 14:14 zou doen.  

“Job 14:14: Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijns strijds hopen, totdat 

mijn verandering komen zou. 

Dit komt overeen met het getuigenis van Petrus over "de patriarch David... dat hij zowel dood als 

begraven is... Want David is niet naar de hemel opgestegen", zie Handelingen 2: 29-34: 

“29 Gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van den patriarch David, dat hij 

beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op dezen dag.30 Alzo hij dan een profeet 

was, en wist, dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lenden, zoveel het vlees 

aangaat, den Christus verwekken zou, om Hem op zijn troon te zetten;31 Zo heeft hij, dit voorziende, 

gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees 

verderving heeft gezien.32 Dezen Jezus heeft God opgewekt; waarvan wij allen getuigen zijn.33 Hij dan, 

door de rechter hand Gods verhoogd zijnde, en de belofte des Heiligen Geestes, ontvangen hebbende 

van den Vader, heeft dit uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.34 Want David is niet opgevaren in de 

hemelen; maar hij zegt: De Heere heeft gesproken tot Mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand. 

Ook David was niet naar de hemel opgevaren, noch verwachtte hij een wederopstanding vóór het 

Duizendjarige Koninkrijk. Waar waren Job, Abraham en David dan? Uit de bovenstaande teksten blijkt 

dat hun geest terugkeerde naar God, en dat hun lichamen terugkeerden tot stof in het graf. Gebaseerd 

op de beschrijving van de locatie van de doden in Lukas 16:19-31………………: 

“19 En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag 

vrolijk en prachtig.20 En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol 

zweren; 21 En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens, die van de tafel des rijken vielen; maar 

ook de honden kwamen en lekten zijn zweren.22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de 

engelen gedragen werd in den schoot van Abraham.23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als 

hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot.24 

En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner, en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers 

in het water dope, en verkoele mijn tong; want ik lijde smarten in deze vlam.25 Maar Abraham zeide: 

Kind, gedenk, dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade; en nu wordt 

hij vertroost, en gij lijdt smarten.26 En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote klove gevestigd, 

zodat degenen, die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, van daar 

tot ons overkomen.27 En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijns vaders huis;28 Want 

ik heb vijf broeders; dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging.29 

Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen.30 En hij zeide: Neen, vader 

Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heenging, zij zouden zich bekeren.31 Doch Abraham 

zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waren het, dat er iemand 

uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. 

……………..en de belofte van de Heiland aan de dief aan het kruis in Lukas 23 :43…………:  

“En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het Paradijs zijn. 

………………en samen met Lukas' uitleg over David in Handelingen 2:29-34  hebben we een compleet 

beeld van waar de heiligen van het Koninkrijks momenteel verblijven. Wij geloven dat hun geest in de 
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hemel  bij God verblijft, terwijl hun ziel in het midden van de aarde rust met hun lichaam in het graf, 

tot hun opstanding in het Duizendjarige Koninkrijk. 

 

*-- Sommigen suggereren dat Paulus leerde dat Koninkrijksheiligen naar de hemel werden gebracht 

toen hij over de Heer Jezus Christus sprak: Ef. 4:8: 

“Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en 

heeft den mensen gaven gegeven. 

Dit is echter niet wat deze tekst leert: “de gevangenis gevangen genomen” is een militaire term voor 

zegevierende verovering, en degenen in de tijd van Paulus waren bekend met dit concept.  Wanneer 

een leger een land veroverde, nam het gevangenen als slaven en paradeerde hen in een zegevierend 

vertoon het land uit en terug naar de steden van hun thuisland. Paulus zei dat toen de Heer Jezus 

Christus naar de hemel opsteeg, Hij een zegevierend vertoon van Zijn overwinning over de dood en 

het graf maakte. Op deze manier leidde Hij de gevangenschap gevangen en verzekerde Hij al Zijn 

heiligen van een toekomstige opstanding. 

 

*--Met dit alles in gedachten concluderen we dat noch het Oude Testament, noch de Evangelieheiligen, 

noch zelfs de heiligen uit de Verdrukking de Heer Jezus Christus zullen vergezellen wanneer Hij in deze 

opstanding naar de hemel terugkeert. In plaats daarvan wachten ze op aarde op Hem tot de tijd dat ze 

zullen worden opgewekt tot het eeuwige leven op aarde in het Duizendjarige Koninkrijk en daarbuiten. 

 

*-- In duidelijke bewoordingen legt de apostel Paulus uit dat gelovigen uit het Lichaam van Christus de 

Verlosser in Zijn terugkeer als Koning niet zullen vergezellen. Hij vertelde degenen in Thessaloniki: 2 

Thess. 1:7-8.  

“7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking  met ons, in de openbaring van den Heere Jezus van den 

hemel met de engelen Zijner kracht;8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet 

kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.  

De King James Bible spreekt in vers 7 van “rest with us”: 

“2 Thess. 1:7: And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from 

heaven with his mighty angels, 

Wij zullen de Heiland niet vergezellen bij Zijn terugkeer als de overwinnende Koning, omdat wij zullen 

rusten. De heilige engelen zullen Hem echter vergezellen. 

 

*-- In Matth. 25:31 verwees de Heiland naar deze tijd door te zeggen:..... 

“En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan 

zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. 

*-- Openbaring 19:14 beschrijft deze engelen die de Heiland vergezellen als: 
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“En de heirlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad. 

Door het hele boek Openbaring heen wordt er over de heilige engelen gesproken met betrekking tot 

de uitstorting van Gods toorn tijdens de Verdrukking. Blijkbaar zullen zij bij de wederkomst in een 

soortgelijke hoedanigheid doorgaan. Zowel in Openbaring 19:14 als in Openbaring 15:6……………: 

“En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met rein en 

blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels. 

……………………wordt beschreven dat zij gekleed zijn in zuiver wit en rein lijnwaard, om hun heilige 

toestand te benadrukken. Ze worden omschreven als legers om hun kracht en bekwaamheid te 

benadrukken onder hun Opperbevelhebber. 
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