De algenoegzame, veel overvioediger genade van de God van alle genade

Door pastor JC O'Hair

Volgens 1 Petrus 5:10 wordt de God van de Bijbel “DE GOD VAN ALLE GENADE” genoemd. Volgens 2
Korintiérs 9:8:

“En God is machtig alle genade te doen overvioedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle
genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Van Gods heiligen wordt verwacht dat zij goede werken doen, dat zij standvastig, onbewegelijk en
'ALTIJD OVERVLOEDIG' zijn in het werk van de Heer. Zie 1 Korintiérs 15:58:

“Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk des
Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

De apostel Paulus, die door de Heilige Geest werd opgedragen om zoveel te zeggen over de ‘al
genoegzame’, ‘overvloedige’ genade van de God van alle genade, zei iets dat geen enkele levende
heilige op dit moment zal zeggen:

“1 Kor. 15:10: Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is,
is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade
Gods, Die met mij is.

We zouden ons kunnen afvragen: “Hoeveel genade is alle genade?” God is de God van alle genade; en
alle genade is beschikbaar voor iedere heilige. leder mens die een heilige is, is een heilige door Gods
genade. Dit betekent dat voor elke geredde persoon op deze aarde geldt:

“Ef.2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Van geen enkele “niet gered” persoon wordt door God verwacht dat hij werkt voor Zijn genade of voor
eeuwige verlossing in deze huidige eeuw en bedeling van genade.

“Titus 2:11: Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

Merk op wanneer de eeuwige alwetende God van alle genade deze universele genade voor ogen had
(maar geen universele verlossing), en hoe het eruit zag:

“2 Tim. 1:9-10: 9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze
werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden
der eeuwen; 10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die
den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het
Evangelie;

OVERVLOEDIGE ZONDE , OVERVLOEDIGE GENADE

Over WET en GENADE lezen we in Johannes 1:17 en Romeinen 5:20 en 21:

“Joh. 1:17: Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus
geworden.



“Rom. 5:20-21: 20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar
de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvioedig geweest; 21 Opdat, gelijk de
zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het
eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

Samen met Johannes 1:17 moeten we ook Johannes 1:16 lezen:
“En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor (= op) genade.
Genade op genade is genade in overvloed.

Als u voor een korte tijd bovennatuurlijke kracht zou krijgen om alle goddeloze gedachten, woorden en
daden, van de meer dan twee miljard mensen die nu in het zogenaamde Christendom en in alle
heidense landen leven, te aanschouwen en waar te nemen, zou u meer weten over de betekenis van
‘overviloedige zonde’. Maar waar de zonde overvloedig was, was en is de genade 'veel meer
overvloedig'.

Dit betekent dat de verachtelijkste van de verachtelijksten, de meest verdorven persoon op aarde, en
alle andere leden van het menselijk ras, variérend van de meest morele, welwillende, oprechte,
gewetensvolle, ijverige, religieuze persoon tot de meest verdorvene, Gods reddende overvloedige
genade kan vinden om de zelfingenomen, respectabele zondaar of de slechte, onrechtvaardige
crimineel, in een heilige te veranderen, zonder enige goede werken of religieuze handelingen van de
kant van één van hen.

Verlossing is een geschenk van God.

“Rom. 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven,
door Jezus Christus, onzen Heere.

Gerechtigheid is het geschenk van Gods genade.

GODS ANTWOORD OP DE VRAAG VAN JOB

Aangezien het onfeilbare Woord van de onfeilbare God duidelijk stelt dat geen enkel onrechtvaardig
persoon het koninkrijk van God kan binnengaan of in de hemel kan komen (1 Korintiérs 6:9), en verder
in niet mis te verstane taal stelt: “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één” (Romeinen 3:10), zou ieder
weldenkend, rationeel persoon op deze aarde zich bij Job moeten aansluiten door niet alleen de vraag
uit Job 25:4 met hem te stellen, maar hij zou ook nooit, nooit een dag of een uur voorbij laten gaan
zonder ijverig te zoeken totdat de vraag is beantwoord. Dan zou hij geen moment moeten verliezen bij
de beslissing om de reiniging en de rechtvaardiging te ontvangen waar Job zich zorgen over maakte
toen hij deze vraag stelde:

“Job 25:4: Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God, en hoe zou hij zuiver zijn, die van een vrouw
geboren is?

Hoe kan een kind van Adam van zijn zonden worden gereinigd? Hoe kan hij een rechtvaardig mens
worden? De religies van de wereld hebben duizenden vervangende speculaties en valse hoop geboden;
ze zijn door Satan, de god van deze eeuw, geleid om een groot aantal nutteloze religieuze plannen te
bedenken om voor de zonde te boeten en de zondaar geschikt te maken voor één of ander bestaan na
de dood.



Het is altijd waar, zoals geschreven staat in Spreuken 16:25 en in Lukas 16:15 (de woorden van de Heer
Jezus):

“Spr. 16:25: Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.

“Lukas 16:15: En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent
uw harten; want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.

Satan vindt het heerlijk om de geest, van zelfs de kerkleden in zogenaamde Christelijke landen, te
bederven van de eenvoud die in Christus is. Zie 2 Korintiérs 11:1 tot 3:

“1 Och, of gij mij een weinig verdroegt in de onwijsheid; ja ook, verdraagt mij!12 Want ik ben ijverig over
u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te
stellen, namelijk aan Christus.3 Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang Eva door haar
arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid,
die in Christus is.

Satan, getransformeerd in een engel des lichts, 2 Kor. 11:14, heeft duizenden en duizenden misleide
religieuze mannen en vrouwen om hem te helpen erin te slagen de verdoemelijke ketterij binnen te
halen en religieuze kerkleden uit de genade van God te verwijderen. Hij zorgt ervoor dat ze op een
ander evangelie vertrouwen. Zie 2 Korintiérs 11:1 tot 3 (zie boven) en 2 Korintiérs 11:13 tot 15... 2 Petrus
2:1en 2 en Galaten 1:6 tot 9:

“2 Kor. 11:13-15: 13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in
apostelen van Christus.14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des
lichts.15 Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zij dienaars der
gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.

“2 Petr. 2:1-2: 1 En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars
zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heefft,
verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende;2 En velen zullen hun verderfenissen
navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden.

“Gal. 1:6-9: 6 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus
geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;7 Daar er geen ander is; maar er zijn
sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.8 Doch al ware het ook, dat
wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben,
die zij vervloekt.9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een
Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.

In Handelingen 15:24 wordt ons verteld dat de zielen van de slachtoffers van de religieuze
boodschappers, die het evangelie van genade verdraaien en de genade van God frustreren, worden
ondermijnd.

“Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd
hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet
onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden;

JOB’S VRAAG BEANTWOORD IN GALATEN

Als we Galaten 2:11 tot 15 lezen.................:



“11 En toen Petrus te Antiochie gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te
bestraffen was.12 Want eer sommigen van Jakobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen;
maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelven af, vrezende degenen, die uit de
besnijdenis waren.13 En ook de andere Joden veinsden met hem; alzo dat ook Barnabas mede
afgetrokken werd door hun veinzing.14 Maar als ik zag, dat zij niet recht wandelden naar de waarheid
van het Evangelie, zeide ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid: Indien gij, die een Jood zijt, naar
heidense wijze leeft, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze
te leven?15 Wij zijn van nature Joden, en niet zondaars uit de heidenen;

................ en zien hoe Petrus door religieuze broeders tot compromissen werd aangezet, moeten we
aandachtig luisteren naar Paulus' woorden tot Petrus in Galaten 2:16, wat inderdaad is het het
antwoord op een deel van Jobs vraag: “Hoe zou dan een mens rechtvaardig zijn bij God?” Totdat we de
waarheid van Galaten 2:16 kennen, kunnen we niet verwachten de waarheid over ‘alle’ genade, in
Paulus’ brief aan de Efeziérs, te begrijpen.

Luister naar Galaten 2:16:

“Doch wetende, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof
van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd
worden uit het geloof van Christus, en niet uit de werken der wet; daarom dat uit de werken der wet
geen vlees zal gerechtvaardigd worden.

Petrus heeft deze grote waarheid ongetwijfeld geweten. Was hij het vergeten? Hebben religieuze
broeders zoveel druk op hem uitgeoefend dat hij de waarheid vergat die hij ooit kende? Dit is prachtig
nieuws, goed nieuws voor de mensheid. Accepteer het tegen de volledige nominale waarde. Geloof
het met heel uw hart. De dwaze Galaten keerden zich tegen Paulus toen hij probeerde te voorkomen
dat ze uit de genade zouden vallen. Zie Galaten 5:1 tot 4:

“1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het
juk der dienstbaarheid bevangen.2 Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut
zal zijn.3 En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de
gehele wet te doen.4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt
van de genade vervallen.

Als u vandaag Gods ‘alle genade’-boodschap verkondigt, kunt u in de problemen komen met
religieuze kerkleden, maar u zult goed bij de Heer staan.

De brief aan de Galaten had geadresseerd moeten zijn: “Aan de UITZINNIGE (= dwaze) GALATEN.” Zie
Galaten 3:1:

“O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn;
denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde?

'ONRUSTSTOKERS' hadden hen 'dwaas' gemaakt. Zie Galaten 5:12... Handelingen 15:24:
“Gal. 5:12: Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!

“Hand. 15:24: Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met
woorden ontroerd hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden
worden, en de wet onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden;



Zij verontrustten hen door de genadeboodschap, die Paulus ontving door openbaring van Christus, te
verdraaien. Zie Galaten 1:11 tot 13:

“11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar
den mens.12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de
openbaring van Jezus Christus.13 Want gij hebt mijn omgang gehoord, die eertijds in het Jodendom
was, dat ik uitnemend zeer de Gemeente Gods vervolgde, en dezelve verwoestte;

De God van alle genade zal elke religieuze boodschapper oordelen die de genade van God frustreert
en het evangelie van genade verdraait door de oudtestamentische sacramenten en religieuze
handelingen van Israél over te brengen naar dit huidige tijdperk en de bedeling (= uitdeling) van genade.
Paulus kreeg de opdracht te schrijven:

“Gal. 5:12: Och, of zij ook afgesneden werden, die u onrustig maken!
Christenen zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Zie Galaten 3:25... Romeinen 6:14:
“Gal. 3:25: Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder den tuchtmeester.

“Rom. 6:14: Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de
genade.

De religieuze, zelfingenomen wetshandhavers uit de tijd van Paulus haatten hem omdat hij in
Handelingen 13:39 predikte:

“En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen
een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.

Toen hij zei: “ziet, wij keren ons tot de heidenen. (Hand. 13:46), en hun rechtvaardiging uit genade en
door het geloof in het volmaakte verlossende werk van de Heer Jezus Christus predikte, stenigden de
religieuze wetshandhavers hem totdat zij dachten dat hij dood was:

“Hand. 14:19-21: 19 Maar daarover kwamen Joden van Antiochié en lkonium, en overreedden de
scharen, en stenigden Paulus, en sleepten hem buiten de stad, menende, dat hij dood was.20 Doch als
hem de discipelen omringd hadden, stond hij op, en kwam in de stad; en des anderen daags ging hij
met Barnabas uit naar Derbe. 21 En als zij derzelve stad het Evangelie verkondigd en vele discipelen
gemaakt hadden, keerden zij weder naar Lystre, en Ikonium, en Antiochié;

Enkele jaren later gaf de Heer Paulus de opdracht te schrijven over de 'uitverkorenen' en de 'rest' van
de religieuze, zelfingenomen wetshandhavers. De 'uitverkorenen' vonden de gerechtigheid die zij
zochten; maar de rest was verblind. Zo verdeelde God Israél in de tijd van Paulus in twee groepen.

“Rom. 9:29-33: 29 En gelijk Jesaja te voren gezegd heeft: Indien de Heere Sebaoth ons geen zaad had
overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden, en Gomorra gelijk gemaakt geweest.30 Wat zullen wij
dan zeggen? Dat de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen
hebben, doch de rechtvaardigheid, die uit het geloof is.31 Maar Israél, die de wet der rechtvaardigheid
zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen.32 Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het
geloof, maar als uit de werken der wet, want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;33
Gelijk geschreven is: Ziet, Ik leg in Sion een steen des aanstoots, en een rots der ergernis; en een iegelijk,
die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

Vervolgens voegde Paulus er ongeveer 60 n.Chr. aan toe:



“Rom. 11:5-6: 5 Alzo is er dan ook in dezen tegenwoordigen tijd een overblijfsel geworden, naar de
verkiezing der genade.6 En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken; anderszins is
de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer; anderszins is
het werk geen werk meer.

GODS GENADE AANVAARDEN DOOR GELOOF

De God van alle genade zal met veel plezier Zijn oneindige, reddende genade schenken aan ieder kind
van Adam dat bereid is die genade van God te ontvangen. Het is overvloedige genade. Maar het is
genade die geen mens kan verdienen door goede werken of religieuze daden. Het allerbeste nieuws
dat het hele ras van Adam kan horen, staat opgetekend in de eerste acht verzen van het vierde
hoofdstuk van Romeinen. Eén van deze verzen luidt: ‘Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken
God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken’. (Rom. 4:6).

Ongeveer vijftien eeuwen lang hield God Zijn religieuze natie onder de WET, besloten tot op het geloof
dat daarna zou worden geopenbaard. Zie Galaten 3:23:

“Doch eer het geloof kwam, waren wij onder de wet in bewaring gesteld, en zijn besloten geweest tot
op het geloof, dat geopenbaard zou worden.

Op de Sinai ontving Israél een juk dat geen enkele Israéliet kon dragen. Zie Handelingen 15:10:

“Nu dan, wat verzoekt gij God, om een juk op den hals der discipelen te leggen, hetwelk noch onze
vaders, noch wij hebben kunnen dragen?

Zij konden niet verdragen wat er werd gezegd toen God zei: ‘Gij zult, en gij zult niet” Zie Hebreeén
12:20:

“Want zij konden niet dragen, hetgeen er geboden werd: Indien ook een gedierte den berg aanraakt,
het zal gestenigd of met een pijl doorschoten worden.

In Psalm 14:2 en 3 wordt ons verteld dat God tijdens de regering van de WET vanuit de hemel naar
beneden keek om te zien of er op aarde een rechtvaardig mens was die niet zondigde. Prediker 7:20:

“Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet, en niet zondigt.

Hij vond er niet één. Enkele jaren later keek Hij vanuit de hemel neer op Zijn heilige, zondeloze Zoon
en zei: “Matth. 17:5: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb”. Deze geliefde
Zoon zei: “Joh. 8:29: Ik doe altijd, wat Hem behagelijk is”. En: “Joh. 8:46: Wie van u overtuigt Mij van
zonde?

Deze Zoon, die verwekt werd door de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, was heilig, onnozel,
onbesmet en afgescheiden van zondaars. Hebreeén 7:26:

“Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, onnozel (=onschuldig), onbesmet, afgescheiden
van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden;

Aan het kruis van Golgotha werd deze zondeloze Zoon tot zonde gemaakt, opdat gelovige zondaars tot
gerechtigheid van God in Hem gemaakt zouden worden. 2 Korinthiérs 5:21:

“Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden
rechtvaardigheid Gods in Hem.



DE RECHTVAARDIGHEID VAN GOD IN CHRISTUS

Wat moet een onrechtvaardige zondaar doen om 'in Christus' te zijn en de gerechtigheid van God te
ontvangen? Ontvang Christus en Gods gerechtigheid en het eeuwige leven door geloof.

Redding, gerechtigheid en eeuwig leven zijn allemaal gaven van God; “niet uit werken, “opdat niemand
roeme”, zie Efeziérs 2:8 en 9 en Romeinen 6:23 en Romeinen 5:17 tot 21:

“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

“Rom. 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven,
door Jezus Christus, onzen Heere.

“Rom. 5:17-21: 17 Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien enen, veel
meer zullen degenen, die den overvioed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het
leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.18 Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld
gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over
alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien
enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen
velen tot rechtvaardigen gesteld worden.20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad
te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvioedig
geweest; 21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door
rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

Alleen de 'gerechtigheid van God' zal een mens in de hemel toelaten. leder mens kan de 'gerechtigheid
van God' verkrijgen, namelijk uit genade en door het geloof in de Heer Jezus Christus en Zijn volmaakte
verlossingswerk.

Laten we biddend en serieus Romeinen 4:4 en 5 overwegen, en dan Romeinen 3:24 tot 28 en Efeziérs
l6en7:

“Rom. 4:4-5: 4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar
schuld.5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt
zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

“Rom. 3:24-28: 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in
Christus Jezus is;25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot
een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder
de verdraagzaamheid Gods;26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen
tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.27 Waar is
dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.28
Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

“Ef. 1:6-7: 6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den
Geliefde;7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden,
naar den rijkdom Zijner genade,

Als we deze prachtige uitspraken overwegen en onder gebed analyseren, laten we dan ook samen met
hen Romeinen 5:17 overwegen:



“Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen
degenen, die den overvioed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven
heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

In deze teksten over ‘genade’ en ‘rechtvaardiging’ (‘gerechtigheid’), die we hebben aangehaald, heeft
de Heilige Geest de wonderbaarlijkste waarheid gepresenteerd die ooit is verkondigd aan
veroordeelde, geruineerde, verloren zondaars, die allemaal absoluut hulpeloos en hopeloos zijn zonder
rechtvaardiging uit genade door geloof in Gods geliefde Zoon en Zijn volmaakte verlossende werk.

GOD VERLANGT, ACCEPTEERT EN BELOONT DE GOEDE WERKEN VAN GERECHTVAARDIGDE GELOVIGEN

God hield Zijn religieuze natie (Israél) ongeveer vijftien eeuwen lang gevangen onder de wet om hen
en de rest van het menselijk ras te leren dat de Wet was toegevoegd opdat de zonde zou toenemen;
............ Romeinen 5:20:

“Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder
geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;

................ zodat de Wet Israéls schoolmeester was om Israél tot Christus te brengen, zodat zij
gerechtvaardigd zouden kunnen worden door geloof in Christus, Galaten 3:24; dat Christus aan het
kruis stierf om Israél te bevrijden van de vloek van de Wet. Galaten 3:13.

“Gal. 3:24: Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof zouden
gerechtvaardigd worden.

“Gal.3:13: Christus heeft ons verlost van den vioek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want
er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.

Het betaamt ieder mens, die er werkelijk naar verlangt God te behagen, om tot de conclusie te komen
die staat opgetekend in Romeinen 3:28:

“Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

In Romeinen 4:4 hebben we geleerd dat niemand, hoe religieus of gewetensvol en oprecht ook, zich
een weg kan banen naar Gods genade of gerechtigheid kan bereiken door goede werken.

“Rom. 4:4: Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld.
In Romeinen 10:10 wordt ons verteld:
“Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met den mond belijdt men ter zaligheid.

“Rom. 8:33-34: 33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het, Die
rechtvaardig maakt.34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die
ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor ons bidt.

We lezen in Romeinen 4:6 over de zaligheid van de man aan wie de Heer gerechtigheid toerekent
zonder werken.

“Gelijk ook David den mens zalig spreekt, welken God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken;

“Rom. 4:5: Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt
zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.



In Romeinen 5:6 en 9 lezen we dat Christus stierf voor de goddelozen; dat de goddelozen die geloven,
gerechtvaardigd worden door het bloed van Christus.

“Rom. 5:6 en 9: 6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen
GESLOIVEN...veevveeeteiereeeeeiisissese i 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed,
zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.

In Efeziérs 1:6 en 7 hebben we geleerd dat de goddelozen, die geloven 'begenadigd' zijn in Christus,

“In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den
rijkdom Zijner genade, 7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der
misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,

In Romeinen 3:24 tot 28 leerden we (eerder genoemd) dat gelovigen vrijelijk gerechtvaardigd worden door
Gods genade, door geloof in het verlossende werk van de Heer Jezus, die aan het kruis de verzoening
werd voor de zonden van de hele wereld. Zie 1 Johannes 2:2:

“En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der
gehele wereld.

De gerechtvaardigde gelovige is van God; Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus. Zie Efeziérs 2:10:

“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft,
opdat wij in dezelve zouden wandelen.

“Rom. 8:30: En die Hij te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen
heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook
verheerlijkt.

In 1 Korintiérs 3:13 en 14 wordt ons verteld:

“13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur
ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.14 Zo iemands werk blijft, dat
hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen.

Maar houd Galaten 2:21 in gedachten:

“Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus
tevergeefs gestorven.

In Titus 2:11 wordt ons verteld:

“Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.

“Hebr.2:9: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen
geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood
smaken zou.

“1 Tim. 2:4-6: 4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.5 Want er
is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;6 Die Zichzelven
gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, ziinde de getuigenis te zijner tijd;

Hij werd tot zonde gemaakt, zodat gelovige zondaars tot gerechtigheid van God in Christus gemaakt
zouden worden:



“2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Het geloof van de gelovige wordt tot gerechtigheid gerekend. De gerechtigheid van God wordt
toegerekend aan de gelovige zondaar die God ontmoet op Golgotha en door geloof Christus ontvangt
als zijn Verlosser en zijn gerechtigheid. Christus is de gerechtigheid van de gelovige. 1 Korinthiérs 1:30:

“Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en
heiligmaking, en verlossing;

De zondaar, die de gerechtigheid van God niet ontvangt voordat hij deze wereld verlaat, zal niet
beloond worden voor zijn goede daden, maar zal voor eeuwig verloren gaan vanwege zijn slechte
daden en zijn ongeloof. Zie: Ezechiél 33:13, Openbaring 20:13 tot 15, Johannes 3:36, Johannes 3:16 tot
19). Romeinen 2:3 tot 11 en Openbaring 21:8.

“Ez. 33:13: Als Ik tot den rechtvaardige zeg, dat hij zekerlijk leven zal, en hij op zijn gerechtigheid
vertrouwt, en onrecht doet, zo zullen al zijn gerechtigheden niet gedacht worden, maar in zijn onrecht,
dat hij doet, daarin zal hij sterven.

“Op. 20:13-15: 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die
in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.14 En de dood en de hel werden
geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven
in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs.

“Joh. 3:36: Die in den Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven; maar die den Zoon ongehoorzaam is,
die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

“Joh. 3:16-19: 16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven
heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.17 Want God
heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld
door Hem zou behouden worden.18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft,
is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.19 En
dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad
dan het licht; want hun werken waren boos.

“Rom. 2:3-11: 3 En denkt gij dit, o mens, die oordeelt dengenen, die zulke dingen doen, en dezelve doet,
dat gij het oordeel Gods zult ontvlieden?4 Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en
verdraagzaamheid, en lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering
leidt?5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den
dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.6 Welke een iegelijk vergelden
zal naar zijn werken;7 Dengenen wel, die met volharding in goeddoen, heerlijkheid, en eer, en
onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven;8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid
ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden
worden;9 Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den
Jood, en ook van den Griek;10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt,
eerst den Jood, en ook den Griek. 11 Want er is geen aanneming des persoons bij God.

“Op. 21:8: Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders,
en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van
vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.
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GERECHTVAARDIGDE GELOVIGEN LEVEN UIT DE DOOD

In het vijfde hoofdstuk van Romeinen wordt aan de vervreemde, onrechtvaardige, dode kinderen van
Adam verteld dat zij verzoend en gerechtvaardigd kunnen worden door Gods genade, en leven kunnen
ontvangen:

“Rom. 5:17: Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer
zullen degenen, die den overviloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het
leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

Gerechtvaardigde, verzoende gelovigen worden geinstrueerd in Romeinen 6:13:

“Rom. 6:13: En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; maar stelt uzelven
Gode, als uit de doden levende geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.

“Rom. 5:21: Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door
rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere.

God keurt de goede werken van iemand, die niet vanuit de dood leeft, niet goed en beloont deze ook
niet. De zelfingenomen, morele, gewetensvolle religieuze, Christus-afwijzende, ongelovige, die
overvloedig is in goede werken, is net zo dood in Gods ogen als de slechte ongelovige die overvloedig
is in kwade werken. Er is een groot verschil tussen moreel en religieus zijn, en rechtvaardig en geestelijk
zijn. Afgezien van Gods genade en het werk van Christus aan het kruis, “is er niemand rechtvaardig;
niet één” en geen enkel kind van Adam leeft vanuit de dood.

Voor gelovigen, die levend zijn uit de dood, verzoend door de dood van Christus, Romeinen 5:9 tot 11,
worden........oel

“Rom. 5:9-11: 9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem
behouden worden van den toorn.10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den
dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 11 En niet
alleenlijk dit, maar wij roemen ook in God, door onzen Heere Jezus Christus, door Welken wij nu de
verzoening gekregen hebben.

................ worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, is dit Gods instructie betreffende goede
werken:

“1 Kor. 15:58: Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in
het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den Heere.

In hetzelfde vijftiende hoofdstuk van 1 Korinthiérs getuigde de apostel Paulus:

“1 Kor. 15:10: Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is
niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods,
Die met mij is.

GODS OVERVLOEDIGE GENADE VOOR OVERVLOEDIGE ZONDE EN VOOR OVERVLOEDIGE WERKEN

leder rationeel, denkend mens weet beslist dat de zonde overvloedig is. Om zich ooit van deze
waarheid bewust te kunnen zijn, zou God ieder lid van het menselijk ras moeten laten denken aan
Romeinen 5:20.......ccccvveecvveennnt
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“Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde meerder
geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;

.................... en de fouten en mislukkingen van de kinderen van Adam moeten getoetst aan de geboden
van God in de Tien Geboden, wetende dat zonde overtreding van de wet is. De wet werd op de Sinai
gegeven, zodat de zonde die door Adam in Eden binnenkwam, zou toenemen. “Door de wet is de kennis
van de zonde” en de hele wereld is schuldig voor God. Zie Romeinen 3:19 en 20:

“19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de wet zijn; opdat alle
mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij.20 Daarom zal uit de werken der
wet geen vilees gerechtvaardigd worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

Maar hoor opnieuw het goede nieuws in het laatste deel van Romeinen 5:20: “en waar de zonde
meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;. De schuldigste, gemeenste
zondaar kan Gods reddende, verlossende, overvloedige genade volkomen voldoende vinden om hem
te redden, te rechtvaardigen en te behouden. Het morele, oprechte, religieuze, niet-geredde lid van de
Kerk heeft dezelfde genade nodig.

Terwijl de verloste, gerechtvaardigde zondaar wordt bewaard door de genade en kracht van God, moet
hij voortgaan met het volhouden van het doen van goede werken, zie Titus 3:8:

“Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, die aan
God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die goed en nuttig zijn
den mensen.

Hij moet altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer, door de genade van God.

“2 Kor. 9:8: En God is machtig alle genade te doen overvioedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd,
alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Zoals de beste werken van de meest morele, religieuze, gewetensvolle en oprechte 'Christus-
afwijzende' persoon niet aanvaardbaar zijn voor God, zo is ook bij de meeste van deze respectabele
ongelovigen Gods Goddelijke genade niet aanvaardbaar. Net als Israél in Romeinen 10:1 tot en met 4
gaan zij, onwetend van Gods gerechtigheid, rond in een poging hun eigen gerechtigheid te vestigen,
terwijl ze weigeren zichzelf te onderwerpen aan de gerechtigheid van God, die bestaat uit geloof in
Christus Jezus.

“Rom. 10:1-4: 1 Broeders, de toegenegenheid mijns harten, en het gebed, dat ik tot God voor Israél doe,
is tot hun zaligheid.2 Want ik geef hun getuigenis, dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met
verstand.3 Want alzo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, en hun eigen gerechtigheid zoeken op
te richten, zo zijn zij der rechtvaardigheid Gods niet onderworpen.4 Want het einde der wet is Christus,
tot rechtvaardigheid een iegelijk, die geloofft.

Als we opnieuw de vraag stellen over de ‘alle genade’ van 2 Korintiérs 9:8, die God in overvloed kan
maken, zodat gelovigen die gered zijn door die algenoegzame genade, overvloedig kunnen zijn in goede
werken: “Hoeveel genade is alle genade?”, laten we ernstig proberen de volledige betekenis van
Efeziérs 1:3 te begrijpen, namelijk dat gelovigen gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de
hemel in Christus.

“Ef. 1:3: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle
geestelijke zegening in den hemel in Christus.
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Eris geen gebrek aan genade en geen gebrek aan geestelijke zegeningen. Het gebrek ligt aan de kant
van de gelovige; gebrek aan toegeéigend geloof; gebrek aan een echt verlangen en bereidheid om
aanspraak te maken op de genade en zegeningen. Natuurlijk kan er sprake zijn van een gebrek aan
geestelijke kennis.

Wie kan dan meten, berekenen of zelfs maar schatten de machtige kracht die God in Christus tot stand
bracht toen Hij Hem uit de doden opwekte en Hem ver boven alle heerschappij en macht in de hemelse
gewesten plaatste? In Efeziérs 1:19 tot 23 wordt ons verteld dat deze zelfde machtige goddelijke kracht
beschikbaar is voor alle gelovigen die 'begenadigd' zijn geworden in Christus en verlossing en vergeving
van zonden hebben ontvangen, in overeenstemming met de rijkdom van Gods genade, Efeziérs 1:6 en
7.

“Ef. 1:19-23: 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de
werking der sterkte Zijner macht,20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft
opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en
macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar
ook in de toekomende;22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente
gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles
in allen vervult.

“Ef.1:6-7: 6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den
Geliefde;7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden,
naar den rijkdom Zijner genade,

Wie kan de 'de rijkdom van Gods genade' meten, berekenen of schatten? Lees Efeziérs 2:7 voordat u
deze vraag probeert te beantwoorden.

“Ef.2:7: Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door
de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Terwijl we meten, berekenen en schatten, kunnen we ons afvragen: “Hoe zit het met Efeziérs 3:20?”:

“Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken, naar de
kracht, die in ons werkt,

Zo hebben we geleerd dat de almachtige God Zijn onbeperkte kracht en Zijn onbeperkte genade
beschikbaar heeft gesteld voor degenen die Zijn kinderen zijn door geloof in de Heer Jezus Christus, en
dat Hij hen heeft gezegend alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Zeker, God, Die wil dat alle mensen gered worden door het geloof in Zijn Zoon, die Zichzelf als een
losprijs voor allen gaf........... , zie 1 TimothelUs 2:4 tot 6:

“4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.5 Want er is één God,
er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;6 Die Zichzelven gegeven heeft tot
een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;

.............. zal ervoor zorgen dat al Zijn geredde kinderen volledig kunnen profiteren van Zijn onbeperkte
genade, Zijn genade en Zijn onbeperkte kracht en Zijn onbeperkte geestelijke zegeningen in den hemel
in Christus. Bovendien wil Hij niet dat ze ook maar één moment de eis van Kolossenzen 3:17 vergeten:

“En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus,
dankende God en den Vader door Hem.
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DE BEDELING DER GENADE GODS VOOR DE HEIDENEN

“Rom. 5:20: Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de
zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;

“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2
Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij
door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren
geschreven heb;

.................... zien we een heel bijzondere genade voor de Heidenen; laten we dan biddend en zorgvuldig
enkele andere Schriftgedeelten overwegen die de afschuwelijke geestelijke toestand beschrijven, de
verschrikkelijke, zondige toestand van de Heidenen uit die tijd dat Paulus in Handelingen 13:46 zei:

“Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het
Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij hetzelve verstoot, en uzelven des eeuwigen
levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen.

Hij schreef in zijn afscheidsboodschap over Gods eeuwige 'GENADE'-doel, en er vervolgens aan
toevoegde:

“2 Tim. 1:9-11: 9 Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze
werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden
der eeuwen; 10 Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, Die
den dood heeft te niet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het
Evangelie; 11 Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;

In deze studie en overweging zullen we zeker leren waarom die geruineerde Heidenen de
‘algenoegzame’ genade nodig hadden, de ‘overvioedige’ genade, de ‘veel meer’, ‘overvioedige’ genade
van de God van alle genade. Dit is eveneens de grootste behoefte van ieder lid van de mensheid in dit
jaar, 1955 na Christus. (en eris nu, in 2024, nog niets veranderd).

Let opnieuw op Romeinen 5:20:

“Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de zonde
meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;

En nu Ef. 3:1-3:

“1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2 Indien
gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij
door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren
geschreven heb;

Merk op dat in Galaten 1:11 en 12 het 'GENADE'-evangelie aan Paulus werd gegeven door de
openbaring van Jezus Christus:

“11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar
den mens.12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de
openbaring van Jezus Christus.

NIET de grote opdrachten van Matthels 28:19 en 20 en Markus 16:14 tot 16:
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“Matth. 28:19-20: 19 Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des
Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.20
En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

“Markus 16:14-16: 14 Daarna is Hij geopenbaard aan de elven, daar zij aanzaten, en verweet hun hun
ongelovigheid en hardigheid des harten, omdat zij niet geloofd hadden degenen, die Hem gezien
hadden, nadat Hij opgestaan was.15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, predikt het
Evangelie aan alle kreaturen.16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die
niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.

“voor u, die heidenen zijt” (Ef, 3:1).

Volgens 1 Kor. 12:2:

“Gij weet, dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heengetrokken, naar dat gij geleid werdt.

Volgens 1 Thess. 1:10:

“En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus,
Die ons verlost van den toekomenden toorn.

Volgens 1 Kor. 6:9-11:

“9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven?10 Dwaalt niet;
noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die bij mannen
liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het
Koninkrijk Gods beérven. 11 En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd,
maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods;

Volgens Ef. 2:1-6; 2:11-12 en Ef.4:18:

“Ef.2:1-6: 1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;2
In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der
lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;3 Onder dewelke ook wij allen
eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der
gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;4 Maar God, Die rijk is
in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,5 Ook toen wij dood waren
door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),6 En
heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

“Ef. 2:11-12: 11 Daarom gedenkt, dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid
genaamd werdt van degenen, die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiedt;12
Dat gij in dien tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israéls, en vreemdelingen van
de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

“Ef. 4:18: Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die
in hen is, door de verharding huns harten;

Volgens Kol. 1:21 en Kol. 2:13:

Kol. 1:21: En Hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, en vijanden door het verstand in de boze werken,
nu ook verzoend,
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“Kol. 2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend
gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;

We zien dat die Heidenen uit de eerste eeuw de ‘veel meer’ ‘overvioedige’ genade van de God van alle
genade nodig hadden. En jij? Ik had het net zo hard nodig als zij. Mijn getuigenis is Efeziérs 1:6 en 7 en
Galaten 6:14.

“Ef .1:6-7: 6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den
Geliefde;7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden,
naar den rijkdom Zijner genade,

“Gal. 6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus
Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

DE BEDELING DER VERBORGENHEID GEOPENBAARD

Misschien heeft ieder gered persoon werkelijk de Geest van wijsheid en openbaring nodig om de ogen
van zijn begrip zo verlicht te hebben, Efeziérs 1:15 tot 17, dat hij de betekenis van “de bedeling der
genade” van Efeziérs 3:2 kan begrijpen, “de gemeenschap der verborgenheid” genoemd in Ef. 3:9.

“Ef.1:15-17: 15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de
liefde tot al de heiligen,16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mijn gebeden;17 Opdat
de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve den Geest der wijsheid en der
openbaring in Zijn kennis;

“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij,
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus;

Het Griekse woord dat met 'bedeling' is vertaald, is in Lukas 16:2: 'rentmeesterschap'. De apostel Paulus
was de rentmeester van de Heer. Hij was Christus' trouwe beheerder van de verborgenheid van God.
Zie 1 Korinthiérs 4:1 tot 4:

“1 Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods.2
En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde.3 Doch mij is voor het minste,
dat ik van ulieden geoordeeld worde, of van een menselijk oordeel; ja, ik oordeel ook mijzelven niet. 4
Want ik ben mijzelven van geen ding bewust; doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd; maar Die mij
oordeelt, is de Heere.

ledere dienstknecht van Christus zou dat moeten zijn. Paulus getuigde in 1 Korintiérs 9:17:

“Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon, maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel
toebetrouwd.

Als we het getuigenis van Paulus in 1 Korintiérs 3:10 lezen, moeten we zeker geloven dat, voor zover
het het genade-evangelie en de bedeling voor de Heidenen betreft, Paulus de 'hoofdbeheerder' van
Christus was.

“1 Kor. 3:10: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament
gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.
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Hij maakte zijn ambt als apostel voor de Heidenen groot. Zie Romeinen 11:13; 1 Timotheis 2:7; 2
Timothels 1:11:

“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn
bediening heerlijk;

“1Tim. 2:7: Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet),
een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.

“2 Tim 1:11: Waartoe ik gesteld ben een prediker, en een apostel, en een leraar der heidenen;

God riep Paulus door Zijn genade om Zijn Zoon, in Paulus, te openbaren, zodat Paulus Hem onder de
Heidenen zou kunnen prediken. Zie Gal. 1:15-16:

“15 Maar wanneer het Gode behaagd heeft, Die mij van mijner moeders lijf aan afgezonderd heeft, en
geroepen door Zijn genade,16 Zijn Zoon in mij te openbaren, opdat ik Denzelven door het Evangelie
onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te rade gegaan met viees en bloed;

In 2 Timothels 1:12 sprak de apostel Paulus over zijn 'onderpand'. Paulus leed als een boosdoener in
de gevangenis, voor Christus en de Heidenen. Zie Efeziérs 3:1, 6:19 en 20; 2 Timothels 2:8 en 9 en
Kolossenzen 4:3 en 4:

“2 Tim. 1:12: Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijde, maar word niet beschaamd, want ik weet,
Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd, dat Hij machtig is, mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren
tot dien dag.

“Ef. 3:1: Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.

“Ef. 6:19-20: 19 En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met
vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;20 Waarover ik een gezant
ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

“2 Tim. 2:8-9: 8 Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, Welke is uit den zade
Davids, naar mijn Evangelie;9 Om hetwelk ik verdrukkingen lijde tot de banden toe, als een
kwaaddoener; maar het Woord Gods is niet gebonden.

“Kol. 4:3-4: 3 Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de
verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben;4 Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk
ik moet spreken.

Waarom werd de 'bedeling' (betekent: uitdeling) of 'rentmeesterschap' of 'beheer' van de genade van God
voor de Heidenen vanaf het begin van de wereld de bedeling van de verborgenheid, “verborgen in
God” genoemd? Efeziérs 3:9:

“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van
alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;

Waarom wachtte de alwetende God zo lang voordat Hij de twee grote verborgenheden van Romeinen
11:25 en Efeziérs 3:2 en Kolossenzen 1:24 tot 26 openbaarde? Zie de teksten:

“Rom. 11:25: Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs Zzijt,
bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israél gekomen is, totdat de volheid der heidenen
zal ingegaan zijn.
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“Ef. 3:2: Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;
(Heidenen).

“Kol.1:24-26: 24 Die mij nu verblijde in mijn lijden voor u, en vervulle in mijn vlees de overblijfselen van
de verdrukkingen van Christus, voor Zijn lichaam, hetwelk is de Gemeente;25 Welker dienaar ik
geworden ben, naar de bedeling van God, die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;26
Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar
nu geopenbaard is aan Zijn heiligen;

Merk op waarom God in 2 Korintiérs 12:4 tot 11 toestond dat Paulus met een doorn in het viees leed.

“2 Kor. 12:4-11: 4 Dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs, en gehoord heeft onuitsprekelijke
woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.5 Van den zodanige zal ik roemen, doch van
mijzelven zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden.6 Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn,
want ik zal de waarheid zeggen; maar ik houde daarvan af, opdat niemand van mij denke boven
hetgeen hij ziet, dat ik ben, of dat hij uit mij hoort.7 En opdat ik mij door de uitnemendheid der
openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel
des satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen.8 Hierover heb ik den Heere
driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken.9 En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg;
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden,
opdat de kracht van Christus in mij wone.10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in
smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus' wil; want als ik zwak ben, dan
ben ik machtig. 11 Ik ben roemende onwijs geworden; gij hebt mij genoodzaakt, want ik behoorde van
u geprezen te zijn; want ik ben in geen ding minder geweest dan de uitnemendste apostelen, hoewel ik
niets ben.

Geen wonder dat Paulus getuigde dat hij minder was dan de minste van alle heiligen, zodat hij door de
hem gegeven genade de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus onder de Heidenen zou kunnen
prediken. Zie Efeziérs 3:8:

“Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen, door het
Evangelie, te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

Door de pen van Paulus worden gerechtvaardigde heiligen in Romeinen 16:25 geinstrueerd hoe ze
bevestigd moeten worden:

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus
Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

DE GENADE VAN GOD IS VERSCHENEN

In Titus 2:11 lezen we dat de genade van God, die verlossing brengt, aan alle mensen is verschenen.
Wanneer verscheen de genade van God aan alle mensen? Is de genade van God niet jaren, zelfs
eeuwen, aan de mensen verschenen voordat de apostel Paulus getuigde (zo’n vijfentwintig jaar na de
dood van Christus):

“Hand. 20:24: Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelven, opdat ik mijn
loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om
te betuigen het Evangelie der genade Gods.
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Het was door een bijzondere openbaring van de opgestane, verheerlijkte Christus dat de apostel Paulus
het evangelie van 'genade' en 'de bedeling der genade Gods' ontving. Galaten 1:11 en 12 en Efeziérs
3:1 tot 3.

“Gal. 1:11-12: 11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is,
niet is naar den mens.12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar
door de openbaring van Jezus Christus.

“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2
Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij
door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren
geschreven heb;

In 1 Timotheds 1:11 tot 14 hebben we nog een getuigenis uit de pen en het hart van Paulus:

“11Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. 12 En ik dank Hem,
Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij
in de bediening gesteld hebbende;13 Die te voren een gods lasteraar was, en een vervolger, en een
verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het ontwetende gedaan heb in mijn
ongelovigheid.14 Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die
er is in Christus Jezus.

Ook in 2 Korintiérs 4:4 wordt het evangelie, dat Paulus 'MIJN EVANGELIE' noemde (Romeinen 2:16),
het Evangelie der heerlijkheid genoemd. (Romeinen 16:25).

“2 Kor. 4:4: In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat
hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods
is.

“Rom. 2:16: In den dag wanneer God de verborgene dingen der mensen zal oordelen door Jezus
Christus, naar mijn Evangelie.

“Rom. 16:25: Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus
Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

Zo zien we dat de opgestane, verheerlijkte Christus, door zeer bijzondere openbaringen, Paulus uitzond
met 'het evangelie der genade’, 'het evangelie der heerlijkheid'.

Als we de bediening van Petrus en de Elf in het boek Handelingen vergelijken met die van Paulus,
ontdekken we enkele echte verschillen tussen het evangelie dat de Twaalf predikten en het evangelie
van genade dat Paulus aan de Heidenen predikte. Enkele jaren later was het echter de apostel Petrus
die God “DE GOD NU ALLER GENADE” noemde, 1 Petrus 5:10:

“De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat
wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.

Het was de apostel Petrus die schreef dat de dienaren van Christus rentmeesters zijn van de veelvuldige
genade van God, die schreef over de 'MENIGERLEI GENADE GODS' waarin u staat. Zie 1 Petrus 4:10 en
1 Petrus 5:12. “mede-erfgenamen der genade des levens’. 1 Petrus 3:7.

“1 Petrus 4:10: Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen,
als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.
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“1 Petrus 5:12: Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden
geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij
staat.

“1 Petrus 3:7: Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het
zwakste, eer gevende, als die ook mede-erfgenamen der genade des levens met haar zijt; opdat uw
gebeden niet verhinderd worden.

GODDELIKE GENADE BEGON NIET MET PETRUS EN PAULUS

In Psalm 84:11 lezen we:

“Want God, de HEERE, is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet
onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.

In Spreuken 3:34 lezen we dat de Heer genade schenkt aan de nederigen.
“Zekerlijk, de spotters zal Hij bespotten, maar den zachtmoedigen zal Hij genade geven.
Dit wordt bevestigd in Jakobus 4:6 en in 1 Petrus 5:5:

“Jak. 4:6: Ja, Hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de Schrift: God wederstaat de hovaardigen, maar
den nederigen geeft Hij genade.

“1 Petrus 5:5: Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt
met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij
genade.

Als we verwijzen naar Gods uitverkoren volk, Israél, en naar hun verleden en toekomst, lezen we in
Jeremia 31:2:

“Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de
woestijn, namelijk Israél, als Ik henenging om hem tot rust te brengen.

Goddelijke genade was zeker nodig, en zal opnieuw nodig zijn 'in de wildernis'. Hoe zit het met de
huidige wildernis? Bij de zeer grote meerderheid van de hedendaagse mens wordt Gods genade niet
alleen ongebruikt, maar is ook ongewenst. Duizenden en nog eens duizenden religieuze kerkleden
verkiezen hun religieuze handelingen boven de ‘veel meer’, ‘overvlioedige’ genade van de God van alle
genade.

Verloren religieuze zondaars en andere verloren zondaars houden uiteraard geen rekening met de
kosten, de dwaasheid en de tragedie van het verachten of verwerpen van Gods reddende genade. Hier
is Gods woord aan deze dwaze, veroordeelde kinderen van Adam:

“Hebr. 10:28-33: 28 Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder
barmhartigheid, onder twee of drie getuigen;29 Hoeveel te zwaarder straf, meent gij, zal hij waardig
geacht worden, die den Zoon van God vertreden heeft, en het bloed des testaments onrein geacht heeft,
waardoor hij geheiligd was, en den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan?30 Want wij
kennen Hem, Die gezegd heeft: Mijn is de wraak, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En
wederom: De Heere zal Zijn volk oordelen.31 Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden
Gods.32 Doch gedenkt de vorige dagen, in dewelke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des
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liidens hebt verdragen.33 Ten dele, als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel
geworden zijt; en ten dele, als gij gemeenschap gehad hebt met degenen, die alzo behandeld werden.

HOEVEEL GENADE WAS NODIG IN DE DAGEN VAN NOACH?

In Genesis 6:8 lezen we: “Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN. Als u de verzen leest die
onmiddellijk aan Genesis 6:8 voorafgaan, zult u meer begrijpen van de betekenis van het woord
'MAAR'. ‘de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde’. . . “en al het gedichtsel der gedachten
Zijns harten te allen dage alleenlijk boos was”.

“Gen. 6:5: En de HEERE zag, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, en al het
gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dage alleenlijk boos was.

“Gen. 6:7: En de HEERE zeide: Ik zal den mens, dien Ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem,
van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte, en tot het gevogelte des hemels toe; want het
berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb”.

God gaf degenen die in de dagen van Noach leefden een eerlijke waarschuwing voor het vreselijke
oordeel dat hen te wachten stond. Er werd geen gehoor gegeven aan zijn waarschuwing. Er was
reddende genade beschikbaar. Noach vond die genade.

Vervolgens, volgens de verklaring van de Heer Jezus Christus:

“Lukas 17:26: En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van den
Zoon des mensen.

Het menselijk hart is wanhopig slecht en bedrieglijk, zoals God in Zijn Boek heeft verklaard. Jeremia
17:9:

“Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja, dodelijk is het, wie zal het kennen?

In het huidige tijdperk van rationalisme en materialisme en satanische namaakreligies lijkt de geest van
apathische onverschilligheid, met betrekking tot de verlossing van de toorn van God, de overgrote
meerderheid van de kinderen van Adam te beheersen. Dit tijdperk wordt in Galaten 1:4 terecht
beschreven als “deze tegenwoordige boze wereld” Satan, de grote bedrieger, is werkelijk 'de god dezer
eeuw' (2 Kor.4:4). De grote meerderheid van de mensen in de zogenaamde Christelijke landen, de
landen van de Bijbel en de zogenaamde Christelijke religie, zijn beslist meer liefhebbers van plezier dan
van God, als God inderdaad in hun gedachten is.

Te midden van het huidige schandelijke ‘sektarisme’, ‘ritualisme’, 'modernisme' en 'fanatisme’', wijzen
veel religieuze kerkleden, en miljoenen zondaars die niet tot de kerken behoren, willens en wetens
Gods 'genade’'-verlossing af. Andere oprechte, ijverige, religieuze mensen lijken in grote aantallen ofwel
onwetend ofwel bang te zijn voor de genade van God.

Velen van hen zijn bereid een beperkte hoeveelheid goddelijke genade te ontvangen, vermengd met
hun religieuze sacramenten, vleselijke verordeningen, waterverlossing, tekenen en visioenen; maar zij
vrezen en beven wanneer hen wordt gevraagd 2 Timothes 1:9, Efeziérs 2:8 en 9 en Romeinen 3:24 tot
28 te geloven:

“2 Tim. 1:9: Die ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping; niet naar onze werken,
maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der
eeuwen;
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“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9
Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

“Rom. 3:24-28: 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in
Christus Jezus is;25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot
een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder
de verdraagzaamheid Gods;26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen
tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.27 Waar is
dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Neen, maar door de wet des geloofs.28
Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

Opnieuw stellen we de vraag:

HOEVEEL GENADE IS TEVEEL GENADE?

De opzettelijke, moedwillige vijanden van de genade van God, evenals de verwarde, onwetende,
ijverige, religieuze mensen, die een verdraaid evangelie koesteren, beschuldigen de boodschapper van
de Heer ervan, die het onvermengde evangelie van genade predikt, dat hij te veel genade predikt. In
plaats van voort te gaan met de boodschap en het programma van ‘alle genade’, die de opgestane
verheerlijkte Christus via de apostel Paulus aan de mensheid gaf, is hun slogan ‘terug naar Pinksteren’
of ‘terug naar Jezus en de synoptische evangelién’.

Voor u opgezocht door de vertaler:

De evangelisten Matthelis, Markus en Lukas worden kortweg de 'Synoptici' genoemd omdat hun
evangelién zoveel overeenkomsten vertonen, dat ze ter vergelijking kunnen worden geplaatst in een
kolommenoverzicht: een zogeheten 'synopsis'.

De modernisten geven hoofdzakelijk de voorkeur aan de moraal, de wet en de religieuze leringen van
Jezus van Nazareth in de Bergrede en de Gulden Regel boven de boodschap van Handelingen 13:39 en
Romeinen 3:24 tot 26, rechtvaardiging door Gods genade door geloof in de gekruisigde, opgestane en
verheerlijkte, eeuwige, zondeloze, almachtige Christus.

“Hand 13:39: En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes,
door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.

“Rom. 3:24-26: 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in
Christus Jezus is;25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot
een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder
de verdraagzaamheid Gods;26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen
tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

Ze zijn meer geinteresseerd in een programma van religieus onderwijs om zondaars tot verlossing op
te voeden dan in het onderwijzen van de maagdelijke geboorte en de eeuwige Godheid van de Heer
Jezus Christus, Zijn plaatsvervangend lijden aan het kruis, Zijn lichamelijke opstanding, Zijn hemelvaart
en Zijn huidige werk voor de heiligen als Pleitbezorger in de aanwezigheid van onze hemelse Vader.
Hebreeén 7:25 — Hebreeén 9:24:

“Hebr. 7:25: Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, alzo
Hij altijd leeft om voor hen te bidden.
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“Hebr. 9:24: Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is
een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van
God voor ons;

De religieuze mensen, die willen dat de Jezus die zij prediken een Helper is in plaats van een Verlosser,
willen voelen dat zij Gods gunst werkelijk verdienen door de ethiek van Jezus in praktijk te brengen. Ze
behoren tot de “DOE HET ZELF” Vereniging. Ze moeten natuurlijk denken dat Paulus dwaling leerde
toen hij leerde:

“Titus 3:5-8: 5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan
hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des
Heiligen Geestes;6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen
Zaligmaker;7 Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar
de hope des eeuwigen levens.8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk
bevestigt, opdat degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze
dingen zijn het, die goed en nuttig zijn den mensen.

Zij geven er de voorkeur aan om vergeving van zonden te verdienen, door hun werk van het vergeven
van anderen, volgens Matthels 6:14 en 15 en Matthelis 18:34 en 35, in plaats van de waarheid van
Kolossenzen 2:13 en Efeziérs 4:32 te geloven en te aanvaarden, en bekend zijn met het feit dat door
het evangelie van genade al zijn zonden van de gelovige zijn vergeven, ter wille van Christus.

“Matth. 6:14-15: 14 Want indien gij den mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook
u vergeven.15 Maar indien gij den mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw
misdaden niet vergeven.

“Matth. 18:34-35: 34 En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou
betaald hebben al wat hij hem schuldig was.35 Alzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet
van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden.

“Kol. 2:13: En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend
gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;

“Ef. 4:32: Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook
God in Christus ulieden vergeven heefft.

De religieuze kerkleden met betrekking tot “rituelen” en ‘terug naar Pinksteren’ geven de voorkeur aan
de boodschap van Johannes de Doper en de boodschap van Petrus aan Israél op de Pinksterdag, “doop
tot bekering tot vergeving van zonden”, Hand. 2:38, boven het genade-evangelie dat we reeds
citeerden uit Titus 3:5 tot 8. Toen Petrus en de Elf op de Pinksterdag het koninkrijks - evangelie aan
Israél predikten, had de opgestane Heer Zijn genade-evangelie voor de Heidenen toen nog niet
geopenbaard vanwege de val van Israél, Romeinen 11:11. De Pinksterboodschap van Petrus was niet
'het evangelie der genade Gods' voor de Heidenen.

“Rom. 11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door
hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

“Hand. 2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.
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GENADE IN ANDERE TIJDPERKEN EN BEDELINGEN

In de negenendertig boeken van Genesis tot Maleachi wordt Gods genade voor het menselijk ras in
ongeveer twaalf hoofdstukken vermeld; in de meeste ervan slechts één keer. God openbaarde zeker
Zijn genade jegens Abel en Henoch en Noach en Sem. In verschillende hoofdstukken van Genesis, te
beginnen met Genesis 12:1, leren we dat Gods genade wonderen voor Abraham deed. God
openbaarde Zijn genade aan Israél onder de wet, in Zijn voorziening voor hun zegeningen die zij
ontvingen bij het met bloed besprenkelde verzoendeksel.

In zeer beperkte zin werd Gods genade in het Oude Testament getoond aan de Heidenen, die
vreemdelingen waren van het Gemenebest van Israél. Volgens het goddelijke verslag ontvingen enkele
Heidenen, een zeer klein aantal, zegeningen van de Heer Jezus terwijl Hij op aarde was, die (de Heer
Jezus) alleen naar Israél werden gezonden. Zie Matthelis 15:21 tot 28:

“21 En Jezus van daar gaande, vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon.22 En ziet, een Kananese vrouw,
uit die landpalen komende, riep tot Hem, zeggende: Heere! Gij Zone Davids, ontferm U mijner! mijn
dochter is deerlijk van den duivel bezeten.23 Doch Hij antwoordde haar niet een woord. En Zijn
discipelen, tot Hem komende, baden Hem, zeggende: Laat haar van U; want zij roept ons na.24 Maar
Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van het huis Israels.25 En
Zij kwam en aanbad Hem, zeggende: Heere, help mij!l26 Doch Hij antwoordde en zeide: Het is niet
betamelijk het brood der kinderen te nemen, en den hondekens voor te werpen.27 En zij zeide: Ja,
Heere! doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren.28 Toen
antwoordde Jezus, en zeide tot haar: O vrouw! groot is uw geloof; u geschiede, gelijk gij wilt. En haar
dochter werd gezond van diezelfde ure.

Zeker, de Heer Jezus openbaarde Zijn genade aan Israél, zowel voor als na Zijn dood en opstanding,
vooral in Handelingen 3:12 tot 21 en Lukas 23:34 en Handelingen 3:26.

“Hand. 3:12-21: 12 En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israelietische mannen, wat
verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid
dezen hadden doen wandelen?13 De God Abrahames, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft
Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht
van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten.14 Maar gij hebt den Heilige en
Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken
worden;15 En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan
wij getuigen zijn.16 En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en
kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller
tegenwoordigheid.17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als
ook uw oversten.18 Maar God heeft alzo vervuld, hetgeen Hij door den mond van al Zijn profeten te
voren verkondigd had, dat de Christus lijden zou.19 Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen
uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des
Heeren,20 En Hij gezonden zal hebben Jezus Christus, Die u tevoren gepredikt is; 21 Welken de hemel
moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond
van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

“Lukas 23:34: En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen. En verdelende
Zijn klederen, wierpen zij het lot.

“Hand. 3:26: God, opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij
ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere van uw boosheden.
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Het is echter interessant en betekenisvol om op te merken dat er ongeveer 2900 verzen in Mattheds,
Markus en Lukas staan en dat het woord 'GENADE' voor de verlossing van de zondaar niet één keer
wordt genoemd.

GENADE KWAM DOOR JEZUS CHRISTUS

In het evangelie van Johannes komt het woord ‘genade’ vier keer voor. Maar als we in Johannes 1:17
lezen dat genade en waarheid door Jezus Christus zijn gekomen, of in Johannes 1:14 dat Christus vol
van genade en waarheid was, of in Johannes 1:16: “Van Zijn volheid hebben wij alles ontvangen en
genade op genade”, is het NIET zo dat “de bedeling van de genade van God voor de heidenen,”
genoemd in Efeziérs 3:1 tot 3, begon met de bediening van Jezus van Nazareth in het land van de Joden.
Handelingen 2:22... 10:36 tot 39... Matthels 15:24.

“Joh. 1:17: Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus
geworden.

“Joh. 1:14: En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid
aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.

“Joh. 1:16: En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.

“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2
Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij
door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren
geschreven heb;

“Hand. 2:22: Gij Israélietische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazarener, een Man van God,
onder ulieden betoond door krachten, en wonderen, en tekenen, die God door Hem gedaan heeft, in
het midden van u, gelijk ook gijzelven weet;

Hand. 10:36-39: 36 Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israels, verkondigende vrede
door Jezus Christus; deze is een Heere van allen.37 Gijlieden weet de zaak, die geschied is door geheel
Judea, beginnende van Galilea, na den doop, welken Johannes gepredikt heeft;38 Belangende Jezus van
Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land
doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was
met Hem.39 En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft, beide in het Joodse land en te
Jeruzalem; Welken zij gedood hebben, Hem hangende aan het hout.

“Matth. 15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van
het huis Israéls.

De Heer Jezus op aarde was Gods Dienaar van Israél. (Handelingen 13:23... Romeinen 15:8). Hij is
geworden onder de wet. (Galaten 4:4). Maar hoewel de Zoon van God werd geboren en leefde en
diende onder het WET - VERBOND, verkondigde Hij veel waarheid met betrekking tot het Nieuwe
Verbond, en openbaarde Hij zeker de overvloedige genade van God in de omgang met overtreders van
de wet.

“Hand. 13:23: Van het zaad dezes heeft God Israél, naar de belofte, verwekt den Zaligmaker Jezus;

“Rom. 15:8: En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid
Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;
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“Gal. 4:4: Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden
uit een vrouw, geworden onder de wet;

Omdat we geen enkel (Engels) woord hebben dat ons de volledige betekenis van het woord 'genade'
geeft, kunnen we niet in één korte zin, of zelfs in twee lange zinnen, de volledige betekenis van 'het
evangelie der genade' uitleggen. Gezegend is inderdaad de persoon die weet dat het evangelie, (het
goede nieuws) waardoor iedere gelovige zondaar gered kan worden, de waarheid is dat Christus voor
onze zonden stierf, dat Hij werd begraven en dat Hij op de derde dag opstond, en, deze waarheid
kennende, heeft hij geloofd tot redding van zijn ziel. Er schuilt echter iets meer achter ‘de
verborgenheid van het evangelie’ van Efeziérs 6:19 en 20 dan het reddende evangelie dat staat
opgetekend in 1 Korintiérs 15:1 tot 4.

“Ef. 6:19-20: 19En voor mij, opdat mij het Woord gegeven worde in de opening mijns monds met
vrijmoedigheid, om de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;20 Waarover ik een gezant
ben in een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken.

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij
ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het
behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.3
Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is
voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage,
naar de Schriften;

DE 'ALLE' GENADEBOODSCHAP IN DE LAATSTE BRIEVEN VAN PAULUS

Als u de dertien hoofdstukken van 2 Korinthiérs leest en bestudeert en dertien keer het woord
‘GENADE’ in die brief opmerkt, zult u zeggen dat de leden van de gemeente in Korinthe zeker
overvloedige genade nodig hadden, en zult u begrijpen waarom Paulus hen in deze brief aanspoorde.
2 Korintiérs 6:1:

“En wij, als medearbeidende, bidden u ook, dat gij de genade Gods niet tevergeefs moogt ontvangen
hebben.

In Efeziérs, als we de werkwoordsvorm van het woord 'genade' in Efeziérs 1:7 tellen, wordt het woord
'genade’ eveneens dertien keer aangetroffen. Efeziérs is in hoge mate een 'GENADE'-brief. Om
voorbereid te zijn op de ‘ALLE’ ‘GENADE’-boodschap in Efeziérs en 2 Timothels, moeten de heiligen
van God de brief aan de Romeinen en aan de Galaten honderden keren lezen en vervolgens de brieven
ijverig bestuderen onder leiding van de Heilige Geest, en het woord 'genade' markeren dat
vierentwintig keer voorkomt in de Romeinenbrief; “deze 'genade waarin wij staan', Romeinen 5:2. In
Galaten zeven keer het woord 'Genade'.

“Rom. 5:2: Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij
staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.

Het is zeer interessant om op te merken dat we in de mondelinge bediening van Paulus, opgetekend in
het boek Handelingen, en in zijn brieven, het woord 'GENADE' honderdvijf keer tegenkomen. Vergelijk
dit met de afwezigheid van het woord in de synoptische evangelién (Matthels, Markus en Lukas), en
met 'genade’' in ongeveer twaalf hoofdstukken in de negenendertig boeken van Genesis tot Maleachi.
Het meest interessant is het gesprek van Mozes met de Heer over 'GENADE' in Exodus 33:12 tot 23.
Lees dit hoofdstuk.
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REIS MET ONS MEE MET DEZE GENADE

In 2 Korinthiérs 8:19 noemt Paulus degenen die uitgekozen waren om met deze genade met ons mee
te reizen. Bent u ooit van Matthels 1:1 via de vier Evangelién en van Pinksteren naar de laatste
verklaring van Paulus over genade in 2 Timotheds 1:9 gereisd? Het is vrijwel onmogelijk om religieuze
kerkleden zover te krijgen dat ze met deze genade reizen en met Paulus meevaren.

Het is waar dat Abel en Noach en Abraham en Izak en Jakob en Mozes en de kinderen van Israél genade
vonden in de ogen van de Heer, voordat de wet op de Sinai werd gegeven, dat Israél grote genade vond
tijdens de regering van de wet, inclusief de enkele jaren van de aardse bediening van de Heer Jezus.

Zeker, die boetvaardige dief aan het kruis vond genade in de ogen van de Heer. In de tijd dat de Zoon
van God, door de genade van God, voor ieder mens de dood proefde, Hebreeén 2:9. Hij bad voor Zijn
moordenaars: “Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.” (Lukas 23:34). Dat was genade.

72 Kor. 8:9: Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm
geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden.

“Hebr. 2:9: Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen
geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood
smaken zou.

Toen God bereid was Israéls grote zonde, het doden van “den Vorst des levens”, Handelingen 3:12 tot
17, te vergeven, was dat inderdaad een grote genade. Het ‘waarom’ wordt uitgelegd in Handelingen
3:18 en Handelingen 5:29 tot 32.

“Hand. 3:12-17: 12 En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israélietische mannen, wat
verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid
dezen hadden doen wandelen?13 De God Abrahams, en Izaks, en Jakobs, de God onzer vaderen, heeft
Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Welken gij overgeleverd hebt, en hebt Hem verloochend, voor het aangezicht
van Pilatus, als hij oordeelde, dat men Hem zoude loslaten.14 Maar gij hebt den Heilige en
Rechtvaardige verloochend, en hebt begeerd, dat u een man, die een doodslager was, zou geschonken
worden;15 En den Vorst des levens hebt gij gedood, Welken God opgewekt heeft uit de doden; waarvan
wij getuigen zijn.16 En door het geloof in Zijn Naam heeft Zijn Naam dezen gesterkt, dien gij ziet en
kent; en het geloof, dat door Hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, in uw aller
tegenwoordigheid.17 En nu, broeders, ik weet, dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als
ook uw oversten.

“Hand. 3:19: Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden
der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren,

“Hand. 5:29-32: 29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden, en zeiden: Men moet Gode meer
gehoorzaam zijn, dan den mensen.30 De God onzer vaderen heeft Jezus opgewekt, Welken gij
omgebracht hebt, hangende Hem aan het hout.31 Deze heeft God door Zijn rechter hand verhoogd tot
een Vorst en Zaligmaker, om Israel te geven bekering en vergeving der zonden.32 En wij zijn Zijn
getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem
gehoorzaam zijn.33Als zij nu dit hoorden, barstte hun het hart, en zij hielden raad, om hen te doden.
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GENADE VOOR EN NA DE VAL VAN ISRAEL

Let op Gods werk en Israéls werk in Handelingen 2:38:

“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus,
tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Zoals er genade was voor de vaderen, en voor Israél véér en tijdens de heerschappij van de wet, was
er genade voor Israél in het evangelie van het koninkrijk dat werd verkondigd voordat de apostel Paulus
werd uitgezonden met het evangelie van genade naar de Heidenen.

Maar genade voor zondaars onder de wet en gedurende de jaren dat Petrus de sleutels van het
koninkrijk gebruikte, was NIET “de bedeling van de genade van God voor de heidenen.” Efeziérs 3:1 tot
3:

Ef.3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2
Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij
door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren
geschreven heb;

DE VAL VAN ISRAEL EN DE NIEUWE OVEREENKOMST MET DE HEIDENEN

We moeten met echte belangstelling en enthousiasme kennis nemen van de uitspraken in Romeinen
11:30, Romeinen 11:12 en Romeinen 11:15;

“Rom. 11:30: Want gelijkerwijs ook gijlieden eertijds Gode ongehoorzaam geweest zijt, maar nu
barmhartigheid verkregen hebt door dezer ongehoorzaamheid;

“Rom. 11:12: En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen,
hoeveel te meer hun volheid!

“Rom. 11:15: Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming wezen,
anders dan het leven uit de doden?

De waarheid is dat de Heidenen bijzondere goddelijke genade ontvingen vanwege Israéls ongeloof, de
waarheid dat vanwege de teloorgang en val van Israél Gods bijzondere rijkdommen aan de Heidenen
werden aangeboden. Toen, en omdat, Israél verworpen werd, zond God de bediening en de boodschap
van verzoening naar de Heidenen.

Nadat de apostel Paulus zei in Handelingen 13:46:

“Maar Paulus en Barnabas, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden: Het was nodig, dat eerst tot u het
Woord Gods gesproken zou worden; doch nademaal gij (sraél) hetzelve verstoot, en uzelven des
eeuwigen levens niet waardig oordeelt, ziet, wij keren ons tot de heidenen.

Nadat hij in Handelingen 18:5 en 6 tegen Israél zei:

“5 En als Silas en Timothelis van Macedonie afgekomen waren, werd Paulus door den Geest gedrongen,
betuigende den Joden, dat Jezus is de Christus.6 Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij
zijn klederen af, en zeide tot hen: Uw bloed zij op uw hoofd; ik ben rein; en van nu voortaan zal ik tot
de heidenen heengaan.

Nadat het vreselijke oordeel van 1 Thessalonicenzen 2:14 tot 16 over Israél was uitgesproken, luidde
God een nieuwe bedeling in en veranderde geleidelijk Zijn geestelijk programma.
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“1 Thess. 2:14-16: 14 Want gij, broeders, zijt navolgers geworden der Gemeenten Gods, die in Judea
zijn, in Christus Jezus; dewijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van
de Joden;15 Welke ook gedood hebben den Heere Jezus, en hun eigen profeten; en ons hebben vervolgd,
en Gode niet behagen, en allen mensen tegen zijn;16 En verhinderen ons te spreken tot de heidenen,
dat zij zalig mochten worden; opdat zij te allen tijd hun zonden vervullen zouden. En de toorn is over
hen gekomen tot het einde.

Dit programma moet worden voortgezet totdat de volheid van de Heidenen is binnengegaan, totdat
de gezegende hoop van Titus 2:13 wordt gerealiseerd. Met deze verandering kreeg de apostel Paulus
de opdracht om de waarheid van 2 Korinthiérs 5:16 tot 21 te verkondigen, en vervolgens de Goddelijke
waarheid bekend te maken over Gods eeuwige 'GENADE'-doel met betrekking tot het 'GEZAMENLIJKE
LICHAAM' van Efeziérs 3:6.

“Titus 2:13: Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van den groten God en onzen
Zaligmaker Jezus Christus;

“2 Kor. 5:16-21: 16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus
naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.17 Zo dan, indien
iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw
geworden.18 En al deze dingen zijn uit God, Die ons met Zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus,
en ons de bediening der verzoening gegeven heeft.19 Want God was in Christus de wereld met
Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons
gelegd.20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus
wege: laat u met God verzoenen. 21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons
gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

“Ef. 3:6: Namelijk dat de heidenen zijn medeérfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en
mededeelgenoten Zijner belofte in Christus, door het Evangelie;

Paulus kreeg vervolgens de opdracht om Gods wil op te schrijven met betrekking tot 'de bedeling van
de verborgenheid":

“Ef. 3:9: En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij,
die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus
Christus;

Van elke dienaar van Christus wordt verwacht dat hij een trouwe rentmeester van de verborgenheden
van God is, en dat zou ook zo moeten zijn. Zie 1 Korinthiérs 4:1 tot 4:

“1 Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods.2
En voorts wordt in de uitdelers vereist, dat elk getrouw bevonden worde.3 Doch mij is voor het minste,
dat ik van ulieden geoordeeld worde, of van een menselijk oordeel; ja, ik oordeel ook mijzelven niet.4
Want ik ben mijzelven van geen ding bewust; doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd; maar Die mij
oordeelt, is de Heere.

Zo'n trouwe rentmeester zou in één oogopslag het grote verschil moeten zien tussen Petrus’
‘Handelingen 10:34 tot 38 boodschap aan de Heidenen, ‘VOOR DE VAL VAN ISRAEL, en Paulus’
‘Romeinen 4:4 en 5 boodschap aan de Heidenen’ NA DE VAL', zo'n dienaar van Christus zou moeten
weten waarom de apostel Paulus nooit de 'Handelingen 2:38'-boodschap van Petrus aan de Heidenen
predikte in het 'genade'-programma van de Heer.
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“Hand. 10:34-38: 34 En Petrus, den mond opendoende, zeide: Ik verneem in der waarheid, dat God geen
aannemer des persoons is;35 Maar in allen volke, die Hem vreest en gerechtigheid werkt, is Hem
aangenaam.36 Dit is het woord, dat Hij gezonden heeft den kinderen Israéls, verkondigende vrede door
Jezus Christus; deze is een Heere van allen.37 Gijlieden weet de zaak, die geschied is door geheel Judea,
beginnende van Galilea, na den doop, welken Johannes gepredikt heeft;38 Belangende Jezus van
Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land
doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was
met Hem.

“Rom. 4:4-5: 4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar
schuld.5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt
zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid.

“Hand. 2:38: ............... Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus,
tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Als u Handelingen 2:38, gepredikt tot Israél op de Pinksterdag ‘VOOR ISRAEL’S VAL, vergelijkt met Titus
3:5tot 8, ‘NA DE VAL, zou u moeten zien dat er bijna net zoveel verschil is als er is tussen wet en genade.

“Titus 3:5-8: 5 Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan
hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen
Geestes;6 Denwelken Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;7
Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hope des
eeuwigen levens.8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat
degenen, die aan God geloven, zorg dragen, om goede werken voor te staan; deze dingen zijn het, die
goed en nuttig zijn den mensen.

DE GENADE VAN GOD ONDERWLIST EN STELT CHRISTENEN ER TOE IN STAAT

We hebben inmiddels zeker geleerd waarom er waarlijk is gezegd dat de volledige betekenis van
goddelijke genade niet in één enkel woord kan worden uitgedrukt, en waarom we geen manier hebben
om ‘de rijkdom van Gods genade’ te berekenen, te meten of te benaderen.

Het is echter moeilijk te begrijpen waarom niet-geredde en geredde religieuze kerkleden vastbesloten
zijn de genade van God te negeren of te beperken. In hun religieuze leven hebben velen van hen de
slogan en het programma ‘doe het zelf’ overgenomen. Ze willen zich niet aansluiten bij de 'nummer
één' Christen aller tijden in zijn getuigenis: "Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben" (1 Korinthiérs
15:10).

Dan zijn er sommige geredde religieuze kerkleden die bang lijken te zijn voor de genade van God.
Bovendien is het betreurenswaardige feit dat meer dan vijfennegentig procent, van zelfs de heiligen
van God, de betekenis van “de bedeling der genade Gods” niet begrijpt. (Efeziérs 3:1 tot 3). Test uzelf
door uw definitie van “het evangelie van genade” op te schrijven.

“Ef. 3:1-3: 1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen zijt.2
Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;3 Dat Hij mij
door openbaring heeft bekend gemaakt deze verborgenheid, (gelijk ik met weinige woorden te voren
geschreven heb;
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De genade van God stelde de apostel Paulus in staat overvloediger te werken dan andere heiligen, 1
Korintiérs 15:10; om de wijze 'bouwmeester' te zijn, 1 Korintiérs 3:10, en om tot de Heidenen “de
onnaspeurlijke rijkdom van Christus” te prediken. Efeziérs 3:8.

“1 Kor. 15:10: Doch door de genade Gods ben ik, dat ik ben; en Zijn genade, die aan mij bewezen is, is
niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; doch niet ik, maar de genade Gods,
Die met mij is.

“1 Kor. 3:10: Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament
gelegd; en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

“Ef. 3:8: Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door
het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,

Dit was de apostel van Christus, die het woord 'genade' honderdvijf keer gebruikte, en die vond dat de
genade voldoende was voor elke taak, elke test en elke beproeving. Kunt u zich bij Paulus aansluiten
en zeggen: “lk doe de genade Gods niet te niet?” (Gal. 2:21). Het was Paulus die naar Gods genade voor
heiligen en zondaars verwees als de 'veel meer’, 'overvloedige' genade. (Romeinen 5:20... 2 Korintiérs
9:8).

“Rom. 5:20: Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de
zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;

“2 Kor. 9:8: En God is machtig alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd,
alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Misschien moeten we, nadat we Romeinen 5:21 duizend keer onder gebed in de Geest hebben gelezen,
de betekenis ervan beginnen te begrijpen: ‘Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo
ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen
Heere’. Als we Romeinen 5:17 eerst begrijpen, kunnen we 5:21 beter begrijpen. Rom. 5:17:

“Want indien door de misdaad van één de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen
degenen, die den overvioed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven
heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.

De God van alle genade wil Zijn 'OVERVLOED VAN GENADE', Zijn 'ALLES VOLDOENDE', 'VEEL MEER',
'OVERVLOEDIGE' genade schenken aan ieder mens op deze aarde. De grote meerderheid van Adams
ras heeft niet de bereidheid of het verlangen om deze prachtige, ongeévenaarde Goddelijke genade te
ontvangen.

We vragen ons af hoeveel pastors, evangelisten en Bijbelleraren verantwoordelijk zijn, althans
gedeeltelijk, voor de landelijke onwetendheid over de genade van God, die Petrus definieert als “de
waarachtige genade Gods, in welke gij staat”. (1 Petrus 5:12). Duizenden predikers, op kansels en via
de radio, noemen de boodschap die zij verkondigen zo nu en dan 'het evangelie van genade', terwijl de
waarheid is dat zij een verdraaid evangelie prediken, dat de ziel ondermijnt. Handelingen 15:24:

“Nademaal wij gehoord hebben, dat sommigen, die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd
hebben en uw zielen wankelende gemaakt, zeggende, dat gij moet besneden worden, en de wet
onderhouden; welken wij dat niet bevolen hadden;

Hoe weinig Christenen ervaren en verheugen zich werkelijk over de waarheid van Efeziérs 4:7:

“Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en door allen, en in u allen.
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Wat een tragedie dat duizenden en nog eens duizenden religieuze kerkleden uit de genade vallen door
hun religieuze handelingen aan de genade van God toe te voegen, om zo te voorkomen dat ze uit de
genade vallen! Galaten 5:4:

“Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade
vervallen.

Denk eens aan de geestelijke misdaad van het op de voorgrond plaatsen van Leviticus, Exodus en
Numeri in deze huidige bedeling, het programma van genade, en enkele van de religieuze sacramenten
en ceremonién op de voorgrond te plaatsen om de genade van God, en het volmaakte verlossende
werk van God de Heer Jezus effectiever te maken!

Toen de almachtige, alwetende, eeuwige, goddelijke, zondeloze Christus ‘Volbracht’ aan het kruis riep,
en vervolgens de hemel binnenging en door Zijn eigen kostbare vergoten bloed de eeuwige verlossing
voor ons verkreeg, Hebreeén 9:12, “wist” God het handschrift van verordeningen, door ze aan het kruis
van Christus te nagelen, de Christus die toen het einde van de wet werd voor gerechtigheid voor een
ieder die gelooft. Kolossenzen 2:13 tot 16 en Romeinen 10:4.

“Hebr. 9:12: Noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed, eenmaal
ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende.

“Kol.2:13:16: 13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede
levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat
tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeqg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve
uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;15 En de overheden en de
machten uitgetogen hebbende, heeft Hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve
over hen getriomfeerd.16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feest dags,
of der nieuwe maan, of der sabbatten;

“Rom. 10:4: Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die geloofft.

God is een jaloerse God. Wees heel, heel voorzichtig met het verdraaien van Zijn 'GENADE'-evangelie
of het frustreren van Zijn 'GENADE'. Het is inderdaad een geestelijke misdaad, waarvoor iedereen die
beweert de rentmeester van de Heer te zijn, zeker verantwoording zal afleggen. Lees het getuigenis
van Paulus in Galaten 6:14, Filippenzen 3:7 en 8 en Filippenzen 1:21, en maak er uw getuigenis en
ervaring van. Wees niet bang voor de genade van God. Lees, geloof en overweeg zorgvuldig en biddend
de waarheid van Romeinen 11:6: “En indien het door genade is, zo is het niet meer uit de werken;
anderszins is de genade geen genade meer; en indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer;
anderszins is het werk geen werk meer”.

“Gal. 6:14: Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus
Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

“Fil. 3:7-8: 7 Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht.8 Ja, gewisselijk,
ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere;
om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge
gewinnen.

“Fil. 1:21: Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.
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HERHALING VAN DE GROTE BLUNDER VAN ISRAEL

Miljoenen religieuze Heidenen maken vandaag de dag de ernstige, fatale blunder die Gods religieuze
natie, Israél, in de eerste Christelijke eeuw maakte, de blunder die hun ondergang veroorzaakte:

“Rom. 9:31-32: 31 Maar Israél, die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid
niet gekomen.32 Waarom? Omdat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werken der wet,
want zij hebben zich gestoten aan den steen des aanstoots;

Hoe komt het dat de religieuze Heidenen niet profiteren van de grote blunder van het religieuze Israél?
Waarom geloven en aanvaarden zij niet de glorieuze waarheid van 2 Korintiérs 5:21 en 8:9, de waarheid
dat de zondeloze Heer Jezus Christus voor ons tot zonde werd gemaakt toen Hij de geest gaf aan het
kruis? gelovigen zouden in HEM tot 'DE RECHTVAARDIGHEID VAN GOD' gemaakt kunnen worden.

“Want gij weet de genade van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij om uwentwil is arm geworden, daar
Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden. (2 Kor. 8:9).

“2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij
zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Dan, wat betreft de rijkdom van Christus en de rijkdom van Gods genade voor het hele menselijke ras,
merk de waarheid op van Romeinen 11:12, dat vertelt over de teloorgang en val van het religieuze
Israél, omdat zij weigerden gered te worden door de oneindige genade van God van alle genade:

“Rom. 11:12: En indien hun val de rijkdom is der wereld, en hun vermindering de rijkdom der heidenen,
hoeveel te meer hun volheid!

De verblinde Israélieten in dit tijdperk, deze bedeling en dit rijk van genade, zijn geestelijk zeer arm.
Velen van hen zijn rijk aan wereldse bezittingen. Samen met vele Heidenen worden zij maar weinig
beinvloed door de woorden van hun eigen Messias in Lukas 12:15 en Lukas 16:15:

“Lukas 12:15: En Hij zeide tot hen: Ziet toe en wacht u van de gierigheid; want het is niet in den
overvloed gelegen, dat iemand leeft uit zijn goederen.

“Lukas 16:15: En Hij zeide tot hen: Gij zijt het, die uzelven rechtvaardigt voor de mensen; maar God kent
uw harten; want dat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God.

Eigengerechtigheid kan een zonde zijn die veel dodelijker is dan moord en overspel. De grootste
blunder die ieder mens op aarde kan maken is het verwerpen van de Heer Jezus Christus als
Verlosser, de Verlosser van de verschrikkelijke toorn van God.

Hoewel Satan, de god van deze eeuw, verantwoordelijk is voor het ongeloof van verloren, veroordeelde
zondaars (2 Korinthiérs 4:4 en 5 en Johannes 3:17 tot 19), herhaald God, voor iedere rationele man of
vrouw in dit land van Bijbels, vandaag de dag de beschuldiging uit Romeinen 2:1. Zie de teksten:

“2 Kor. 4:4-5: 4 In dewelke de god dezer eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat
hen niet bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is.5
Want wij prediken niet onszelven, maar Christus Jezus, den Heere; en onszelven, dat wij uw dienaars
zijn om Jezus' wil.

“Joh. 3:17-19: 17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen
zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.18 Die in Hem gelooft, wordt niet
veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des
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eniggeboren Zoons van God.19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen
hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.

“Rom. 2:1: Daarom Zzijt gij niet te verontschuldigen, o mens, wie gij zijt, die anderen oordeelt; want
waarin gij een ander oordeelt, veroordeelt gij uzelven; want gij, die anderen oordeelt, doet dezelfde
dingen.

In Romeinen 1:20 leren we dat, voordat de Heer Jezus en de Heilige Geest uit de hemel neerdaalden,
en lang voordat de opgestane Christus aan Paulus het evangelie van genade en de bedeling van genade
gaf, het menselijk ras geen excuus had.

“Rom. 1:20: Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen
verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen
zouden zijn.

Denk, en overdenk, aan de grote waarheden van Johannes 3:17, 1 Timothe(s 2:4 tot 6 en Efeziérs 2:8
tot 10:

“Joh. 3:17: Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou,
maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

“1 Tim. 2:4-6: 4 Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.5 Want er
is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;6 Die Zichzelven
gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd;

“Ef. 2:8-10: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods
gave;9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus
Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Alleen mensen die op Gods wijze verlost zijn..........:

“Rom. 3:24-26: 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in
Christus Jezus is;25 Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot
een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder
de verdraagzaamheid Gods;26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordigen
tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van Jezus is.

................ kunnen ‘wandelen in de Geest’ en zo de gerechtigheid van de wet vervullen. Galaten 5:25 en
Romeinen 8:4:

“Gal. 5:25: Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.

“Rom. 8:4: Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar
naar den Geest.

Tenzij en totdat een persoon door de Heilige Geest wordt bewoond, kan die persoon God niet
behagen, Romeinen 8:8 en 9:

“Rom. 8:8-9: 8 En die in het vlees zijn, kunnen Gode niet behagen.9 Doch gijlieden zijt niet in het viees,
maar in den Geest, zo anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den Geest van Christus niet
heeft, die komt Hem niet toe.

Wanneer de gelovige zondaar God ontmoet op Golgotha en Christus ontvangt, ontvangt die gelovige
vrijelijk Gods gerechtigheid en de Heilige Geest. Galaten 3:14... Efeziérs 1:13 en 14:
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“Gal. 3:14: Opdat de zegening van Abraham tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij
de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.

“Ef. 1:13-14: 13 In Welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer
zaligheid gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den
Heiligen Geest der belofte;14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene verlossing, tot
prijs Zijner heerlijkheid.

Er zijn geen andere vereisten: geen verordeningen, geen religieuze ceremonies, geen waardigheid,
geen verdiensten, geen goede daden van de kant van de gelovige zondaar.

“Rom. 5:6-10: 6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen
gestorven.7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal
mogelijk iemand ook bestaan te sterven.8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor
ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn
bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.10 Want indien wij, vijanden zijnde, met
God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden
door Zijn leven.

Gerechtvaardigde gelovigen zijn heiligen en tempels van de Heilige Geest. Ze worden aangespoord om
“te wandelen zoals het heiligen betaamt”,............. Efeziérs 5:1 tot 4:

“1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons
liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode
tot een welriekenden reuk.3 Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet
genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of
gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging.

.......... om “zich te onthouden van elke schijn van kwaad”,....................

“1 Thess. 5:21-22: 21 Beproeft alle dingen; behoudt het goede.22 Onthoudt u van allen schijn des
kwaads.

................... om schijnende lichten te zijn te midden van een krom en verdraaid geslacht, die het Woord
des levens naar voren brengt.

“Fil. 2:14-16: 14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;15 Opdat gij moogt onberispelijk
en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht,
onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;16 Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem
tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.

GEEN “ONVERGEEFLIJKE ZONDE” IN DIT TIJDPERK EN BEDELING VAN GENADE

In de brief aan de Efeziérs leren we hoe dode zondaars levende heiligen werden; "uit genade door het
geloof", Efeziérs 2:8 tot 10:

“8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9 Niet uit
de werken, opdat niemand roeme.10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede
werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.

Die levende heiligen waren inderdaad dode zondaars geweest, vervreemd van het leven Gods, en van
nature kinderen des toorns. Efeziérs 2:1 tot 3... Efeziérs 4:18:
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“Ef. 2:1-3: 1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden;2
In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar den overste van de macht der
lucht, van den geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;3 Onder dewelke ook wij allen
eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der
gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;

“Ef. 4:18: Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid, die
in hen is, door de verharding huns harten;

Voordat zij Gods genade en Gods Zoon ontvingen, waren al hun zonden niet vergeven; maar niet één
daarvan is onvergeeflijk. Toen ze het evangelie van genade geloofden, waardoor ze voor altijd gered
werden en een plaats “in de hemel in Christus” (Ef. 1:3) kregen, werden al hun zonden vergeven, en
door genade stonden ze in de tegenwoordigheid van God alsof ze nooit één zonde hadden begaan.
Geen van hen hoefde Handelingen 2:38 te gehoorzamen, de boodschap die Petrus op de Pinksterdag
bracht. Ze geloofden het evangelie van genade. De bedeling van de genade van God voor de Heidenen
begon niet met Petrus en Pinksteren; maar met Paulus na de 'VAL' van Israél.

“Hand. 2:38: En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van
Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Als deze boodschap een schuldige crimineel in de gevangenis zou bereiken, of een aardig, respectabel,
moreel, oprecht, welwillend, actief, niet-gered religieus kerklid, met een goede reputatie bij de
predikant en het officiéle bestuur, zou dit winst kunnen opleveren door Lukas 7:36 tot 50 te lezen, en
te leren wat Christus, in het huis van de religieuze Farizeeér, tegen die zelfingenomen man zei, en wat
Hij zei tegen de zondige vrouw die de meest ongewenste bezoeker was in het huis van de Farizeeér.

“Lukas 7:36-50: 36 En een der Farizeen bad Hem, dat Hij met hem ate; en ingegaan zijnde in des
Farizeers huis, zat Hij aan.37 En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij
in des Farizeers huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf.38 En staande achter Zijn voeten,
wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar
hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf.39 En de Farizeer, die Hem genood had, zulks ziende,
sprak bij zichzelven, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige
vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares.40 En Jezus antwoordende, zeide tot hem:
Simon! Ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: Meester! zeg het. 41 Jezus zeide: Een zeker schuldheer had
twee schuldenaars; de een was schuldig vijfhonderd penningen, en de andere vijftig;42 En als zij niet
hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van dezen zal hem meer
liefhebben?43 En Simon, antwoordende, zeide: |k acht, dat hij het is, dien hij het meeste
kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld.44 En Hij, Zich omkerende naar
de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water hebt gij niet tot Mijn
voeten gegeven; maar deze heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt, en met het haar van haar hoofd
afgedroogd.45 Gij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten
Mijn voeten te kussen.46 Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd;, maar deze heeft Mijn voeten met
zalf gezalfd.47 Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel
liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.48 En Hij zeide tot haar: Uw zonden
Zijn u vergeven.49 En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelven: Wie is Deze, Die ook de
zonden vergeeft?50 Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.

Christus verwees naar hen beiden toen Hij over de twee zei: “Toen ze niets te betalen hadden, vergaf
Hij hen beiden openlijk.” “Haar zonden, die vele zijn, zijn vergeven.” Lukas 7:47 zie boven.

36



“Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren”, Lukas 7:48 zie boven. De zonden van die schuldige
vrouw waren niet onvergeeflijk; maar als die Farizeeér Christus niet als Verlosser heeft aangenomen,
zal hij de eeuwigheid doorbrengen met de ongelovigen, moordenaars, hoereerders, dronkaards en
dieven en de rest van de zelfingenomen Christus-afwijzende aardige, religieuze mensen.

“Op. 21:8: Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders,
en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar brandt van
vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood.

In Handelingen 3:12 tot 26 leren we dat de moord op de eeuwige Zoon van God geen onvergeeflijke
zonde was; want die schuldige moordenaars, die Handelingen 2:38, eerder geciteerd, gehoorzaamden,
werden gered. Die ene zonde weegt zwaarder dan alle andere zonden die het menselijk ras heeft
begaan. Kom met al uw zonden en misdaden, of met uw eigengerechtigheid, tot Christus en Golgotha
en leer dat waar de zonde overvloedig was, de genade 'veel meer' 'overvloedig' was en zal zijn.

DE GENADE VAN GOD ONDERWLUST EN STELT CHRISTENEN IN STAAT.....

In Titus 2:11 en 12 lezen we dat dezelfde genade van God, die Gods redding heeft gebracht voor allen
die het evangelie willen geloven en Christus als Verlosser willen aanvaarden, Christenen leert dat we,
door goddeloosheid en wereldse begeerlijkheden te verzaken, nuchter en rechtvaardig moeten leven.
en godvruchtig in deze huidige wereld. In Titus 2:12 wordt het woord 'onderwijs' in andere verzen
vertaald met 'discipline’, 'kastijding'. Nuchter, rechtvaardig en godvruchtig leven in deze huidige
wereld is een hele grote opgave. In de taal van 2 Korinthiérs 2:16: “wie is tot deze dingen bekwaam?”
Het antwoord staat in 2 Korinthiérs 3:5: “Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als
uit onszelven; maar onze bekwaamheid is uit God”. God zegt: “Mijn genade is u genoeg.” 2 Korintiérs
12:9. De teksten:

“Titus 2:11-12: 11 Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen.12 En onderwijst
ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en
godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;

“2 Kor. 2:16: Dezen wel een reuk des doods ten dode; maar genen een reuk des levens ten leven. En wie
is tot deze dingen bekwaam?

“2 Kor. 12:9: En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid
volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone.

Wat Gods genade Christenen leert te doen, wordt door dezelfde algenoegzame, veel overvloediger
genade mogelijk gemaakt.

“2 Kor. 9:8: En God is machtig alle genade te doen overviloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd,
alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn.

Toen de Heer Jezus, door Zijn goddelijke genade en kracht, barmhartig was jegens die schuldige,
zondige vrouw in Johannes 8:1 tot 11, en zei: ‘Zo veroordeel Ik u ook niet’, voegde Hij eraan toe: ‘Ga en
zondig niet meer.” (Johannes 8:11).

“Joh. 8:1-11: 1 Maar Jezus ging naar den Olijfberg.2 En des morgens vroeqg kwam Hij wederom in den
tempel, en al het volk kwam tot Hem; en nedergezeten zijnde, leerde Hij hen.3 En de Schriftgeleerden
en de Farizeen brachten tot Hem een vrouw, in overspel gegrepen.4 En haar gesteld hebbende in het
midden, zeiden zij tot Hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelve gegrepen, overspel begaande.5 En
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Mozes heeft ons in de wet geboden, dat dezulken gestenigd zullen worden; Gij dan, wat zegt Gij?6 En
dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus,
nederbukkende, schreef met den vinger in de aarde.7 En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op,
en zeide tot hen: Die van ulieden zonder zonde is, werpe eerst den steen op haar.8 En wederom
nederbukkende, schreef Hij in de aarde.9 Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde,
gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen
gelaten; en de vrouw in het midden staande.10 En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de
vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? 11 En zij
zeide: Niemand, Heere! En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet
meer.

Als we denken aan de omgang van Christus met die zondige vrouw, denken we eerst aan Romeinen
5:20 en dan aan Romeinen 6:1 en 2 en Romeinen 6:15:

“Rom. 5:20: Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde; en waar de
zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest;

“Rom. 6:1-2: 1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder
worde?2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?

“Rom. 6:15: Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade?
Dat zij verre.

Gods machtige macht, buitengewoon overvloedige kracht, is beschikbaar voor ieder verlost persoon
(Efeziérs 1:19 tot 23... Efeziérs 3:20). De “alle genade” van de God van alle genade is eveneens
beschikbaar.

“Ef. 1:19-23: 19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de
werking der sterkte Zijner macht,2 ODie Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft
opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en
macht, en kracht, en heerschappij, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar
ook in de toekomende;22 En heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente
gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles
in allen vervult.

“Ef. 3:20: Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat wij bidden of denken,
naar de kracht, die in ons werkt,

“Judas 24-25: 24 Hem nu, Die machtig is u van struikelen te bewaren, en onstraffelijk te stellen voor Zijn
heerlijkheid, in vreugde,25 Den alleen wijzen God, onzen Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht
en macht, beide nu en in alle eeuwigheid. Amen.

“Ef. 3:21: Hem, zeq ik, zij de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle
eeuwigheid. Amen.

“Op. 1:5: En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de
Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft
in Zijn bloed.
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