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Een groot percentage van de mensen in de wereld wordt elke ochtend wakker met één of andere vorm 

van pijn of ongemak. Als u één van de vele slachtoffers bent, met één of andere ziekte in het lichaam, 

zult u het misschien eens zijn met het kleine refrein dat zegt: "De hemel is beter dan dit". 

 

De Schrift vertelt ons dat: 

“Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe. 

(Rom. 8:22). 

Let op de uitdrukking: "het ganse schepsel". Dit omvat de hele schepping/wereld; Niemand wordt 

uitgesloten. Inderdaad, het volgende vers gaat verder met te zeggen tegen Christelijke gelovigen: 

“En niet alleen dit, maar ook wij zelven, die de eerstelingen des Geestes hebben, wij ook zelven, zeg ik, 

zuchten in onszelven, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing onzes lichaams. 

(Rom. 8:23). 

Ongetwijfeld hebben velen van ons zin om met de psalmist David uit te roepen: 

“Aanzie mijn ellende, en mijn moeite”.  (Psalm 25:18). 

Ondanks alle verdriet, moeite en pijn die het kind van God moet verduren, kan het echter met de 

apostel Paulus verzekerd zijn dat:  

“……..onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig 

gewicht der heerlijkheid;  (2 Kor. 4:17). 

Als we bij de Heer zijn, zullen we niet langer in "deze aardse tabernakel" wonen, maar zullen we: 

“………een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. 

(2 Kor. 5:1). 

Paulus voegt er zelfs aan toe dat we er als Christenen naar verlangen: 

“…………………………… met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.  (2 Kor. 5:2). 

 

Ten slotte schreef  Paulus dat: 

“…………………………..hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is 

zeer verre het beste. (Fil. 1:23).in 

 

“Zeer verre het beste”, niet alleen dan al het verdriet, de moeite en de pijn van de aarde, maar zelfs 

veel beter dan de grootste vreugden en de dierbaarste schatten van de aarde. Hoe geweldig is het om 

te weten dat:  "Christus gestorven is voor onze zonden"  (1Kor.15:3), om een licht te hebben voorbij het 

graf, een hoop voorbij het graf! Voorwaar, "de hemel is beter dan dit!" 


