Het gevaar van het occulte

Kevin Sadler

“Joe Gutierrez vertelt vijf verhalen uit zijn 42 jarige loopbaan als staalarbeider in het boek The Heat:
Steelworkers' Lives and Legends. In één verhaal, genaamd 'Snow Danced in August', beschrijft hij een
tafereel van zilverachtige stofvlokken die regelmatig naar de grond zweefden in een gedeelte van de
fabriek waar stalen strips over kussens in een hoge koeltoren rolden. Jarenlang kwamen zowel
arbeiders als bezoekers naar het schouwspel kijken, dat vooral 's avonds schilderachtig was.

“Toen ontdekten ze dat het stof asbest was. 'ledereen ademde het in', schreef Gutierrez. Hij lijdt nu
onder de langzame, verstikkende greep van asbestose, net als veel andere fabrieksarbeiders.

""Wie ben ik? Ik ben iedereen. Ik kan nu niet zo ver lopen. Ik word heel snel moe en soms doet het pijn
als ik ademhaal. En dan te bedenken dat we soms ruzie hadden om die baan.'

“Hoeveel dingen in onze cultuur lijken op de zilvervliokken in die staalfabriek? Betoverend maar
dodelijk”.

De beoefening van het occulte is één van de dingen in onze cultuur die lijken op de zilvervlokken in die
staalfabriek. Voor velen is er een voortdurende verleiding om zich erin te verdiepen. Er wordt gedacht
dat het lezen van horoscopen een onschadelijke, onschuldige activiteit is. Uit een onderzoek werd ooit
geschat dat meer dan 50 miljoen Amerikanen elke dag hun horoscoop lezen om te zien wat ze die dag
moeten doen of kunnen verwachten. Horoscopen zijn direct beschikbaar. Ze zijn gemakkelijk online te
vinden. Een dagelijkse horoscoop is te vinden in bijna elke krant in het hele land.

Het occulte komt in veel verschillende vormen voor: waarzeggerij, tarotkaarten, handlijnkunde,
numerologie, astrologie, seances, runenstenen, de | ching, ouijaborden en theebladeren. U kunt
gemakkelijk locaties vinden die zich aan deze zaken wijden. Er zijn nu programma's met mediums op
televisie. Hekserij, satanisme en spiritisme worden openlijk beoefend.

De Engelse term occult komt van het Latijnse werkwoord “occultus”, dat verwijst naar verborgen of
geheim gehouden dingen. Zoals wij het woord vandaag de dag gebruiken, heeft het betrekking op de
omgang met het rijk van de geesten. De Schrift verbiedt elke deelname aan het occulte. Paulus, onze
apostel, waarschuwt het Lichaam van Christus voor het beoefenen van afgoderij, het aanbidden van de
schepping en valse goden, en het hebben van “gemeenschap met duivels”, zie 1 Kor. 10:19-20:

“19 Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat het afgodenoffer iets is?20 Ja, ik zeg, dat hetgeen de
heidenen offeren, zij den duivelen offeren, en niet Gode; en ik wil niet, dat gij met de duivelen
gemeenschap hebt.

De strenge waarschuwingen aan Israél, in de Mozaische wet, leren ons hoe God denkt over astrologie
en het occulte, en dat is voor ons genoeg om te weten dat we deze dingen moeten mijden.

“Deut. 4:15-16 en 19: 15 Wacht u dan wel voor uw zielen; want gij hebt geen gelijkenis gezien, ten dage
als de HEERE op Horeb uit het midden des vuurs tot u sprak;16 Opdat gij u niet verderft, en maakt u iets
gesnedens, de gelijkenis van enig beeld, de gedaante van man of vrouw,,......................... 19 Dat gij ook
uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse
heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de HEERE, uw God, aan alle
volken onder den gansen hemel heeft uitgedeeld.

“Deut. 18:10-12: 10 Onder u zal niet gevonden worden, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet
doorgaan, die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschrei acht geeft, of



tovenaar. 11 Of een bezweerder, die met bezwering omgaat, of die een waarzeggenden geest vraagt,
of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt.12 Want al wie zulks doet, is den HEERE een gruwel;
en om dezer gruwelen wil verdrijft hen de HEERE, uw God, voor uw aangezicht, uit de bezitting.

Wat velen als een onschuldige activiteit beschouwen, is een gruwel in de ogen van God. Het raadplegen
van mediums, tarotkaarten, horoscopen, handlijnen lezen, enz., kleineert God. Als je dat doet, zeg je:

“Ik geloof dat God mij niet alles kan of wil vertellen wat goed voor mij is om te weten. In wezen
demonstreert het de overtuiging dat God de liefde of goedheid mist om mij te leiden, dus zal ik het
heft in eigen handen nemen”.

Voor ons eigen bestwil moet het volk van God de kwade valstrik van alle occulte praktijken mijden.
Alles wat we moeten weten over de toekomst of het bovennatuurlijke rijk komt door het Woord van
God. Door geloof nemen wij ons standpunt in over de toereikendheid van de openbaring van Gods
Woord.



