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                                                   Het opheffen van de handen 

                                                                 Pastor Ricky Kurth 

“1 Tim. 2:8: Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn 

en twisting. 

Er wordt mij vaak gevraagd of Paulus bedoelde dat we letterlijk onze handen moeten opheffen als we 

bidden. Aangezien dit de manier is waarop David bad, Ps. 141:2, weten we dat er niets mis mee is om 

dat te doen, zolang je maar begrijpt wat Paulus bedoelde toen hij bepaalde dat de handen die je opheft 

in gebed ‘heilig’ moeten zijn. 

“Psalm 141:2: Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht, de opheffing mijner handen 

als het avondoffer. 

Ik zeg dit omdat sommigen denken dat Paulus verwijst naar de Wet, waar God beloofde dat Hij Zijn volk 

niet zou horen als de handen, die zij in gebed ophieven, niet heilig waren: 

“Jesaja 1:15: En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het 

gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. 

Vergelijk dit met: 

“Psalm 66:18: Had ik naar ongerechtigheid met mijn hart gezien, de Heere zou niet gehoord hebben. 

Maar dit kan niet zijn wat Paulus hier in gedachten had, want: 

“Rom. 6:14-15: 14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder 

de genade.15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? 

Dat zij verre. 

Zonde belemmert uw gebeden in de bedeling van genade niet, Maar iedereen die de Heer liefheeft, 

zal ervoor zorgen dat hij geen misbruik maakt van Gods genade door te blijven zondigen, zodat de 

genade overvloedig mag zijn, zie Romeinen 6:1-2:  

“1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?2 Dat 

zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? 

Maar dit betekent dat er een andere reden moet zijn waarom de apostel Paulus spreekt over het 

opheffen van heilige handen, en die is er ook. Zie je, in de context heeft Paulus zojuist de opdracht 

gegeven om te bidden “Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn”, zie 1 Tim. 2:1-2: 

“1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, 

dankzeggingen, voor alle mensen;2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust 

en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 

Paulus zegt dus eigenlijk dat de handen die u opheft in gebed om voor onze leiders in de regering te 

bidden, niet betrokken mogen zijn bij enige onheilige subversieve activiteit tegen de leiders in de 

regering voor wie u bidt, leiders van wie God zegt dat we ons daar aan moeten onderwerpen, Titus 3:1, 

zonder weerstand te bieden, Romeinen 13:1-7: 

“Titus 3:1: Vermaan hen, dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn, dat zij hun gehoorzaam 

zijn, dat zij tot alle goed werk bereid zijn; 
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“Rom. 13:1-7: 1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan 

van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.2 Alzo dat die zich tegen de macht 

stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel 

halen.3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de 

macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;4 Want zij is Gods dienares, u ten 

goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij 

is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.5 Daarom is het nodig onderworpen 

te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.6 Want daarom betaalt gij ook 

schattingen; want zij zijn dienaars van God, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.7 Zo geeft dan een 

iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, 

eer, dien gij de eer schuldig zijt. 

Dit is ook de reden waarom Paulus zegt dat mensen moeten bidden “zonder toorn en twisting”, zie 1 

Tim. 2:8: 

“Ik wil dan, dat de mannen bidden in alle plaatsen, opheffende heilige handen, zonder toorn en twisting.  

Sommigen zouden zijn woorden hier in verband kunnen brengen met het koninkrijks programma, waar 

de Heer tegen de Joden zei, die Hij diende, zie Mattheüs 15:24 en Romeinen 15:8.  

“Matth. 15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van 

het huis Israëls. 

“Matth. 15:8: Dit volk genaakt Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich 

verre van Mij; 

Er was zeker geen ruimte voor toorn bij zo'n instructie! Ze kregen ook te horen: 

“Markus 11:25: En wanneer gij staat om te bidden, vergeeft, indien gij iets hebt tegen iemand; opdat 

ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve.  

“Markus 11:23-24: 23 Want voorwaar zeg Ik u, dat, zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven 

en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven, dat hetgeen hij zegt, 

geschieden zal, het zal hem geworden, zo wat hij zegt.24 Daarom zeg Ik u: Alle dingen, die gij biddende 

begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden. 

Maar iedere (huidige) gelovige die ooit zonder twijfel heeft gebeden, en niet heeft ontvangen waarvoor 

hij bad, weet dat we niet meer onder Gods koninkrijks programma voor Israël zijn en ook niet onder 

de Wet die Hij hen gaf. Deze verwijzingen naar toorn en twijfel onder het koninkrijks programma 

kunnen dus niet zijn wat Paulus in gedachten had toen hij zei dat we moesten bidden ‘zonder toorn en 

twisting’. 

In plaats daarvan draagt Paulus ons, in de context, op om te bidden voor onze leiders in de regering, 

zonder de toorn jegens hen, die waarschijnlijk zo algemeen was onder Gods volk in de dagen van Paulus 

dat de apostel er iets over moest zeggen.  

Zelfs vandaag de dag zijn gelovigen voortdurend boos op onze leiders en twijfelen ze altijd 

aan hun vermogen om ons te leiden. Dus de instructie van Paulus dat we voor hen moeten 

bidden “zonder toorn en twisting” is vandaag de dag net zo nodig als op de dag dat deze 

woorden zijn pen verlieten. Dus in plaats van onze leiders uit te schelden, geliefden, laten 

we voor hen bidden. 
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