Jezus' bediening in het Oude Testament

Justin Johnson
De Bijbel maakt duidelijk dat Jezus geboren werd onder het Oude Testament. (Oude Verbond).

“Gal. 4:4: Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden
uit een vrouw, geworden onder de wet;

Dit zou verklaren waarom hij, nadat hij geboren was, besneden werd en er offers werden gebracht
volgens de wet, zie Lukas 2:21-24:

“21 En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd
JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.22 En als de dagen
harer reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij Hem te Jeruzalem, opdat zij Hem
den Heere voorstelden;23 (Gelijk geschreven is in de wet des Heeren: Al wat mannelijk is, dat de moeder
opent, zal den Heere heilig genaamd worden.)24 En opdat zij offerande gaven, naar hetgeen in de wet
des Heeren gezegd is, een paar tortelduiven, of twee jonge duiven.

Jezus' bediening op aarde

Tijdens zijn leven op aarde diende Jezus ook onder het Oude Testament. De Schrift is hierover duidelijk
in Hebreeén 9:15-17:

“15 En daarom is Hij de Middelaar des nieuwen testaments, opdat, de dood daartussen gekomen zijnde,
tot verzoening der overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn,
de beloftenis der eeuwige erve ontvangen zouden.16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak,
dat de dood des testamentmakers tussen kome;

“Hebr. 9:17 Want een testament is vast in de doden, dewijl het nog geen kracht heeft, wanneer de
testamentmaker leefft.

Aangezien een testament pas van kracht is “nadat de mensen dood zijn”, betekent dit dat het Nieuwe
Testament (Nieuwe Verbond) pas kon beginnen na de dood van Jezus. Jezus stierf helemaal aan het
einde van zijn aardse bediening, zoals opgetekend in Matthels 27:50, Markus 15:37, Lukas 23:46 en
Johannes 19:30:

“Matth. 27:50: En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.
“Markus 15:37: En Jezus, een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf den geest.

“Lukas 23:46: En Jezus, roepende met grote stemme, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest.
En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.

“Joh. 19:30: Toen Jezus dan den edik genomen had, zeide Hij: Het is volbracht! En het hoofd buigende,
gaf den geest.

Als het Nieuwe Testament “zolang de erflater leeft” geen kracht heeft, dan waren de
geboorte, het leven en de bediening van Jezus op aarde allemaal Oud Testamentisch.

Dit verklaart in grote mate waarom Jezus mensen de opdracht gaf offers te brengen, Matth. 8:4, de wet
van Mozes onderwees, Matth. 19:17; Matth. 23:1-2; de Joodse tempel bezocht; gescheiden van de
Heidenen, Matth. 10:5; Matth. 15:24; en nam deel aan de heilige dagen van Israél.



“Matth. 8:4: En Jezus zeide tot hem: Zie, dat gij dit niemand zegt; maar ga heen, toon uzelven den
priester, en offer de gave, die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.

“Matth. 19:17: En Hij zeide tot hem: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan Een, namelijk God.
Doch wilt gij in het leven ingaan, onderhoud de geboden.

“Matth. 23:1-2: 1 Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen,2 Zeggende: De Schriftgeleerden
en de Farizeen zijn gezeten op den stoel van Mozes;

“Matth. 10:5: Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet
heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen.

“Matth. 15:24: Maar Hij, antwoordende, zeide: Ik ben niet gezonden, dan tot de verloren schapen van
het huis Israéls.

Hij diende op aarde onder het Oude Testament! Het Nieuwe Testament was door zijn dood nog niet
ingewijd en aldus niet van kracht.

In de volksmond wordt door zelfbenoemde Nieuw Testamentische Christenen gedacht dat zij Jezus
volgen in zijn aardse bediening, maar door Jezus te volgen in zijn aardse bediening volgen zij Jezus
volgens het Oude Testament.

Jezus bediening vanuit de hemel

Nadat Jezus stierf legt Hebreeén 9 ook uit dat Jezus de middelaar wordt van Israéls Nieuwe Testament:
een veel beter verbond voor Israél.

Zo begon Jezus' bediening, voor Israél, in de hemel als hun grote hogepriester. Hebreeén noemt dit
werk een “uitnemender bediening” toen hij “de hemel zelf binnenging” in de “ware tabernakel” aldaar,
zie Hebr. 8:1-6; Hebr. 9:24:

“Hebr. 8:1-6: 1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen
Hogepriester, Die gezeten is aan de rechter hand van den troon der Majesteit in de hemelen:2 Een
Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.3
Want een iegelijk hogepriester wordt gesteld, om gaven en slachtofferen te offeren; waarom het
noodzakelijk was, dat ook Deze wat had, dat Hij zou offeren.4 Want indien Hij op aarde ware, zo zou Hij
zelfs geen Priester zijn, dewijl er priesters zijn, die naar de wet gaven offeren;5 Welke het voorbeeld en
de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij
den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op
den berg getoond is.6 En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als Hij ook eens beteren
verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.

“Hebr. 9:24: Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom, dat met handen gemaakt is, hetwelk is
een tegenbeeld van het ware, maar in den hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht van
God voor ons;

Israéls Messias moest naar de hemel opstijgen om hun Nieuw Testamentische bediening uit te voeren.
Later zal hij terugkeren om hen verlossing te brengen, zie Hebr. 9:28; Rom. 11:26-27:

“Hebr. 9:28: Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg te nemen, zal ten anderen
male zonder zonde gezien worden van degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.



“Rom. 11:26-27: 26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion
komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun
zonden zal wegnemen.

Terwijl we lazen dat het Woord vlees en bloed aannam en Israél diende terwijl hij op aarde was, was
wat Israél na zijn dood moest leren de speciale bediening die Jezus voor hen in de hemel uitvoerde
voor het Nieuwe Testament. Dit is de inhoud van de brief aan de Hebreeén.

Jezus bediening vanuit de hemel

Jezus had een bediening op aarde onder het Oude Testament, en een bediening in de hemel voor het
Nieuwe Testament, maar beide testamenten/verbonden werden gesloten met Israél, zie: Hebr. 8:8:

“Want hen berispende, zegt Hij tot hen: Ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, en Ik zal over het huis
Israéls, en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten;

Zie ook Jeremia 31:31:

“Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat |k met het huis van Israél en met het huis van Juda een
nieuw verbond zal maken;

Dus welke bediening voert Jezus vandaag de dag uit (*) nu Israél gevallen is en het Nieuwe Testament
nog niet compleet is, zie Romeinen 11:11; Rom 11:25-27:

“Rom. 11:11: Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door
hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

“Rom. 11:25-27: 25 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet
wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israél gekomen is, totdat de volheid der
heidenen zal ingegaan zijn.26 En alzo zal geheel Israél zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser
zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.27 En dit is hun een verbond van Mij,

als Ik hun zonden zal wegnemen.

(*)--Het antwoord hierop is een bediening uit de hemel die voor het eerst aan de apostel Paulus werd
geopenbaard, een speciale bedeling van genade aan alle mensen die sinds het begin van de wereld
geheim werd gehouden, zie Ef. 3:1-2; Rom. 16:25:

“Ef. 3:1-2: 10m deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen
zijt.2Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

“Rom. 16:25: 25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus
Christus, naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest;

De openbaring van deze bijzondere bediening bevat de boodschap en bediening voor de
kerk van vandaag.

Vanuit de hemel dient Jezus als Hoofd van een “nieuw schepsel” genaamd het Lichaam van Christus,
zie Ef. 2:15; Ef. 4:12:



“Ef. 2:15: Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in
inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede
makende;

“Ef.4:12: Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van
Christus;

In het Lichaam zijn er noch Jood noch Heiden, de kerk staat niet onder de wet van Israél, noch moet
het Lichaam wachten tot Israéls Nieuwe Testament is vervuld.

Het Lichaam van Christus voert de bediening van Jezus uit vanuit de hemel en predikt de glorie en
genade van zijn dood en opstanding als verlossing die vrijelijk aan iedereen wordt aangeboden. Dit is
de inhoud van de brieven van Paulus. (Romeinen tot en met Filemon).

Drie bedieningen van Jezus

Jezus had niet slechts één bediening. Hij leefde onder het Oude Testament, hij stierf voor het Nieuwe
Testament, en nu heeft hij de verborgenheid/geheim van het evangelie onthuld.

Zijn hele leven heeft Jezus onder het Oude Testament van Israél op aarde gediend. Toen hij stierf, voer
lezus op en diende Israéls Nieuwe Testament in de hemel. Toen de verborgenheid/geheimenis van
Christus werd geopenbaard, bediende Jezus de bedeling van genade aan alle mensen, vanuit de hemel.

Jezus' bediening in het Oude Testament is anders dan zijn bediening in het Nieuwe Testament, die weer
anders is dan zijn bediening van de verborgenheid/geheim vanuit de hemel. En ze zijn verschillend, ze
moeten recht gesneden worden, zie 2 Tim. 2:15:

“2 Tim. 2:15: Benaarstig u (= beijveren), om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet
beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.

Van de vertaler:
De Engelstalige King James Bible is nog duidelijker in dezen:

“2 Tim. 2:15: Study (= studeren) to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be
ashamed, rightly dividing the word of truth.

Er is nog al een verschil tussen “Benaarstigen” en “Studeren!
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