Vergeestelijken versus geestelijke toepassing

Justin Johnson

Het toepassen van de Bijbel gaat over hoe je de Bijbel gebruikt. Er zijn drie verschillende toepassingen
vanuit de Schrift:

--Historisch
--Geestelijk
--Leerstellig

--De historische toepassing zoekt naar feiten in de Schrift die ons helpen te leren over wie, wat en waar.
Het scheidt ware beschrijvingen van personen, plaatsen en gebeurtenissen van foutieve.

--De geestelijke toepassing zoekt naar onderscheid tussen goed en kwaad. Het scheidt goed en slecht
gedrag, gedachten, keuzes en dingen. Het is de morele toepassing.

-- De |eerstellige toepassing kijkt om Gods specifieke wil en doel te begrijpen. Wat doet God en wat wil
hij van mensen? Het scheidt goede leringen van verkeerde door middel van progressieve openbaring.
Het is de dispensationele (betekent: naar de bedelingen) toepassing.

Het probleem met het vergeestelijken

Elke toepassing vereist dat je de Bijbel letterlijk neemt. Zonder de Bijbel letterlijk te nemen, kunnen
leraren alles onderwijzen. Dit laatste verkeerde gebruik van de Schrift is door anderen beschreven als
een vergeestelijking van de Bijbel.

Vergeestelijken kan worden gedefinieerd als het losmaken van de Bijbel van zijn letterlijke betekenis
door:

--God ontkennen betekent het ontkennen wat werkelijk in de Schrift staat opgetekend.

--De Bijbel veranderen in een allegorie die de huidige gebeurtenissen, bewegingen, politiek of ideeén
bespreekt.

--Het verwijderen van de contextuele beperkingen, zodat elke passage in de Schrift kan worden
gebruikt om iedereen op welke manier dan ook en op elk moment te helpen.

--Het verminderen van elk gevoel van dogmatisme. Niemand kan God volledig begrijpen, en dus kan
niemand beweren: goed of fout, de waarheid, of goed en slecht, voor iedereen, te kennen.

--Van de Bijbel een mystiek boek maken, geinterpreteerd door onze gevoelens en emoties. Er is geen
absolute betekenis.

--Vergeestelijken zal plaatsvinden wanneer mensen er niet in slagen God waar te laten zijn, te zien dat
God goed is, of de Schrift niet recht snijden.

--Zonder de Bijbel “op zijn woord” te nemen, is er geen historisch feit. Vergeestelijken presenteert de
Bijbel als fictieve verhalen zonder enige basis in ware geschiedenis of gebeurtenissen.

--Zonder dat God zegt wat hij bedoelt te zeggen, is er geen reden om de leerstellige verschillen door
het recht snijden te verzoenen. Dispensationele Bijbelstudie is de vijand van het vergeestelijken.



--Zonder echte beelden in een reéle context bestaat goed en slecht alleen in de ogen van de
vergeestelijkende tolk.

Vergeestelijken versus geestelijke toepassing

Soms worden vergeestelijken en de letterlijke geestelijke toepassing door elkaar gehaald, maar er is
een verschil.

Hoe kan de geestelijke toepassing letterlijk zijn?

--Wanneer de Bijbel over iets geestelijks spreekt, spreekt het over echte niet-fysieke dingen. Het gaat
niet over onwerkelijke, onkenbare, ongebonden dingen die door onze verbeelding zijn gecreéerd.

--Hoewel de geestelijke toepassing niet beperkt is tot één bedeling, is zij gebonden aan de letterlijke
woorden op de bladzijde, de letterlijke karakters in de context en Gods definitie van wat goed en slecht
is.

--De geestelijke toepassing is gebonden aan Gods letterlijke woorden in een context. Vergeestelijken is
dat niet.

--Voor het vergeestelijken is het niet nodig dat de woorden van de Bijbel geinspireerd, bewaard of
intact blijven.

--Mensen vergeestelijken wanneer ze historische, leerstellige of geestelijke leugens vertellen, omdat ze
niet de geestelijke ogen hebben om de Bijbel letterlijk te nemen.

Een voorbeeld van het eerste gebod

We kunnen het eerste gebod, dat aan Israél werd gegeven, als voorbeeld gebruiken, zie Ex 20:2-3; Deut.
5:6-7; Deut. 6:4-5:

“Ex. 20:2-3: 2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.3 Gij zult
geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

“Deut. 5:6-7: 6 Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb.7 Gij zult
geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

“Deut. 6:4-5: 4 Hoor, Israél! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!5 Zo zult gij den HEERE, uw God,
liefhebben, met uw ganse hart, en met uw ganse ziel, en met al uw vermogen.

Historisch gezien vragen we ons af wat er werkelijk is gebeurd. Het eerste gebod werd door God op
stenen tafels geschreven die aan Mozes op de berg Sinai werden gegeven. Dit vertelt ons dat God op
stenen kan schrijven, dat Israél wetten van God had, dat Mozes in Gods tegenwoordigheid was en dat
er geen andere goden voor het aangezicht van de HEER mogen komen.

Geestelijk vragen we ons af hoe dit helpt onderscheid te maken tussen goed en slecht. We weten dat
het een goede zaak is om de ene ware God te aanbidden en te dienen, en een slechte zaak om andere
goden te dienen.

Op leerstellig vlak vragen we ons af wat God doet en hoe hij wil dat mensen reageren. Volgens de wet
eiste God dat ze het eerste gebod zouden onderhouden, anders zouden ze gestraft worden en uit de
natie verwijderd worden. Onder de genade is er geen natie, we zijn niet onder de wet. God schenkt



zondaars, die andere goden dienen, genade als zij vertrouwen op de genadige voorziening van de ware
God in Christus.

Door deze passage te vergeestelijken wordt de Bijbel letterlijk verworpen. Ze zouden kunnen zeggen:
Israél heeft de wet van andere naties ontvangen, wij staan “geestelijk” nog steeds onder deze wet, en
de echte les zou voor iedereen kunnen zijn om met trouw de god te dienen in wie zij hulp vinden.

Zie je hoe het letterlijk nemen van de Bijbel de waarheid naar voren brengt, en de vergeestelijking van
de Schrift in feite de waarheid tegenspreekt door mensen toe te staan elke god te dienen die ze maar
willen?

Conclusie

Het is gebruikelijk om de Schrift te vergeestelijken in liberale kerken die de Bijbel verwerpen, maar er
is net zo goed een probleem in kerken die denken dat de geestelijke toepassing betekent dat we elke
leerstelling in de Bijbel als de onze kunnen beschouwen.

Weten hoe je de Bijbel moet gebruiken is belangrijk, evenals het verschil kennen tussen het
vergeestelijken en de geestelijke toepassing. Het begint allemaal met het letterlijk nemen van de Bijbel.

Van de vertaler:

Er kan niet genoeg op gewezen worden hoe belangrijk het is om het Woord der waarheid
“recht te snijden”, zie 2 Tim. 2:15 in de Statenvertaling:

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die
het Woord der waarheid recht snijdt.

Wij, als gelovigen die leven in de bedeling der genade Gods (Ef. 3:2), hebben te maken met de brieven
van onze apostel Paulus, de apostel de Heidenen (Rom. 11:13). Deze brieven zijn Romeinen tot en met
Filemon. Het voorgaande betekent niet dat we de rest van de Bijbel niet nodig hebben. Ook daarin
heeft onze apostel Paulus voorzien door 2 Tim. 3:16 te citeren.

Zie, onder, mijn website voor meer info met, onder andere, betrekking op het “recht snijden”.

Vertaler: |.h.meyer@ziggo.nl website: www.bedelingdergenade.nl
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