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                                                            Wees geestelijk 

 

Als kind had ik vanuit de kerk het idee dat geestelijk zijn iets leek op de dame die altijd huilde tijdens 

de liederen in de kerk. Ze moet iets gevoeld hebben dat ik niet voelde. 

Toen ik opgroeide, leerde ik uit de Bijbel dat geestelijk zijn geen gevoel is, maar een begrip, zie 1 Kor. 

2:15: 

“Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand 

onderscheiden.  

Mijn vlees bracht veel gevoelens teweeg, maar de geest is de geest waardoor ik de dingen van God kan 

kennen, zie 1 Kor. 2:12: 

“Doch wij hebben niet ontvangen den geest der wereld, maar den Geest, Die uit God is, opdat wij 

zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; 

Om geestelijk te zijn, moest ik het begrijpen. 

 

Welke dingen van God moest ik begrijpen? 

De wil van God, zie Kol 1:9; 1 Tim 2:4; Ef 5:17: 

“Kol. 1:9: Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden 

en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk 

verstand; 

“1 Tim. 2:4: Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 

“Ef. 5:17: Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij. 

 

De wijsheid van God, zie 1 Kor 1:21, 2:7; Ef 3:9-10: 

“1 Kor. 1:21: Want nademaal, in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, 

zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; 

“1 Kor. 2:7: Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God 

te voren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons, eer de wereld was; 

“Ef. 3:9-10: 9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid 

zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus 

Christus;10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in 

den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; 

 

Het woord van God: zie 2 Tim 3:16-17; 1 Thess. 2:13: 

“2 Tim. 3:16-17: 16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot 

verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot 

alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 
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“1 Thess. 2:13: Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van 

God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het 

waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft. 

 

Het werk van God, zie Ef 1:18-23; Ef 2:10: 

“Ef. 1: 18-23: 18 Namelijk verlichte ogen uws verstands, opdat gij moogt weten, welke zij de hoop van 

Zijn roeping, en welke de rijkdom zij der heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen;19 En welke de 

uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht,20 

Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zijn 

rechter hand in den hemel; 21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en heerschappij, en allen 

naam, die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende;22 En heeft alle 

dingen Zijn voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle 

dingen;23 Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult. 

“Ef. 2:10: Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 

voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 

 

Het geestelijk zijn vereist kennis, groei en verankering in de gezonde leer. Het is niet hoe baby's of jonge 

kinderen worden omschreven, zie 1 Kor. 3:1: 

“En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken, als tot jonge 

kinderen in Christus. 

Geestelijk zijn is niet de gevoeligheid om de “geruis van engelenvleugels” te horen, maar eerder de 

kracht om onder alle omstandigheden volgens geestelijk begrip te wandelen. 

Het vereist de Bijbel, geen kerkklokken. 
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