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                               EEN DISPESATIONELE MIDDEN HANDELINGEN “MAN VAN STRO” 

                                                                   Justin Johnson 

        VAN DE VERTALER: ZIE OOK op www.bedelingdergenade.nl, onder “artikelen”: “HET RECHT SNIJDEN VAN DE BRIEVEN VAN PAULUS”.  

Een man van stro is geen echte man. Het jaagt de vogels weg omdat het voor hen op een echte man 

lijkt. Als je een man van stro verbrandt, heb je niemand pijn gedaan. Als je denkt van wel, heb je een 

vogelbrein. 

Er zijn veel mannen van stro die voortdurend verbrand worden in hun oppositie tegen het midden-

Handelingen, Paulinisch, dispensationeel “recht snijden”. Het is een schande als vreemden ons 

vakgebied binnenlopen en denken dat ze het over de echte kwestie hebben, terwijl dat niet het geval 

is. 

Helaas zijn het vaak de Paulinische beoefenaars en predikers die de schuld krijgen van het opzetten van 

deze mannen van stro om überhaupt verbrand te worden. Hier zijn een paar dingen die 

genadepredikers zeggen die mannen van stro creëren. 

Als je deze dingen hoort, weet dan dat dit een man van stro is die gemakkelijk verbrandt. Uw boodschap 

moet verduidelijkt worden. 

“Romeinen tot en met Filémon is aan ons” 

Paulus schreef dertien brieven en het zijn de boeken Romeinen tot Filemon, maar het vinden van uw 

instructies in die brieven is niet zo’n duidelijke zaak als het uitkiezen van bepaalde boeken. Het 

sentiment achter deze “over-simplificatie” is het communiceren van de exclusief Paulinische locatie van 

de verborgen waarheid in de Bijbel. 

Er zijn echter plaatsen in de brieven van Paulus waar Paulus niet over ons schrijft. Denk eens aan Rom. 

2:17, waar hij spreekt tot een Jood die in de wet rust, of Rom. 9-11, waar hij spreekt over een 

overblijfsel van Israël volgens de profetie. 

De instrumenten van de dispensationele context moeten net zo goed worden toegepast op de dertien 

brieven van Paulus als op de rest van de Bijbel. Het is waar dat we in de dertien brieven van Paulus 

onze leer vinden, maar het is niet waar dat alles in Romeinen tot en met Filemon onze leer is. Die man 

van stro is tondel, (tondel = licht ontvlambaar materiaal). 

 

                       “Twaalf apostelen voor Israël, één apostel voor het Lichaam van Christus” 

Dit contrast heeft de goede bedoeling om het unieke karakter van Paulus' apostelschap aan te tonen, 

en terecht. Er was een specifiek aantal apostolische ambten voor Israël dat overeenkwam met het 

aantal van hun stammen: twaalf, Mattheüs 19:28: 

“En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer 

de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf 

tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. 

Dat Paulus in het begin op bijzondere wijze werd geroepen om de apostel van de Heidenen te zijn, 

spreekt over de eenheid van Jood en Heiden in één lichaam (Paulus was zowel Jood als Romein – Rom. 

11:13). Er zijn geen stammen in het lichaam van Christus (Jakobus 1:1 mist dit geheimenis). 
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“Rom. 11:13: Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben; ik maak mijn 

bediening heerlijk; 

“Jac. 1:1:  Jakobus, een dienstknecht van God en van den Heere Jezus Christus; aan de twaalf stammen, 

die in de verstrooiing zijn: zaligheid. 

Het is echter gemakkelijk om een vuurtje op deze stroman aan te steken. Het is duidelijk dat er meer 

dan één apostel in het lichaam van Christus was, 1 Kor. 12:28; 1 Thess. 2:6; Ef. 4:11; 1 Kor. 4:9. Anderen 

werden door de Geest geroepen om Paulus na te volgen. 

“1 Kor. 12:28: En God heeft er sommigen in de Gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede 

profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven der gezondmakingen, behulpsels, 

regeringen, menigerlei talen. 

“1 Thess.2:6: Noch zoekende eer uit mensen, noch van u, noch van anderen; hoewel wij u tot last konden 

zijn als Christus' apostelen; 

“Ef. 4:11: En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen 

tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; 

“1 Kor. 4:9: Want ik acht, dat God ons, die de laatste apostelen zijn, ten toon heeft gesteld als tot den 

dood verwezen; want wij zijn een schouwspel geworden der wereld, en den engelen, en den mensen. 

Wanneer u de enige apostel in het lichaam de apostel Paulus maakt, dan moeten passages zoals Ef. 3:5 

ten onrechte de twaalf apostelen omvatten. Het is het beste om deze man van stro niet overeind te 

houden. 

“Ef. 3:5: Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekend gemaakt, gelijk zij nu is 

geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten, door den Geest; 

 

“Paulus predikte het koninkrijk niet” 

Deze man van stro heeft er last van dat hij een onvolledige gedachte is. Paulus onderwijst het koninkrijk 

op meer dan een dozijn plaatsen in zijn geschriften (ja, zelfs na Handelingen 28). 

Hij bleef twee hele jaren in Rome “Predikende het Koninkrijk Gods” (Handelingen 28:31). Hij besteedt 

ruimschoots tijd aan het uitleggen aan de Korinthiërs dat zonde niet thuishoort in het koninkrijk van 

God, zie 1 Kor. 4:20; 1 Kor. 6:9-10: 

“1 Kor. 4:20: Want het Koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht. 

“1 Kor. 6:9-10: 9 Of weet gij niet, dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods niet zullen beerven?10 

Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch overspelers, noch ontuchtigen, noch die 

bij mannen liggen, noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen lasteraars, geen rovers 

zullen het Koninkrijk Gods beërven. 

Alle geredde leden van het lichaam zijn overgebracht naar het ‘koninkrijk van zijn geliefde Zoon’ en zijn 

‘geroepen tot zijn koninkrijk en heerlijkheid’, zie Kol 1:13; 1 Thess. 2:12: 

“Kol. 1:13: Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van 

den Zoon Zijner liefde; 

“1 Thess. 2:12: En betuigden, dat gij zoudt wandelen, waardiglijk Gode, Die u roept tot Zijn Koninkrijk 

en heerlijkheid. 
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Hoewel Paulus het koninkrijk van God predikte (Gods universele heerschappij over alle dingen in de 

Heer Jezus Christus – Ef. 1:10), predikte hij niet het evangelie van het koninkrijk zoals de twaalf 

apostelen vóór hem leerden. Het evangelie van het koninkrijk is het goede nieuws dat Israëls, het door 

Davidische, aardse geprofeteerde letterlijke koninkrijk, nabij was, Markus 1:14. Paulus werd niet 

gezonden om die boodschap te prediken. 

“Markus 1:14: En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie 

van het Koninkrijk Gods. 

Wanneer deze man van stro wordt verbrand, dansen mensen door de straten, denkend dat het 

dispensationalisme dood is, zonder de ware identiteit van hun hersenloze slachtoffer te kennen. 

 

“Er zijn twee evangeliën in de Bijbel” 

Dit is een poging om het idee te bestrijden dat er maar één evangelieboodschap in de hele Schrift 

aanwezig is, maar dit gaat niet ver genoeg. 

In de Bijbel staan veel evangeliën (ja, en er is maar één manier waarop mensen gered worden). Er is 

een evangelie van het koninkrijk (hierboven uitgelegd), een evangelie van genade, een evangelie van 

de besnijdenis, een eeuwig evangelie, Openb. 14:6, en nog een paar andere. 

“Op. 14:6: En ik zag een anderen engel, vliegende in het midden des hemels, en hij had het eeuwige 

Evangelie, om te verkondigen dengenen, die op de aarde wonen, en aan alle natie, en geslacht, en taal, 

en volk; 

De evangelieboodschap die God zendt, komt overeen met wat God doet en hoe mensen zouden 

moeten reageren. Tenzij God maar één keer veranderde wat hij deed, zijn er meer dan twee evangeliën. 

Deze man van stro is voorbestemd om te branden in beeltenis van glorie. 

 

“Petrus ging naar de Joden, Paulus naar de Heidenen” 

Veel mannen van stro zijn ontstaan door over-simplificatie. Deze zal lang branden. 

Het is duidelijk dat Petrus in Handelingen 10 naar de niet-Joodse Cornelius ging. (Hoewel hij werd 

gestuurd nadat Paulus was gered.) Het is duidelijk dat Paulus in het hele boek Handelingen naar Joden 

in synagogen ging (en ook naar Heidenen). 

Het was altijd Gods doel om Jood en Heiden te zegenen. De sleutel is dat de boodschap die Petrus en 

Paulus tot deze mannen spraken anders was. Petrus zou de Heidenen pas zegenen na de opkomst van 

Israël, Handelingen 11:19; Lukas 24:47. Paulus ging naar de Joden vanuit een verlangen om hen gered 

te zien worden door Gods genade, zonder Israël of hun wet. 

“Hand. 11:19: Degenen nu, die verstrooid waren door de verdrukking, die over Stefanus geschied was, 

gingen het land door tot Fenicie toe, en Cyprus, en Antiochie, tot niemand het Woord sprekende, dan 

alleen tot de Joden. 

“Lukas 24:47: En in Zijn Naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, 

beginnende van Jeruzalem. 
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Vanwege de veranderende bedeling van God beperkte Petrus zijn opdracht tot de bestaande 

besnijdenis in Gal 2:9, terwijl Paulus een uitverkoren vat was om naar alle ongelovigen te gaan: Jood of 

Heiden, Handelingen 9:15: 

“Gal. 2:9: En als Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade, die mij 

gegeven was, bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechter hand der gemeenschap, opdat wij tot de 

heidenen, en zij tot de besnijdenis zouden gaan; 

“Hand. 9:15: Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn 

Naam te dragen voor de heidenen, en de koningen, en de kinderen Israels. 

 

Conclusie 

Er zijn nog veel meer mannen van stro die mensen proberen neer te schieten, terwijl de echte 

problemen ongedeerd op een afstandje staan. Laat je niet misleiden door het geweervuur, kijk waar ze 

op schieten. 

Een onvermogen om te communiceren zal ertoe leiden dat mensen er niet in zullen slagen de 

gemeenschap van Christus in de verborgenheid te zien, Ef. 3:9: 

“En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap der verborgenheid zij, die van 

alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus; 

Als je dacht dat één van deze mannen van stro het hart van de dispensationele waarheid was, dan moet 

je deze kwesties misschien eens bestuderen. Jouw geloof is brandbaar. 

Als we ooit vooruitgang willen boeken in het laten zien aan alle mensen, moeten we duidelijk maken 

wat het betekent om halverwege de Handelingen Paulinische dispensationeel te zijn. Het moet 

duidelijk gemaakt worden, zodat mensen het juiste doelwit kunnen aanvallen en kijken of het de brand 

weerstaat. 

Als het blijft staan, dan is het waar. Wat moet worden verbrand is het kaf van de al te simplistische en 

slechte afwerking waaruit deze mannen van stro voortkomen. 
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