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                                                                 Het evangelie 

“1 Kor. 15:1-4: 1 Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij 

ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat;2 Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het 

behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt.3 

Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is 

voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, 

naar de Schriften; 

“Ef. 2:8-9: 8 Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof; en dat niet uit u, het is Gods gave;9 

Niet uit de werken, opdat niemand roeme. 

 

GODS HUIDIGE REDDINGSPLAN 

Heel vaak wordt het Bijbelse woord “GERED” gebruikt zonder dat men  begrijpt wat het betekent. 

Gered van wat? Wie moet er gered worden? Waarom moeten ze gered worden? Hoe kan iemand gered 

worden? 

Het antwoord op de vraag “wat moet ik doen om gered te worden” is een antwoord dat eeuwige 

gevolgen heeft! Dus wat zegt de Bijbel? 

 

Inhoud 

I. WAAROM MOET IK GERED WORDEN? Ik ben toch niet zo'n slecht persoon. 

II. Nou, oké, dus ik ben niet volmaakt en 'ja', ik heb tegen God gezondigd. WELKE STRAF STAAT DAARVOOR? 

III. NU BEGRIJP IK MIJN BEHOEFTE AAN REDDING, MAAR VOLGENS DE STANDAARD VAN DEZE  VERZEN ZAL IK HET 

NOOIT ZELF KUNNEN DOEN, HOE HARD IK HET OOK PROBEER. 

IV. HOE KAN JEZUS CHRISTUS ME VAN MIJN ZONDEN REDDEN? 

 

I. WAAROM MOET IK GERED WORDEN? Ik ben toch niet zo'n slecht persoon. 

== Het meest fundamentele begrip en de Bijbelse openbaring over God is dat Hij: 

a) Schepper is van hemel en aarde. 

b) Hij de Rechter van de wereld is. 

c) Hij rechtvaardig is, en absoluut heilig. 

Zie Handelingen 17:24-25, 31; I Samuël 2:2; Jesaja 6:1-5; Openbaring 15:3-4:  

“Hand. 17:24-25 en 31: 24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een 

Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt;25 En wordt ook van 

mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het leven, en den adem, en alle 

dingen geeft;…………………………31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem 

rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan 

doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft. 
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“1 Samuël 2:2: Er is niemand heilig, gelijk de HEERE; want er is niemand dan Gij, en er is geen rotssteen, 

gelijk onze God! 

“Jes. 6:1-5: 1 In het jaar, toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere, zittende op een hogen en 

verheven troon, en Zijn zomen vervullende den tempel.2 De serafs stonden boven Hem; een iegelijk had 

zes vleugelen; met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee 

vloog hij.3 En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De 

ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!4 Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des 

roependen; en het huis werd vervuld met rook.5 Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een 

man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn 

ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien. 

“Op. 15:3-4: 3 En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, 

zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig 

zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen!4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? 

Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden; want Uw oordelen zijn 

openbaar geworden. 

 

== Als God stelt Hij de normen van goed en kwaad vast. En omdat Hij Heilig is, kan geen enkele zonde 

in Zijn aanwezigheid wonen. Daarom heeft Hij de standaard van gerechtigheid vastgesteld volgens de 

maatstaf van Zijn eigen volmaaktheid. Om in Zijn aanwezigheid te verblijven, moet men net zo volmaakt 

zijn als God zelf. 

Zie Habakuk 1:13; Matth. 5:48; Openbaring 21:8, 10-11, 27: 

“Hab. 1:13: Gij zijt te rein van ogen, dan dat Gij het kwade zoudt zien, en de kwelling kunt Gij niet 

aanschouwen; waarom zoudt Gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt Gij 

zwijgen, als de goddeloze dien verslindt, die rechtvaardiger is dan hij? 

“Matth. 5:48: Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. 

“Op. 21:8; 10-11 en 27: 8 Maar den vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en 

hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al den leugenaars, is hun deel in den poel, die daar 

brandt van vuur en sulfer; hetwelk is de tweede dood………………………. 10 En hij voerde mij weg in den 

geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende 

uit den hemel van God. 11 En zij had de heerlijkheid Gods, en haar licht was den allerkostelijksten steen 

gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal………………………………….27 En in haar zal niet 

inkomen iets, dat ontreinigt, en gruwelijkheid doet, en leugen spreekt; maar die geschreven zijn in het 

boek des levens des Lams. 

 

== “Zonde” is het probleem waarmee we allemaal worden geconfronteerd. Zonde is overtreding: over 

de grens stappen, zoals bij overtreding. Zonde is een belediging voor God. We hebben gezondigd als 

we één van Gods geboden overtreden en daardoor de grens hebben overschreden en God hebben 

beledigd. Simpel gezegd: zonde mist het doel van Gods volmaaktheid. 

Zie Romeinen 5:12-14; 7:7, 13-14; 1 Johannes 3:4: 

“Rom. 5:12-14: 12 Daarom, gelijk door een mens de zonde in de wereld ingekomen is, en door de zonde 

de dood; en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welken allen gezondigd hebben.13 Want 
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tot de wet was de zonde in de wereld; maar de zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is.14 

Maar de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degenen, die niet gezondigd hadden 

in de gelijkheid der overtreding van Adam, welke een voorbeeld is Desgenen, Die komen zou. 

“Rom. 7:7 en 13-14: 7 Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde 

niet dan door de wet; want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet 

zeide: Gij zult niet begeren………………………………..13 Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij 

verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende 

mij door het goede den dood; opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod.14 Want 

wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde. 

“1 Joh. 3:4: Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de 

ongerechtigheid. 

 

== Omdat zonde het overtreden van Gods wet is, is alle zonde uiteindelijk tegen God. 

Zie Psalm 51:3-4: 

“3 Want ik ken mijn overtredingen, en mijn zonde is steeds voor mij.4 Tegen U, U alleen, heb ik 

gezondigd, en gedaan, dat kwaad is in Uw ogen; opdat Gij rechtvaardig zijt in Uw spreken, en rein zijt 

in Uw richten. 

 

== Wees gerust, iedereen heeft gezondigd, we hebben allemaal Gods gerechtigheid beledigd. 

Zie Romeinen 3:19, 23; Prediker 7:20; Psalm 14:1-3: 

“Rom. 3:19 en 23: 19 Wij weten nu, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen, die onder de 

wet zijn; opdat alle mond gestopt worde en de gehele wereld voor God verdoemelijk 

zij…………………………. 23 Want zij hebben allen gezondigd, en derven de heerlijkheid Gods; 

“Pred. 7:20: Hij heeft een bundel gelds in zijn hand genomen; ten bestemden dage zal hij naar zijn huis 

komen. 

“Psalm 14:1-3: 1 Een psalm van David, voor den opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart: Er is 

geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk; er is niemand, die goed doet.2 De 

HEERE heeft uit den hemel nedergezien op de mensenkinderen, om te zien, of iemand verstandig ware, 

die God zocht.3 Zij zijn allen afgeweken, te zamen zijn zij stinkende geworden; er is niemand, die goed 

doet, ook niet een. 

 

II. Nou, oké, dus ik ben niet volmaakt en 'ja', ik heb tegen God gezondigd. WELKE STRAF STAAT 

DAAROP? 

Slechts één daad van ongehoorzaamheid is een zonde en een belediging voor God, die Hij (als Rechter) 

moet veroordelen tot het oordeel van Zijn toorn. 

Zie Romeinen 1:18; 2:4-6; Efeziërs 5:5-6: 

“Rom. 1:18: Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en 

ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 
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“Rom. 2:4-6: 4 Of veracht gij den rijkdom Zijner goedertierenheid, en verdraagzaamheid, en 

lankmoedigheid, niet wetende, dat de goedertierenheid Gods u tot bekering leidt?5 Maar naar uw 

hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en 

der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.6 Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken; 

“Ef. 5:5-6: 5 Want dit weet gij, dat geen hoereerder, of onreine, of gierigaard, die een afgodendienaar 

is, erfenis heeft in het Koninkrijk van Christus en van God.6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; 

want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. 

 

== Omdat God de zonde haat en niet in de aanwezigheid van de zonde kan verblijven, moet de zondaar 

uit Zijn aanwezigheid worden geworpen. 

Zie Lukas 9:25; 2 Thessalonicenzen 1:7-9: 

“Lukas 9:25: Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelven verliezen, of 

schade zijns zelfs lijden? 

“2 Thess. 1:7-9: 7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring van den Heere Jezus 

van den hemel met de engelen Zijner kracht;8 Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die 

God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam 

zijn.9 Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heeren, en van de 

heerlijkheid Zijner sterkte, 

 

== Veroordeeld worden door toorn en uit Gods aanwezigheid geworpen worden, betekent niet dat 

iemands bestaan eindigt! Dit spreekt over de dood in geestelijke zin. De dood is ‘afscheiding’, zoals in 

‘vertrekken uit het leven’. Bij de fysieke dood vertrekken onze ziel en geest (worden afgescheiden) van 

ons lichaam – waardoor het levenloos, d.w.z. dood, achterblijft. De geestelijke dood betekent dat we 

uit de aanwezigheid van God worden geworpen – gescheiden van God. Bestaan zonder God voor 

eeuwig en altijd is eeuwige dood en verdoemenis. 

Zie:  Ezechiël 18:4; Romeinen 6:23; Openbaring 20:14-15) 

“Ez. 18:4: Ziet, alle zielen zijn Mijne; gelijk de ziel des vaders, alzo ook de ziel des zoons, zijn Mijne; de 

ziel, die zondigt, die zal sterven. 

“Rom. 6:23: Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, 

door Jezus Christus, onzen Heere. 

“Op. 20:14-15: 14 En de dood en de hel werden geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede 

dood.15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in 

den poel des vuurs. 

 

== Sterven zonder Gods redding betekent dat je je ziel verliest aan het vuur van de hel. 

Zie Lukas 16:22-23; Markus 8:36-37: 

“Lukas 16:22-23: 22 En het geschiedde, dat de bedelaar stierf, en van de engelen gedragen werd in den 

schoot van Abraham.23 En de rijke stierf ook, en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, 

zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lazarus in zijn schoot. 
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“Markus 8:36-37: 36 Want wat zou het den mens baten zo hij de gehele wereld won, en zijner ziele 

schade leed?37 Of wat zal een mens geven, tot lossing van zijn ziel? 

 

== Aan het einde der tijden, in de eeuwige toekomst, zullen de dood en de hel in de kwelling van de 

eeuwige poel van vuur worden geworpen. 

Zie Openbaringen 14:10-11; 20:13-15: 

“Op. 14:10-11: 10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in 

den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en 

voor het Lam. 11 En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid, en zij hebben geen rust dag 

en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, en zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. 

“Op. 20:13-15: 13 En de zee gaf de doden, die in haar waren; en de dood en de hel gaven de doden, die 

in hen waren; en zij werden geoordeeld, een iegelijk naar hun werken.14 En de dood en de hel werden 

geworpen in den poel des vuurs; dit is de tweede dood.15 En zo iemand niet gevonden werd geschreven 

in het boek des levens, die werd geworpen in den poel des vuurs. 

 

III. NU BEGRIJP IK MIJN BEHOEFTE AAN REDDING, MAAR VOLGENS DE STANDAARD VAN DEZE 

VERZEN ZAL IK HET NOOIT ZELF KUNNEN DOEN, HOE IJVERIG IK HET OOK PROBEER. 

Nee! God vereist absolute volmaaktheid en jij – omdat je van nature, en praktisch, een zondaar bent 

kunt jezelf niet redden, hoe ijverig je het ook probeert. 

Zie Romeinen 4:4-5; Jesaja 64:6; Jeremia 17:5 en 7: 

“Rom. 4:4-5: 4 Nu dengene, die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar 

schuld.5 Doch dengene, die niet werkt, maar gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt 

zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. 

“Jes. 64:6: Doch wij allen zijn als een onreine, en al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed; 

en wij allen vallen af als een blad, en onze misdaden voeren ons henen weg als een wind. 

“Jer. 17:5 en 7: 5 Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn 

arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt!.......................................... 7 Gezegend daarentegen is 

de man, die op den HEERE vertrouwt, en wiens vertrouwen de HEERE is! 

 

== Doen wat juist is en eerlijk, hoffelijk en behulpzaam zijn tegenover anderen, maakt deel uit van wat 

God van ons verlangt. Maar dat kan de keren dat we falen niet goedmaken. Het doen van een goede 

daad telt niet één slechte daad af. De goede daad is alleen wat er in de eerste plaats te allen tijde van 

ons wordt verlangd. Er is dus eenvoudigweg geen manier voor ons om de vele keren dat we gefaald 

hebben, goed te maken. 

Zie Lukas 17:7-10; Galaten 3:10; Jakobus 2:10: 

“Lukas 17:7-10: 7 En wie van u heeft een dienstknecht ploegende, of de beesten hoedende, die tot hem, 

als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij, en zit aan?8 Maar zal hij niet tot hem zeggen: 

Bereid, dat ik te avond zal eten, en omgord u, en dien mij, totdat ik zal gegeten en gedronken hebben; 

en eet en drink gij daarna?9 Dankt hij ook denzelven dienstknecht omdat hij gedaan heeft, hetgeen 
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hem bevolen was? Ik meen, neen.10 Alzo ook gij, wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen 

is, zo zegt: Wij zijn onnutte dienstknechten; want wij hebben maar gedaan, hetgeen wij schuldig waren 

te doen. 

“Gal. 3:10: Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is 

geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om 

dat te doen. 

“Jak. 2:10: Want wie de gehele wet zal houden, en in een zal struikelen, die is schuldig geworden aan 

alle. 

 

== Als we onszelf niet kunnen redden, hebben we een Verlosser nodig die los staat van onszelf en die 

anders is dan enig ander mens. We hebben een Verlosser nodig die afgescheiden is van zondaars. 

Zie Mattheüs 1:20-23; 3:17; 1 Korinthiërs 15:20-22; Hebreeën 4:14-15; 7:25-27: 

“Matth. 1:20-23: 20 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in 

den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want 

hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest; 21 En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn 

naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.22 En dit alles is geschied, opdat 

vervuld zou worden, hetgeen van den Heere gesproken is, door den profeet, zeggende:23 Ziet, de 

maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, 

overgezet zijnde, God met ons. 

“Matth. 3:17: En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in 

Denwelken Ik Mijn welbehagen heb! 

“1 Kor. 15:20-22: 20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, 

die ontslapen zijn. 21 Want dewijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door 

een Mens.22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt 

worden. 

“Hebr. 4:14-15: 14 Dewijl wij dan een groten Hogepriester hebben, Die door de hemelen doorgegaan 

is, namelijk Jezus, den Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden.15 Want wij hebben geen 

hogepriester, die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar Die in alle dingen, gelijk als 

wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. 

“Hebr. 7:25-27: 25 Waarom Hij ook volkomenlijk kan zalig maken degenen, die door Hem tot God gaan, 

alzo Hij altijd leeft om voor hen te bidden.26 Want zodanig een Hogepriester betaamde ons, heilig, 

onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren, en hoger dan de hemelen geworden;27 Dien het 

niet allen dag nodig was, gelijk den hogepriesters, eerst voor zijn eigen zonden slachtofferen op te 

offeren, daarna, voor de zonden des volks; want dat heeft Hij eenmaal gedaan, als Hij Zichzelven 

opgeofferd heeft. 

 

== We hebben een Verlosser nodig die volmaakt is en die een manier kan vinden om onze zonden weg 

te nemen en ons tegelijkertijd de gerechtigheid kan geven die God van ons verlangt. De Heer Jezus 

Christus is zo’n Redder! 

Zie Romeinen 3:21-22; 5:17; 1 Korinthiërs 1:30; Handelingen 4:12: 
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“Rom. 3:21-22: 21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, 

hebbende getuigenis van de wet en de profeten:22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof 

van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 

“Rom. 5:17: Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer 

zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven 

heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus. 

“1 Kor. 1:30: Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en 

rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; 

“Hand. 4:12: En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, 

Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden. 

 

IV. HOE KAN JEZUS CHRISTUS ME VAN MIJN ZONDEN REDDEN? 

Jezus Christus is één met God en mens geworden door uit een maagd geboren te worden. Door de 

maagdelijke geboorte is Hij zowel God als mens. Zonder een aardse vader te hebben, werd Jezus 

Christus geboren zonder een zondige natuur. Hij deed wat niemand van ons kon doen; Hij leefde het 

volmaakte leven – zonder ooit te zondigen. 

Zie Lukas 2:40, 52; 23:39-41: 

“Lukas 2:40 en 52: 40 En het Kindeken wies op, en werd gesterkt in den geest, en vervuld met wijsheid; 

en de genade Gods was over Hem……………………………………….52 En Jezus nam toe in wijsheid, en in 

grootte, en in genade bij God en de mensen.. 

“Lukas 23:39-41: 39 En een der kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien 

Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons.40 Maar de andere, antwoordende, bestrafte hem, zeggende: 

Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? 41 En wij toch rechtvaardiglijk; want wij 

ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben; maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. 

 

== In de dood werd Jezus Christus onze Plaatsvervanger en stierf onze dood om de straf voor onze 

zonden te betalen. 

Zie Romeinen 5:6-8; 1 Korinthiërs 15:3-4; 1 Petrus 2:24; 3:18: 

“Rom. 5:6-8: 6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen 

gestorven.7 Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven; want voor den goede zal 

mogelijk iemand ook bestaan te sterven.8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor 

ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. 

“1 Kor. 15:3-4: 3 Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat 

Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;4 En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt 

ten derden dage, naar de Schriften; 

“1 Petrus 2:24: Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout; opdat wij, der zonden 

afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden; door Wiens striemen gij genezen zijt. 

“1 Petrus 3:18: Maar wast op in de genade en kennis van onzen Heere en Zaligmaker Jezus Christus. 

Hem zij de heerlijkheid, beide nu en in den dag der eeuwigheid. Amen. 
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“2 Kor. 5:21: Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij 

zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.  

De King James Bible zegt:  “For he (God) hath made him (Jezus Christus) to be sin for us, who knew no sin; 

that we might be made the righteousness of God in him. 

 

== De Heer Jezus Christus stierf niet alleen voor onze zonden, maar Hij stond ook op uit de dood om 

onze Levende Verlosser te worden, de Middelaar tussen God en de mens, onze Voorspraak bij God de 

Vader, Degene die altijd leeft om voor ons te bidden. 

Zie Romeinen 5:10; 8:31-34; 1 Timotheüs 2:3-6; Hebreeën 5:8-9; 1 Johannes 2:1-2: 

“Rom. 5:10: Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel 

meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 

“Rom. 8:31-34: 31 Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons 

zijn?32 Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe 

zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?33 Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de 

uitverkorenen Gods? God is het, Die rechtvaardig maakt.34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, 

Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechter hand Gods is, Die ook voor 

ons bidt. 

“1 Tim. 2:3-6: 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;4 Welke wil, dat alle 

mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen.5 Want er is een God, er is ook een Middelaar 

Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus;6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, 

zijnde de getuigenis te zijner tijd; 

“Hebr. 5:8-9: 8 Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft 

geleden.9 En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid 

geworden; 

“1 Joh. 2:1-2: 1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand 

gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;2 En Hij 

is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele 

wereld. 

 

== De dood, begrafenis en opstanding van de Heer Jezus Christus hebben voor de hele mensheid een 

volledige en totale verlossing opgeleverd; Zijn dood aan het kruis was voor de hele mensheid – 

iedereen, overal. Zie Romeinen 3:22; 2 Korinthiërs 5:14-15: 

“Rom. 3:22: Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over 

allen, die geloven; want er is geen onderscheid. 

“2 Kor. 5:14-15: 14 Want de liefde van Christus dringt ons;15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor 

allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, 

niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen gestorven en opgewekt is. 

 

== Zijn dood aan het kruis is de betaling voor al onze zonden uit het verleden, het heden en de 

toekomst. Zie Handelingen 13:38-39; 1 Korinthiërs 6:11; Hebreeën 10:10, 12,14,17: 
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“Hand. 13:38-39: 38 Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden 

verkondigd wordt;39 En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet 

van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt. 

“1 Kor. 6:11: En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt 

gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus, en door den Geest onzes Gods; 

“Hebr. 10:10; 12; 14; 17: 10 In welken wil wij geheiligd zijn, door de offerande des lichaams van Jezus 

Christus, eenmaal geschied…………………..12 Maar Deze, een slachtoffer voor de zonden geofferd 

hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechter hand Gods;………………………..14 Want met een 

offerande heeft Hij in eeuwigheid volmaakt degenen, die geheiligd worden………………………..17 En hun 

zonden en hun ongerechtigheden zal Ik geenszins meer gedenken. 

 

== Door Zijn dood heeft Hij in de verlossing voorzien (de betaling van de prijs voor onze verlossing), en 

door Zijn dood is Hij onze Verlosser geworden. Zie Romeinen 3:24; Efeziërs 1:7; Titus 2:14: 

“Rom. 3:24: En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus 

Jezus is; 

“Ef. 1:7: In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar 

den rijkdom Zijner genade, 

“Titus 2:14: Die Zichzelven voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle 

ongerechtigheid, en Zichzelven een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. 

 

== Door Zijn dood is Hij de verzoening (de voldoende betaling voor onze zonden) voor God de Vader. 

Zie: Romeinen 3:25; 1 Johannes 2:1-2; 4:9-10: 

“Rom. 3:25: Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een 

betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de 

verdraagzaamheid Gods; 

“1 Joh. 2:1-2: 1 Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand 

gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige;2 En Hij 

is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele 

wereld. 

“1 Joh. 4:9-10: 9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon 

gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.10 Hierin is de liefde, niet dat wij God 

liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening 

voor onze zonden. 

== Zijn dood betaalde voor onze zonden en Zijn opstanding is het middel geworden voor onze 

rechtvaardiging, Een zondig persoon wordt rechtvaardig verklaard voor een Heilig God. Zie Romeinen 

3:24, 26; 5:1, 8-9: 

“Rom. 3:24; 26: 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in 

Christus Jezus is;………………………………..26 Tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid in dezen 

tegenwoordigen tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende dengene, die uit het geloof van 

Jezus is. 
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“Rom. 5:1; 8-9: 1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen 

Heere Jezus Christus;…………………………… 8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor 

ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn 

bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 

 

== Door Zijn dood, begrafenis en opstanding heeft Jezus Christus onze zonden weggenomen en Zijn 

gerechtigheid (de gerechtigheid van God) gegeven aan allen die in Hem en in Zijn bloed geloven. Bij 

geloof wordt de rechtvaardigheid van Jezus Christus toegerekend aan de gelovige. Zie Romeinen 4:3, 

21-25; 5:17-21: 

“Rom. 4:3; 21-25: 3 Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot 

rechtvaardigheid……………………… 21 En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook 

machtig was te doen.22 Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend.23 Nu is het niet alleen 

om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is;24 Maar ook om onzentwil, welken het zal 

toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden 

opgewekt heeft;25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. 

“Rom. 5:17-21: 17 Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel 

meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het 

leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.18 Zo dan, gelijk door een misdaad de schuld 

gekomen is over alle mensen tot verdoemenis; alzo ook door een rechtvaardigheid komt de genade over 

alle mensen tot rechtvaardigmaking des levens.19 Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien 

enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen 

velen tot rechtvaardigen gesteld worden.20 Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad 

te meerder worde; en waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig 

geweest; 21 Opdat, gelijk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook de genade zou heersen door 

rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, door Jezus Christus onzen Heere. 

 

== De dood, begrafenis en opstanding van Jezus Christus hebben dus gezorgd voor de totale oplossing 

voor alle problemen van de mens voor God. Onze zonden worden weggenomen, volmaakte 

gerechtigheid wordt ons toegerekend, en de zondige mens wordt, uit genade en door het geloof, 

rechtvaardig verklaard voor een Heilige God. Ja, de Heer Jezus Christus heeft in alles voorzien. Hij heeft 

voorzien in de middelen om ons weer met God te verzoenen. Zie Romeinen 5:10: 

“Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen 

wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven. 

 

== Het is Gods wil dat ALLEN gered worden, 1 Timotheüs 2:4: 

“Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis der waarheid komen. 

 

Een persoonlijke vraag: 

Waar sta jij die dit artikel leest? Heb jij “het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus” gehoorzaamd? 

Als dat niet het geval is dan staat er in 2 Thessalonicenzen 1:8: 



 

11 
 

“Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het 

Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. 

 

Als je op de persoonlijke vraag, vanuit het hart, JA zegt zie dan: 

“Rom. 5:1-2: 1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede met God, door onzen Heere 

Jezus Christus;2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke 

wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. 

 


