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Heeft u zich ooit afgevraagd waarom de Heer Jezus Christus in de wereld kwam? Hebt u ooit ‘de
Schriften onderzocht’ om erachter te komen waarom? De meerderheid van de religieuze leiders en hun
volgelingen schijnen te denken dat Christus op aarde leefde om ons door Zijn woorden en Zijn
voorbeeld te leren hoe wij moeten leven. Maar laten we hierover nadenken.

Onze Heer heeft de mensen inderdaad laten zien hoe ze met elkaar en voor God moeten leven. Maar
wat waren de resultaten? Zeiden de mensen: “Wat geweldig! Nu weten we hoe we samen moeten
leven en van het leven kunnen genieten! Laten we Zijn leringen volgen, dan zal de wereld een
gelukkiger plek zijn om in te leven!” Is dit wat ze zeiden? Verre van dat! Zoals uit het verslag blijkt,
haatten ze Hem, maakten ze Hem belachelijk, maakten ze ruzie met Hem en nagelden Hem uiteindelijk
aan een kruis.

Wat betreft zijn voorbeeld: Heb je ooit gezien hoe een juwelier een diamant op een stuk zwart vilt legt
om het aan een potentiéle klant te laten zien? De diamant is het duidelijkst te zien in al zijn schittering
tegen een donkere, zwarte achtergrond — en omgekeerd. Op dezelfde manier heeft de mens nooit echt
het voorbeeld van Christus gevolgd — dat kon hij niet. Integendeel, het zuiver witte licht van de
heiligheid van Christus laat alleen het donkere, zwarte karakter van het menselijk hart zien, en de mens
wordt daarentegen berispt en veroordeeld.

Maar waarom kwam Christus dan in de wereld? Het hele Bijbelboek getuigt van het antwoord van
Paulus in 1 Tim. 1:15:

“Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld
gekomen is, om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben.

Denk eens aan de typen en profetieén uit het Oude Testament. Denk eens aan de psalmen en gedichten
erover. Denk eens na over de woorden van Christus Zelf en u zult zien dat Hij niet in de eerste plaats
kwam om te leven, maar om te sterven — om te sterven “voor onze zonden”, zie 1 Kor. 15:3, om onze
straf te betalen zodat wij gerechtvaardigd zouden worden — vrijgesproken van alle aanklachten die de
wet tegen ons had.

“1 Kor. 15:3: Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus
gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften;

Deze zelfde Schriftplaatsen verklaren ook dat Hij, de Vredevorst, uit de dood is opgestaan en zal
wederkomen als Koning der koningen en Heer der heren. Maar intussen mogen we vertrouwen op de
verworpen Verlosser en genieten van:

“Rom. 5:1: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (= met) God, door onzen Heere
Jezus Christus;



