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                                Chrislam en het falen om recht te snijden 

                                                               Justin Johnson 

Joden, Christenen en Moslims leren allemaal een Messias. Christenen en Moslims onderwijzen 

en geloven allebei in Jezus. Alle drie leren ze ook een vorm van tienden, tenzij je recht snijdt, 

maar verder gaat het niet. 

Christenen die denken dat het evangelie voor vandaag simpelweg het volgen van Jezus is, 

beginnen te beseffen dat ze niet veel verschillen van Moslims die ook over hun profeet Jezus 

leren. Het heet Chrislam. 

Chrislam is de opvatting dat de Islam en het Christendom verenigbaar zijn omdat ze beide de 

leringen van Jezus volgen. 

 

De Koran en Jezus als Zoon van God. 

Om erachter te komen of een Islam verenigbaar is met het Bijbelse Christendom, ging ik naar 

de bron en haalde mijn digitale exemplaar van de Koran tevoorschijn. Het leek me dat er een 

reden was voor de millennia-lange scheiding. Anders zouden de oorspronkelijke Moslims in de 

7e eeuw gewoon bij de lokale Katholieke kerk zijn gebleven. 

 

Tot mijn verbazing las ik in Soera 5:72-73 van de Koran: 

"Zij die zeggen: 'God is Christus, de zoon van Maria', lasteren godslasterlijke taal. Maar Christus 

zei: 'O kinderen van Israël! Aanbid God, mijn Heer en jullie Heer'. Wie andere goden met God 

verenigt, zal door God de tuin worden verboden en het Vuur zal zijn verblijfplaats zijn". 

Dat is interessant, want de Bijbel leert dat Jezus God en Christus is. 

“Kol. 2:9: Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; 

Bovendien wordt in 1 Johannes 4:15 zelfs vereist dat geloofd moet worden dat Jezus de Zoon 

van God is om samen met God het koninkrijk binnen te gaan in het profetische programma 

van Israël: 

“1 Joh. 4:15: Zo wie beleden zal hebben, dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem, en hij 

in God. 

 

Ondertussen vermeldt de Koran dat God geen zoon heeft: 

"Zij zeggen: '(God) de Meest Barmhartige heeft een zoon verwekt!' Waarlijk, jullie hebben iets 

zeer monsterlijks voortgebracht!" – Soera 19:88-92 
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Voor het compromitterende Christendom is het een semantische (= betekenisleer) strijd om Jezus 

als Gods zoon te identificeren. Immers, "zijn we niet allemaal zonen van God?" Voor degenen 

die geloven dat het evangelie het zijn van een Jezus-volgeling is, waarom zouden ze dan niet 

samenwerken met andere Jezus-volgelingen? Maar het evangelie is niet het zijn van een Jezus-

volgeling. 

 

De Koran en het Evangelie. 

Het evangelie gaat over de verborgenheid/geheimenis van Christus, zijn kruisiging, begrafenis 

en opstanding ter rechtvaardiging van iedereen die gelooft. 

Dit is waar het echt problematisch wordt, aangezien Moslims niet geloven dat Jezus ooit 

gekruisigd is, laat staan opgewekt ter rechtvaardiging (Soera 4:157). 

Onvermijdelijk worden deze delen van de Koran of de Bijbel genegeerd of als minder belangrijk 

afgedaan. Het is onmogelijk om een Chrislamist te zijn zonder de onfeilbaarheid van Gods 

woord te ontkennen. 

 

Het onvermogen om recht te snijden 

Toen Chrislam in de jaren 80 in Nigeria werd uitgevonden, zagen Moslimleraren 

overeenkomsten tussen beide religies bij hun studie van Mattheüs en Johannes. Toch onthult 

Mattheüs en Johannes niet de prediking van het kruis, de kern van de Bijbelse verlossing. De 

verborgenheid van Christus werd voor het eerst aan de apostel Paulus geopenbaard. 

Christenen die de verhalen uit Paulus’ brieven niet recht snijden van bijvoorbeeld de vier 

evangeliën, vervallen in dezelfde fout. 

Het is niet genoeg om Jezus te onderwijzen of erin te geloven. Het gaat erom hoe Jezus wordt 

onderwezen, zie 2 Korinthiërs 11:4: 

“Want indien degene, die komt, een anderen Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of 

indien gij een anderen geest ontvingt, dien gij niet hebt ontvangen, of een ander Evangelie, dat 

gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. 

De Bijbel draagt ons op om Jezus te onderwijzen volgens de openbaring van de verborgenheid, 

zie Romeinen 16:25: 

“Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus, 

naar de openbaring der verborgenheid, die van de tijden der eeuwen verzwegen is geweest; 

 

 



 

3 
 

Deze leer is onverenigbaar met de Koran. 
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