De dag van Christus is niet nabij

Justin Johnson

“2 Thess. 2:1-4: 1 En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere
Jezus Christus, en onze toevergadering tot Hem,2 Dat gij niet haastelijk bewogen
wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door
zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware.3
Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de
afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des
verderfs;4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God
geéerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven
vertonende, dat hij God is.

2 Thessalonicenzen 2 is al lang een probleemtekst voor de pre-tribulationistische
dispensationalisten, die de dag van Christus beschouwen als de zogenaamde
opname van de kerk.

Van de vertaler: Wat zijn: “pre-tribulationistische dispensationalisten?”.

Dat zijn gelovigen die, onder andere, geloven dat de Opname van de Gemeente, het lichaam van
Christus, voor de Verdrukking zal plaats vinden.

Einde invoeging.

In deze passage staat duidelijk dat de Dag van Christus pas zal komen nadat de
Antichrist zich heeft geopenbaard en godslasteringen heeft begaan die
plaatsvinden in de 70e week van Daniél in Jeruzalem.

De bijeen-vergadering van de kerk met de Heer (de Opname) staat voor de deur,
de Dag van Christus nog niet. De Dag van Christus als de opname beschouwen,
leidt tot één van de volgende twee fouten.

Fout #1: De woorden veranderen

Om hun standpunt te behouden dat de Dag van Christus de opname is,
veranderen sommige broeders brutaalweg de woorden om ze aan te passen aan
hun leer, tot hun schaamte.



Met hun toevlucht tot "betere bronnen" en taalkundige acrobatiek veranderen
ze "dag van Christus" in "dag des Heren", wat een nieuwe reeks problemen
creéert, of draaien ze "afval" op zijn kop, zodat de kerk omhoog de lucht in zakt.
Wat een onzin!

Het veranderen van woorden in de Bijbel om ze in overeenstemming te brengen
met een leerstellige positie ondermijnt de onfeilbaarheid en het behoud van de
Bijbel en is een zeer zwakke verdediging voor welke leer dan ook.

Zelfs als we het eens zijn met de leer van het einddoel, heiligt het doel de
middelen niet. Het veranderen van de Bijbel is een afschuwelijke praktijk die
moet stoppen.

Fout #2: De kerk in profetie plaatsen

Voor degenen die niet goed weten hoe ze “profetie” van “Verborgenheid”
moeten onderscheiden, is het een kleinigheid om de kerk midden in Daniéls 70e
week te plaatsen. Zij suggereren dat Paulus de kerk voorbereidt op de grote
verdrukking.

Maar dit staat haaks op wat Paulus leert over de aard en het doel van de
verborgen kerk, en het spreekt Paulus’ uitgesproken doel tegen om de angsten
in Thessalonica, die veroorzaakt werden door verkeerde leer, te kalmeren, zie 2
Thess. 2:2:

“Dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door
geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de
dag van Christus aanstaande ware.

Als de Dag van Christus de opname is, waarom zijn ze dan zo ongerust? Als de
Dag van Christus de Dag des Heren is, waarom legt Paulus deze profetische
gebeurtenissen dan uit aan de verborgen kerk?

Welke troost en hoop schuilt er in de beschrijving van het nog grotere kwaad dat
de mensen die nu al in de problemen zitten, te wachten staat?

Nee, er moet een interpretatie zijn die de integriteit van Gods woorden behoudt
en aansluit bij Paulus’ duidelijke leer over de scheiding tussen de verborgen kerk
en het profetische Israél.



De dag van Christus is niet de dag des Heren en ook niet de zogenaamde
Opname.

Definitie van de verschillende dagen

De Dag des Heren is de dag waarop de Heer oordeel en gerechtigheid uitstort.
Deze dag valt aan het einde van Daniéls 70e week en is geprofeteerd.

De Dag des Heren wordt gedefinieerd in Zefanja 1:14-15:

“14 De grote dag des Heeren is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van
den dag des Heeren; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen.15 Die dag zal een
dag der verbolgenheid zijn; een dag der benauwdheid en des angstes, een dag
der woestheid en verwoesting, een dag der duisternis en der donkerheid, een dag
der wolk en der dikke donkerheid;

Het is een dag van toorn.

De Dag van Christus is een typisch Paulinische uitdrukking. Hier zijn de verzen
waarin deze dag genoemd wordt: Fil. 1:6; Fil. 1:10; Fil. 2:16; 2 Tim. 1:18; 2 Tim.
4:8; 1 Kor. 1:8:

“Fil. 1:6: Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft,
dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;

“Fil. 1:10: Opdat gij beproeft de dingen, die daarvan verschillen, opdat gij oprecht
Zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den dag van Christus;

“Fil. 2:16: Voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen den dag
van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid.

“2 Tim. 1:18: De Heere geve hem, dat hij barmhartigheid vinde bij den Heere, in
dien dag; en hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel.

“2 Tim. 4:8: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de
Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar
ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.



“1 Kor. 1:8: Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te
zZijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus.

Het is een "dag van vreugde", een dag van beloningen, en een dag van regeren
met Christus in onze hemelse gewesten. De dag van Christus zou niet onze
samenkomst tot Hem zijn, maar iets na deze samenkomst, en nadat God zijn
troon in zowel de hemel als op aarde heeft gevestigd om te regeren (de kerk in
de hemel; Israél op aarde).

De huidige tijd, waarin de kerk opereert in een huidige, boze wereld, is niet de
Dag van Christus, waarin wij regeren met Christus gezeten in de hemelse
gewesten. Het is ook niet het koninkrijk op aarde dat aan Israél beloofd is, noch
de geprofeteerde verdrukking die daaraan voorafgaat.

De onrust onder de Thessalonicenzen en de Korinthiérs

In de eerste eeuw bestonden er onjuiste leringen dat het koninkrijk toen al
bestond en dat zij toen leefden tijdens de heerschappij van Christus op aarde.
Sommigen beweerden zelfs dat er geen opstanding uit de dood was.

Als dit waar was, zouden degenen die vervolgd worden omwille van Christus en
het evangelie, zich zeer ellendig voelen, zie 1 Kor. 15:19. Waarom zouden ze zich
opofferen en ontberingen doorstaan als dit juist de tijd van de beloning zou zijn?
Zie 1 Kor. 15:32.

“1 Kor. 15:19: Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij
de ellendigste van alle mensen

“1 Kor. 15:32: Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat
nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en
drinken, want morgen sterven wij.

De Thessalonicenzen hadden last van de valse leer dat het koninkrijk al gekomen
was en dat er geen opstanding zou zijn. Deze twee valse leerstellingen werden in
de eerste eeuw door Sadduceeérs onderwezen en waren een veelvoorkomend
probleem voor de vroege kerken (lees 1 Korinthiérs 15 en Paulus' verdediging van
de opstanding).



Ook vandaag de dag zijn er mensen die beweren dat we nu al in het Koninkrijk
leven, of dat we door de voorspelde verdrukking heen zullen gaan. Ze ontkennen
dat de kerk zal opstaan om de Heer in de lucht te ontmoeten en roepen daarmee
problemen op voor de kerk.

Daarom waren de Thessalonicenzen verontrust en geschokt. Als hun huidige
nood alles was waarop ze konden hopen, en de tijd van beloning en zegen al was
aangebroken, waarom hielden ze dan niet op met dienen en begonnen ze te
eten, drinken en vrolijk te zijn? Zie 1 Korinthiérs 15:32:

“Zo ik, naar den mens, tegen de beesten gevochten heb te Efeze, wat nuttigheid
is het mij, indien de doden niet opgewekt worden? Laat ons eten en drinken, want
morgen sterven wij.

Als hun tijd in de geschiedenis (tijdens deze bedeling) de tijd was waarin zij met
Christus regeerden (Dag van Christus), wat een ellendig iets zou het Christendom
dan zijn voor hen die vervolgd werden in Thessalonica, zie 2 Thess. 1:4-6:

“4 Alzo dat wij zelven van u roemen in de Gemeenten Gods, over uw lijdzaamheid
en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen, die gij verdraagt;5 Een bewijs
van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het Koninkrijk
Gods, voor hetwelk gij ook lijdt;6 Alzo het recht is bij God verdrukking te
vergelden dengenen, die u verdrukken;

Paulus' troost in de opstanding

Paulus troost de Thessalonicenzen met de gedachte dat de vervolging waarmee
ze te maken kregen, niet typerend was voor het koninkrijk op aarde, noch voor
de Dag van Christus (onze heerschappij met Christus in opgestane glorie).
Voordat één van deze gebeurtenissen plaatsvindt, moet er een tijd komen die
nog erger is dan toen. Dan komen de antichrist, oorlogen en de wederkomst van
de Heer om te oordelen.

Hij herinnert hen aan specifieke gebeurtenissen in de toekomstige profetieén,
omdat ze dan konden getuigen dat die gebeurtenissen niet plaatsvonden. Dat



zou het bewijs zijn dat ze de opstanding van de kerk en de heerlijkheid niet
hadden gemist, zie 2 Timothels 2:18:

“Die van de waarheid zijn afgeweken, zeggende, dat de opstanding alrede
geschied is, en verkeren sommiger geloof.

Paulus bemoedigt hen met twee hoopvolle opstandingsgebeurtenissen:

1) De komst van de opgestane Heer Jezus Christus om hun vervolgers te
oordelen, zie 2 Thess. 1:7-9, 2 Thess. 2:1:

“2 Thess. 1:7-9: 7 En u, die verdrukt wordt, verkwikking met ons, in de openbaring
van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht;8 Met
vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over
degenen, die het Evangelie van onzen Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn.9
Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des
Heeren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte,

“2 Thess. 2:1: En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus
Christus, en onze toevergadering tot Hem,

2) Het bijeenvergaderen van de kerk in de opstanding ter bevrijding van de
komende toorn, zie 1 Thess. 1:10, 1 Thess. 4:16-18, 2 Thess. 2:1:

“1 Thess. 1:10: En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de
doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

“1 Thess. 4:16-18: 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des
archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus
gestorven zijn, zullen eerst opstaan;17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn,
zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet,
in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.18 Zo dan, vertroost
elkander met deze woorden.

“2 Thess. 2:1: En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus
Christus, en onze toevergadering tot Hem,



Wat zij ervoeren was niet de volheid der tijden, de heerschappij van Christus,
noch de komst van het koninkrijk. Zij ervoeren de verborgenheid van
ongerechtigheid dat al werkzaam was.

“2 Thess. 2:7: Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede
gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat
hij uit het midden zal weggedaan worden.

Zij leefden in de huidige slechte wereld en moesten rekening houden met grotere
heerlijkheid, zie Rom. 8:18:

“Want ik houde het daarvoor, dat het lijden dezes tegenwoordigen tijds niet is te
waarderen tegen de heerlijkheid, die aan ons zal geopenbaard worden.

In elk hoofdstuk van zijn brief aan de Thessalonicenzen noemt Paulus de
opstanding, zodat zij zich geen zorgen meer hoeven te maken over hun huidige
ellende en niet meer hoeven te denken dat hun leven vol problemen de enige
hoop is die zij ooit nog hebben.

Deze huidige tijd is niet het koninkrijk, noch de tijd van de geprofeteerde toorn.

De dag van Christus is niet de dag des Heren, en het is ook niet de opname.
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