Goede leraren van de wet of Genade

Eén reden dat er op veel kansels de wet wordt verkondigd, is dat ze de leer van Jezus Christus
in de “rode letter” boeken volgen.

Van de vertaler: “Rode letter” boeken: Alles wat Jezus, volgens deze zienswijze heeft

gesproken, staat in rode letters geschreven in de Nieuwe King James Vertaling (NKJV) in de
boeken Matthelis t/m Johannes en het eerste hoofdstuk van Handelingen. Kort gezegd, dit is
een onjuiste benadering van de Schrift. De Nieuwe King James Bible verschilt in negatieve zin
van de oorspronkelijke King James Bible!

Eén reden dat er op zoveel kansels de wet wordt verkondigd, is dat ze de leer van Jezus Christus
in de rode letter boeken volgen.

Matthels-Johannes beschrijven de bediening van Jezus aan Israél onder de wet. Jezus werd
geboren onder de wet, wandelde zondeloos volgens de wet en onderwees de wet volmaakt,
zie Matthels 5:17:

“Meent niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen,
om die te ontbinden, maar te vervullen.

Hij bracht hun misverstanden aan het licht, legde hun tradities bloot en identificeerde de
belangrijkste lessen van de wet.

Jezus was de beste leraar van de wet, zie Rom. 15:8:

“En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, vanwege de waarheid
Gods, opdat Hij bevestigen zou de beloftenissen der vaderen;

Christenen die Zijn (= Jezus Christus) bediening aan Israél volgen, blijken goede leraren van de
wet te zijn. Ze kunnen zelfingenomen hypocrisie en tradities van mensen blootleggen en de
noodzaak prediken om in liefde, genade en geloof te wandelen.

Niemand wordt vandaag de dag echter gered onder de wet, noch door te wandelen
overeenkomstig een volmaakt begrip van de wet.

Een goede leraar van de wet zijn betekent dat je het evangelie van de genade van God niet
doorgeeft.

Een goede leraar van de wet hoefde het kruis niet te begrijpen, zie Lukas 18:31-34:

“31 En Hij nam de twaalven bij Zich, en zeide tot hen: Ziet, wij gaan op naar Jeruzalem, en het
zal alles volbracht worden aan den Zoon des mensen, wat geschreven is door de profeten.32
Want Hij zal den heidenen overgeleverd worden, en Hij zal bespot worden, en smadelijk
behandeld worden, en bespogen worden.33 En Hem gegeseld hebbende, zullen zij Hem doden;



en ten derden dage zal Hij wederopstaan.34 En zij verstonden geen van deze dingen; en dit
woord was voor hen verborgen, en zij verstonden niet, hetgeen gezegd werd.

Prediken van genade vereist begrip van de glorie van Christus’ kruis. Deze genade van God
werd pas later, na de opstanding van de Heer, geopenbaard aan de apostel der Heidenen,
Paulus.

De wet kan mensen helpen hun behoefte aan de Redder te zien, maar het kan op zich niet
redden.

Het evangelie van genade predikt het kruis van Christus tot zaligheid zonder de wet, zie 1 Kor.
1:18:

“Want het woord des kruises is wel dengenen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die
behouden worden, is het een kracht Gods;

De verlossing door het kruis werd niet geopenbaard in de bediening van onze Heer, onder de
wet, aan Israél, maar nu overtreft de eenvoudigste boodschap van genade de grootste leer van
de wet.

“Gal. 2:21: Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is,
zo is dan Christus tevergeefs gestorven.

Als wij vandaag de dag goede dienaren van Christus willen zijn, moeten wij ervoor oppassen
dat wij geen leraars van de wet worden, zie 1 Timothels 1:6-7:

“6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking;7 Willende
leraars der wet zijn, niet verstaande, noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen.

Christus werkt nu om trouwe leraren van zijn genade te creéren, niet de wet. Dit is niet
gemodelleerd naar zijn bediening aan Israél, maar naar zijn bediening door Paulus, de apostel
van genade.
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